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VII 


CİHAN PEHLİVANI HÜSEYİN 


Geçmiş zamanların birinde Tebriz şehrinde bir padişah hüküm sürüyordu. Onun Mesih adlı bir pehlivanı vardı. Öylesine güçlü, öylesine de babayiğitti Mesih pehlivan! O diyarda değil bileğini bükecek, kılıcına karşı duracak bir Allah'ın kulu daha çıkmamıştı. İşte, padişah bu pehlivan sayesinde hiçbir düşmanına baş eğmeden gün geçirip devran sürüyordu. 


| Gel zaman git zaman günlerden bir gün Mesih pehlivanın namı 
Isfahan şahı Şah Abbas'ın kulağına da geldi. 


Şahlar şahı Şah Abbas baş pehlivanı Tahtıçırağ'ı huzuruna çağırarak : 


— “Hadi pehlivanım göreyim seni” dedi. “Arkana kırk pehlivan tak, var git Tebriz'e. Önce Mesih'i alt et; sonra yedi elin haracını topla, dön”. 


Tahtıçırağ kırk cengâveri ardına katarak Tebriz deyip yola düştü. Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi geçerek gelip Tebriz'e çattı. Konaklar konaklamaz daha nefes almadan hemen bir name yazdı ve Tebriz hükümdarına yolladı. 

Hükünıdar nameyi aldı, başladı okumaya... 

Tahtıçırağ şöyle yazmıştı : 

“Bilesin ve tanıyasın! Men Şah Abbas'ın baş pehlivanıyım. Adıma da Tahtıçırağ derler. Nameyi eline yetiştirdiklerinde o saat yedi elin haracı ile birlikte Mesih pehlivanın kollarını bağlayıp bana yollarsın. 
Ben de şahıma sunacağım”. 

Hükümdar nameyi okuduktan sonra huzurunda el bağlamış duran bir Mesih'e baktı, bir vezirine. 

Mesih izin isteyerek söz aldı : 

— “Hükümdarım özün de iyi bilirsin ki, Mesih'in başı bedeninde durdukça onun kolunu bağlamak olmaz. Emir ver, meydan hazırlansın. Güreş tutalım, vuruşalım. Kim kazanırsa onun anası bayram etsin, gülsün. Kim kaybederse anası karalar giysin, yas tutsun”. 


Bu meyanda bir name hazırlanarak Tahtıçırağ'a gönderildi. 
Padişahın emriyle de meydan sulandı, dört yanı meşalelerle donatıldı. Nağaracılar, nağaralarının başına geçtiler. 


Gece yarısını az bir şey geçtiğinde Mesih kırk cengâveri ile birlikte meydan yerine geldi. 

Meşalelere od vuruldu, nağaralar dövüldü, cenk müziği çalındı. 

Ahali meydanın çevresini doldurmuştu. Öyle ki, iğne atsan yere düşmezdi. Tebillerin sesinden dağ, taş titriyordu. 

Tahtıçırağ da cengâverleri ile meydanda göründü. Başı bir kümbeti andırıyor, gözleri kor gibi parlıyordu. 

Çok geçmeden her iki pehlivan adamlarının yanından ayrılarak ileri çıktılar, başladılar birbirlerine doğru yürümeye...Tam meydanın ortasında karşı karşıya geldiler. 


Tahtıçırağ söze girdi : 

—:“Mesih, gel menim elimde ölme. Gel elimi öp. Seni Şah Abbâas'ın yanına götüreyim. Affını isterim şahtan. O da günahından geçer. Benim hizmetime girersin sonra da”. 

Aldı sözü Mesih :. 

.— “Dava yeri öğüt yeri değildir. Eğer pişmanlık duyduysan gel seni Tebriz Hükümdarına takdim edeyim. Günahından geçsin, özüne layik bir yer bulur elbet”. 

Böyle böyle çok söyleştiler. Gene de son söz kılıca kaldı. 

Tahtıçırağ : 

— “Söyle, ilk vuruş hakkı senindir, yoksa benim?” 

Mesih : 

— “Düşman olsan da bizim topraklardasın. Konuk olduğun için de ilk hakkı sana veriyorum”. 

Söyleşi burada kesildi. Tahtıçırağ kılıcını kınından sıyırdı, var gücüyle, rakibinin başına doğru indirmeye davranınca Mesih çelik kalkanını başına çekti. Kılıç kalkana değende ortalık ışığa boğuldu. Tahtıçırağ'ın ikinci hamlesi de boşa gitti; üçüncü vuruşta parçalanarak her parçası bir yana dağıldı. 
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Böylece sıra Mesih'e gelmiş oldu. O da el attı kılıca. Bu sefer Tahtıçırağ çekti kalkanı başına. Mesih bir indirdi, iki indirdi, derken üçüncüyü indirdi, ancak o da netice alamadı. Attılar kalkanları ellerinden. 
Var hınçlarıyla, var güçleriyle başladılar kapışmaya, İş kuvvete kalsa, Tahtıçırağ Mesih'i alt ederdi ya, Mesih de bin türlü oyun biliyordu. 
Halk nefeslerini tutmuş, bu çetin mücadeleyi seyrediyordu. 


Üç gün üç gece sürdü bu kıran kırana mücadele. Ancak birbirlerinin sırtını yere getiremediler. 


Baktılar olmayacak, aralarında anlaşıp güreşe on gün ara verdiler. Çekildiler dinlenmeye. 

Mesih birkaç gün dinlendikten sonra dağ - tepe dolaşmaya çıktı. 
O gezedursun , size Hüseyin'den haber vereyim. 

Hüseyin, deve Hasan'ın oğluydu. Babası çok iri - yarı olduğundan bu adla anılırdı. Bir deveyi omuzuna yükler de bana mısın demezdi. 


Hüseyin'in işi çobanlıktı. Büyükçe bir köyün koyunlarını otlatırdı. Köylüler de onun yemeğini ne verirlerdi. 


Hüseyin'in sopası pek namlıydı. Yetmiş yıllık bir çınar ağacı kökünün dal - budağını yontarak yapmıştı. Demirden, çividen ne bulduysa sopasının ucuna mıhlamıştı. 

O gün de koyunlarını bayıra salmış, kendisi de bir ağacın gölgesinde serinliyordu. 

Mesih'in de yolu o yöreye düştü. Atını Hüseyin'e taraf sürdü... 
Yanıbaşına geldiğinde durarak başıyla selam verdi. 

— “Çoban kardaş” dedi. “Açsan çobana, yorulduysan sedire derler. Yemeğe bir şeyin var mı?” 

Hüseyin, onu şöyle bir süzdü; giyimi, kuşamı, kılıcı, atının alla bezenmiş eğeri pek hoşuna gitti. 

Güneşe doğru bakarak : 

— “Hele benim öğle yemeğinin vakti değil. Benimkini sen ye. 
Men akşam döndüğümde yerim. Eğer benim gün orta yemeğinin hepsini yersen seninle kardaş olurum, yoksa bu sopayla bir defa vururum”. 

Sözünü bitirince koyunlardan tekini sağdı; sütü sağdığı kaba kurumu kuru, bayat mı bayat peynirleri boşalttı. Mesih'in atının gemini tutarak, sopasına dayandı: “Hadi ye” dedi. 


Mesih, olanlar karşısında şaşırdı kaldı. Bu ne işti! Daha Tahtıçırağ'ın elinden kurtulmadan bu sefer Azrail'in pençesine özünü teslim etmişti. Bir ara göz ucuyla da sopaya baktı. Yüz başım olsa biri bu sopanın altından selametle çıkamaz diye içinden geçirdi. 


Bu sırada nereden çıktılarsa birden yedi kurt oracıkta biterek sürüye daldılar. Hüseyin kurtları gördüğü gibi elinde sopa peşlerine düştü. Hangisini yakaladıysa bastı sopayı. 


Böyle böyle hepsini hakladı. Leşlerini üstüste yağdı. 

Mesih de fırsatı ganimet bilerek bir çukur kazdı. Kaptakini oraya boşaltı. Üstünü de toprakla bir güzel örtüp düzeltti. 

Hüseyin yanına döndüğü zaman kabı boş görünce pek sevindi. 
Mesih'in omuzuna şöyle bir vurarak : 


— “Vay sen sağ olasın. Kardaşımsın ki, ne kardaşımsın” dedi. 

Mesih de yemeğe karşılık cebinden çıkardığı şekerlerden Hüseyin'e ikram etti. 

Hüseyin şekerleri alıp ağzına attı. Tadı pek hoşuna gitti. 

— “Kardaş bu şekerden daha var mı?” 

— “Yanımda yok ama, evde ne kadar dersen var”. 

— “Gelsem de, doyunca yesem”. 

— “Niye ikram etmeyeyim. Hele sen koyunları yerlerine teslim et gidelim bize”. 

Hüseyin koyunları başına topladı, köyün yolunu tuttu. Bir süre sonra da döndü. Birlikte Tebriz'e doğru yola çıktılar. 

Şehre geldiklerinde, Mesih onu doğru evine götürdü. Hüseyin'i ikrama boğdu. Ordan burdan derken vakit gece yarısını buldu. 

Bir süre sonra da Mesih'in adamları giyinmiş-kuşanmış vaziyette çıkageldiler. Geldiler ki, baş pehlivanlarının ardına düşüp cenk meydanına gideler. 

Hüseyin durumu öğrenince kendisini de yanına katması için çok ısrar ettiyse de Mesih'i bir türlü razı edemedi. 

Mesih giderken de yemeğe dalıp başı karışsın diye yanına bolca şeker koydurdu. 

Hüseyin hiç kanar mı? Peki, gidin o halde diyerek onlar çıktıktan sonra peşlerine takıldı. Baktı ki, onlar düz meydana gidiyorlar, o da halkın arasına karıştı... 
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Derken Mesih'in sesi gürledi : 
— “Meşalelere od vurulsun, cenk tebili çalınsın.” 


O saat meydan göğe yükselen alevlerle ışığa boğuldu. Tahtıçırağ' ın da cengâverleriyle meydana yürüdüğü görüldü. 


Hüseyin olanları bütün dikkatiyle izliyordu. Mesih, adamları arasından süzüldü, meydanın ortasına geldi, durdu. Öte yandan Tahtıçırağ da rakibi gibi yaptı. 

İki yiğit gene karşı karşıyaydılar. 

Tahtıçırağ : 

— “Bugün ne ile dövüşeceğiz”. 

Mesih : 

— “Ne ile istersen” dedi. 

Tahtıçırağ gürzünü getirmelerini işaret etti. Mesih'e de tez elden gürzünü yetiştirdiler. 


Tahtıçırağ haykırdı : 
—"““Kalkanı çek başına Mesih”. 


Mesih çekti başına kalkanını. 

Konuk düşman, gürzü başının üstünde dolandırıp dolandırıp rakibinin tepesine tepesine indirdi, indirdi. Gürz kalkana her değdiğinde yer-gök titriyordu. 

Mesih kalkanıyla darbeyi bir savuşturdu, iki savuşturdu, üç savuşturdu; sonunda kollarının takatı kesilip karşı koyamadı. Tahtıçırağ gürzü öyle bir indirdi ki, kalkanı, Mesih'in başına yapıştırdı... O anda yere serildi pehlivan boylu boyunca. 


Tahtıçırağ hemen adamlarına dönerek : 

— “Tez bağlayın bu gafili” diye emretti. 

İşte tam bu sırada Hüseyin meydanda bitiverdi. Mesih'i sırtladığı gibi kayıplara karıştı. 

Tahtıçırağ “aman tutun, davranın, komayın” diye yırtındıysa da fayda vermedi. Hepsi bir anda Hüseyin'in peşisıra dört yana dağıldılarsa da Hüseyin'in gidişi o gidiş oldu. 

Hüseyin, Mesih'i doğru evine getirdi. 

Bir süre sonra da Mesih'in pehlivanları bir bir çıkıp geldiler. 


Bir nice saat geçtikten sonra Mesih kendine geldi. Önce hâlâ yaşadığına inanamadıysa da kendini öz yatağında, dostlarını da başucunda bulunca bir sihirli el sayesinde kurtulduğunu anladı. 


Acaba kim onu yenik düştüğü dava meydanından hem de Tahtıçırağ gibi güçlü bir düşmandan kurtararak öz evine getirmiş olabilirdi? 
Biraz düşündükten sonra bu işi yapsa yapsa ancak Hüseyin yapabilir kanısına vardı. 


Yüzünü Hüseyin'e çevirerek: “Kardaş, anlaşılan beni mutlak ölümden sen kurtardın. Sağolasın. İnşallah ben de sana ilerde karşılıkta bulunurum” dedi. 


Hüseyin gülümsedi : 

— “Ey gözünü sevdiğimin kardaşı. Sen başını onun gürzünün altına böyle tutunca, o da peşpeşe vurunca, elbet birinden biri seni yere yıkacaktı. Hiç böyle de dava olurmuymuş? İkiniz de çomaklarınızı ellerinize alırsınız. Sen ona vurursun, o sana. Kim kimi yıkarsa koy yıksın. 
Sabah ben onlara öğretirim. 

Hepsi de gülüştü. 

Mesih : 

— “Kardaş, pehlivanlar arasında kural-kaide var. Gerek o kaideden dışarı çıkmayasın”.” 


Bir süre daha bu konu üzerinde konuşulduktan sonra herkes bir köşeye çekilerek yattı. 


Hüseyin gün ağarır ağarmaz Kalktı. Doğru Mesih pehlivanın yanına gitti. Kardaşı durmadan ter döküyordu. Onu bu halde görünce, onun yerine kendi vuruşmaya karar verdi. 


— “Kardaş senin yerine ben gideceğim.” 

Mesih karşı çıkarak : 

— “Aman, sakın ha! Sen dövüş biçimimize daha yabancısın. Karşımdaki de dünyanın en namlı pehlivanı. Sen onun harcı değilsin”. 

Çok dedi ya, Hüseyin de o kadar az işitti. 

Bövlece akşamı ettiler. Yatma vakti geldiğinde Mesih, Hüseyin'in döşeğini kendi döşeğinin yanına serdirdi. Atının geminin bir ucunu kendi ayağına, ötekini de Hüseyin'in ayağına bağladı. Kapının anahtarını da yastığının altına koyup yattı. 
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O uykuya dalanda Hüseyin gemi çözdü, anahtarını da usulca yastığın altından alarak kapıyı açtı, sopa elinde olduğu halde yola düştü; o hızla meydana yetişti. Tam meydanın ortasına geldiğinde bir önceki gün Mesih'in dediği sözleri olanca sesiyle tekrarladı: 


— “Meşalelerde od vurulsun, dava tebili çalınsın”. 

Baktı, kimse sesine kulak asmıyor. Yavaş yavaş tebilcilerden birine yanaştı; kulağından tutup öyle bir silkeledi ki, adamcağızın kulağı elinde kaldı. 


Tebilci can havliyle: “Kıyma, kurbanın olayım, ne dersen yapayım” diyebildi. 

Hüseyin de : “Meşalelere od vurulsun, dava tebili çalınsın” diye sözlerini tekrarladı. 

Derhal meşaleler yakıldı. Dava tebilidünkünden daha tantanalı çalındı. 

Tebilin sesini işitir de Tahtıçırağ daha durabilir mi? Tez adamlarıile meydana geldi. Meydanda bir de ne gördü: Bir çoban meydanın ortasında sopasına dayanmış durmuyor mu! 

Tahtıçırağ Allah Allah deyip Hüseyin'in yanına gitti. 

— “Hayrola, niye gelmişsin?” 

Hüseyin : 

— “Seninle vuruşmaya”. 

— “Hani senin kılıcın, kalkanın”. 

“İşte bu çomak”. 
— “Peki öyle olsun. İlk vuruş hakkı senin mi yoksa benim mi?” 
— “Dün senindi, bugün de benim olsun”. 


Tahtıçırağ ister istemez kalkanını başına çekti. 


Hüseyin bunun üzerine : “Bak, sen dün Mesih'e üç kere vurmuştun. Ben bunun ikisini sana bağışlıyorum. Yalnız sonuncusunun yerine hakkımı kullanacağım. Al, geldi”. 


Sözlerini tamamlar tamamlamaz sopayı başının üzerinde bir defa dolandırdıktan sonra kalkana öyle indirdi ki, Tahtıçırağ'ın kalkanı da, başı da parça parça olup etrafa saçıldı. 


Herkes bu tablo karşısında donup kaldı. İlk şaşkınlık geçer geçmez Tahtıçırağ'ın pehlivanlarının kırkı birden kılıçlarını çekerek Hüseyin'in üzerine saldırdılar Hüseyin sopası ile her vurduğunda üçünü dördünü birden yere seriyordu. 


Hüseyin'in darbesinden kurtulabilenler selameti kaçmakta buldular. Ancak Hüseyin'in eline kim düşmüşdekurtulsun! Yakaladığını yere serdi, yakaladığını yere serdi. Böylece kırkını da hakladı. Hepsinin cesedini meydanın ortasına yığdı. Sonra meşalecilere, tebilcilere seslenerek : “Sakın ha meşaleleri sabaha kadar söndürmeyesiniz, tebilleri de daha hızlı çalasınız”. 

Tekrar eve döndü, gemin bir ucunu ayağına bağlayıp yattı. 

Seher açıldı. Sizin de seheriniz hayıra açılsın. Tebriz şehrinde bir şenliktir başladı. Bu arada padişahtan Mesih'e bir name geldi. Name de şunlar yazılıydı : 


“Mesih, senin bu zaferin Tebriz'in şanına şan kattı. Var olasın, gel, mükâfatını al”. 


Mesih'in olandan bitenden haberi olmamasına rağmen şahın ne demek istediğini anladı. Hem düşmanından kurtulmuş, hem de devletinin itibarı artmıştı. Bu iş gene Hüseyin'in işiydi. Onu bağrına basıp, öptü. Ni 

Hemen giyindi. Hüseyin'i de yanına katarak doğru padişahın huzuruna çıktı. O dakika ona gümüş bir tepsi içinde simlerle bezenmiş bir pehlivan kispesi ile bir kese altın sundular. Mesih tepsiyi alıp Hüseyin'in önüne koydu. Padişah gerçeği anladı. Hüseyin'in şerefine bir ziyafet verdi. Yediler, içtiler, şirin şirin sohbet ettiler. 

Neden sonra Mesih ile Hüseyin birlikte eve döndüler. O günden sonra da Hüseyin pehlivanlara has elbise giymeye başladı. 

Günler geçerken Hüseyin de Mesih'ten yavaş yavaş kement atmasını, kılıç kullanmasını, güreş tutmasını öğreniyordu. Sonunda Hüseyin emsalsiz bir pehlivan oldu çıktı. 

Şah Abbas kaç kez Tebriz'e namlı pehlivanlar yolladıysa da hepsi Hüseyin'in elinde telef oldu. 

Hüseyin'in elinden kurtulabilenler Şah Abbas'a onun ne baş edilmez bir pehlivan olduğunu anlata anlata bitiremiyorlardı. 
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Şah'ın yüreğini bir Hüseyin korkusudur aldı. 


Mesih, bir yandan dava meşkinin inceliklerini öğretirken, okumayazmayı belletmekten de geri kalmıyordu. 


Mesih, pehlivanlar arasındaki bağları, dostluk kaidelerini de ona anlatıp, dedi ki: “Şahları pehlivanlar korurlar. Bu nedenle pehlivanlar birbirleriyle yoktan yere dövüşmezler”. 


Hüseyin artık kabına sığmaz olmuştu. Cihan pehlivanı olmak için yanıp tutuşuyordu. Sonunda Şah Abbas'a göz dağı vermek için İsfahan'a gitmeyi aklına koydu. Lakin özüne ldyık bir at bulamıyordu. Çobanlığı sırasında bir iki kere ata binmek istemişti de, zavallıların belini çökertmişti. Şimdi ise kendi ağırlığına bir de giyim-kuşamının, kılıcının, kalkanının ağırlığı eklenmişti. Tebriz padişahının atları içinde böyle bir at yoktu ki, atlasın ona da düşsün yola. Her tarafa haber saldılar, ancak Hüseyin'e uygun bir at bulunamadı. Hüseyin çok mahzunlaştı. 


Mesih, kendini tuttu tuttu sonunda dayanamayarak ondan gizlediği bir sırrı açtı: 

— “Bak kardaşım. Sana layık at var dünyada. Adına Karakaytak derler. O öyle bir at ki, filden kuvvetli, yelden hızlı, tavustan güzel. Ne var ki, o Kür pehlivanın atıdır. Kür pehlivan karşısında bütün padişahlar baş eğer. Haraç verirler ona. Özünün de yeri kimsece malüm değil. Gittiği ülkenin yaylasında çadır kurar, o ülkeyi talan eder, yer-içer, keyfeder, haracını da alır sonra başka ülkeye geçer. Kür'ün kılıcına kalkan veren pehlivan hele çıkmamıştır vesselâm”. 

Hüseyin, Mesih'i can kulağıyla dinledi. Öz yüreğine: “Gerek Kür'ü yenip, Karakaytak'ı elinden almalıyım” dedi. 

Hüseyin hemen her gün Tebriz'in yöresini gezinmeye çıkardı. Padişah en iyi atlarından birisini Hüseyin'e vermişti. Ancak o, ona binmiyor, silahlarını taşıma da kullanıyordu. 

Bir gün ora-bura derken Tebriz'den çok uzaklaştı. Gide gide bir deniz sahiline çıktı. O sırada bir gemi de sahilden ayrıldı ayrılacaktı. 
Atıyla birlikte kendini dar attı gemiye. Hiç kimse korkusundan tek söz etmedi. 

Gemi yola koyuldu. İçinde kırk kadar tüccar vardı. Gemi biraz yol almıştı ki, Hüseyin fena acıktığını hissetti. 


Çok geçmeden de geminin aşhanesinden çörekler dağıtılmaya başladı. İki tüccara bir tabak çörek veriliyordu. Yalnız ona bir tabak çörek geldi. Hele kimse daha yemek için bismillah demeden o tabakta ne var ne yok silip süpürdü. Tüccarlardan birisi aşçı çırağına göz edip bir tabak çörek daha getirmesini işaret etti. Çırak yetiştirdi, o anında tabağı boşalttı. Üçüncü tabağı aşçı kendi getirdi. Hüseyin oncacık şeylerle doyar mı? Yediği dişinin kovuğunda kaldı. Yavaşça karnına vurarak: “Ey kara karın, yiyen ölmez. Her ne kadar seni doyurmasa da” diye söylendi. 


Hava kararınca başını bir tarafa koyup yattı. Seher açılanda ona gene üç tabak börek getirdiler. Hepsini silip süpürdükten sonra aşhaneye geçti, doğru aşçının yanına gitti. 


— “Aşçı efendi, dedi. Sen yemeği kaç günlük pişirirsin”. 

Aşçı : 

— “Pehlivan efendi, günde üç öğün yemek hazırlarım”. 

— “Eh, anlaşılan sen oyun oynuyorsun. Niye bir aylığı, bir haftalığı birden pişirmiyorsun?” 

— “İşte o işin üstesinden gelemem”. 

— “Gel, men sana öğreteyim. Pirinç, yağ getir. On günlük yemek nasıl pişireceğim gör”, 

Aşçı yarı inandığından, yarı korkusundan pirinç torbaları ile yağ küplerini ona gösterdi. 


Hüseyin büyükçe bir kazana beş-altı torba pirinç boşalttı. Üstüne de on helke su döktü. Tuzunu, yağını da ilave etti. Sonra şöyle bir karıştırıp altını ateşledi. Kazan fokur fokur kaynayınca tabii pirinç lapa oldu. Kılıcını çıkartarak lapa pirinci kerpiç gibi doğradı. Tabaklara koyarak tüccarlara yolladı. Onlarsa ağızlarına dahi sürmediler. Hepsini geri yolladılar. Hüseyin omuzunu silkip kendisi yedi. Ama, tüccarlar bu arada kurnazlık edip ona içme suyu yerine acı, tuzlu deniz suyu verdiler. Deniz suyunu, lapa pirincin arkasından içen Hüseyin'i uyku bastırdı. Oturduğu yerde uyuyakaldı. Tabii tüccarlar fırsatı kaçırmadılar. Gemiyi derhal sahile yanaştırdılar. Onu sahile sürükleyip, atını bir direğe bağladılar. Ötesini-berisini de yanına koyup, çekip gittiler. 

O yarı baygın yatarken bir iki çapulcu da atını, elbisesini neyi varsa çaldılar. 
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O orada yatadursun size fakir bir balıkçıdan haber vereyim. Balıkçı, o gün de kısmeti kadarıyla avlandıktan sonra eve dönerken bir yiğit delikanlının boylu boyunca yerde yattığını gördü. Önce ölü zannederek vah vah deyip geçerken kulağına iniltiler gelince durdu, baktı canlı. Hemen arkadaşlarına haber uçurdu. Hep birden kaldırarak bir arabaya koydular, doğru balıkçının kulübesine getirdiler. 


Hanımı bu da kim gibisinden yüzüne bakınca, balıkçı : 


— “Hanım” dedi. “Onu sahilde buldum. Pek halsizdi. Gördüm, yüreğim parçalandı. Hele bakalım, öldü, o dünyamız olur, kaldı bu dünyamız”. 


Bir nice gün yarı ölü yattı Hüseyin. Sonra bir ter bastı, bir ter bastı, özüne geldi. 


Balıkçının evinde olan kışlık azığı üç günde tüketti. Baktı, evde yiyecek namına bir şey kalmadı; iş başa düştüğünü anladı. Balıkçıdan elbisesini istedi. 


Balıkçı boynunu büktü : “Oğul, seni yarı ölü bir halde bir don bir gömlek buldum. Bir şeyciğin yok ki biz de”. 

Gemide olanlar aklına geldi Hüseyin'in. Tüccarların kendisini soyup, özünü de sahile bıraktıklarını tahmin etti. 

— “Ata(*), sağ kaldığıma şükredeyim. Bana göre giyecek bir şeyiniz var mı?” 

Balıkçı, neyi var neyi yok götürüp pazarda sattı. Hepsiyle keten bezi aldı. Hanımı da iyi-kötü bir gömlek, pantolon dikti. Hüseyin giyindi, pazara çıkt:. 

Her yanı gezdi dolandı. Pazarda kendini bilmezler ona güldüler, bazıları taş, toprak dahi attı, bazıları da takılıp eğlendi. 

Hüseyin aş evinin önünden geçerken yemeklerin kokusu burnu- 


na vurdu. Zaten açlıktan dizlerinde derman kesilmişti. Adımını atamadı, gözleri karardı. 


(9) Baba ve baba gibi görülenlere karşı söylenen saygılı hitap. 


Aşevi sahibi de onu seyredenler arasındaydı. Ona takıldı : 

— “Niye yürüyemiyorsun?” 

Hüseyin : 

— “Açım” dedi. 

Dükkân sahibi ona bir büyük kap getirdi. Çöreklerin yanmışını, kaplarda kalan artıkları ona dökerlerdi. Hüseyin'in önüne iteleyerek: “Ye” dedi. 

Hüseyin biraz yedi. Gözlerine fer, dizlerine derman geldi. 
Dükkâncıya: 

— “Sağol” dedi. “Bana yemek verdin. Bir iş ver de göreyim.Borcum kalmasın”. 

Aşevi sahibi ve onu deli sananlar bu sözleri işitince pek üzüldüler. 

“Bak” dedi dükkâncı. “Bizim aşevinde üç küp var. Her biri de üç yüz kova su alır. Onları ancak şehir kenarından geçen çaydan doldurmak mümkün. Ya bir adam otuz günde, ya da otuz adam bir günde doldurabiliyor. Adamların hakkı da otuz para.Al otuz parayı. Adam tut, doldursunlar”. 

Boş küpleri üst üste koyup sırtladı Hüseyin. Doğru çaya. 

Bir solukta çaya vardı. Küpleri doldurdu, getirdi. Yerlerine koydu. Parayı da aşevi sahibine geri verdi. Adam şaşırdı. 


— “Küpleri niye doldurtmadın?” 

Hüseyin : 

— “Doldurdum”. 

O gidip küplere baktı ki, hepsi ağzına kadar dolu. Şaşakaldı. 

— “Peki, birini boşaltıp gene doldurabilir misin? Görüm nasıl yaptın”. 

Hüseyin küpün birinin suyunu boşalttı. Çaydan tekrar doldurup getirdi. 

Adam bunu görünce kendi kendine : “Bu ki bu kuvvetin sahibidir, o halde özü(*) de akıllı bir kişidir. Hele göreyim, bunda bir iş var, dur bakayım”. 

O günden sonra ona hep yemeklerin iyi taraflarından vermeye başladı. O aşhanede en ağır işleri görüyordu. Özüne de kalfa Hüseyin 


diyorlardı. 
(*) Kendi. 
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İşini görürken etrafında olup-bitenlere de dikkat kesiliyordu. Bir gün baktı, her gün kırk pehlivan geliyor, üç öğün yiyip-içiyor, beş para vermeden çekip gidiyor. Tuhafına gitti. Dükkân sahibine sordu :““ Bunlar necidir? Niye vermezler, yedikleri yemeklerin parasını?” 

Aşhane sahibi : 


— “Aman Hüseyin, ne yitirip de ararsın? Onlar Kür'ün pehlivanlarıdır. Kan ağlatırlar bütün âlemi. Bizim padişahtan yüklüce haraç istediler. O da vermedi, veremedi. Şimdi iş kaldı davaya. Padişahın yedi oğlu vardı. Hepsi de anlışanlı pehlivanlardı. Bunların altısını Kür, meydanda öldürdü. Şimdi kala kala biri kaldı. Şah, kırk gün mühlet istedi. 
Bu sabah kırkıncı gün tamam oldu. Onu da öldürdükten sonra şehri baştan aşağı yakıp yıkacaklar. Sen de tutmuş yedikleri çöreğin parasının derdini çekiyorsun”. 


— “Ne kadar borçludurlar sana. Hele sen miktarını söyle?” 

Dükkân sahibi hesap kitap yaptı, şu kadar dedi. 

Akşam gene geldiler. Güzel güzel yemeklerini yediler. Tam gitmek için davrandıklarında Hüseyin kapıya dikildi. 

— “Siz hele borcunuzu bir ödeyin de ondan sonra güle güle gidin”. 

Donup kaldılar aşhanedekiler. Hepsi bir köşeye kaçışıp olacağı seyre koyuldular... 


İçlerinden biri Hüseyin'in sözlerine kulak asmayıp onu iteleyerek gitmeye kalkınca olan oldu işte. Hüseyin adamı kemerinden tuttuğu gibi havalandırdı; başının üstünde şöyle bir dolandırdıktan sonra arkadaşlarından birinin üzerine çaldı. İkisinin de o anda canı çıktı. Kalanların hepsi de ceplerindeki paraları Hüseyin'in önüne boşalttılar. Ölülerini sırtlayıp götürdüler. 


Dükkân sahibi yüreği çarpa çarpa : 


— “Hüseyin, sen ne iş gördün? Onlar sabah şahın yedinci oğlunu da öldürdükten sonra ilk iş olarak buraya saldıracaklar. Dükkânı ateşe verip bizi de diri diri yandıracaklar”. 
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Hüseyin gülerek : 

— “Sen gönlünü hoş tut. Canlarını elimden kurtarsınlar da, gelebilirlerse oda(*) atsınlar. Al sen pulları(**), gerisini düşünme”. 

Seher açıldı. Sizin de seheriniz hayırlıya açılsın. Dükkânlara kepenk çektiler, evlere kilit vurdular, meme diyenden, ekmek diyene(** *) kadar herkes meydanın çevresine doluştular. Hüseyin gene yetmiş yıllık bir çınar ağacını kökünden söktü, dal - budağından temizledi, aldı eline yetişti meydana. Ortada gösterişli, çalımlı, on sekiz yaşında ya var, ya yok bir delikanlı at üstünde rakibini bekliyordu. 

Doğru yanına gitti. 

— “Bak sen o aradan sıyrıl git. Bugün meydan benimdir” dedi. 

Şehzade onu delinin biri zannederek söze kulak asmadı. 

Hüseyin de baktı lâf anlamayacak elinden kamçısını aldığı gibi kendisini de atını da kamçı ile döve döve meydandan çıkarttı. Özü tekrar meydana döndü. 


Padişah ise tahtında oturmuş boyuna gözyaşı döküyordu. Birden oğlunu karşısında görünce şaşırdı, öfkelendi. 


— “Oğul, bir kaşık kanından(****) korktunda mı meydandan kaçtın? Düşmanın önünden kaçıp şerefsiz yaşamaktansa, meydanda düşman kılıcıyla şerefle ölmek daha yahşıdır(* ****)'». 


Şehzade kamçıların yerini atasına gösterdi. 


— “Ata, ben düşman elinden kaçanlardan değilim. Bir deli beni meydandan döve döve çıkarttı. Bugün meydan benim” dedi. 

Durum böyle olunca, padişah bir günü daha nimet bildi, sevindi. 

Gelelim Hüseyin'e. Şehzadeyi meydandan çıkarttıktan sonra geri dönmüştü. Dövüşmeye rakip istedi: “Kendine güvenen varsa işte meydan”. 


Kür'ün pehlivanları birbirlerinin yüzlerine baktılar. 


(4) Ateş 
(**) Para 
(***) Kundaklaki çocuktan, yetişkin delikanlıya 
(****) Birdamla kan 
(*****“ Güzel, onur verici 
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Aşhanedeki tablo gözlerinin önünden gitmiyordu. Hüseyin bir daha seslenince pehlivanların başı dayanamadı. Adamlarına dönerek : 


— “Men çıkıyorum karşısına. Ne kadar kuvvetli olsa da, silahı yok. Dövüş kaidelerini de bildiğini sanmam. Bir yaralasam kâfi. O zaman kaçacak delik arar”. 

Böyle diyerek arkadaşlarından ayrıldı, meydana yürüdü; gelip Hüseyin'in karşısında dikildi. 

— “İlk hak senindir, yoksa benim?” 

Hüseyin : 

— “Sıra benim olsa, sana sıra ancak kıyamette gelir”. 

Pehlivan : 

— “Hani senin kalkanın? Başına ne tutacaksın?” 

— “Benim kılıcım da, kalkanım da budur. Sen vur bakalım, gelsin”. 

Ofırsatınimet bildi. Tez kılıcını sıyırdı, bütün gücüyle çınara indirdi. Zannetmişti ki, sopayla birlikte başını da kesecekti. 

Ne var ki, Hüseyin'in gözü onun kılıcındaydı. O kılıcı indirdiğin- de öyle süratli yana sıçradı ki, kılıç ancak sopanın ucundan bir parça kesebildi. 

O ikinci hamleye hazırlanırken Hüseyin atıldı : 

— “Eğer benim de senin kadar silahım olsaydı, üç kere vur, razıydım. Ama, görüyorsun benim tek silahım var. Siftah daha bir tane vurmamışım. Koy, bir de ben vurayım. Eğer sağ kalırsan, sıra gene senin ”. 

Kür'ün pehlivanı ecelin kapıdan geçtiğini(*) anladı. Hüseyin cellat gibi karşısında dikildi. Atının başını döndürüp kaçmak istese de gene aman vermeyecekti. Kurtulsa bile arkasından ne demeyecekler ki! 
Çaresiz kalkanı başına çekti. 

“ Hüseyin sopayı başının üstünde üç kere dolandırıp kalkana öyle bir vurdu ki, pehlivan da, atı da toprağa yapıştı. 

Bu manzarayı gören arkadaşları durur mu? Saldırdılar hep birlikte Hüseyin'in üstüne. Bir anda ortalık ana-baba günü oldu. Çok 


(9 Ölümle burun buruna gelmek 


geçmeden de birer birer yere serilmeye başladılar. Ve derken kırk pehlivandan eser kalmadı. Hepsini üstüste yığdı, sopayı da bir kenara fırlattı, doğru aşhaneye gitti. 

Halk etrafını çevirdi. Hüseyin'in gönlünü nasıl hoş edeceklerini bilemiyorlardı. Aşhanedekiler de önünde el-pençe durmuşlardı. 


Tabii padişaha da derhal müjdeli haberi ulaştırdılar. O da sevincinden yalın ayak, başı açık aşhaneye koştu. Hüseyin'i bağrına basıp öptü. Sonra da karşısında oturtturarak: “Oğlum” dedi. “Senin başardığın bu büyük işin mükğfatını takdir etmekten ben acizim.Sen de göreyim, menden ne dilersin?” 

Hüseyin : 

— “Âlemlerin kıblesi önce sağlığını dilerim. Sonra da birinci dileğim, hayatta kalmamı sağlayan filan balıkçıya lütfunu esirgememen. 
İkincisi, bana uygun bir çift pehlivan elbisesi ile silahı bulman. Üçüncüsü de Kür pehlivanın yerini bana göstermen”. 


Şah balıkçıyı buldurdu, kendisine vezir yaptı. 

Kür pehlivan için de şöyle konuştu: “Senin bu öldürdüklerinin hepsi de Kür'ün pehlivanlarıydı. Bu nedenle senin onu aramana gerek yok. Bugünkü olanları duyduktan sonra kendi kalkıp gelecektir”. Haznedarı çağırdı: “Hüseyin'i yanına al, giyim, kuşam, silah ambarını gezdir. Ne hoşuna giderse onu alabilir” dedi. 

Hüseyin ambarı gezdi. Ne kendine göre bir elbise, ne de hoşuna gidecek bir silah bulabildi. 

Bu duruma Hüseyin kadar şah da üzüldü. Çünkü Kür'ün karşısına bir pehlivan gibi çıkmalıydı. Hiç atsız, silahsız, kuşamsız pehlivan olur muydu? Kür gibi dünya pehlivanının karşısına böyle çıkmak olur muydu? 

Padişah bir ferman yayınlayarak, kim Hüseyin'e uygun cenk elbisesi dikerse, kim ona layık silah getirirse ağırlığınca altın alacağını ilan etti. 

Şimdi de size Hüseyin'in atını, elbisesini, silahlarını çalan uğrulardan(*) haber vereyim. 


(9) Hırsız 
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Bir kere elbisesi kimseye uymadı. Kalkanı kaldırmaya hiçbirinin gücü yetmedi. Kılıcı ise kınından dahi çıkartamadılar. 


İşte bu sırada padişahın fermanı uğruların da kulağına geldi. Hepsini toparlayıp padişahın huzuruna getirdiler. Hüseyin, eşyalarını hemen tanıdı, çok sevindi. 

Hüseyin, onları nereden temin ettiklerini sorunca, sahilde ölü bulduğumuz bir adamdan cevabını aldığında gene ses etmedi. Uğrulara, ilan edilen armağanlar verildi. 


Günler geçerken Hüseyin de eski sıhhatine kavuşuyordu gitgide. O eski günlerine dönedursun, size biraz da Kür'den haber vereyim. 

Pehlivan bütün adamlarının kırıldığını öğrenince, o gün ömrünün ilk ahını çekti. Yanıp yakındı. Öçlerini almaya and içti. 

Adamlarının son otağ kurduğu yere gittiğinde, herşeyi yerli yerinde buldu. Hüseyin otağa nöbetçiler koyarak kimseye burayı yağmalattırmamıştı. 


Kür, padişaha bir name yazarak Hüseyin'i meydana davet etti. 
Padişah verdiği cevapta, onun da sabırsızlıkla yolunu beklediğini, sabah meydanda olacağını bildirdi. 


Ertesi gün, gün ağarırken pehlivanlar alttan giyinip üstten kuşandılar, üstten giyinip alttan kuşanarak meydana çıktılar. Ancak Hüseyin atsızdı. 


Kür sordu : 

— “Niye atın yoktur senin?” 

Hüseyin : 

— “Ne lazım. İkimizden biri nasılsa ölecek. Karakaytak da sağ kalanın olacak. Bil ki, ben cenkten kaçmam. Eğer senin de böyle bir niyetin yoksa, atı boş yere incitme. İn, yerde kozumuzu paylaşalım”. 

Kür attan indi. 


— “ Sen benim atımı da tanırsın. Ama, ben seni tanımıyorum. 
Kim olduğunu de bakalım”. 

— “Aslını saklayan haramzadedir. Bana Tebrizli Hüseyin derler”. 

— “Tahtıçırağ'ı öldüren Hüseyin mi?” 


— “Bil ki, öyle”. 

— “Fırsat kimindir?” 

—“Ben fırsatı önce düşmana veririm”. 
dedi ve kalkanı başına çekti. 

Kür üç kere var gücüyle kalkana kılıç indirdi. Sonra da özü kalkanı başına çekti. Hüseyin de netice alamadı. 

Kılıçtan bir sonuç alınmayınca amuda, gürze, mızrağa, şeşpere(*) el attılar. Gene de birbirlerini alt edemediler... 

Geldi sıra güreşe. Akşama kadar sürdü güreşleri. Yenişemediler bir türlü. 

O günkü mücadelenin bitimini ilan eden tebil(**) çalınınca güreşi bırakıp evlerine çekildiler. 

Otuz dokuz gün böylece dava eylediler. Kırkıncı gün meydana çıkanda Hüseyin dedi ki : 

— “Meşaleler hazırlansın, gece meydan ışıkla dolsun.Ayrılık tebili de çalınmasın”. 


İster istemez Kür de razı oldu. Bütün gün ve gece yarısını geçene kadar kıran kırana güreştiler. Derken birden Hüseyin bir fırsatını bulup bir elenseyle onu sersemleterek bacağından kavradığı gibi havalandırdı, üç kere başının üstünde dolandırıp yere öyle bir çarptı ki, meydan titredi. Derhal bıçağını çekerek kellesini kesti, padişahın önüne bıraktı... 

Dost-düşman ona hayır dua etti. Kür'ün varını-yoğunu, Karakaytak'ı Hüseyin'e verdiler. O da Kür'ün malını-mülkünü Tebriz'e göndertip kendi de, Karakaytak'a atlayarak bir başına Isfahan'a yollandı. 

Şimdi size birazcık da Şah Abbas'tan söz edeyim. 

Şah, Hüseyin'in birdenbire ortadan kaybolduğunu işitince sevincinden göklere uçtu. Derhal Tebriz'in üzerine yürüme planları yapmaya koyuldu. Ama, ancak Tahtıçırağ'ın yakın dostu Kür'ü ikna edip özüne baş pehlivan yaptıktan sonra baskını düzenleyecekti. 

İşte ozaman başka ellerden birinde Hüseyin adlı bir pehlivan çıktığını, Kür'ün adını dünyadan sildiğini öğrendi. 


(9) Ucu sivri kazıkları biri yumuşak toprağa saplar, diğeri çıkartmaya çalışır (**) Azeri vurmalı çalgı aleti 
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Hüseyin'in Isfahan'a gelebileceğini düşünerek vezirlerini bir toplantıya çağırdı. Onlara dedi ki : “ Hüseyin denen bir pehlivan Kür'ü öldürmüş. Elbet Isfahan'a da yolu düşecek. Peki ne dersiniz şimdi?” 


O, böyle söyledi, öbürü şöyle söyledi; nihayet şu karara vardılar : Hüseyin'in Kür'ü öldürdüğü haberi daha Tebriz'e ulaşmamıştır. Tebriz padişahını ve Mesih'i Isfahan'a davet edelim. Onlarla dostluk anlaşması imzalayalım. 


Öyle de ettiler. Padişah ile Mesih'i davet ettiler. Onlar da bu daveti memnuniyetle kabul ederek Isfahan'a doğru yola düştüler. Tam bu sıralarda Hüseyin'in gönderdikleri de Tebriz'e yetişmişti. Her neyse... 

Şah Abbas misafirlerine çok hürmet gösterdi. 

Hüseyin olan bitenleri yakından izliyordu. Ama, onların Hüseyin” den haberleri olmadığından nerede olduğunu,ne yaptığını bilmiyorlardı. 


Şah Abbas onlara Hüseyin'den söz etmedi. Yalnız hürmetini günden güne artırdı. 

Biraz da Hüseyin'e dönelim. Acaba ne yaptı, ne etti? 

O, derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi, badeyi serser gibi geçerek gelip Isfahan'a ulaştı. Bir kervansarayda konakladı. Derhal han sahibini yanına çağırarak önüne avuç avuç altın döktü. Adam ise hemen onun ayaklarına kapanarak başladı yalvarmaya: “Elini, ayağını öpeyim pehlivan. Altınlarını tekrar cebine koy. Ben, kervansarayımı satamam”. 

Hüseyin, bunun üzerine gülerek : “Be adam senden bunu dâ isteyen kim. Atıma iyi bakasın diye bunlar”. 

— “Sana da kurban olayım, atına da. Altına şimdi halılar sereyim. Önüne de üzüm kurusu dökeyim” diyerek çıktı dışarı. 

Neyse, akşam oldu. Hüseyin şehre indi, her yanı gezdi, dolandı. 
Vakitte oldu gece yarısı. Dönerken kulağına hafiften hafiften bir çalgı sesi geldi. Kulak kabarttı, o yana doğru yöneldi. Çalgı bir şaraphaneden geliyordu. Kapıyı aralayarak içeriye şöyle bir göz attı. Anlaşılan şehrin ileri gelenleri eğleniyor olmalıydı... Hepsi bir derece ya, yalnız bir kişi dikkatini çekti: Bir altın tahtta kurulmuş oturuyordu. Baştan aşağı da zırh giymişti. Tuhafına gitti. Selamsız-kelamsız içeri daldı, doğruca. adamın yanına gitti. 
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— “Kardaş” dedi. “Görüyorum herkes masaların başına geçmiş muhabbet ederler, sen tek başına böyle oturmuş ne edersin? Kalkta az da ben oturayım”. 


Adam onu şöyle bir süzerek : 

— “Ancak bir şartım var” dedi. Duran, oturana üç yumruk vuracak”. 

Hüseyin : 

— “Peki razıyım. Yumrukları nereme vuracaksın”. 

— “Boynuna”. 

Hüseyin çenesini yukarı kaldırıp “vur” dedi. 

Adam da Hüseyin'in gırtlağına bir yumruk vurdu. 

Hüseyin : “Of aman, gırtlağım çatladı, birini de sağ tarafa vur”. 
O ikinci yumruğu da oraya indirdi. Hüseyin birini de sol tarafa vur deyince son yumruk da sol tarafta patladı. 

Adam hakkını kullanınca Hüseyin yerinden kalktı. 


— “Kardeş oturduğum yeter. Ben de yumruklarımı vurayım da gideyim”. 

Hüseyin kalktı, adam oturdu. 

Hüseyin sordu : 

— “Nerene vurayım?" 

O, boğazının sağ tarafını gösterdi. Sağ tarafa öyle bir indirdi ki Hüseyin, yumruğu 5ol taraftan çıktı. Onu kapının eşiğine attı. Bir süre daha tahtta eyleşti; elini kılıcının üzerine koyarak meclise şöyle bir göz gezdirdi... Korkudan hepsinin boğazı kurumuştu. Kimin haddine ses etmek! Yalnız ortada bir kadın çalıp oynuyordu. Hüseyin onu yanına çağırdı : 

— “Bu gece herkes benim konuğumdur. Bir de kaval getir bana”. 

Kaval geldi. Cebinin ağzını kavalın bir ucuna tuttu, öte ucundan kaldırdığında kaval altınla doldu. O halde ona vererek: “Git, çal, oku” dedi. 
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Hüseyin kervansaraya ancak sabaha karşı dönebildi. Önce Karakaytak'ı yokladı. Sahiden de altına kıymetli bir halı serilmişti. 


Hüseyin'i orada bırakalım, gelelim meclistekilere. Hüseyin ayrılır ayrılmaz doğru saraya koştular. Gece Zibayi Cengi'nin meclisinde olanları Şah Abbas'a hikâye ettiler. 


Şah Abbas, yabancının kim olabileceğini hemen tahmin etti. Derhal onun nerede konakladığını öğrenmelerini emretti. Emri yerine getirdiler. 


Şah, sabah kahvaltısını Tebriz padişahı ve Mesih'le yaparken, Hüseyin'in burada olduğunu, falan kervansarayda konakladığını, Mesih in bizzat gidip onu alıp getirirse memnun kalacağını söyledi. 


Mesih, denilen kervansaraya gitti. Kendi Hüseyin'ini karşısında görünce çok sevindi. Öpüşüp, kucaklaştılar. Doyunca muhabbet ettikten sonra saraya döndüler. Bir süre daha konuk kaldıktan sonra Tebrize hareket ettiler... 

Onlar yedi, içti, yerlerine göçtü. Siz de yiyin, için ne muradınız varsa erin. 


(Himmet Elizâde, Destanlar ve Masallar. Bakü, 1937) 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ŞEHZADE İLE MELEK HATUN 


Bir vardı, bir yoktu, geçmiş zamanlarda bir padişah vardı. Bu padişahın da bir hanımı ile Cemal adlı bir oğlu. 


Günlerden bir gün padişahın hanımı pek rahatsızlandı. Hekim - doktor kâr etmedi, hastalıktan kurtulamayarak canını erine teslim etti. Cemalcik bu sırada sekizfne daha yeni basmıştı. 


Hanımı gömdüler, kırk gün, kırk gece yas tuttular. Günler bu minval üzerinde geçti. Toprağın yüzü soğuk olur(*) derler. Onu da yavaş yavaş gönülden çıkardılar. 


Bir gün vezir, vekil bir araya gelip padişahın huzuruna çıktılar. 
İçlerinden en yaşlısı şöyle konuştu: 


— “Efendimiz, sen sağ olasın. Sana hanımsızlık yaraşmaz. Balaca uşağın var. Helal süt emmiş birini al. Senin avradın, uşağının anası olur”. ş 

Padişah ölen hanımını pek severdi. Evlenmeyeceğim diye de kendi kendine söz vermişti. Ama, vezir, vekilin ısrarları karşısında dayanamadı. 


Vezirin bir kızı vardı. Padişahı onunla baş-göz ettiler. Düğünleri yedi gün, yedi gece sürdü. Böylece vezirin kızı sarayın yeni hanımı oldu. 

Günler geldi, geçti, Padişahın oğlu büyüyüp on beş yaşına çattı. 
Öyle bir delikanlı oldu ki, bakan gözler bir daha bakmak istiyordu. 

Dolaşmaya çıktığında, kim görse,kızı, gelini,avradı hayran hayran seyrederdi onu. Bunlar iyi hoş ya, işin fenası analığı da bir gönülden bir gönüle evlatlığına aşık oldu. 


(9 Ölümün kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak. 
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Bir süre sonra da hislerine hâkim olamadı. Bir gün Cemal'i tekce 


gayri. Gerek benimle başını bir yastığa koyasın”. 

Cemal, kızarıp bozararak : 

— “Ay aman, Sen ne danışırsın? Sen benim anamsın. Ana da hiç oğluna aşık olur muymuş? Git tövbe et. Düz yola sap hemen. Seni şeytan aldatmaya çalışıyor” diye çıkıştı. 

Avratsa : 

— “Ölmek var, dönmek yok” diye karşılık verdi. 

* Cemal çok dedi, analığı az işitti. Sonunda oğlan onu bir başına koyup gitti. Analık oğlanın hakaretine pek içerledi. Kendi kendine: “Yahşı, şimdi kalsın, men men olayım, sen de sen, seninle başbir etmeyeyim(*). Ya muradıma ererim, yada bu dünyadan adını silerim, bak gör” dedi. 

Bir nice gün geçti. Hanım gene Cemal'i tek yakaladı. 

— “Şimdi ne diyorsun. Benimle başbir edecek misin?" 

Cemal : 

— “Aklını başına devşir. Sen benim anamsın. Böyle sözleri bir daha ağzına almayasın. Atam işitir, sonu hayır olmaz”. 


— “Ben ana-mana tanımam. Gerek benimle başbir edeceksin”. 

Cemal çok öfkelendi. Anasına ağır sözler söyledi. Sultan hanım Cemal'in bu sözlerine fena alındı. İçinden: “Madem seni dünyada yitirdim, sen de gör gününü!” dedi. 

Akşam, padişah divanı kapattıktan sonra hareme geldi. Avradıyla söyleşe koyuldu. Bir ara hanım erine dedi ki : 

— “A kişi, oğlumuz Cemal çok yiyor”. 

Padişah : 

— “Ay avrat, ne var bunda. Koy, ne kadar isterse o kadar yesin. 
Şükür Allah'ıma, dünyanın varı bizdedir”. 

Hanımı üsteledi: “Yok, yok öyle işte çok yiyor”. 

Padişah bu sefer de:“Ay avrat, koy ne kadar yerse yesin” diye karşılık verince avrat daha da söylenmeye devam etti. 


(9 Bir yastığa baş koymak 
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— “Ay kişi niye anlamıyorsun. Öyle çok yiyor işte. Niyeti kötüdür”. 

— “Anlayamadım. Neyi eksik ki, niyeti kötü ola?” 

— “Ne bileyim, niyeti kötüdür işte. Kötü niyet iki türlüdür”. 

— “De bakayım, dilinin altında bir şeyler var senin. Benimle söz güreştirmeye kalkmışsın bir de. Niye, niyeti kötü”. 

— “Niyeti kötü olan atasının, anasının başını yer. Anasının başını yedi. Şimdi sıra sende. Tedbiri elden bırakmayasın”. 


. 


Padişah her sözü önemseyen, her söze inanan adam değildi. İçine gene de bir korkudur düştü. 

— “Ben ne etmişim ki, o bana böyle cephe almış acep?” 

— “Hiç. Nankörlük ney'le olur. Çağır, bu saat boynunu vurdur. 
Hata uzak olsun senden”. 


O gece bütün bu sözler padişahın beynine sanki saplandı. 

Kalktı allar giyinip tahta çıktı. Oğlu Cemal'in boynunun vurul masını emretti. Cemal'i meydana getirdiler. 

Padişahın bir akıllı, akıllı olduğu kadar da adaletli bir veziri vardı. Padişahın huzuruna çıkıp el-etek öptükten sonra söz aldı: 


— “Şahım, ferman senindir. Dünyada gözünün akı-karası bir tek oğlun var. Sebep ne ola ki, öldürtüyorsun balayı. Üstelik sebebi de kimsece malum değil. Eğer haksız yere ördürtüyorsan sonra pek yanarsın. El iyi şeyler söylemeyecek. Üstelik yarana kimse de derman olamaz. Sen gel onu bana bağışla, günahından geç. Başka bir ülkeye sürgün et. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler. Öldürsen yüreğinde sızısı kalacak, hem de ne sızı! Hem sürgün de ölüm gibi bir şeydir”. 

Padişah, vezirin bu sözleri karşısında oğlunun canını bağışladı. 
Onu sürgün ettiler başka diyarlara. 


Cemal gide gide bir ormana vardı. Ormanda ora-bura derken bir eve çattı. Kapıyı dövdü. Karşısına bir hatun kişi çıktı. Cemal: “Açım” dedi. “Allah rızası için bana bir parça çörek verin”. 

Meğer orası bir tüccarın eviymiş. Hanım da onun avradıymış. Hatunun güzel delikanlıya bir anda gönlü ısındı. Onu içeri buyur etti. 
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Tüccar sordu : 

— “Oğul, sen kimsin, nerden geliyorsun böyle?” 

Cemal : 

— “Kimsesizim. Meni yanınıza uşak alın”. 

Tüccarın avradı lafa girerek erine : 

— “A kişi, evladımız yoktur. Güzel, akıllı bir çocuk. Gel evladımız olsun” diye söyleyince adam razı oldu. Cemal'i kendilerine evlat edindiler. 

Cemal başladı burada hayat sürmeye. Zamanla karı-koca Cemal'i daha da sevdiler. El üstünde tuttular. 

Günler, aylar birbiri peşisıra akıp geçti. Günün birinde tüccarın uzunca bir sefere çıkması gerekti. 

Cemal analığı ile evde kaldı. Günleri sessiz sakin akıp giderken bir gün analığı oğlu sıkılmasın diye, neleri var, neleri yok haberdar olsun diye yanına katarak odaları bir bir gezdirmeye başladı. 

Birinci oda, kap-kacakla doluydu. İkinci oda, altın, gümüş sergisiydi sanki. Böyle böyle bütün odaları gezerek kırkıncı odaya geldiler. 
Kapıya üç düğüm vurulmuştu. 

Cemal anasına: “Bunu da aç göreyim” dedi. 

Anası: “Bu oda boştur” diye karşılık verdi. 

— “Boştur da yine ağzına üç düğüm vurmuşsunuz? Ana, ana, kurban aç da göreyim”. 

— “Vallahi oğul boştur” deyip açmadı. 

O odayı göremedi ya, oğlana büyük dert oldu bu. Bu odanın içinde ne vardı ki, anası açmadı? Neden ağzına üç düğüm vurmuşlardı? 

Bütün bunlar kafasında döndü durdu. Gün günü soldu, sonunda yatağa düştü. Hastalığını bilemedi gelen hekimler. 

Baktı anası iş başa düştü, bir gün yalvar yakar sordu : 

— “Oğul, oğul can oğul, söyle nedir derdin? Niye böyle sararıp, solarsın? Belki derdini özün biliyorsun. İstersen gel seni evlendirelim. 
kim bilir belki birine tutulmuşsundur”. 

Cemal : 

— “Ana odayı bana göstermedin. Orayı düşünmekten böyle oldum ben”. 
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Anası : 


— “Vay anan günahlarını yüklensin. Demek buymuş. Hadi gidelim de açayım gör”. 

Cemal döşekten kalktı. Doğruca kırkıncı odaya gittiler. Anası kapıyı açtı. Sahiden de oda boştu. Her tarafını gezdi, dolandı, gözüne kayda değer bir şey çarpmayınca: 

— “Ana bu sımı bana de. Niye bu boş odanın kapısını sıkı sıkı bağlamışsınız? Altın, mücevher dolu olanına bir kilit vurmuşsunuz da buna niye üç kilit vurmuşsunuz? Bunda bir iş var. Hadi, bu sırrı de bana”. 


Kadıncağız : 

— “Oğul, bu odada atan yatıyor”. 

— “Yok inanmam. Atam kuru yerde niye yatsın ki?” 

— “Oğul, yukarıda, tavanda asılı şeya bak hele”. 

Cemal baktı, yukarda bir portre asılıydı. Yüzüne de bir peçe çekilmişti. Portreyi indirdi yere. Bu bir kıza aitti. Öyle masum, öyle saf bir güzelliği vardı ki, eşi benzeri görülmemiş. 

— “Ana bu kimdir?” 

— “Oğul, atan bu kıza aşıktır. Kaç kere niyetlendi kaçırıp getirmeye. Ama, hiçbirinde de muvaffak olamadı. Şimdi de çaresiz her gün üç defa kapıyı açıyor, portreyi indirip seyrediyor, böylelikle de teselli buluyor”. 

— “Ana, bu kızın yurdu neresiyse ben oraya gideceğim. Ya insan yükü kaldırır, ya yük insanı”. 

— “Oğul bu senin harcın değil. Atan kaç kere gitti getiremedi de sen bu uşak halinle nasıl getirebilirsin?” 

— “Ana, atamın bahtı başka, benimki başka”. 

Anası bin dedi, oğlu hiç işitmedi. Sonunda razı oldu. Heybesini mücevherle doldurdu, azığını da hazırladı. 

— “Oğul bunlar seni bir yere kadar götürür. Kızın adı da Melek Hanım'dır”. 

Oğlan ahırdan atını tam çıkarmıştı ki, tüccar atası çıkageldi. 

Onu bu halde görünce: “Oğul, böyle hazırlanmış nereye gidersin?” diye sordu. 
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Cemal : 

— “Ata, Melek Hanım için”. 

— “Oğul gel boş yere eziyet çekme. Dünyanın sayılı pehlivanları, şehzadeleri o kızı kaçıramadılar da sen uşak halinle ne edeceksin?” 

— “Ata, ayıp değil ya, beceremezsem döner gelirim”. 

Tüccar içinden: “Cehenneme kadar yolun var. Getirirsen keyfime, getiremezsen sanki derdime”. 

— “Ne yapalım, git bakalım. Al bu altı altını da harçlık edersin”. 

Tabii tüccarın heybedeki mücevherlerden haberi yoktu. 


Cemal gülümseyerek, “zalim oğlu hurcumdan haberin olsa bağrın çatlar ölürsün. İyi ki, bilmiyorsun” diye içinden geçirdi. Altınları da alıp cebine koydu. 

Tüccar bir name kaleme alarak ona uzattı. 

— “Oğul, o bindiğin at seni padişah kardaşımın kapısına kadar götürecek. Padişah benim atımı senin altında görünce başıma bir hal geldiğini zannedip seni öldürtmek isteyecektir. Al bu nameyi, ona verirsen sana değmez”. 

Oğlan nameyi alıp cebine koydu. Atı mahmuzlayıp yola düştü. 
At onu doğruca padişahın kapısına götürdü. Padişah ayvanda istirahat ediyordu. Bir de baktı, tüccar kardaşının atı geliyor, üstünde de başka bir adam var. Delikanlıyı derhal huzuruna getirmelerini emretti. Cemal'i apartopar padişahın huzuruna getirdiler. Cemal nameyi şaha uzattı. 
Şah okuduktan sonra güldü. 


— “Benim tüccar kardaşım ne ahmak adamdır. Özü, o kız uğruna bütün ordusunu kırdırdı. Padişahlıktan el çekti. Gene de aklı başına gelmedi. Şimdi de bu uşağı yola salmış. Oğul, kardaşım sana ne kadar pul verdi?” 


— “Altı altın”. 

Padişah güldü. 

— “Bir, sen bualtı altınla şurdan şuraya gidemezsin. İki, Melek Hanım'ı alamazsın. Bir tek kızım var hayatta. O kadar talibi çıktı hiçbirine vermedim. Gel onu sana vereyim. Damadım ol. Devletime, malıma da sahip ol”. 
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— “Şah gideceğim. Belki bahtıma düşer Melek Hanım”. 

Şah çok dedi, Cemal az işitti. Ona bir hurç altın vererek ilave etti: “Oğul, her bir işin üstesinden pul gelir. Al bunları var git. Melek Hanım'ı getirdin getirdin, getirmedin benim kızım duruyor, sen de burada durursan gelir alırsın”. 


Cemal altınları atına yükledi. Öğrendi ki, kız Yemen şehrinde. 
Yemen deyip düştü yola. Gece demedi, gündüz demedi yol aldı, ta ki, Yemen şehrine çatana(*) kadar. 

Hemen bir kocakarı bulup bunun evinde kalmayı tasarladı. Zira kadın kısmının hileyi iyi becerdiğini bilirdi. Kim bilir belki onun aracılığıyla Melek Hanım'la da görüşebilirdi. Atını sokak aralarında rastgele sürüyordu ki, bahçelerinden birinde bir yaşlı kadın gözüne ilişti. Yaklaşıp sordu: 


— “Kan nene, Tanrı konuğu kabul eder misin?” 

Kadın, başını kaldırıp şöyle bir baktı. 

— “Başım üstünde yerin var ya oğul, yatak ne gezer. Bir döşeğim var, onda da özüm yatarım”. 

Cemal onun eline iki altın sıkıştırdı. 

— “Git pazara, bir çift yorgan-döşek al gel”. 

Karı nene sevine sevine denileni alarak eve geldi. 

Cemal de böylece onun evine yerleşmiş oldu. 

Bir süre geçti aradan. Geçen zaman içinde Cemal Melek Hanım' dan tek söz etmedi. Çarşı-pazar dolaştı. Bu arada kendini yaşlı kadına sevdirdi. 

Gene bir akşam oturmuş başbaşa sohbet ederlerken Cemal sözü dönüp dolaştırıp kıza getirdi. 

— “Karı nene sana bir sualim var. Burada Melek Hatun adlı bir kız yaşar mı?” 

Karı kızın adını işitince birden irkildi. 

— “Ah, ah one Melek Hanım'dır. Tez burdan git. İşitmesinler adını andığımı, yoksa neslimi kuruturlar”. 


(9 Varmak, ulaşmak 
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Cemal ona bir avuç altın verdi. 


— “Vay be, gözünü sevdiğim nene, ben sana ne dedim ki. Sadece var ya da yok onu deyiver”. 

— “Var, ancak onun adını ağzında tutmayasın. Ah, ah dünyada ne kadar pehlivan, ne kadar şehzade varsa onun için dünyanın bir ucundan geldiler. Emellerine erişemedikleri gibi, canlarından da oldular. Yazıksın(”), bu sözü bir kere dedin, bir daha deme”. 


Cemal peki deyip geçiştirdi. 

Birkaç gün daha geçti aradan. 

Cemal bu sefer : “Kan nene Melek Hanım nerede oturur?” diye sorunca karıyı bir titremedir aldı. Cemal'e ters ters bakarak: 


— “Ay aman. Durma git burdan. Sen beni canımdan edecektin. 
Yerini söylersem beni parça parça ederler a oğul”. 


Cemal : 

— “Karı nene görüyorum üstün-başın perişan. Ayağında giymeye birşeycik yok. Hadi gidelim pazara. Sana entari ne alayım. Ancak pazara giderken sen önde gidersin ben de arkada. Melek Hanım'ın evinin hizasına gelince biraz duralarsın. Gözümün nuru neneciğim bunda ne var?” 


Karı, giyim-kuşam lafını duyunca gözleri açıldı. Mırın-kırın ettiyse de razı oldu sonunda. Böylece karı öne düştü, Cemal de ardına. 
Bir konağın önünden geçerken kadın durakladı. Cemal anladı ki, Melek Hanım'ın evi budur. Neyse pazara geldiler. Cemal karının üstünü başını bir güzel donattı. Birlikte eve geldiler. 


Oğlan geldi geleli kannın evine bereket yağıyordu. Tabii kadın bu duruma için için seviniyordu. Bir yandan içinden de: “Sen ölmeyesin emi, güzel yem bulmuşum. Bakalım bunun sonu ne olacak” diye geçiriyordu. 


Derken bir nice gün daha geride kaldı. 
Cemal yine karı neneyi sıkıştırdı : 


(©) Acımak 
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— “Gözünü seveyim bir sorum daha var. Hele güzel ağzın bir çift laf etsin, söz bir daha adını ağzıma almayacağım. De göreyim, Melek Hanım kimin kızıdır?” 

Karı : 

— “Beni kan deryasına salma, tez çık git”. 

Cemal ona bir pırlanta uzattı. 

— “Kim işitecek? Ev bizim, sır bizim”. 

Karı: 

— “Peki söyleyeyim, kuyumcunun” 

Cemal bunu işittiği gibi kuyumcuda soluğu aldı. İçeri girerek: “Selamün aleyküm usta, kolay gelsin” dedi. 

Kuyumcu başını kaldırdı. 

— “Vay aleykümselam oğul. Benim için ne kulluk?” 

— “Ustam, altından bir hançer yapmanı isteyeceğim. Yapabilir misin?” 

— “Tabii.” 

— “Peki, kaça mal olur bana?” 

— “Filan kadar.” 

Cemal cebinden bir pırlanta çıkartıp uzattı ona. 

— “Bu karşılar mı?” 

Kuyumcu pırlantayı inceledi. Baktı, bununla böyle yüz hançer yaptırılır. Üstelik onun gibisi de dükkânda yok. Hiç ses etmedi. Karşılar diyerek yarım ağız cevap verdi. 


Cemal : 

— “Üstüne de şöyle bir şekil çiz.” 

Kuyumcu : 

— “Ne şekli?” 

-— “Melek.” 

Kuyumcu Melek adını işitince pırlantayı ona iade etti. 

— “Al pırlantanı, dükkânımdan çık git.” 

Cemal alttan aldı. 

— “Niye kızdın ustam, hani Kaf dağında yaşayan melekler var ya, onun gibi bir şey.” 

Kuyumcu onun göklerdeki meleklerden bahsettiğini anlayınca yumuşadı. Peki, peki dedi. 
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Cemal : 

— “Ne vakit hazır olur?” 

Kuyumcu : 

— “Sabah gelir alırsın”. 

Kuyumcu ona altın bir hançer yaptı. Sıra üzerine bir melek şekli çizmeye gelince bir şekil üzerinde karar veremedi. Aklına hemen sevgili kızı geldi. Melekten geri kalır yanı var mıydı sanki? Nerden bilecek, onun şeklini çizerim olur biter diyerek altın hançer üzerine melek şekli diye kızının resmini çizdi. 

Cemal sabah geldiğinde hançer hazırdı. Melek Hanım'ın da resmi üzerindeydi. Elinde evirdi, çevirdi, kılıfına soktu çıkardı, sonra tekrar kuyumcuya uzattı. 

— “Ustam, ben çoban adamım. Bu altın hançer benim neyime, Al, bağışladım sana”. 

Kuyumcu pırlantayı geri istemesinden korktu. Hançeri alması için diretti. 

Bunun üzerine Cemal : 


— “A kişi korkma. Senden geri birşey istediğim yok. Hançeri bağışladım gitti.” 

Kuyumcu kabul etti. Şehzade de eve döndü. 

Kuyumcu da akşam eve döndüğünde hançeri sevgili kızına verdi. 

— “Al kızım. Bu hançeri bir delikanlı sipariş etmişti. Ben de gördüğün gibi yapmıştım. Almaya gelende hançere baktı baktı bana yakışmaz diyerek bağışladı. Al sakla”. 

Melek Hanım hançere bakarken tabii resmini de üzerinde gördü. 

— “Ata, menim resmimi niye çizdin?” 

— “Kızım, meleği andıran birşey istedi benden, Meleğim dururken hangi meleği çizecektim ki!” 

Kız ses etmedi. 

İçinden de, “bu bağışlamak değil. İşin içinde bir iş var. Dur bakalım hele. Kimse, zalim oğlu vurulmuş” diye geçirdi. 
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Seher açıldı. Cemal gene kuyumcu dükkânına gitti. Selam verip, hal-hatır sorduktan sonra: “Sana iki pırlanta vereceğim. Bu sefer bana altın bir şamdan yapacaksın. Şamdanın bir yüzüne hançerin üzerindeki meleğin resmini, öbür yüzüne de benim resmimi çizersin. Elele de tutuşturursun” dedi. 

Kuyumcu razı oldu. Yarın sabah gel de al dedi. 

Cemal iki pırlantayı verip gitti. Kuyumcu da sabaha kadar çalıştı, şehzadenin istediği gibi bir şamdan yaptı. 

Cemal ertesi sabah denildiği üzere çıkıp geldi. Tam istediği gibi bir şamdan yapılmış olduğunu görünce pek memnun kaldı. Bir pırlanta da mükafat kabilinden verdi. 


Cemal bu sefer de şamdanın o yanına bu yanına baktı, dakikalarca inceledi sonra kuyumcuya döndü: 


— “Usta ben çoban adamım. Bu şamdanı nereye koyacağım. Bana göre değil. Evim yok, barkım yok. Al, bunu da sana bağışlıyorum”. 

Kuyumcu: “Hadi gözünü seveyim, al götür malını ” diye direttiyse de, Cemal almadı, çıkıp gitti. Kuyumcu da şamdanı kızına götürdü. 

Dedi ki: “Kızım, bir ahmak adam bulmuşum. Böyle kıymetli şeyler yaptırıp sonra bana bağışlıyor. Bu zalim oğlunda altın sel gibi akıyor”. 

Melek Hanım şamdanı eline aldığında bir yüzünde gene kendi resmini görmesin mi! Üstelikte bir oğlanla elele. Kızı aldı bir merak. İçinden de, “O delikanlı kimse görmeliyim, benim için gelmiş kâfir diye geçiriyordu. 

Yüzüne umursamamış bir hava vererek babasına döndü: 


— “Ata, böyle adamlarla dostluk kurmaktan birşey çıkmaz. Sen onunla ilişkini sürdür. Hatta eve konuk çağır. Böyle böyle servetini elinden al”. 

Kuyumcu, kızının düşüncesini beğendi. Dediğini yapacağını söyledi. 

Ertesi sabah kuyumcu gene işine gitti. Biraz sonra da Cemal çıkageldi. Bir engel çıktığı için bir ay daha burada eyleşmek zorunda kalacağını anlattı. Kuyumcu bu habere çok sevindi. 
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— “Aman ne iyi. Ne memnun oldum kalacağına. Haydi bize gidelim. Seni ağırlamaktan şeref duyacağım”. 


Cemal, memnun olduğunu belirterek verilmiş bir sözü olduğunu, bu nedenle ertesi günü rahatsız edebileceğini söyledi. 


O gün öyle geçti. Cemal ertesi gün şehzadelere yaraşır bir elbiseyle kuyumcunun dükkânına geldi. Her ne kadar kuyumcu önceden onu tanıyamadıysa da bilâhare kendini toparladı. Birlikte konağa gittiler. 


Melek Hanım bir perdenin ardına gizlenmişti. Dalikanlı da bilmeden perdenin önüne oturunca Melek Hanım ne yapıp yapıp onun yüzünü görmek istedi. Ama, muvaffak olamadı. Ta ki, oğlanın önüne çörek geldiğinde kız öksürene kadar. Delikanlı öksürük sesini duyunca ne var diye başını çevirince kız da muradına erdi. 


Çörek yenilip bitende delikanlı müsaade istedi. Kuyumcu oturması için ısrar ettiyse de, Cemal teşekkür ederek kalktı. Kuyumcu onu binbir iltifatla uğurladı. 

Aradan bir nice gün geçti. Delikanlı gene kuyumcunun yanına gitti. Hoşbeşten sonra Cemal, gitmesinin uzayacağını, bu nedenle kendine bir ev yaptırmak niyetinde olduğunu dostuna açtı. 

Kuyumcu onun bu sözleri karşısında: “A canım, dedi. Eve ne gerek var? Bizim konakta tam kırk hane var. Birini sana ayırırım. Var, güle güle otur”. 

Şehzade ev yaptırmak görüşünde direndi. 

— “Çok zahmet çekip yaptırmışındır. Allah inşallah güle güle daha nice sene oturmanızı nasip eder. Madem bana mutlaka iyilik etmek istiyorsun, o halde komşu olalım. Evinin bitişiğinde benim için bir konak daha yaptırırsın. Masraftan kaçınma”. 

Kuyumcu razı oldu. Bir usta çağırdılar. Görüşüp konuştular. Cemal ev üzerine usta ile uzun uzun konuştu. Sonra inşaata başlandı... 


Bir zaman sonra da Melek Hanım'ın konağının yanında eşi benzeri görülmemiş muazzam bir köşk yükseldi. 

Usta köşkün bütün eksiklerini tamamladıktan sonra Cemal'i görmesi için davet etti. Cemal her yanını gezdi. Çok çok beğendi. 
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Bilâhare ona dönerek: “Ustam eline sağlık. Köşk mükemmel olmasına mükemmel ya, bir eksiği var” dedi. 


Usta arif kişiydi. Şehzadenin ne demek istediğini o dakika anladı. Başını salladı. 


— “Doğrudur paşam. Bir noksanı var. Sen tatlı canını üzmeyesin. Evelallah üç günde hallederim.” 


Ertesi günü de işe koyudu. Başladı, kızın konağına doğru bir tünel açmaya. Kazdı, kazdı, hem de kızın oturduğu odaya kadar. 


Osırada da kız oturmuş oya işliyordu. Baktı bir patırdı, gürültüdür geliyor, hem de gitgide yaklaşıyor. Derken, duvar yarıldı, içinden usta çıktı. 


Ustaya hayretle baktı. 
— “Hayrola, bu ne iştir usta”. 
Usta başını eğdi. 


— “Sultanım ben emir kuluyum. Bana ne derlerse onu yaparım, ötesini bilmem”. 


Kız, bunun oğlanın işi olduğunu anladı. Usta da yaman açmıştı tüneli doğrusu. Bin kişi gelse burada tünel açılmış mı, açılmamış mı farkedemezdi. 


Böylece o eksiklik de giderildikten sonra Cemal köşküne geldi, yerleşti. 


Ustanın gönlünü fazlasıyla aldı. Kuyumcunun evden çıkmasını gözlemeye başladı. O işine gidince doğru tünelden kızın odasına girdi. 


Kız, oğlanı karşısında görünce çok korktu. Şehzade sevgisini ifa- de ede ede bitiremedi. 


Kız yavaş yavaş yumuşadı. Hoş oğlan daha misafirliğe geldiğinde yüreğine bir ateş düşmüştü ya! 
Neyse, böylece muhabbet kurulmuş ve pekişmeye doğru yüz tu- 


tar olmuştu. İki gönül de tutuşunca birbirlerinden ayrılmaz oldular, günlerini gün etmeye başladılar. 


Bir gün Cemal Yemen'e geliş nedenini anlattı. 
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— “Benim biricik melekler meleği sultanım, ben buraya yerleşmeye değil, senin için geldim. Seni alıp götürmek için. Gel hadi, gidelim burdan”. 

Melek Hanım : 

— “Peki, ne tarafa. İkimizi de tutup parça parça etmelerini mi istiyorsun yoksa?” 

Oğlan : 

— “Sen o tarafı düşünme gönlümün güvercini. Hele sen bir yol razı ol. Gerisini bana bırak”. 

— “Razı olmasına razıyım ya, göreyim bakayım nasıl becereceksin”. 

— “Hani ben altından bir hançer yaptırmıştım ya, hele sen onu bana veriver”. 

Melek Hanım hançeri getirdi. Oğlan da götürüp kuyumcuya vererek: “Bu hançer arkadaşımındır. Satınayı düşünüyor. Bak bakalım ne eder diye sormamı istedi” dedi. 

Kuyumcu hançere baktı, baktı, Allah Allah dedi içinden. Bu kendi yaptığı hançerdi. Tabii aklı başından gitti, doğru eve koştu. 

Cemal'i de orda bağlamadılar ya! O da tünel yoluyla doğru kızın odasına girip hançeri Melek Hanım'a teslim ederek kendi kısmına geçti. 

Kuyumcu nefes nefese kızın odasına girdi. Kızına : 

— “Sana verdiğim hançeri kime verdin? diye sordu. 

Kız da:“'Kime verebilirim. Özün de biliyor ki, benim yanıma değil insan oğlu, tek canlı yaratık dahi giremiyor. Orada, duvarda asılı işte” diye karşılık verince kuyumcunun gözü duvara gitti. Gerçekten de duvardaydı. 

Kuyumcu bunun üzerine başladı alttan almaya. 

— “Biraz önce oğlan dükkâna bir hançer getirdi. Bu hançerin sanki bir kopyasıydı. Şaşırdım kaldım”. 

Kız: 

— “Hançer hançere benzemez mi? Bunda şüpheye düşecek ne vardı”. 

Kuyumcu geri dönünce, Cemal tekrar kızın odasına girdi, hançeri aldı, kuş gibi, kuyumcunun dükkânına ondan önce vardı. 
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Kuyumcu geldiğinde delikanlıyı bekler buldu. Hançere bir fiyat verdi. 

Aradan bir gün geçti. Cemal'in ikinci işi Melek Hanım'dan şamdanı istemek oldu. Kız verdi. O da alarak onu da kuyumcuya götürdü. 
Şamdanı ona uzatarak, bir dostunun malı olduğunu ne var ki, satmak istediğini, kendisinden de değerini öğrenmesini rica ettiğini söyledi. 

Kuyumcu baktı, bir de ne görsün, bu kendi yaptığı şamdan. Tek söz demeden tez evin yolunu tuttu. Cemal durur mu? Ondan evvel davranıp şamdanı yerli yerine koydu. Kuyumcu eve geldiğinde şamdanı da yerinde görünce başını iki yana sallaya sallaya dükkânın yolunu tuttu. Bizim şehzade, kuyumcu evden çıkınca şamdanı yerinden aldı, ondan evvel dükkâna yetişti. 


Kuyumcu geldiğinde delikanlıyı kendisini bekler buldu. Ona da bir değer verdi. 

Cemal şamdanı gene götürüp eski yerine koydu. 

Bir müddet daha Melek Hanım'la hoş günler geçirdiler. 

Bir gün Cemal, gitme sözünü kıza gene etti. 

Kız bunun üzerine : “Peki nereye gideceğiz?” diye sordu. 

Oğlan : “Sen orasına karışma. Ne dersem onu yap hele, gerisi kolay”. 

Şehzade, onu her hususta ikna etti. Ayrı ayrı yollardan dışarı çıkarak birlikte kuyumcunun yanına gittiler. Kız âdet üzerine yüzünü peçe ile örtmüş, başına bir yazma bağlamıştı. Oğlan selam vererek kızla beraber içeri girdiler. 


Kuyumcu hâl-hatır sorduktan sonra arzusunu sorunca oğlan söze girdi. 

— “Ustam, bu kızla evlenmek istiyorum”. 

Kuyumcu : 

— “Allah mübarek etsin, ne diyeyim. Toyunuzu yaparız”. 

— “Bu hanımın peçesini kaldır da alnından öp. Hayır dua et. Nişanımızı yapar, düğünümüzü edersin”. 

Kuyumcu kızın peçesini kaldırınca öz kızını karşısında görmesin mi. Rengi attı. Hemen eve yollandı. Cemal ile kız durur mu. Ondan evvel eve vardılar. Kız odasına çıkıp yatağına uzandı. Babası biraz sonra içeri girdi. Nefes nefeseydi. 


Kız babasının pür telaş içeri girdiğini görünce hiç istifini bozmadı. Sâkince sordu : 

— “Ata bu telaşın ne?” 

Adamcağız : 


— “Kızım, oğlan bir kız almak istiyor. Kâfirin kızı tıpkı sen. Şaşırdım. Galiba sen gibi geldi gözüme”. 


— “Ata, şaşma. İnsan insana benzemez mi?” 


Kuyumcu gidince kız yataktan kalktı. Hemen oğlanla buluşup dükkânın önünde soluğu aldılar. 


Kuyumcu da geldiğinde onları bekler buldu. Kızın yüzünü gene açtı. Allah Allah tıpkı kızı. Gene eve koştu. Tabii Melek Hanım da. 


Kuyumcu tam üç sefer gitti geldi, gitti geldi. Sonunda kızı olmadığına kanaat getirdi. 


Kızın peçesini kaldırdı. Gözlerini yumup alnından öptü. Bir molla çağırdılar. 


Oğlan kuyumcuya dedi ki : “Ustam bu kızın kimi kimsesi yoktur. Sen bunun atası ol. Molla kavlini kessin”. 


Kuyumcu razı oldu. Molla da kızın kavlini şehzade Cemal'e kesti. Sonra da düğünlerini yaptılar. Kızı Cemal'in köşküne getirdiler. 


Kuyumcu eve döndüğünde kız da tünelden çıkıp odasına girdi. 


Akşam oldu. Üstünüze hayırlı akşamlar açılsın. Şehzade, Melek Hanım'ı da yanına alarak müstakbel kayınbabasının karşısına çıktı. 

Usta onları görünce çok sevindi. Şehzade vedaya geldiklerini, artık kendi ülkesine döneceğini söyledi. 

Kuyumcu, şahzade bu sözleri söylerken dahi gözlerini kızdan ayrramıyordu. Bu evet öz kızıydı. Kuyumcu tekrar kızın odasına gitmek istediğinde şehzade önüne geçti. 


— “Ata, tereddüte düşme. Bu senin kızın Melek Hanım'dır. Men de filân padişahın oğlu şehzade Cemal'im”. 
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Bizim ustanın halini hiç sormayın artık. Donup kaldı. Şehzade bütün olanları ben size anlattığım gibi hikâye etti. Sonunda, biz herşeyi sizin rızanızla yaptık diyerek sözlerini bağladı. 

Kuyumcu düşündü, taşındı, baktı oğlan haklı. İş işten geçmiş. Yeniden onlara hayır dua etti. 

— “Balalarım, Allah sizi mesut etsin. Ama, yaman şeytanmışsınız ha! Oğlum, Melek Hanım padişahın oğluyla nişanlıydı. Men durumu bildirmeliyin. Siz atlara atlar burdan gidersiniz. Siz yola çıktıktan kırk gün sonra ben padişaha haber verir, böyle böyle derim”. 


Bu konuyu böylece hallettikten sonra muhabbetlerini koyulaştırdılar. Bir süre daha burda eyleştiler. Bir gün şehzade atasına şöyle dedi : 


— “Ata bak çok yemek adamı az yemekten de koyar. Bizi yola sal gidelim”. 

Kuyumcu da : “Ne demeli, Allah işinizi inşallah rast getirir. Varın gidin” diye izin verdi. 

Akşam olduğunda üç at hazırladı şehzade. Bunlar öyle atlardı ki, yıldıza, aya sürsen çıkardılar. Kuyumcu önlerine düştü, onları ülkenin sınırına kadar uğurladı. Alınlarından öpüp, geri döndü. 

Kuyumcu kırk gün bekledi. Kırkıncı günün sonunda padişahın huzuruna çıktı. Yana yakıla bir oğlanın gece kızını kaçırdığını anlattı. 

Padişah her yana atlı saldı. Tabii izlerine rastlayamadılar. Onlar geri dönedursun, Cemal de Melek Hanım'ı doğrudan doğruya tüccar atasının evine getirdi. Bizim tüccar sevinçten uçtu. 


Cemal'in yanaklarından öpüp, “büyük iş becerdin, sana minnet borçluyum, kız benimdir” demesin mi? 


— Cemal : “Ata, deli misin nesin? Bu benim avradımdır”. 


Şehzade baktı, tüccarın iyice gözü dönmüş, kızı elinden alacak, hemen o gece gizlice atlara atlayıp kaçtılar. 


Ertesi sabah gün ağardığı zaman tüccar kalktı baktı, her ikisini de yerlerinde bulamayınca o da bir ata atlayıp peşlerine düştü.. 


Öyle oldu ki, ikisi de aynı anda şehzadenin atasının hüküm sürdüğü şehre girdiler. Tüccar derhal padişahın huzuruna çıktı. 
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— “Padişahım, bir oğlan avradımı kaçırdı. Şimdi kenttedir. Onu huzuruna çağır, sorgusuz-sualsiz boynunu vurdur. Bu âleme de ders olur. Başkalarının avradını kaçırmanın ne demek olduğunu öğrenirler”. 


Padişah emir verdi. Arayıp oğlanı buldular, huzura getirdiler. Ordan tabii doğru darağacına götürdüler. Tam kendiri boynuna geçirecekleri sırada şehzade güldü. 


Padişah hiddetle sordu : 

— “Ne adamsın, ölüme giderken niçin gülersin öyle?” 

Şehzade : 

— “Adaletsiz padişah işitmiştim de, gözümle görmemiştim. Onun için güldüm”. 

Padişah : 

— “Benim adaletsiz padişah olduğumu neye dayanarak söylüyorsun?” 

— “Şah, nerden bileceğim; bana tek kelime birşey sormadan darağacına çektiriyorsun, ordan biliyorum”. 


— “Tüccarın avradını kaçırmışsın ya”. 


— “Şahım o, onun avradı değil, benim avradımdır. İzin ver de anlatayım”. 


Şehzade, anasının fitnesi ile sürgün edildiğinden bu yana kadar olanları atasına hikâye etti. 


Padişah dikkatle bakınca öz oğlunu tanıdı. Onu bağrına bastı, yüzünden, gözünden öptü. Derhal tüccarın başını vurdurdu. Avradının başını da vurdurmak istediğinde şehzade atıldı. 


— “Mihriban ata, onu bana bağışla, anamdır. Hatasını telafi eder”. 
Padişah avradının günahından geçti. 
Oğluyla gelinine yeniden düğün yaptı. 


Onlar zevkle sefayla gün geçirip devran sürdüler. Kötülük, fitnelerin başına. 
(E. Ahumdov, Masallar. Bakü, 1948, II. cilt) 
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VEFALI AT 


Geçmiş zamanlarda bir padişah yaşıyordu. Bu padişahın üç oğlu vardı. Malüm dünya kimseye kalmıyor, günün birinde feleğin çarkı onun için de döndü, ecel fena yakaladı. Şah son nefesini vermeden evvel oğullarını başucunda topladı. 


— “Oğullarım, size üç öğüdüm olacak. Bilin ki, tutmadığınız takdirde korkarım başınıza çok felaketler gelecek. Birincisi, avlanmaya çıktığınız zaman üçünüz de bir yerden gidin. İkincisi, yola çıkmanız gerektiğinde birlikte çıkın. Üçüncüsü, ağaç dibinde, duvar dibinde, ormanın açıklığında yatmayın” dedi. 


Padişah sözünü tamamladıktan sonra canını Tanrısına teslim etti. 

Oğlanlar, başlarını kaldırıp babalarını büyük bir merasimle toprağa verdiler. Memlekette kırk gün, kırk gece yas ilan ettiler. Vakit dediğiniz nedir ki! Gözlerinin yaşı kuruduktan sonra bir gün büyük kardeş gamlarının dağılması için kardeşlerini avlanmaya çıkmaya ikna etti. 

Her üçü de oklarını, kementlerini alıp yola koyuldular. Oraya daldılar, buraya saptılar, böylece akşama kadar avlandılar. Güneş batarken onlar orman içinde bir düzlüğe varmışlardı. 


Büyük kardeş : “Bu gece burada kalalım” diye teklifte bulundu. 

Küçük kardeş Melik Muhammet ağabeyinin teklifine karşı çıktı : 

— “Ama ağabey, hadi gidelim. Atamız, ormanda gecelemeyin dememiş miydi?” 

Onun sözüne kulak asmadılar. Atlardan indiler, çullarını yere sererek üzerine uzandılar. 

Melik Muhammet İçinden : “Atam boş yere öğüt vermez. Hele bu gece uyumayayım, göreyim ne olacak” diye geçirerek yatmadı. Nöbete durdu... 

Vakit gece yarısını hayli geçmişti. Derken bir gürültü duydu. O yana baktı bir de ne görsün? Bir dev ona doğru gelmiyor mu? Boynuzlarının her biri bir çınar ağacı kadar. 
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Melik Muhammet bekledi, bekledi, iyice yaklaşınca devin başına öyle bir kılıç indirdi ki, beyni parça parça oldu. 

Gün ağardı. Kardeşler bir o kadar daha yol gittiler. Bir yere gelende karanlıkta iyice bastırdı. Yatmaya yer aradılar ama, uygun yer bulamadılar. Sonunda geze geze bir duvar dibine geldiler. 

Büyük kardeş, kardeşlerine dönerek : “Eh, burası hiç yoktan iyidir. Burada geceleyelim” dedi. 

Melik Muhammet gene itiraz etti : 

— “Ağabey, atamız duvar dibinde yatmamamızı öğütlememiş miydi?” 

Büyük kardeş diretti : 

— “Her söylenene göre hareket edilmez. Duvar dibinde bize ne olur ki?” 

Bu sefer de küçük kardeşlerinin sözünü dinlemediler. Orada uyumaya karar verdiler. Yalnızca Melik Muhammet ayık kaldı. 

O, kendi kendine : “Atam boşuna vasiyet etmedi. Dur hele, bunda da bir işi var. Yatmayayım, göreyim ne olacak” diyerek yatmadı. 
Beklemeye koyuldu. 

Gecenin bir vaktinde gene bir gürültü koptu. Bir dev dünyada sanki başka bir şey kalmamış gibi, bir ağacın gövdesine geçirdiği yedi değirmen taşını omuzlamış o yana doğru geliyordu. 

Tabii Melik Muhammet hemen bir yana gizlendi. Tam önünden geçerken bir kılıçla boynunu uçurdu. Böylece buradan da selametle çıktılar. 

Seher açıldı. Tekrar yola düştüler. 

Üçüncü gün bir düzlüğe çıktılar. Her yan yemyeşil. Git ha git, git ha git, gecelemeye değil bir ev, bir ağaç altı dahi bulamadılar. Karanlık iyice bastırdığında sağa sola serpilmiş ağaçlardan birinin altında attan indiler. 

Büyük kardeş : “Bu bile nimet. Burda kalalım” dedi. 

Küçük kardeş gene itiraz etti. 

— “Atamızın vasiyetini unuttun mu ağabey?” 

— “İki yerde kaldık, ne oldu ki, burda ne olacak. Hadi yatalım”. 

Onlar uzandılar yere. Küçük kardeş parmağını yararak tuz doldurdu, başladı beklemeye. 
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Gecenin bir vaktinde bir hışırtıdır ortalığı kapladı, derken yer sarsıldı, uzuktan ejderha gibi bir dev göründü. 


Melik Muhammet böylesini de hiç görmemişti. Oğlan kendi kendine cesaret vererek çayırların içine uzandı. 


Dev arandı, arandı, Melik Muhammet'i göremeyince şöyle seslendi : 

— “Ey Melik Muhammet, neredeysen çık. İki kardeşimi öldürüp, yüreğimi dağladın. Seni parça parça etmezsem anamın ak sütü bana haram olsun”. 

Bu sözler üzerine Melik Muhammet gizlendiği yerden çıktı ve şu karşılığı verdi : 

— “Ey melun dev. Elinden geleni ardına koyma. Bu meydan, bu şeytan”. 

Dev elini tam gürzüne atmıştı ki, Melik Muhammet'in kılıcı başına iniverdi. Dev ağır yaralandı. 

Bir yandan kaçarken bir yandan da sesleniyordu şahzadeye : 

— “Ey Melik Muhammet, filan dağın eteğinde bir kuyu var. O kuyu mücevherle dolu. Git bul, helal olsun senin gibi yiğide”. 


Melik Muhammet önceki geceler olanlarla bu geceki olayı kardeşlerine anlattıktan sonra, “kardeşlerim” dedi. “Üçüncü dev, filan dağın eteğinde bir kuyu bulunduğunu, içinin de altın, mücevherle dolu olduğunu söyledi. Şimdi gidip, arayalım bakalım. Doğru ise olanı yükler getiririz. Şayet değilse kaybımız, aldığımız yol olur”. 


Ağabeyleri bütün bunları dinledikten sonra atalarını hürmetle andılar, doğru dağa gittiler. Gezip dolanıp kuyuyu buldular. 


Vardılar ya, önce inmek hususunda anlaşamadılar. Sonunda küçük kardeş, “peki beni sallayın'” diyerek münakaşayı tatlıya bağladı. 


Onu sallandırdılar kuyuya. Ta dibe indi Melik Muhammet. Derelerin, tepelerin sayısı vardı, buradaki altın, mücevherin sayısı yoktu. 
Ne varsa hepsini yukarı çektiler. 

Şehzade kuyuyu dolanmadan çıkmayayım diyerek başladı gezinmeye. Bir bölmede, saçlarından tavana asılı üç kız gördü. Kızları hemen yere indirdi. Küçük kızla hemen kaynaştılar. Gözleriyle anlaşıp, dilleriyle söyleştiler. Onları da yukarı çektirdi. Kuyunun dibinde yalnız kendisi kaldı. 


O, onu da çekmelerini gözlerken ağabeyleri birbirlerine : “Melik Muhammet yukarı çıkarsa bütün bunlara sahip çıkacak. En iyisi onu kuyuda bırakalım. Ölür, başımızdan eksilir. Bunlar da bize kalır” diyerek iki kafadar kardeş bu görüşte anlaştılar. Kardeşlerini yukarı çekmediler. Kırk deve getirterek ganimetleri yüklettiler, kızlarla birlikte saraylarına yollandılar... 


Melik Muhammet kardeşlerinin kendisini orada bırakarak gittiklerini anladı. Başladı kuyunun dibinde yol almaya. Kırk gün kırk gece gitti. Kırk günün sonunda bir şehire çıktı. Geze geze bir tüccarın dükkânının önüne geldi. Bismillah deyip içeri girerek tüccarı selamladı. Tüccar ne istiyorsun gibilerden bakınca şehzade : “Beni hizmetinize alır mısınız?” diye sordu. 


Tüccar : “Elinden ne iş gelir?” dedi. 

Şehzade : 

— “Seyislik” dedi. 

Tüccarın bir atı vardı. Seyis ise bulamamıştı. Çoktandır arıyordu. Onu yanına aldı. 


Melik Muhammet tüccarın atına çok iyi bakıyordu. Vaktinde Gl sını veriyor, tımarlıyor, suyunu eksik etmiyordu. 


Bir gün atın yemini götürürken tüccarın avradı ona dikkatlice baktı. Bakınca da, yüreğine od düşüverdi. Bin gönülden, bir gönüle aşık oldu. Onun derdinden ne gündüz(*) sabrı, ne gece kararı vardı. 

Bir nice gün gelip geçti. Bir gün Melik Muhammet'i yanına çağırdı. Yüzüne baygın baygın bakarak: “Oğlan senden ötürü ölüyorum. 
Gerek benimle başbir edeceksin” deyince şehzade afalladı. 


O an afallamakla kalsa neyse,hanım gün günü üzerine düştü. Ama, Melik Muhammet'i razı edemedi. 


(9) Ölesiye sevgi 
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Avrat, hırslandıkça hırslandı, sonunda da, madem bana yâr olmayacak o haide kimseye de olmasın diyerek onu öldürtmeye karar verdi. 

Gitti bir küp karısı buldu. Avucuna bir kese altını boşalttı. “Karı nene, imanına kurban olayım, şu bizim seyisi öldür” dedi. Karı nene, hanımı tatlı tatlı süzdü : 

— “Karı nenen kadanı(*) alsın. Öldürmeyi bırak şimdi. Onu öyle bir yere yollayayım ki, her parçasını bir cins kuş yesin” dedi. 

Tüccarın karısı : 

— “Nasıl edelim bunu. Nerelere göndereyim ki, görmesin gözlerim onu artık”. 

Kan nene : 

— “Bak hanımcığım, var erine söyle. Eşi benzeri olmayan bir köşk yaptırsın. Duvarları renk renk ışık salsın. İçine giren cennete girdim sansın. Usta aramaya o , Melik Muhammet'i yollayacaktır. Buldu, buldu, bulamadı, işte o zaman kurda, kuşa yem olur”. 

Tüccarın avradı bu fikre uymaya karar verdi. Karıyı da bir kese altınla tekrar sevindirdi. 

Doğru eve giderek erinin karşısına dikildi : 

— “A herif, bana öyle bir köşk yaptıracaksın ki, duvarları binbir renkte ışıldasın. İçine girenler özünü cennette sansın. Eğer dediğim Gi mazsa, sonrasını artık sen bilirsin”. 

Tüccar avradından pek korkardı. Bir kere vermişti dizginleri eline. Onu bu işten vazgeçirmeye çalıştı : 

— “Ay avrat, men bu işi becerecek ustayı nerden bulayım? Sonra böyle bir usta dünyaya gelmiş mi acaba?” 

Avrat : 

— “Uzun konuşma. Ustanın yerini Melik Muhammet pekala bilir. Yollarsın alır getirir”. 

Tüccar Melik Muhammet'i yanına çağırdı. Olanı - biteni anlatarak, “bana o ustayı bul getir” diye de emrini verdi. 


(9 Günah 
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Melik Muhammet parmağını dişledi. Olsa olsa bu avradın işidir diye içinden geçirdi. Tüccarın yüzüne bakakaldı şehzade. 


— “Tüccar ağa, insafsızlık etme. Ben garip adamım. O tür evi yapacak ustayı nerden bulayım. Bulunur mu sonra” dedi. 

Tüccar kızdı : 

— “Uzun etme. Git, bul getir. Yoksa parça parça doğratırım seni”. 


Delikanlı ses etmedi. Başı önde atının yanına gitti. Aklı başında olmadığından atına yem ne vermeyi de ihmal etti. O, o vaziyette düşünceli düşünceli otururken at dile geldi : 


— “Ey Melik Muhammet bugün bana niye yem vermiyorsun? Seni ilk defa bu halde görüyorum”. 


Bizim şehzade bu sözler karşısında yerinden sıçradı. 


— “Ey at, beni bağışla. Aklım başımda değil. Yem vermeyi de bu arada unuttum”. 

Hemen koşup yemi getirdi. At ona dokunmadı. Tekrar dile gelerek: “Ey Melik Muhammet, şimdi söyle, niye keyifsizsin”. 

— “Biraz rahatsızım da. Hepsi o kadar”. 


— “Ey Melik Muhammet, keyifsizliğinin sebebini bana demezsen, anamın sütü üzerine yemin ederim yeme dilimi dahi sürmem, başımı da alıp giderim”. 


— “Eyat, yüreğini harap etmek istemiyorum. Tüccar benden duvarları binbir renk saçan bir köşk yapacak ustayı bulmamı istedi”. 


— “Ey Melik Muhammet, onun çaresini sana söyleyeceğim. Hiç gam çekme. Var tüccarın yanına git. Atı ver, bulup getireyim de”. 


Melik Muhammet öyle yaptı. Tüccarın yanına çıktı. 

— “Tüccar ağa, usta uzak yerdedir. Atı ver de, gideyim getireyim”. 

Tüccar razı oldu. Şehzade atın yanına döndü. 

At: “Ne oldu?” 

Melik Muhammet : 

— “Verdi” dedi. 

At bu söz üzerine : “Haydi gidelim öyleyse”. 
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Delikanlı ata bindi, ovaya doğru sürdü. At yele döndü, gitti gitti bir harabe mezarlığa girdi, yedi mezar geçti, sekizinci kabrin önünde durdu. 

— “Melik Muhammet hadi in de bu mezara bir kamçı vur”. 

Melik Muhammet mezara bir kamçı vurdu. O saat mezar açıldı. 
At ona, ne diyeceğini öğretti. O da aynısını söyledi. 

— “Melik Çümşüd, Melik Muhammet der ki, aletlerini al da, bizim evi dik”. 

Kabirden ses geldi : 

— “Aletlerim içerdedir. Gel al, gidelim”. 

At söze karıştı. 


— “Korkma kabire gir.. Karşına iki sanlı halı, iki de açık halı çıkacak. Sarılı halıyı aç, açık halıyı sar. Daha sonra karşına iki kapı çıkacak. Biri örtülü, biri açık. Örtülü kapıyı açarsın, açık kapıyı örtersin. 
Biraz git. Bu sefer karşına bir at ile bir it çıkacak. Atın önünde kemik, itin önünde ot bulacaksın. Otu atın önüne, kemiği itir önüne koyarsın. 
Daha sonra bir kanıya rastlayacaksın. Karıyı gördüğünde dersin ki: “Karı nene, oğlun aletlerini istiyor”. Karı seni yemek için ağzını açacaktır. 
Hemen yanında bir tane içi dolu, üstü örtülü kafes vardır. Aletler işte o kafesin içindedir. O ağzını istediği kadar açsın, sen kafesi kaptığın 


gibi kaçarsın. Seni hiçbiri tutamayacaktır, korkma”. 


Melik Muhammet atı orada bırakarak kabire girdi. Kabrin içinde bir müddet gitti. Karşısına iki örtülü halı ile iki açık halı çıktı. Örtülü halıları açtı, açıkları sardı. Biraz daha gittikten sonra bir açık bir de kapalı kapı gördü. Açığını örttü, kapalıyı açtı. Sonra bir atla bir it gördü. Atın önünde kemik, itin önünde ot vardı. Kemiği itin önüne, otu atın kabına koydu. Yoluna devam etti. Derken kocakanya rastladı. “Karn nene” dedi. “Oğlun aletlerini istiyor”. 


Kan onu görünce çok sevindi. Yutmak için ağzını açtı. Melik Muhammet hemen yanında duran alet dolu kafesi kaptığı gibi oradan kaçtı. Kan deliye döndü. Başladı bar bar bağırmaya : 


47 


— “At, tut”. 

At: 

— “Niye tutacak mışım? Sen benim önüme kemik koymuştun. 
O ise, kemiği itin kabına, otu da benim önüme koydu. Bana iyilik ede- ne niye kötülükle karşılık vereyim?” 

Karı bu sefer köpeğe döndü : 

— “İt, tut”. 

İt: 

— “O bana iyilikten başka ne yaptı kı, tutayım? Benim önüme sen ot koymuştun. Benim ot yemediğimi pekala bilirdin. O ise, otu atın önüne, kemiği de benim önüme koydu. Şimdi yerken, ona da dua ediyorum”. 

Karı bu sefer kapılara yöneldi. 

— “Örtülü kapı tut”. 

Örtülü kapı : 

— “Niye tutayım ? O bana ne etti ki? Ne zamandan beri kapalı kalmaktan bunalmıştım. Sağolsun, o açtı”. 

Karı : 

— “Açık kapı, sen tut”. 

Açık kapı dile geldi : 

— “Niye tutayım? O bana ne kötülük etti ki? Becersem dışarı çıkartacağım. Ne zamandan beri açıktım, o beni örttü. Şimdi sağlığıma da kavuştum”. 

Karı çaresiz halılardan medet umdu. 

— “Açık halılar siz tutun”. 

Açık halılar birlikte : 

— “Ay imansız küp karısı niye tutacak mışız? Ne vakitten beri açıktık. İçimiz toz deryasına dönmüştü. Bir gün haliniz nedir diye sordun mu? Hem de her gün çiğnemenden canımız çıkıyordu. İşte şimdi kendimize geldik”. 

Karı iyice köpürdü : 

— “Örtülü halılar siz tutun”. 

Örtülü halılar sertçe çıkıştılar : 

— “Niye tutacak mışız. Ne vakitten beri katlıydık. Güve ne dadanmıştı. Bizi canımızdan bezdirdin. Bu delikanlı açtı da, dinçleştik”. 
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Böylece hiçbiri Melik Muhammet'i tutmadı. O da kabirden dışarı çıktı. Aletlerin bulunduğu kafesi atın önüne koydu. 

At, Melik Muhammet'e : “Şimdi Melik Cümşüd'e aletleri getirdiğini söyle” dedi. 

Şehzade kabre dönerek: 

— “Ey Melik Cümşüd, aletleri getirdim” diye seslendi. 

Kabirden bir ses geldi : 

— “Gidelim”. 

At, delikanlıya kemikleri dışarı çıkarmasını, hepsini yerli yerine koymasını söyledi. Şehzade denileni yaptı. At, “iyi” dedi. “Gideyim hayat suyu getireyim de tamam olsun”. 


Sanki, yele döndü, gözden kayboldu. Yarım sdat geçmeden geri döndü. Ağız dolusu su getirmişti. Suyu Melik Cümşüd'ün ağzına döktü. Osaat ayağa kalktı Cümşüd. “Hos gelmişsiniz, hadi gidelim” dedi. 

Melik Muhammet ile Melik Cümşüd atın sırtına atladılar. At, kuş gibi onları tüccarın kapısına getirdi. Melik Muhammet, Melik Cümşüd'ü yanına katarak tüccarın karşısına çıktı. 

— “Ustayı getirdim ağam”. 

Tüccar : 

— “İyi, evi diktir göreyim. Dediğim gibi olsun”. 

Melik Cümşüd söze karıştı. 

— “Güzel, men evin duvarlarını öreceğim. Gerisini siz tamamlayacaksınız”. 

— “Duvarları ör hele, bir de beze, gerisi kolay”. 

Böylece konuştular. Melik Cümşüd işe koyuldu. Deme, bir ay içinde öyle bir köşk yükseldi ki işte, anlatması zor. 

Duvarlar sanki binbir ebemkuşağıydı. İçi yalancı cennetti... 

Tüccarın ağzı açık kaldı. 

Melik Cümşüd işini bitirdi, hakkını alıp savuştu. Evin üstü açık kaldı. Tüccar dünyanın kerestesini taşıttıysa da çatı çatılmadı gitti. Bütün dünyaya haber saldı, saldı ya, bu evin uzunluğunda ağaç bulunamadı. 
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Tüccar evle uğraşadursun avradı da Melik Muhammet'ten el çekmiyordu. 

Küp karısını gene çağırdı. 

— “Karınene , Melik, ustayı getirdi. Senin dediğin gibi yahşı bir ev diktirdi. Menimse bağrım çatladı, çatlayacak ne halt edeyim. Söyle ne edelim, bir daha görmeyeyim onu”. 

Karı nene tebessüm etti : 

— “Ay başı güllü. Evinizin damını çatmaya kereste buldunuz mu? 
Yook. Ona söyleyim, evi diktirdiği gibi, çatısını da çattırsın. Nerden bulacak? Gidecek aramaya, kurda-kuşa yem olacak. Senin de gözün onu görmeyecek”. 

Tüccarın avradı karıya bir kese altın verip saldı. Sonra erine koştu. 

— “A, başı batmış kişi. Kereste arıyorsun daha. Evi diktiren, çatısını da çattıracaktır. De, Melik Muhammet'i.. Bulsun, getirsin”. 


'Tüccar,.hay Allah aklıma nasıl gelmedi deyip karısını iltifata boğdu. O saat Melik Muhammet'i yanına çağırıp, “gerek evin çatısını çattıracaksın” dedi. 


Melik Muhammet sinirlendi : 

— “Ay insafsız, sen dünyayı seferber ettin de bulamadın, ben nerden bulayım?” 

Tüccar : 

— “Uzun danışma. Sana yedi gün mühlet”. 

Şehzade başı önde atın yanına döndü. 

At onu gamlı görünce sordu : 

— “Benim vefalı dostum, gene niye keyifsizsin?” 

Melik Muhammet : 


— “Tüccar benden evin çatısını örtecek keresteyi bulmamı istedi. Odünyaya haber saldı, bulduramadı da ben bu garipliğimle nerden bulayım?” 

— “Dertlenme dostum buluruz. Yanına kırk çubuk al, atla sırtıma. Ben göğe kalkacağım. Ben havadayken çubukları birer birer bana vurup yere at”. 
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Delikanlı yanına kırk çubuk alarak ata atladı, at, o saat havalandı. Gökte uçarlarken Melik Muhammet çubukları ata vurup yere attı, ata vurup yere attı. Yere düşen çubuklar uzun uzun direklere döndü. 
Tekrar aşağıya indiler. 


Delikanlı doğru tüccarın yanına giderek çatıya uygun direkleri temin ettiğini bildirdi. 

Tüccar hemen adamlarını saldı. O gün evin üstü örtüldü. 

Sevda değil mi, tüccarın karısı Melik Muhammet'ten el çekmedi. Onu gördüğünde sanki yüreğine ok değiyordu. Onu öldürtmek için gene fitne-fesata girişti. 

At, durumdan şehzadeyi haberdar etti. 

Delikanlı sordu : “Peki ne edeyim?” 

At: 

— “Sen tacirle hesabını kes, çık git. Tüccar sana, “hizmette kusur etmedin, benden ne istersin” diyecektir. Sen de, atı verirsen kâfi 


dersin. Verecektir, ben de seni karanlık dünyadan aydınlık dünyaya çıkartırım”. 


Melik Muhammet atın dediğini yaptı. Gitti tacirin yanına. 

— “Tüccar ağa, uzun zamandır yanında seyislik ediyorum. Artık ata-ana hasretliği yetti. İzin verirsen yurduma dönmek istiyorum”. 

Tüccar : 

— “Ey Melik Muhammet, eksik olma, bana çok iyi hizmet ettin. 
Söyle ne istersin?” 

Senden çok şey istemeyeceğim. Atını bağışla yeter”. 

— “Bağışladım gitti. Hadi, Allah'a emanet ol”. 

Melik Muhammet, tüccarla vedalaştı, helallaştı, atının yanına döndü. At, tüccarın kendisini yoldaşına verdiğini öğrendikten sonra şöyle dedi: 

— “Melik Muhammet, o kabir adamı Melik Cümşüd'ün aletlerini koymuş olduğu kales var ya, işte onu eline al, sırtıma atla. Karanlık dünyadan ışıklı dünyaya çıkalım”. 
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— “Kafessiz çıkamaz mıyız?” 

li — “Tabii ya. Şayet elinde olmazsa, seni vurup yere düşürürler. 
İşte o kafes elinde olduğu sürece kimse bize dokunmaz”. 

Melik Muhammet kafesi eline aldı, ata atladı. At kanat açıp havalandı. Yetmiş bir gün yol giderek ışıklı dünyaya çıktılar. 

Işıklı dünyaya kavuşunca rastgele atı sürmeye başladı Melik Muhammet. 

Git ha git, bir değirmenin önüne geldiler. Baktılar, şeytan takkesini yana yatırmış değirmene yaslanmış duruyor, elinde de bir dudukuşu var. 

Şeytan Melik Muhammet'i görünce sevindi. Hemen elindeki kafese talip oldu. 

— “Hoş geldin, iyi geldin sen. Elindeki kafesi ver de, şu kuşu içine koyayım”. 

Melik Muhammet : 

— “Niye vereyim, ben deli miyim? İyiadamsansen kuşu bana ver. 
Ben koyayım kafesin içine”. 

— “Ben de koymayacağım, gidesiniz. Ta ki, kafesi verene kadar”. 

At baktı iş kavgaya dönüşecek, hemen araya girdi. 

— “Dava-dalaş(*) etmeyin. Herbiriniz üçer defa başka şekle girsin. Şeytan kardeş eğer, Melik Muhammet seni bulursa kuşu ona verirsin, eğer sen onu daha çok bulursan o kafesi sana verir, oldu mu?” 

İkisi de razı oldu. Önce Melik Muhammet gözlerini yumdu. Şeytan çöp olup dudukuşunun kanatları arasına girdi. Melik Muhammet gözlerini açtı, o yana baktı, bu yana baktı göremedi. 


O sırada at usulca: “Melik Muhammet gözle ha, birden kuş havalanıp kaçar”. 


Delikanlı da şeytanın kuşun kanatları altına gizlendiğini anladı. 
Şeytana hitaben: “Ey keçe takkeli şeytan, dudukuşunun kanadının altından çık” diye seslendi. 


(9) Münakaşa etmek 
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Şeytan kenara çıktı. “Güzel, ilkinde buldun, şimdi de ikincisin- de bul göreyim” dedi. 

Melik Muhammet gene gözlerini yumdu. Şeytan darı olup dudukuşunun önüne döküldü. 

Melik gözlerini açtı. At usulca: “Dostum, tez ol bul, dudunun yem yeme zamanıdır” dedi. 

Melik Muhammet şeytanın darı olup, dudukuşunun önüne döküldüğünü o saat anladı. Şeytana seslendi: 

— “Şeytan arkadaş, dudunun önünden kalk. Sen nerden bilecek yerimi derken, dudu seni yiyiverir ha”. 

Şeytan kalktı. 

— “Yahşı, bunda da buldun. Şimdi üçüncüsünde bul bakalım”. 

Melik Muhammet gözlerini yumdu. Şeytan bir tüy olup dudukuşunun tüyleri arasına karıştı. Melik Muhammet gözlerini açtığında at usulca fısıldadı: “Tez ol koçum, güzel tüylü duduya sahip olacaksın, tez bul”. 

Melik Muhammet bildi ki, şeytan tüy olup dudunun tüyleri arasına karıştı. Şeytana seslendi: “Şeytan kardeş, gözlerine tüy dolar sonra, çık o tüylerin arasından”. 

Böylece sıra şeytana geldi. Şeytan gözlerini yumdu. Bizim şehzade işin hile tarafına kaçtı, başladı takla atmaya. Dudukuşu gülmesini tutamadı. Onun başı gülmeye karışınca Melik Muhammet kuşun gözlerinden sıyrılıp bir nal oldu, atın ayağına yapıştı. 


Şeytan gözlerini açtı, açar açmaz da kuşun gözlerine baktı. Tabii yerini söyler diye. Kuş, olumsuz anlamda başını sallayınca bir o tarafa bir bu tarafa baktı, göremedi. Göremeyince rakibine seslenmek zorunda kaldı. 

— “Seni bulamadım Melik Muhammet, nerdeysen çık”. 

Melik Muhammet atın ayağının altından kenara çıktı. 

Şeytan gene gözlerini yumdu. Melik Muhammet bu sefer başladı sarhoş yalpalaya yalpalaya yürümeye... Dudukuşunun gülmesi tutunca, onun gözlerinden uğurlanıp bir tüy oldu, atının beline yapıştı. 
Kuş onun nereye gittiğini göremedi. Şeytan gözlerini açtığında gene 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dududan yardım bekledi, bekledi ya baktı hayır yok. Delikanlıya sinirli sinirli seslendi: “Ey Melik Muhammet çık, seni bu sefer de bulamadım. 


Oğlan atın belinden yere düştü. Şeytan gene gözlerini yumdu. Bu sefer de bizimki kaşını gözünü oynattı. Kuş karnını tuta tuta gülerken de bir tüy olup atın önüne düştü. 

Şeytan gözlerini açıp kuşun yüzüne baktı. Kuşcağız boynunu büktü. Şeytan bunun üzerine başını kaşıdı, biraz düşündü sonra Melik Murhammet'e seslendi: 


— “Melik Muhammet, koçum, nerdeysen çık. Duduyu sana verdim. Men sözünde duran adamım”. 


Oğlan atın önünden kalkıp şeytanın yanına geldi. Şeytan dudukuşunu ona vererek, marifetlerini anlatmaya başladı... 


— “Bu kuş bütün sihirleri bilir. Demek sana kısmetmiş. Al, götür. Sana sadakatle hizmet edecektir. Her belâdan koruyacaktır”. 


Melik Muhammet kuşu ondan aldı. Kafese koydu. Şeytanla da vedalaşarak yola düştü. 


Geceyi gündüze kattı, öz şehrine çattı. Kardeşleri onun geldiğini öğrendiler. Utançlarından yüzüne bakacak halleri yoktu. Büyük kardeş padişah, ortanca kardeş de vezir olmuştu. 


Büyük kardeşle, ortanca kardeş başbaşa vermiş son durumu görüşmeye koyuldular. 


Büyük kardeş : 


— “Melik Muhammet demek ölmemiş. Anlaşılan, tahtımızıtacımızı elimizden almaya geldi. Bizden intikam alacak. Keçinin su bulandırması gibi sebepten tez elden onü öldürelim”. 


Onlar böyle böyle düşünüp kararlara varadursunlar , at, onların bu düşüncelerini Melik Muhammet'e iletti. 


Oğlan buna çok üzüldü. Üzüntüsünü dostu ata da açtı. 


— “Menim vefalı dostum. Söyle, ben şimdi ne edeyim? Padişahlık onların elinde, ordu onların emrinde. Bu durumda tek çıkar yolum kalıyor, o da sizlerle birlikte çıkıp gitmek”. 
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At: 


— “Onlar seni mutlaka saraya davet edeceklerdir. Ne et et gitme. Gitmek zorunda kalsan bile duduyu da beraberinde götür. Dudu nerden gitse, sen de ordan git. Yediğini ye, yemediğini yeme”. 


Aradan birkaç gün geçti. Günlerden bir gün ağabeyleri Melik Muhammet'i saraya davet ettiler. O da mecburen kalkıp gitti. 


Padişah ve vezir kardeşleri onu gayet iyi karşıladılar. Bin dereden su getirerek kendilerini bağışlatmaya çalıştılar : 


— “Kardeş sen hoş gelmişin. Biz sana hiç kötülük yapmak ister miydik? O ne söz. Aklımızın ucundan bile geçmedi. Öte-beriyi kuyudan çekince birden karanlık bastırdı. Ama, ne karanlık. Göz gözü görmüyordu. Kuyu birden kayboldu. Sabahı gözledik. Ortalık ağardığında kuyuyu ara ki bulasın. Biz de dövüne dövüne boynumuz bükük dönmek zorunda kaldık ”. 


Melik Muhammet konuyu değiştirmek istedi. 

— “Ne yaptıysanız, yaptınız. Başka şeylerden konuşalım”. 

Padişah : 

— ““Yarın bizim konuğumuzsun. Birlikte getirdiğimiz küçük bacı seni gözlüyor. Toyunuzu edeceğiz, kuyudan çektiklerimizi de sana vereceğiz”. 

Melik Muhammet : 

— “Ben hiçbir şey istemiyorum. Helal, hoş olsun”. 

Bir süre daha sağdan-soldan konuştuktan sonra delikanlı izin is- 


teyip huzurdan çıktı, doğru dostları at ile kuşun yanına geldi. Aralarında geçen konuşmayı onlara nakletti. 


: 


Kuş : 

— “Melik Muhammet çekinecek birşey yok. Beni de birlikte götür. Onlar seni öldürmek isteyeceklerdir. Bak, ben onların başına ne oyun açacağım”. 

At da : “Dediklerimi aklından çıkartma” diye öğüt verdi. 

Ertesi gün kararlaştırdıkları gibi Melik Muhammet kuşla birlikte kardeşlerinin ziyaretine gitti. 
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Kardeşler onu iltifata boğdular, baş köşeye buyur ettiler. Az sonra da sofra kuruldu; Melik Muhammet'in önüne kızıl bir kap içinde yemek geldi. O, dudukuşuna bakıyordu. Kuş olumsuz anlamda başını salladı. 

Padişah, kardeşinin çekindiğini görünce : 

— “Kardeş niye çekiniyorsun, yesene” diye sordu. 

Melik Muhammet ise : 

— “Ağabey kusura bakma, bu kuşun yediğini yemeye, yemediğini yememeye sözüm var da” diye karşılık verdi. 

Bu söz üzerine iki kardeş birden atıldı : 

— “Adam bir kuşun sözüne bakar mı? Hadi başla yemeye. Bunları senin için özel olarak hazırlatmışız”. 

Melik Muhammet'e çok ısrar ettiler, yüzünden, gözünden öptü- 

'ler. O, tam kanıp elini uzattığında kuşu elini gagaladı, gözlerini ağartt. Oda hemen elini çekti. Kardeşlerine de şöyle dedi : 

— “Eğer dudukuşunun yemediğini yersem, taş olurum. Bu nedenle bana boşuna ısrar etmeyin”. 


Padişahın emriyle o yemeği kaldırdılar. Bu sefer çeşit çeşit çörek getirdiler. Kuş bunu da yemedi. Padişah için için öfkelendi. O anda elinde olsa, kuşun boğazını keserdi. 

Dudukuşu kabı, gagasıyla vezirin önüne iteledi. Vezirin kabını da önlerine çekti. Başladı gagalamaya. 

Melik Muhammet o zaman ağabeyine döndü : 

— “Kuş bunu beğendi. Ayıbı yoktur kardeş, biz bu böreği yiyeceğiz. Birlikte yiyelim”. 

Melik Muhammet'le kuş başladılar böreği tatlı tatlı yemeğe. Vezir, ağabeyinin yüzüne ne yapayım diye baktığında padişah, rahatsızlandığını söyle, sofradan çekil diye işaret etti. 

Bunun üzerine vezir yemeği yemedi. Birden ahlayıp oflamaya başladı. Hemen arkasından da sancılandığını bahane ederek izin istedi, sofradan kalktı. 

Dostlarımız tabii kıs kıs güldüler. Güzelce çöreklerini yediler. Arkasından kahvelerini içtiler, hoş beşten sonra da evlerine döndüler. 
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Ertesi sabah padişah kırmızı giyinip tahta çıktı. Veziri huzuruna çağırarak: “Dudukuşu olduğu sürece Melik'e birşey yapamayacağız. 
Bunun için o kuşu onun elinden almamız gerek” dedi. 


Vezir: 

— “Çağıralım, dudukuşunu ondan isteyelim” diye teklifte bulundu. 

Bu söz padişahın aklına yattı. O saat küçük kardeşini yanına çağırdı. 

— “Dudukuşunu bana vereceksin” dedi. 

Melik Muhammet : 

— “Kardeş, adaletten ayrılma. Men o kuş ile günümü geçiriyorum. Onu versem ben ne edeceğim?” 

Padişah : 

— “Ben adalet-madalet bilmem. Verirsin, verirsin, vermesen boynunu vurdururum.” 


Delikanlı olmaz dese, o dakika şakası yok boynunu vurdururdu. 
Zaman tanımasını isteyip tez eve dönerek durumu atla, dudukuşuna anlattı. 


Kuş: 

— “Dostum çekinme, meni padişaha ver. Gerisi ile işin yoktur”. 

Melik Muhammet dudukuşunu götürüp padişaha verdi. Kuş artık sözde şahın oldu. 

Daha asıl sahibi saraydan çıkmamıştı ki, kuş bir efsun okuyarak padişahı tahta yapıştırdı. Padişah davrandı, çabaladı, yok kalkamadı. 
Veziri çağırdı. O ne var gibisinden yüzüne baktığında: “Kardeş, bune biçim iş? Görmüyor musun tahta yapışmışım” dedi. 

Vezir, daha dikkatli bakmak için ağabeyine yaklaştığında, kuş bir efsun da ona okuyarak onu da padişaha yapıştırdı. Artık gelenler birbirine yapıştı da yapıştı. Bütün duyan işiten saray mensupları birbirine yapıştılar. 
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Kuş, uçup durumdan dostlarını haberdar etti. Birlikte saraya geldiler. Padişah, küçük kardeşini karşısında görünce başladı yalvarmaya : 


— “Aman, kurbanın olayım, tek beni bu durumdan kurtar da, hazineyi de, istediğin herşeyi de hemen sana vereyim”. 


Küçük şehzade gülümsedi : 


— “Padişahım, dudukuşu ne derse o olur. Bakarsın, bir söz ederim sonra beni de size yapıştırır”. 


Atla kuş kafa kafaya verdiler. Ne konuştularsa konuştular, biri padişahtan tuttu, öteki en son yapışandan tuttu, hepsini birlikte göğün yedinci katına kaldırdılar, hop oradan aşağı bıraktılar. Her biri bir diyara düşüp parça parça oldular. 


Halk toplandı. Olan biteni öğrendiler. Melik Muhammet'i padişah, atı vezir, kuşu da vekil seçtiler. 


Kuyudan çıkan küçük kız şehzadenin yolunu gözlüyordu. Delikanlı da onca sıkıntılar içinde dahi bir an olsun yüreğinden atamamıştı onu. 


Ortalık durulunca birbirlerini buldular. Atla, kuş da onların dügünlerini yaptılar. Düğün kırk gün, kırk gece sürdü. Melik Muhammet adaletli bir padişah oldu. Halkın her derdine koştu. Onlar yediler, yere geçtiler, hayıra rahmet, şerre lanet. 


(Azerbaycan Masalları. Bakü, 1962, II. cilt, Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını) 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ZİREM ŞAH 


Geçmiş zamanlarda Türkistan ellerinde Fişek Şah adlı bir şah hüküm sürüyordu. Bu şahın şirin mi şirin, tatlı mı tatlı, alımlı mı alımlı bir kızı vardı. Adı, Dilara Cengi'ydı. 

Bir gün Fişek Şah, veziri Hacı Nesib'i karşısına alarak sordu : 

— “Söyle bakalım Hacı Nesib, dünyada benim kızımdan güzel bir kız var mı?” 

Hacı Nesib olumlu anlamda başını sallayarak ona bir kız minyatürü gösterdi. 

— “İşte bu şahım”. 

Şah, kızın minyatürünü eline alıp baktığı zaman kendinden geçip bayıldı. 

Vezir onu ayılttı. Şahın aklı minyatürdeydi. Vezire yüreği çarpa çarpa sordu : i 

— “Hacı, bu minyatürün sahibi nerede yaşar?” 

— “Şah, sağ olsun, benim bir kardeşim vardı. Bu minyatürü de bana o vermişti. Şuşa padişahının emmisi kızı olduğunu söylemişti”. 

Şah diretti : 

— “Vezir, bu kızı bana bulmalısın”. 

— “Şahım ben nerden bulayım?” 

” — “Ben onu bunu bilmem. Bulacaksın vesselam. Bulamazsan boy: nunu vurdururum”. 

Hacı Nesib bir derviş kılığına girerek yola düştü. Az durdu, çok gitti, geceler yatmadı, gündüzler dinlenmedi. Ta ki, Yakut şehrine varana kadar... 

Hemen o gün kuyumcuda yedi yakutla bezeli yonca şeklinde bir mücevher yaptırdı. Bu yedi yakutun her birinin yedi başlığı vardı. Bir ipekliye sararak padişaha götürüp takdim etti. 

Şah, yakutlarla bezenmiş mücevheri görünce ağzı açık kaldı. Zira her bir başlığın değeri bile bin altın ederdi. Ömründe böylesini görmemişti. . 
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Padişah, Hacı Nesib'i çok iyi ağırladı. Şerefine hükümdarlara layık bir ziyafet düzenletti. 

Uşakların, hizmetkârların, nedimelerin biri gidip biri geliyordu ya, hiçbiri de minyatürdeki kıza benzemiyordu. 

Tam ümidini kesmişti ki, baktı bir bölmeden bir kız çıktı, salına salına geliyor. Yüreği göğsünü yırtacak gibi oldu. Kendine hâkim olamayarak, “Yarabbi, böyle de güzel olur mu?” sözünü ağzından kaçırdı. 

Padişah bunu duydu. Tatlı tatlı gülümsedi, sonra da söze girdi : 

— “Bakıyorum, kızdan çok hoşlandın. Bu benim amcamın kızıdır. Var mesut ol, bu meleği sana verdim gitti”. 

Arkasından hayır dua okudu. Padişahın keyfi yerindeydi. Hacı Nesib'in de sevinçten dili tutulmuştu. Velhasıl kızı ona sattı padişah. 

Hacı Nesib, ne olur, ne olmaz diyerek, belki vazgeçer düşüncesiyle kızı o gece kaçırmayı tasarladı. Gece, bir fırsatını bulunca da atın sırtına attığı gibi kaçırdı. 

Kaçırdı ya, nereye kadar kaçacaktı... 

Tabii, şah sabah ayıldığında, Hacı Nesib'in kızı kaçırdığını öğrendi. Üzerine derhal atlı gönderdi. Hacı Nesib'i yolda yakalayarak padişahın huzuruna getirdiler. 

Padişah öfkeyle sordu : 

— “Ticarete mi geldin, yoksa kız kaçırmaya mı?” 

Hacı Nesib'in cevabı belliydi : 

— “Ben, kız falan kaçırmadım. Sen sattın, men de aldım”. 


— “Astırayım da seni gör”. 

Burada kız söze karıştı : 

— “Emmim oğlu, kâtip mi neydin ki, beni sattın. Onda ne günah var, sen sattın, o da aldı”. 

Padişah : 

— “O sırada sarhoştum” diyerek cellata emir verince kız mani oldu : 

— “Kabahatini birden ikiye çıkartma. Hiç olmazsa bir sandığa koydur, atsınlar denize. Balıklara yem olur”. 
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Şah razı oldu. Hacı Nesib'i bir sandığa koyup denize attılar. Sular onu sürükleyerek kendi öz ülkesinin sahiline attı. Tesadüfen oradan geçenler sandığı kenara çekip açtılar. Karşılarına çıka çıka vezir çıkınca çok şaşırdılar. 


Vezir, adamlarının birini şaha salarak, kızı bulduğunu, yakında da huzuruna getireceğini söylemesini tembih etti. 

Kendisi de Şuşa'ya döndü. Bir name yazarak şaha yolladı. Şöyle yazmıştı vezir : 

— “Ben Hacı Nesib. Balıkların ağzından kurtuldum gene Şuşa'- nıza geldim. Amcanın kızını ne istemiyorum. Yakutlarla bezenmiş mücevherimi ver yalnızca”. 

İşte padişah şimdi zor duruma düşmüştü. Mücevheri gözü gibi koruyor, seviyordu. Öyle ki, dünyayı verseler gene onunla değiştirmezdi. 

Vezirleri, vekilleri topladı. Durumu onlara anlattı, fikirlerini sordu. 

Baş vezir söz aldı: 

— “Şahım sağ olsun, temennim adaletten ayrılmaman. Ya amcanın kızı, ya mücevher. İkisinden birini tercih etmelisin. O kadar kıymetli mücevheri kimse kimseye sebepsiz yere vermez”. 

Hepsi de baş vezirin sözünü akla yatkın buldular. 

Padişah Hacı Nesib'i huzuruna çağırttı. Güler yüzle karşılayarak şöyle dedi. 

— “Hacı, ben sana haksızlık ettim. Söz vermiştim bir kere. Kız senindir, al götür”. 

Hacı Nesib beklenmedik şekilde böylece iş tatlıya bağlanınca kendini tanıttı, “şahım” dedi. “Siz sağ olun. Ben amcanın kızını kendim için değil Fişek Şah için istiyorum. Saraya gelin götüreceğim. O da beni bunun için yollamıştı”. 


Şah bu söze çok sevindi. Kız da Fişek Şah'ın babayiğit, gösterişli biri olduğunu duymuştu. İçin için sevindi bu habere. 


Neyse, vezir bir süre daha burada eyleştikten sonra kızı yanına alarak öz ülkesine doğru yola düştü. 
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Bu arada, Hacı Nesib'in Fişek Şah'a yolladığı adamlar da saraya vardılar. Huzura çıktılar. 


Padişah sordu : 
— “Kızı getirdiniz mi?” 


Onlar : 

— “Getirdik de, getirmedik de” diye karşılık verdiler. 

Şah : 

— “Hacı Nesib ne oldu?” 

— “Geliyor da, gelmiyor da”. 

Padişah, birşey anlamadıysa da gene de birer kese altın vererek onları başından savdı. Çok geçmeden de, Hacı Nesib kızla çıkageldi. 


Yerler kat kat halılarla döşendi, meşaleler alev alev yandırıldı. 
Kim dünyada umduğunu bulmuş ki, kız da bulsun. Padişahın doksan yaşında olduğunu öğrenince geldiğine çok pişman oldu. 


Ancak, eşikte şehzade Zirem Şah'ı görünce bin gönülden bir gönüle aşık oldu ona. Kendi kendine: “Ne bahasına olursa olsun, bu oğlana varacağım, ölmek var, dönmek yok” diye söz verdi. 


Kızı, padişahın haremine götürdüler. Padişah da, o sakalla kızın yanına varmak olmaz düşüncesiyle sakalını bir güzel kırptırarak öyle kızın yanına gitti. 


Kız, onun haline pek güldü. Allem etti, kallem etti o gece onunla yastığa baş koymadı, mühlet istedi : 


— “Bana kırk gün zaman tanı. Eğer bu süreden önce yanıma gelirsen kendimi öldürürüm. Ne yapsan, ne etsen senin avradın olmaya değil kızın olmaya yaraşırım. Kırk gün geçsin hele sonra bakarız duruma. Belki o zaman aklı seliminden düşünürsün de vazgeçersin beni almaktan”. 


Padişah bir söz demedi, çıkıp gitti. 


Bir gün şehzade Zirem Şah ava çıkmıştı. Yolu, kızın köşkünün civarına düştü. Kız onu pencereden gördü, başına bir elma attı. Elma, Zirem Şah'ın kalpağına isabet etti. Şehzade başını yukarı çevirip şöyle bir baktığında bin gönülden, bir gönüle aşık oldu kıza. Güzelliği karşısında kendinden geçti. Kız, apar-topar aşağı indi, onu kucaklayarak içeri getirdi. Oğlanı kokularla neyle zor ayılttı. Aralarında kuruldu koyu bir muhabbet. Kız ona dedi ki : “Git kendini avareliğe vur. Belki atan seni bana verir. Hatta çörek dahi yeme”. 


Zirem Şah zor ayrıldı kızın yanından. Saraya gelince de yatakdöşeğe serildi. Yorganı çekti başına. 


Oğlunun hasta olduğu haberini tez uçurdular padişaha. 


Padişah, oğlunun yanına zor attı kendini. Fena halde hastalanmış olduğunu görünce hekim-doktora haber saldırdı. Saldırdı ya, çıkmadı derman bulan. 


Kız, sözde şehzadenin hastalığını haber almış gibi geçmiş olsun demeye vardı padişahın yanına. Elinden hekimliğin de geldiğini, şehzadeyi tez elden iyileştirebileceğini söyledi. Şah izin verdi, kız girdi şehzadenin yanına. Baktı, şehzadesi ne çörek yemiş, ne birşey içmiş. Açlıktan neredeyse ölecek. 


Ona bir fiske vurarak : “A, gözlerine kurban olduğum, bu can uğruna feda olsun emi. Ben sana hiç yeme mi dedim, bari gizli gizli ye” dedi. 


Hemen elleriyle hazırladığı börekten, çörekten yedirdi. Şehzade canlandı, yüzüne renk geldi. 


Muhabbetlerini tazelediler. Birlikte kaçmayı kararlaştırdılar. Neden sonra kız yanından çıktı. Şehzadenin iyileştiğini padişaha yetiştirdiler. Ülkede şenlik ilan etti şah. 


Zirem Şah bu arada seyisini çağırarak en iyi atlarından iki tanesine kırk gün özel olarak bakmasını emretti. 


Seyis, iki küheylan atı diğerlerinden ayırarak kırk gün besledi, tımar etti. Atlar dönmüşlerdi ejderhaya. Kırk gün tamamlandığında seyis atların hazır olduğunu bildirdi şehzadeye. 


Kızla, oğlan zaten hazırlıklarını yapmışlardı. Gece yarısı yanlarına gerektiği kadar yiyecek, altın-mücevher aldılar. Tam yola çıkacakları zaman kız kılıcını çekerek seyisi öldürdü. 
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Şehzade şaşırdı. “Onu niye öldürdün?” diye sordu. Kız : “Öyle gerekti” karşılığını verdi. Yola düştüler... 


Seher açıldı. Üzerinize hayırlı seherler açılsın. Önce, iki atın kaybolduğunu, seyisin öldürüldüğünü, sonra da Şehzade ile kızın ortalıktan koybolduğunu haber verdiler şaha. 


Padişah, daha çok son habere üzüldü. “Vay ben kendi elimle onları evlendirecektim” diyerek oracıkta can verdi. 


Padişahı törenle gömdüler. Öte yandan Zirem Şah'la kız iki gün at sürdüler. Bir çeşmenin başına geldiklerinde attan indiler, delikanlı başını kızın dizine koyup yattı. 


Bunlar burada kalsın, size haber vereyim Efgan Padişah'tan. Şah avlanmadan dönüyordu. Yavaş yavaş giderlerken çeşmenin başında eyleşen iki aşık gözlerine çarptı. 


Şah onları tutmaları için yedi pehlivan gönderdi üzerlerine. 


Kız baktı, pehlivanlar geliyor, Zirem Şah'ın başını dizinin üstünden usulca kaldırarak yere koydu. Kılıcını çekerek üzerine gelen pehlivanlardan altısını yere serdi. Birinin de kulaklarını keserek takkesine koydu. Pehlivan arkasına bakmadan kaçarken de, "padişaha kulak kesen geliyor de” diye seslendi. 


Padişahla, vezir tahtırevanın penceresinden seçebildikleri kadar durumu seyretmişlerdi. Bir de kulağı kesik pehlivandan dinlediler. 


Şah bu sefer üzerine bin atlı yolladı. Kız bunların tozu dumana katarak geldiğini görünce çaresizlikten oturup ağlamaya başladı. Kızın gözlerinden akan iki damla yaş Zirem Şah'ın yüzüne damladı. Şehzade uyandı. Başladılar atlılarla çarpışmaya. Bir gece kılıç salladılar... 


Gün ağardığında etraflarında ölülerden başka kimsecikleri göremediler. Gide gide bir derviş kişiye rastgeldiler. Dervişten Efgan şahı sordular. 

Derviş: “Bir kulak kesen geldi. Onlar korkup kaçtılar. Hazineyi de götürdüler” karşılığını verdi. 

Efgan Şah'ın baş pehlivanı ölülerin arasına pusmuştu. O gizli gizli onları takip ediyordu. 
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Karanlık bastığında kızla, oğlan bir yerde gecelediler. Onlar uyuyunca da saklandığı yerden çıktı, ikisini de öldürmek için yaklaştı. Tam bu sırada at şahzadeyi uyandırdı. O da ne var gibisinden doğruluduğunda pehlivanı gördü, hemen oracıkta öldürdü. Atının gözlerinden öptü. 


Üç gün daha yol aldılar. Bir ormana girdiklerinde attan indiler. 
Başladılar çevrede gezmeye. Birbirinden oldukça ayrılmışlardı. Bir cadı kızı gördü. Önce kızı göğe çekmek istedi. Beceremeyince bir efsun okudu, kızı bir kuş haline döndürerek beraberinde aldı, oradan uzaklaştı. 


Derviş kişi, kızı Ezirağı cadının kaçırdığını Zirem'e haber verdi. 


Saçını, başını yoldu şehzade. Bir gemiye binerek düştü peşine. 
Yolda bir peri kızıyla dost oldu. Kaptan da ona Ezirağı cadının adasını göstereceğine söz verdi. Deryada gittiler, gittiler... Bir ara kaptan, şehzadenin yanına geldi. “Artık kelime konuşma” dedi. “Şu görünen ada onunudur. O, şu yerden itibaren her sesi işitir. Dünyada onun kadar kötü cadı yoktur ”. 


Başladılar aralarında konuşmaya. 

Zirem Şah: 

— “Sana bir çuval dolusu altın vereceğim. Ne olur beni adaya çıkart”. 


Kaptan : 

— “Delikanlı seni adaya götüremem. Çünkü, geri dönemem” — “Öyleyse beni bir yelkenliye koyun. Kendim giderim”. 

— “Delikanlı yazıktır sana, gidemezsin oraya”. 


Zirem Şah dinlemedi. Onlardan bir yelkenli satın aldı. Delikanlı yelkenleri açtı, adaya çıktı. 


Adanın etrafı sularla çevriliydi. Yüksekçe bir köprüden başka gidecek yol yoktu. Kement atıp köprüye tırmandı. 


Yürümeye başladı içerlere... Sıra sıra bir dizi ev gördü. Birinci, ikinci evi geçti, üçüncüsünde saçlarından tavana asılı bir kız gördü. 

Hemen iplerini kesip yere indirdi. “Cadı, buraya bir kız getirdi mi?” diye sordu. 
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Kız: 

— “Getirdiğini gördüm, ama hangi evde bilmiyorum”. 
> Zirem, kırkıncı evde bulabildi nişanlısını. Ancak, ne yapıp ettiyse nişanlısının gözlerini açamadı. Üstelik tek kelime de etmiyordu. Kız, cadının ona büyü yaptığını söyledi. 


Şehzade, kızın sağına, soluna baktı, sonunda koltuğunun altında bir mühür gördü. Mühürü aldığı gibi, kız aksırıp yerden kalktı. Zirem, kızlarla birlikte geldiği yönden kaçmaya başladılar. Ezirağı cadı hemen haberdar oldu durumdan. Yanına yedi değirmen taşı alarak göğe yükseldi, tam üzerlerine geldiğinde taşları aşağıya bıraktı. Zirem Şah taşları havada tutarak kenara attı. Cadı o öfkeyle yere indi. Başladılar şehzadeyle kıran kırana güreşmeye. Tam kırk gün sürdü güreşleri. Allah'ın yardımıyla altetti cadıyı. Fena yere çarptı ifrit karıyı. Tam öldüreceği sırada Peri Hanım atıldı: 


— “Aman ha, öldürürsen her damla kanından bin dev fışkırır. Sen onu sıkı sıkı tut, ben canını getireyim”. 


Peri Hanım çeşmenin başına gitti, avucunu çeşmenin ağzına dayadı. Bir solucan düştü oluktan. Kız, onu getirip şehzadeye verdi. Ezirağıcadı çok yalvardıysa da delikanlı solucanın başını kesti,böylece de cadı karı cehennemi boyladı. 

Korkudan hemen atlara atladılar. Adadaki büyülerin hiçbirinden etkilenmediler. Adadan çıktılar, gece-gündüz yol gittiler. Sonunda bir tepeye çattılar. Aşağı baktıklarında ne görseler iyi: Etraf toz-duman içinde, meydanda atlılardan geçilmiyordu. 


Bir çoban gördüler, ne olduğunu sordular. 


Çoban : 

— “Bunlar Yemen padişahının oğlu Fettah Şah'ın ordusudur. Bura padişahından kızı Peri Hanım'ı istiyor. Ekber şah, kızını Ezirağı adlı cadının kaçırdığını söylediyse de inandıramadı. Ya kızı bulup getirirsin, ya sen bilirsin, diyor da başka birşey demiyor”. 

O gece geride kaldı. Seher açıldığında şahzade pehlivan elbisesini giyindi, yüzüne de peçe çekip meydana çıktı. 
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Meydan sulandı, Fettah Şah meydana bir pehlivan yolladı. 


İki pehlivan karşı karşıya geldi. Zirem Şah ilk vuruş hakkını rakibine verdi ve kalkanını çekti başına. Pehlivan kalkana bir kılıç indirdi ya, kılıç tesir etmediği gibi ikiye bölünüp yere düştü. Böylece sıra şehzadeye geldi. Pehlivan bu sefer çekti kalkanı başına. Zirem'e kalkan dayanır mı! Kılıcı öyle indirdi ki, garibin vücudu karpuz gibi ikiye bölündü. Fettah Şah bu sefer üzerine kırk beş pehlivan birden yolladı. 
Hepsi de can verdi şehzadenin kılıcı altında. 


O gece öyle geçti. Ertesi gün, daha ertesi gün Fettah Şah en gözde pehlivanlarını sürdü meydana. Bu da yeni yeni mezarlar kazılmasından başka fayda sağlamadı. Şehzade önüne çıkanı kırdı. 


Fettah Şah'ı aldı bir düşünce. Böyle giderse bir başına ülkesine dönmek zorunda kalacaktı. Bu pehlivanla baş edebilmek için tek yol kalıyordu, o da hile. 

Hemen vezir, vekili topladı. Hepsinin bu hususta fikrini sordu. 

En son koca vezir söz aldı ve şöyle konuştu : 

— “Şahım onu tutmak benim boynuma. Emredin gece vakti meydana yan yana kırk tuzak kurulsun. Pehlivan atla geldiğinde nasıl olsa birine düşecek. O zaman yakalarız bizde”. 

Öyle de yaptılar. Gece tuzakları kurdular... 

Sabah bir pehlivan çıktı meydana. Yüksekten ata ata başladı herkese meydan okumaya. Tabii Zirem Şah dayanamadı, atını sürdü üzerine. Meydana girince de tuzaklardan birine düştü. Onu tutarak bir kuyuya sallandırdılar. 

Şehzadenin kardeşi Dilâra Cengi bunu işitti. Kırk çörek pişirdi, içine de uyuşturucu maddeleri serpiştirdi. Bunları bir heybeye koyarak Düştin otağına doğru yola çıktı. Yolda bir kocaya rastladı. Dilâra Cengi ona sordu: “Ne tarafa böyle derviş baba?” 

Koca : 

— “Fettah Şahımız o musibet pehlivanı nihayet yakalamış. Bunun için de ihsan dağıtıyor. Ben de gidiyorum payıma düşeni almaya”. 
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Dilâra Cengi ihtiyarın düşman tarafından olduğunu anladı. Oracıkta öldürdü onu. Başının derisini yüzüp kendi başına geçirdi. 


Biraz daha gitti. Baktı, kırk asker bir çadırın başını bekliyor. Yanlarına giderek ihsan dağıttığını söyledi. 


Hepsi birden: “Ne ihsanın varsa, bize de ver” dediler. Dilâra Cengi çöreği nöbetçilere payladı. Yiyen yere serildi, yiyen yere serildi. Dilâra Cengi kılıcını çekerek kırkının da başını kesti, girdi çadıra. 

Meğer içerde şahın oğlu bulunmuyor muymuş! Onu uyutarak, atının arkasına yükledi, tekrar çıktı yola. 


Seher açıldığında, Zirem Şah'ı darağacının önüne getirdiler. Fettah Şah'ın emriyle boynuna kendiri geçirdiler. 

Tam bunlar olurken Dilâra Cengi de çıkageldi. Attan inerek kılıcını şahın oğlunun boğazına dayadı. Bu manzara karşısında şahta hâl mi kalır! 

Şahzadeyi serbest bıraktırdı. Peri hanımdan da hayır gelmeyeceğini anlayarak geri dönmeye karar verdi. 

Ancak, Ekber Şah, ısrarla onları kaleye davet etti. Gitmeye karar verdiler. Beraberlerinde Peri Hanım ve dünya güzeli olduğu halde kaleye girdiler. Ekber Şah kızını karşısında görünce çok sevindi. Gülerek: “Kızım, senin yüzünden orduyu kırdıracaktım meğer sen de burada imişsin” dedi. 

Peri Hanım : 

— “Bak, bu Zirem Şah Ezirağı'nı öldürerek beni elinden kurtardı. Ona hürmette kusur etme ata” dedi. 

Ekber Şah, Zirem Şah'ı alnından öptü. Dünya güzeliyle evlendirdi. Arkasından da kızıyla... 


Bir süre sonra şehzade sultanlarıyla memleketine döndü 

Tahta Hacı Nesib geçmişti. Zirem Şah'ın döndüğüne pek sevindi. Tacı başından çıkararak kendi eliyle şehzadenin başına götürdü. 
“Oğul artık kocadım. Geldiğin iyi oldu. Ülkeyi sen yönet artık” dedi. 

Zirem, adaletli bir padişah oldu. Doğruluktan ayrılmadı. Halkının da çokca hayır duasını aldı. 


(Azerbaycan Masalları. Bakü, 1962, Tll. cilt. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını.) 
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ŞAH ABBAS İLE ÜÇ BACI 


Günlerden bir gün şah oğlu Şah Abbas, veziri Allahverdi ile kıyafet değiştirerek akşam vakti kenar mahallelerde dolaşmaya çıkmışlardı. Sokaklarda gazel okuya okuya bir çobanın kapısına geldiler. Kulak verdiler içeriye. Çobanın üç kızı diz dize vermiş sohbet ediyorlardı. 


Şah Abbas: “Allahverdi vezir, gel şurada bir yerde gizlenelim de ne konuştuklarını dinleyelim” dedi. Allahverdi vezir de: “ Sen bilirsin şahım” diye karşılık verdi. 

Bunlar evin bir kenarına sinerek başladılar içeriyi dinlemeye. 

İçerde üç bacı arasında bir söyleşidir gidiyordu. 

Büyük bacı : 


— “Vezirin büyük oğlunun hanımı olsaydım ölsem de gam yemezdim”. 


Şah Abbas fısıldadı: “Allahverdi vezir, kulak ver, bu söz sana dokunuyor”. 


Ortanca bacı : * 

— “Ah, keşke ben de vekilin oğluna gelin gideydim. Dünya, dünyam olurdu”. 

Şah Abbas güle güle: “Bu da vekilin gelini olmaya talip”. 

Küçük bacı : | 

— “Benim de tek bir arzum var. Helal süt emmiş, boyu boyuma, yaşı yaşıma uygun bir çoban oğluna varsam. Beni gönülden sevse, ben de onu sevsem. Beni erim evimize götürürken, Şah Abbas ile veziri çeyizimi taşısa. Günahlarım her ikisinin boynuna. Milleti ağlatıp dururlar. 

Bu sözleri işiten Şah Abbas küplere bindi: 


— “Zalim kızı, beni ne yerine koyuyor. Vay vaybu da mı başıma gelecekti. Görür o. Hele bir sabah olsun, parça parça ettirmezsem atamın tahtı-tacı bana haram olsun” diye söylendi. 

Tabii suratından dökülen bin parça saraya döndü. Sabahı zor etti. 
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Seher açıldığında allar giyinip tahta çıktı. “Tez filan yerde oturan üç bacıyı huzuruma getirin” diye emretti. 


Çobanın kızlarını padişahın huzuruna getirdiler. Şahın dileğiyle, büyük bacıyı vezirin oğluyla, ortanca bacıyı vekilin oğluyla nikâhladılar. Sıra geldi küçük bacıya. Şah, ona öfkeyle bakarak gürledi: 


— “Seni haddini bilmez. Beni bir çobanın hizmetine nasıl koşarsın ha! Anamın göğsünü kestiğimi nereden bilirsin?” 


Padişah, ayaklarını yere vurarak: “ Cellat” diye bağırdı. 

Cellat, o dakika orada bitti, şahının ayaklarına kapandı . 

— “Şah, bize ne kulluk? Gene hangi fakirin başını keseceğim?” 

Padişah küçük bacıyı işaret etti: 

— “Şu kızın başını öyle keseceksin ki, bir damla kanı yere düşmeyecek”. 

Küçük bacı bu olup-bitti karşısında gülümsedi. 

— “Şah, sen çok aşağılık, merhametsiz bir adammışsın” dedi. 


Şah Abbas sordu : 

— “Sen benim aşağılık, merhametsiz adam olduğumu nereden biliyorsun?” 

— “Ordan biliyorum ki, padişahlar kapıları dinlemez. Belki birine gizli sözü vardır, belki eriyle muhabbet ediyordur, kim bilir? Bunu ancak ayak takımı yapar”. 


Padişahın öfkesi daha da arttı. 

— “Tez bunun başını bedeninden ayırın. Dilini de kesin”. 

Kız: 

— “Çok kötü yürekli adammışsın”. 

Şah : 

— “Menim kötü yürekli olduğumu nerden biliyorsun?” 

b “Daha on sekizine değmemiş bir kızın boynunu vurduruyorsun. Öyle de, böyle de nasıl olsa ben bir can borçluyum. Ama sen, daima bunun günahını boynunda taşıyacaksın”. 

Allahverdi vezir kendini şahın ayaklarına attı : 

— “Alemlerin kıblesi, halkın hepsi de kızın dediğini diyecek. Gel bu cahilin boynunu vurdurma, günahından geç”. 
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Padişah : 
— “Peki, kendini bilmezi cezasız mı bırakayım? Ne dersin sen?” 


Vezir diretti : 

— “Şahım sürgün et. Bırak, başını alsın gitsin. Kız kısmı nereye gidebilir ki? Çok geçmeden kurda-kuşa yem olur”. 

Vezirin bu sözüne Şah Abbas'ın aklı yattı. Kızı sürdürdü. 

Kızaz gitti uz gitti, dağlar tepeler aştı, ülkeler geçer, bir ormanda gençten bir oduncuya rastladı. 

Kız, oduncunun yanına yaklaştı, selam verdi: 

— “Ne vakitlerdir seni arıyordum Nerelerdeydin?"diye sordu. 

Oduncu afalladı. Kızı şöyle bir süzdükten sonra: 

— “Güzel kız, de bakalım, sen beni nerden tanıyorsun?” 


Kız: 
— “Yedi yıl önce seni rüyamda görmüş, aşık olmuştum. Senin aşkın beni evden-yuvadan etti. Böyle yaban ellere saldı”. 


Oduncu kendi kendine: “Sağ olasın sen kocamış oduncu emi. Sana da bir kız aşık olur muymuş?” diye söylendi. 

Aklına birşey gelmiş gibi elini başına vurarak: 

— “Öyle ya. Sahi ben de seni rüyamda görmüştüm. Şimdi yadıma düştü. Ben de o yıl görmüştüm seni”. 

— “Peki neden o gün bugün beni aramadın?” 

Oduncu daha baskın çıktı: 


— “Ah, ah şimdi de arıyordum. Allahıma şükürler olsun ki, buldum”. 


— “Demek öyle aslanım. Çok açım, ekmeğin, çöreğin var mı?” 

— “Şimdi hazır ederim”. 

Oduncu çok tembeldi. Adına da tembel oduncu derlerdi. Erindiğinden(*) uzağa gitmedi. Orada bir keçi vardı, koyun ile debeleşip dururdu. Keçiyi tutup kesti. Oracıkta kızartarak kıza ikram etti. Beraberce karınlarını doyurdular. Gelecekten söz etmeye başladılar. 


(*) Üşenmek 
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Kız : 

— “Söyle oduncum, ne yapalım, yoksa burada mı kalalım?” 

Oğlan : 

— “Niye burada kalacak mışız? Hadi eve gidelim”. 

Kız : 

— “Yok, yok böyle olmaz. Git nenene haber ver de, gelsin beni alsın”. 


Oduncu sallana sallana nenesinin yanına geldi. Nenesine olanları anlattı. “Hadi müstakbel hanımımı git getir” dedi. 


Kadıncağız elini dizine vurdu. 
— “Vay başıma gelenler. Daha kendine bakmaktan acizsin oğul, avrat senin neyine gerek?” 


Oduncunun gözü dönmüştü bir kere, direndi: 

— “Nene uzun danışma ,(*) git getir hadi”. 

Nenesi baktı torunu nuh diyor , peygamber demiyor, çaresiz çarşafını başına çekti, oğlanla birlikte kızın yanına vardı. Gitti ama, ağzı da açık kaldı kızın güzelliği karşısında. Kız da kız. Tek kelime ile şahlara layık. Torununa usulca: “Adın batmaya, bu güzel kızı nerden buldun de bakalım”. 


— “Beni rüyasında görmüş nene. Ben de çoktandır onu görüyordum”. 

Velhasıl kızı eve getirdiler. 

Günler birbirini kovaladı. Kız baktı ki, kocası tembel mi tembel. 
İşe, güce gittiği yok. Gitse de gittiği 7 yatıp kalıyor. Çaresiz iş başa düştü diyerek elinde avucunda ne varsa kocasına vererek: “Götür bunları pazarda sat, iki öküz al” dedi. 


Oğlan pazara gitti. Kızın verdiği öteberiyi pazarda sattı. İki öküz alarak, süre süre eve getirdi. 


Kız da ona önce çift-çubuk sürmesini belletti. Sonra öküzleri teslim ederek, ata topraklarını işlemesini tembih etti. 


(9 Konuşma 
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Oduncu hanımını çok seviyordu. Onun paşa hatırı için öküzleri çifte koşup başladı ata topraklarını ekmeye. Bizim eski oduncu toprağı bir uçtan bir uca sürüyordu. Böyle böyle öküzleri koştururken tırpanın ucu bir yere geldiğinde sert bir taşa çarptı. Bu da neyin nesi diyerek taşı kaldırınca bir dehliz çıktı önüne. Eğildi, gördükleri karşısında gözleri faltaşı gibi açıldı. Dehliz ağzına kadar altınla doluydu. 


Taşı eski yerine koyarak koşa koşa eve gitti. Hanımına anlattı durumu, ne yapacağını sordu. Kız: “Amanha,” dedi. “Altınların hepsini birden getirirsen görürler, elinden alırlar. Şimdi sözüme kulak as. 
Gene eskisi gibi gidersin çift sürmeye. Akşama kadar sakin sakin sürersin. Akşam vakti birer hurç, birer hurç taşırsın altınları eve. Kimse farkına varmaz”. 


Oğlan da öyle yaptı. Taşıdı altınları birer hurç, birer hurç eve. 

İlerisi için karı-koca verdiler başbaşa. 

Kız : 

— “Şimdi, ilk işimiz burada bir köşk diktirmek olsun. Hadi yözüm. git de iyi bir usta bul”. 

Oğlan : “Olur sultanım” diyerek hanımının istediği gibi bir usta buldu getirdi. 

Kız, ustayı gayet iyi karşıladı. İkramda bulundu, sonra da girdi konuya : 

— “Ustam bana kırk evlik bir köşk yapacaksın. Her eve kırk çeşit renk vurursun. Evleri yüz türlü eşyayla süslersin. Bu evlerin bir kapısı olsun. Hepsine de bu kapıdan girilsin. Hadi, göreyim seni ustam. 
Öyle yap ki, adınla da bağdaşsın”. 

Bu tatlı sözler karşısında usta kendinden geçti. Tatlı tatlı gülümsedi : 

— “Hanım, para olunca, ne olmaz ki! Onunla dünyanın altını üstüne getiririm. Eğer kesenin ağzını açarsan, ben de Allah'ın izniyle dediğinin alâsını yaparım”. 


Kız : 
— “Yeter ki, dediğimi yap. Ne kadar istersen veririm”. 
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Bunlar güzel güzel anlaştılar. Usta, kızın gösterdiği yerde başladı köşkü yapmaya. Daha bir yıl dolmadan denenden alâsını ortaya koydu usta. Kız da, hakkının iki katını verdi. Önceden tuttuğu kırk uşağı yerleştirdi bir bir evlere. Bunların elbiseleri evlerin rengindeydi.... 


Bu köşkün adı kısa zamanda her yana yayıldı. Artık ziyaretçilerin ardı arkası kesilmez olmuştu. Derken, derken namı Şah Abbas'ın kulağına geldi. 


Şah Abbas veziri Allahverdi'yi karşısına aldı. 

— “Koca vezirim bu ne iştir, ne biçim köşkmüş böyle ki, benim sarayımı bile gölgede bıraktı. Gel, biz de gidelim görmeye. Bu nasıl köşkmüş kü, namı sarmış dünyayı”. 


Onlar daha uzun uzun köşk üzerine konuştular. Bire bin katılarak anlatılan şeyleri tekrarlaya tekrarlaya iyice arttı merakları. Nite- kim o gece derviş kılığına girerek düştüler köşk köşk diye yola... 


Git ha git, git ha git, sora soruştura köşkü buldular. Daha ilk bakışta Şah Abbas'ın gözleri kamaştı. “Vezir” dedi. Bu nasıl köşktür böyle. Yoksa cinler, periler mi yaptı? Dışı böyle olursa, içi kim bilir nasıldır”. 


Kız pencereden etrafı seyrediyordu. Köşkü hayran hayran seyreden Şah Abbasile Allahverdi veziri hemen tanıdı. Uşaklarından birini yanına çağırdı : 


— “İki derviş geliyor. Git, bak'ne istiyorlar. Misafir olurlarsa buyursunlar”. 


Uşak kapıya çıkıp, onlara bir dilekleri olup olmadığını sorarak arzu ederlerse ev sahibesinin kendilerini ağırlayabileceğini söyledi. 


Onlar da zaten dünden böyle bir teklif bekliyorlardı. Memnuniyetlerini gizlemeyerek içeri girdiler. 


Uşak onları birinci konağa buyur etti. Şah Abbas kendi kendine hareket eden kapıya hayretle baktı. Baktı ya, şaşkınlığını da gizleyemedi, dürttü veziri : 

— “Allahverdi, burada âlem var âlem. Hele sonunu gözleyelim”. 
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Vezir de doğru doğru anlamında başını salladı. Onlara çay börek getirdiler. Şah Abbas etrafı göz ucuyla süzmeye devam ediyordu. Bir uşak giriyor, öbürü çıkıyor, ortalıkta fır dönüyorlardı. 


Ortalık tenhalaşınca vezire döndü : 
— “Vezir, bu ne iştir? Benim bile bu kadar uşağım olmadı”. 


Vezir : 
“Şahın, ben de çok şaşırmışım”. 


Neyse önlerine geleni afiyetle yediler, sofra toplandı. Kahvelerini içtikten sonra bir uşak saygıyla önlerinde eğilerek : “Ağa dervişler, buyrun öbür konağa geçelim” dedi. 


Şah Abbas şaşırdı. 


— “Bir konak vardı, ona da biz girmedik mi? Daha ne konak gezer ki gidelim?” 

Uşak, peşinden gelmelerini rica etti. 

Uşağın ardına düştüler. Tam duvarın önüne geldiklerinde kapı fırlayıp önlerine geldi. Uşak kapısını açarak şahla, veziri öbür konağa buyur etti. Gördükleri karşısında ikisinin de aklı başından gitti. O vezire, vezir ona bakıyordu. Bu konak-da bambaşka renklerle bezenmişti, kab-kacak da altındandı. Şah, sahici olduğuna kanaat getirince vezirin omuzuna vurarak: “Üstüne od dökülmesin emi vezir, gözlerini i iyi ce aç, gördüklerime inanasım gelmiyor”. 


Böyle böyle bunları bir konağa götürdüler... 


Yediler, içtiler, keyiflerine baktılar. Günler böyle geçerken, bir gün vezir şaha sordu: “Şahım kaldığımız yetti. Ne zaman gitmemizi buyurursunuz acaba?”. 


Şah ise : “Bu sırrı öğrenmeden bir yere gitmek yok” diye çıkıştı. 
Otuz dokuzuncu konağı da gezmişlerdi. Konakların her biri cennetten ayrı bir köşeydi. Atası dahi böylesini görmemişti. 


Bir akşam uşak onların misafir kaldıkları konağa geldi. Saygıyla önlerinde eğilerek: “Ağa dervişler, hanımım, konuklarımızın bir dileği var mı diye soruyor” dedi. 
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Şah Abbas : 
— “Ev sahibesini görmek istiyoruz”. 


Uşak : 
— “Ev sahibesi hanımım bu sıralarda sizinle görüşemeyecek”. 


Şah : 

— “Sen gene bizimle sohbet ederlerse memnun olacağımızı söyle”. 

Uşak, şahın sözlerini hanıma iletti. 

Kız gülümseyerek şöyle cevap vermesini söyledi : 

— “Git dervişlere de ki, hanımım bağa gezmeye gidecekmiş. Yanında öte-beri de götürmesi gerekmiş. Sizden, zahmet olmazsa onları bağa kadar taşımanızı rice ediyor. Görüşmek isteğinizi de memnuniyetle karşıladı. Kısmetse sohbeti de artık dönüşte yaparız diyor diye eklemeyi unutma”. 


Uşak başüstüne diyerek şahla, vezirin yanına döndü, hanımının söylediklerini onlara iletti. 


Şah Abbas biraz düşündükten sonra elini Allahverdi vezirin dizine vurarak: “Ya, bizi nerden tanıyacak. Ötesini-berisini taşıyınca'ne kaybederiz sanki. Belki böylelikle sırrını da öğreniriz”. 


Allahverdi vezir : 

— “Ne diyeyim, peki götürelim” diye karşılık verdi. 

Şah onun muvafakatını aldıktan sonra uşağa döndü : 

— “Var git hanımına götüreceğimizi söyleyiver”. 

Kız iki büyük bohça hazırladı. Yalan olmasın herbirinin ağırlığı on beş okka kadardı. 

Uşaklar bohçaları kapının önüne bıraktılar. Kız da eşiğin başında durdu. Uşaklardan biri giderek bohçaların hazır olduğunu, hanımının da kendilerini beklediğini söyledi. 

Koca şahla, veziri yürekten istemeseler de ayaklarını sürüye, sürüye bohçaların bulunduğu yere geldiler. Uşaklar, birini birinin sırtına, birini diğerinin sırtına yüklediler. Kız gülmesini zor tutuyordu. Bereket yüzünde peçe vardı. Kız önde, bizim kocalar arkada bağ yolunu tuttular... 
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Ter şıpır şıpır damlıyordu alınlarından. Havada bir sıcak, bir sıcak. Bağ uzakta değildi. Vardılar varmasına ya, ikisi de oldukları yere yığılıp kaldılar. 

Kız güzel bir meclis kurdurdu. Akşama kadar yenildi, içildi, çalınıp söylendi. j 

Felekten bir gün çaldılar ya, ne çaldılar. Tadı damaklarında kaldı. Akşam olduğunda bohçaları sarıp sarmalayıp gene bizimkilerin sırtına yüklediler. Onlar da oflaya puflaya getirdiler köşke. 

Kız, kalmış olduğu kırkıncı konağa çekildi. Biraz dinlendikten sonra bir uşağı çağırarak: “Git, hanımım buyursunlar diyor de” diyerek yanlarına yolladı. 

Uşak önlerine düşerek bizim merakileri hanımının konağına getirdi. İçerinin muhteşem dekoru karşısında şahla, vezirin gözleri kamaştı. Kız, yedi veren güller arasındaydı. 


Onları güler yüzle karşıladı. 
— “Siz hoş gelmişsiniz, şahım, vezirim”. 
Şah Abbas bozuntuya vermedi : 


— “Allah, Allah onlar da nereden çıktı. Burada ne Şah Abbas, ne Allahverdi vezir var. Siz rüyada mısınız yoksa?” 


Kız sözünü sürdürdü : 

— “Doğrusunu demezseniz, sizinle konuşacak tek sözüm yok”. 

yah: 

— “Biz Isfahan dervişlerindeniz, doğrusu bu”. 

Kız : 

— “Öyleyse siz hoş gelmişsiniz, sağolun, şimdi gidebilirsiniz”. 

Şah baktı, olacak gibi değil. Kız gerçekten kendilerini tanıyor, saklamanın da anlamı yok artık. Mecburen itiraf etti. 

— “Hanım kız, iyi bildin. Doğrudur dediğin. Nedir bu köşkün sırrı”. 

Kız : 

— “Şah, bana de bakalım, çobanın küçük kızını neylediniz? Hani büyük kız vezirin büyük oğlunu, ortanca kız vekilin oğlunu dünyası görüyordu. Küçük kız ne diyordu, hatırladınız mı? O da helal süt emmiş olsun da, varsın çoban olsun dememiş miydi. Bir de ona varırken padişahla, vezir kullukcum olaydı diye söylememiş miydi? Hatırladınız mı?” 

Şah : 

— “Nasıl hatırlamam! Birini vezirin oğluyla, diğerini vekilin oğluyla evermiştim. Küçük kızı da sürgün ettirmiştim”. 

Kız, bu sözler üzerine acı acı gülümsedi. 

— “İşte o küçük kız benim. Şükür dileğime kavuştum. Helal süt emmiş birine vardım. O beni seviyor, ben de onu. Size de birazdan tattığınız gibi kullukçu gibi ötemi berimi taşıttım. Size, bundan böyle onun bunun kapısını gizliden dinlememenizi öğütlerim”. 

— “Orası neyse ney, peki kızım bu kadar serveti nasıl edindin?” 

— “Erimle çalıştık, çabaladık elde ettik. Helal olduktan sonra neler olmaz ki!” 


Allahverdi vezir kızardıkça kızardı, kızardıkça kızardı. Yüzü pancara döndü yaşlı adamın. Sonunda dayanamayarak şahı dürttü : 


— “Şah rezil ettin bizi. Uşak da olduk, hem de bu yaştan sonra” diye çıkıştı. 

Şah kıza döndü. 

— “Hanım, geldiğimizi kimselere deme emi”. 

Kız: 


— “Olur demeyeceğim. Ancak şah, sen de adaletli ol, kendi evinde şunu-bunu dedi diye adam cezalandırılmaz. Herkesin kendine göre bir dünyası var. Onunla avunur, onunla geleceğe gülümser”. 


Bu sırada kızın eri de geldi. Kız, şahla, vezire onu tanıttı. Sohbetleri bütün bunlardan sonra daha tatlılaştı. Birbirlerinden zor ayrıldılar. 


Şah ile vezir saraya dönünce o ruh haliyle bambaşka kişiliğe büründüler. O günden sonra da halklarının saadeti için çalıştılar hep. 


(Azerbaycan Folklok Antolojisi, Bakü, 1969, 1. cilt. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını.) 
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MELİK CÜMŞÜD 
Geçmiş zamanların birinde bir padişah yaşardı. Bu padişahın üç 


oğlu vardı. Büyük ve ortanca oğulları saraydaki haremlerinden, küçük oğlu da halktan birinden olmuştu. 


Gözdelerinin oğullarından birinin adı Melik Muhammet, diğerinin adı da Ahmet'ti. Saray dışından olanın ki de Melik Cümşüd'dü. 


Gözdeler, Melik Gümşüd'ün anasını hiç çekemiyorlardı. Gözdelerin oğulları günlerini avda, eğlencede geçirirken, Melik Cümşüd atadan kalma bağı bellerdi. Anasıyla işte şöyle-böyle geçinip giderlerdi. 


Gene bir gün Melik Cümşüd bir hayli çalışmış, dinlenmek için bir ağacın dibine çekilmişti. Orada uyuyakaldı... 


Rüyasında ağacın dalında bir kuş gördü, baş tarafı kız, alt tarafı kuştu. Kanatlarını çırpa çırpa öyle güzel ötüyor, öyle güzel ötüyordu ki, gel göresin. Kuşu tutmak için elini uzattığında kuş dile geldi: 

— “Melik Cümşüd, beni öyle tutamazsın. Melek Cihan Hanım' ın cariyesiyim. Adım Mührü Handan, yerim Tahtı Süleyman'dır. 

Tesadüf bu değil mi, aynı gün padişah da birrüyagördü  . 

Yatağının ucuna bir kuş konmuştu. Baş tarafı kız, alt tarafı kuştu. O da tutmak için uzattığında kuş dile geldi: 

— “Ey şah, sana günün birinde büyü yapacaklar. Adamlarından biri beni bulup getirmezse bir hastalığın pençesine düşüp öleceksin”. 

Sözlerini bitirdikten sonra uçup gitti. 

Şah uykudan sersemlemiş gibi kalktı. Öyle bağırdı ki, yer yerinden oynadı. Saray halkı koşuştu oraya. Şahın kendine gelmesi bir hayli sürdü. 

Rüyasını anlattıktan sonra etrafındakilere şöyle dedi: 

— “Ey beni sevenler, bir çare bulun. Rüyada gördüğüm kuşu getirin bana. Yoksa daha fazla dayanamam bu bekleyişe”. 

Padişahı teskin etmek için çok diller döktülerse de tesirsiz kaldı. 
Padişah düşündükçe aklını oynatacak duruma geliyordu neredeyse. 
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Gözdelerden olan oğlanlar huzura geldiler. Baş eğip selam vererek söz aldılar. 


— “Ey mihriban ata, izin ver de kuşu bulup getirelim”. 
Şah izin verdi. Onlar da tantanayla, törenle yola çıktılar. 


Öte yandan Melik Cümşüd, “ana, ana” dedi. Atamdan izin al da bana bir atla, bir pehlivan elbisesi verdirsin. Ben de gideyim yola. Ya bir iş görürüm, ya ölürüm ”. 

Anası, oğlunu kıramadı. Efendisinin yanına vardı. Oğlunun sözlerini ona iletti. Şah, kulak arkası etti. Kadıncağız da küpesini neyini satarak oğlunun istediklerini aldı, eve geldi. Melik Cümşüd'ün keyfine diyecek yoktu. Alttan giyinip, üstten kuşandı, üstten giyinip, alttan kuşandı. Anası oğlunu o kıyafetler içinde görünce iftihar edip gözlerinden öptü, “oğul var git, gidişinden hayır gelsin” diyerek yola saldı. 


Melik Cümşüd atını sürdü bayıra. Uzak yolu yakın eyledi bir nice günden sonra kardeşlerine yetişti. 


<> Kardeşleri bu sırada bir üç yol ağzına gelmişlerdi. Çok geçmeden de aralarında bir gürültü kıyamettir koptu. Sen ordan gideceksin, yok ben burdan gideceğim derken neredeyse işi kavgaya kadar götüreceklerdi. 


Melik Cümşüd hemen yanlarına yetişti. 

— “Durun durun ne oluyorsunuz böyle?” 

— Melik Cümşüd onları yatıştırdı, tatlı tatlı hal tarzını söyledi: 

— “Kardeşler, Melik Muhammeten büyüğümüz. Ona hürmet boynumuzun borcudur. O sağ yoldan varsın gitsin. Ben de sol yoldan gideceğim. Senin de arzun bilir Ahmet. Hepimiz de bu kara taşın altına yüzüklerimizi koyalım. Kim tez dönerse yüzüğünü alsın gitsin. Kalanlar da kardeşlerinin gittiğini bilsin böylelikle. 

Hepsirazı oldu. Melik Cümşüd atını sürdü sol yandan. Sözde orta yolu tutturan Ahmet, küçük kardeşi gözden kaybolunca geri döndü. 
Sağ yola sapan Melik Mahammet'e yetişti. 


Her ikisi sağ yoldan gidedursun , size Melik Cümşüd'den haber vereyim. 
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Melik Cümşüd uzun uzun yollar gitti. Gele gele bir kaleye rastgeldi. Kalenin başı buluttan, ayağı deryadan nem çekiyordu(*). Delikanlı kalenin etrafını gezdi, dolandı, bir giriş yolu göremedi. Baktı, olacak gibi değil, kemendini hurçların birine geçirerek yukarı tırmandı. 


Kale de ne kaleydi ya! Dünyanın değme malları seçilmiş buraya depo edilmişti sanki. Sayılacak, gezmekle bitirilecek cinsten değildi hani. 

Gezerken, gezerken yolu bir ahıra düştü. Ahırda bağlı dört kara at vardı. Atlar Melik Cümşüd içeri girince zincirlerini kırıp üzerine hücum ettiler. Küçük şahzade hepsine birer yumruk vurarak onları kuzuya çevirdi, gene eski yerlerine götürüp bağladı. Oradan çıktı bir kulübeye girdi. İçerde ağzı kilitli bir sandık buldu. Sandığın kapağını açtı, içinde bir mühür duruyordu. Üzerinde: “Ey Melik Cümşüd, burası bir ifrit karıya aittir. Kendisi ak devin bacısıdır. Büyücülüğünün üzerine yoktur. Onunla karşı karşıya geldiğinde er kişi gibi dayanırsın, hilelerine kanmazsın”. 


Buradan başka bir eve geçti. Orada bir karı oturmuştu, karı da ne karıydı hani! Alt dudağı yeri süpürüyordu. Elinde de yedi tane süpürge otu vardı. Her biri ayrı renkteydi. Karı önce siyah renkli süpürge otunu makasla doğrayıp Melik Cümşüd'ün önüne attı. Her taraf bir anda zifiri karanlık oldu. Ne var ki, oğlan kılıcını çekmiş, bir saldırıya karşı tedbir almıştı. Eğer o anda bir sinek vınlasa başını uçuracak kadar pür dikkatliydi. Bekledi, bekledi... 


Karanlığın onu korkutmadığını anlayan cadı karı bir süpürge otu daha doğradı. Doğrar doğramaz da beyaz, kırmızı, yeşil, renk renk alevler Melik Cümşüd'ün üzerine doğru yürüdü. Ama çok geçmeden kayboldu. 


Karı bu sefer hileye el attı. 


— “Oğlum”, dedi. “Ben seni sınadım. Sen hoşgelmişsin. Buyur şöyle gel otur yanıma. Ne için geldin, çekinme de bana. Yerine getirmeye çalışırım canla-başla”. 


(“*) Son derece ihtişamlı şeyleri tarif için kullanılan halk deyimi. 
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Karı böyle derken bir yandan da ona yaklaşıyordu. Melik Cümşüd az kalsın aldanıp kanacaktı. Birden kitabede yazılı sözler aklına geldi. Karıyı tuttuğu gibi yere vurdu, bir kılıç darbesiyle başını kesti. Karı ikiye bölündü. 

Her yan yeni baştan karanlığa büründü. Ses-seda kesildi. Deli deli esen rüzgâr ortalığı inletiyordu. Bunlar cadının tılsımlarının birer birer bozulduğunun işaretiydi. 


Melik Cümşüd geri dönerek kalenin kapısını buldu, dışarı fırladı. Çıkarken kilitlemeyi de unutmadı. Tekrar yola koyuldu. 


Ay demeden, yıl demeden, arkasına bakmadan gitti. Her taraf da, tepe olacak değil ya, gene bir kaleye çattı bu ilk kaleden daha korkunçtu. Küçük şehzade surdan aşıp içeri girdi. 


Başladı kalede dolanmaya... Siftah bir eve girdi. Ne görse iyi: Kaşları keman, gözleri nergis gibi bir kız saçlarından asılı değil mi! Oğlan tez kızı çözerek yere indirdi. 


Kız gözlerini, Melik Cümşüd'ün gözlerine dikerek ona minnetle baktı. 

— “Sen hoşgelmişsin Melik Cümşüd. Sefa getirmişsin. Bu kalenin sahibinin adına ak dev derler. Kuş gelse kovar, katır gelse teper. 
A, gözümün nuru, niye tatlı canına acımadın?” 


Melik Cümşüd ona hayretle sordu : ) 
— “Sen beni nerden tanıyorsun?” 
Kız: 

— “Bunlar iki kardeş, bir bacıdırlar. Bacılarını öldürmüşsündür 


mutlaka. Yoksa buraya gelemezdin. Bunların kitabında, butaya ilk defa Melik Cümşüd adlı biri gelecek diye yazıyor”. 

Oğlan : 

— “Dev ne zaman gelir”. 

“Şu saatler gelme vaktidir”. 

O daha sözünü bitirmemişti ki, ak devin yeri göğü inleten sesi duyuldu. Derin derin soluk alırken söyleniyordu: “İnsanoğlu, insanoğlu hoş gelmişsin. Hoşnutta ayrılırsın”. 


82 


Melik Cümşüd evden çıktı, ak devin karşısına dikildi. 

Ak dev onun böyle korkusuzca karşısına dikildiğini görünce ellerini böğrüne dayayarak gürledi: 

— “Ey Melik Cümşüd, iyi yapmışsın da kaleme gelmişsin. Bu saat etini aşımla yiyeceğim, kanını kaşığımla içeceğim. Bacım nerdeymiş ki, sen buralara gelmişsin?” 

Küçük şehzade : 

— “Yiğitler dava gününde dilini bağlar, bileğini ovar. Büyücü bacını bir kılıçla cehenneme yolladım. Şimdi seni de onun yanına yollayacağım”. 

Dev, üç değirmen taşını bir ağacın gövdesine geçirdi, var gücüyle Melik Cümşüd'ün başına fırlattı. Delikanlı kalkanı kendine siper etti. Kalkana çarpan taşlar ufalanıp yere döküldü. Durum bu hal alınca dev kaçmak için davrandıysa da, şehzade aman vermeyip kılıcını onun yüreğine soktu. Dev nara ata ata yere devrildi. O saniyede öldü. Kız Tanrı'ya şükredip Melik Cümşüd'e dua etti. 


Bu müthiş olayın etkisi geçince kız oğlanın kolundan tuttu, “hadi gidelim hemen” dedi. “Bunlann hazinesi büyücü bacılarının kalesindedir. Kara dev haber almadan kaçalım”. 


Delikanlı ise yoluna devam etmeye kararlıydı. “Yok” dedi. “Daha Kara Dev'i de öldüreceğim. Sonra hedefim Tahtı Süleyman olacak. 
Atamın dermanı Mührü Handan'dadır. Onu bulmak gerek. Eğer yardım etmek istersen buyur yol göster. Yoksa Allah'a emanet ol”. 

Kız: 

, — “Tahtı Süleyman günün doğduğu yerdir. Orası devlerin ülkesidir. Periler padişahının kızı Melek Cihan Efruz Hanım oranın tek hâkimidir. O senin bahsettiğin kuş da onun baş hanendesidir. Oraya gitmen nasıl mümkün olur bilmem ki. Önce, güneş insanı yakar, kül eder. 
İkincisi, o kızın devden periden o kadar askeri var ki, bütün dünya toplansa, hepsi de senin gibi yiğit olsa, onlarla baş edemez. Ben sana nasıl yardım edebilirim? Ancak benim büyük bacım Kara Dev'in elindedir. 
Eğer onu kurtarabilirsen belki sana bir faydası dokunabilir”. 

Melik Cümşüd kızla vedalaşarak yola düştü. Geceyi gündüze, gündüzü geceye katarak aldı yol. Sonunda Kara Dev'in kalesine ulaştı. 
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Saçından asılı duran peri kızını yere indirdi. Kıza Kara Dev'in yerini sordu. 


Kız fısıltıyla ona : 


— “Şimdi kırk günlük uykusundadır. Şansına o süre daha tamamlanmadı. Daha yirmi günü var. Uyandığında, kardeşini ve bacısını öldürdüğünü öğrenirse etini kebap eder, kanını şaraba katıp içer. Onu öldüremezsin, çünkü canı özünde değil. Bir şişenin içindedir. Şişe de kalenin burcundaki hücrecikte çelik bir sandık içindedir”. 


Melik Cümşüd devin topuzlarından birini eline aldı, çıktı kalenin burcuna. Hücrenin kapısını da, sandığı da topuzla kırdı. Şişeyi getirip kıza vererek : 


— “Onu namertlikle öldürmeyeceğim. Önce dövüşeceğim” dedi. 


Kısaca nereden gelip nereye gittiğini anlattı. Kız onu dinledikten sonra, Tahtı Süleyman'ın yerini turif ederek, oraya onu ancak Kara Dev'in götürebileceğini söyledi ve devam etti. 


— “Çünkü orası kırk gecelik yoldur. Yalnız Kara Dev bir gecenin içinde gidip dönebilir. Şüphesiz gece gitmelisiniz. Eğer güneş doğarsa ikiniz de yanıp kavrulursunuz. Ben onun canını burada saklayacağım. Eğer seni sağ - salim getirmezse şişeyi oda atacağımı dersin. 
O yemin ederse yeminini bozmaz. Şimdi onu uyandırıp, şişeyi göstermek gerek”. 

Bir ocak yandırdılar. Kız kenarına geçti, Melik Cümşüd de .devi uyandırdı. 

Dev şişeyi kızın elinde görünce başladı yalvarmaya : 


— “A, benim sultanım, Kara Dev senin kölen olsun. Tek canıma dokunma, her ne dersen yaparım”. 


Kız: 


— “Melik Cümşüd'ü hemen bu gece Tahtı Süleyman'a götürüp, sağ-salim getireceğine yemin et bakalım. Ben de anamın sütü hakkı için yemin ederim ki, onun canına bir zarar gelirse senin canını odda yandıracağım”. 
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Dev yemin etti. Çok geçmeden de delikanlıyı omuzuna alarak yola düştü. Vakit gece yarısını geçtiğinde Tahtı Süleyman'a vardılar. Şehir yerin altındaydı. Dev şehrin kapısında Melik Cümşüd'ü yere koydu. 


— “Men seni burada gözleyeceğim” dedi, yolu da ona gösterdi. 

Delikanlı uyuyan nöbetçiler arasından sıyrılarak saraya girdi. Tarife göre sultanın odasını buldu. Kapıyı usulca açarak içeri süzüldü. 
Mührü Handan, sultanın baş uçunda asılı duran al bir kafes içindeydi. 
Tam öteceği sırada, Melik Cümşüd şefkâtle ona bakarak eliyle sus işareti yaptı. 


— “Güzel kuş, ses etme. Bak senin için nerelerden kalkıp geldim”. 

Kuş başını öne eğince oğlan rahatladı, gözü hemen kafesin altındaki yatağa kaydı. Burada meleklerin kraliçesi yatıyordu. Kız, ne kız, we kızdı. Sanki gel beni gör, derdinden öl diyordu. Kıyamazsın, elini vurma, geride dur diyordu. Öyle bir kızdı ki, ay, gün, onun yüzünü görse utanırdı. Kırk tel saçı vardı, her telini bir gümüş tasa koymuştu. 


Melik Cümşüd hislerine hâkim olamayarak dudağına bir öpücük kondurmak istediyse de aman iz olmasın diye hafifçe dokundurup çekti. Bir mektup yazarak, yumuşacık yastığının altına koydu. Handan'ı alarak Kara Dev'in yanına döndü. Kara Dev onu sırtına alarak kalesine getirdi, yere bıraktı. Kız, bu anı bekliyordu, elindeki şişeyi ateşe atı- verdi. Dev yeri göğü inleten feryatlarla yere devrildi. 


Melik Cümşüd kıza kızdı: 
— “Niye namertlik ettin. O bize iyilik etmedi mi?” 
Kız acı acı güldü. 


— “Düşman ne kadar iyilik etse de, gene düşmandır. Ömründe bir tek iyiliği sana etmiştir. O da zorda kalınca tabii. Haberin var mı, yıllardır saçlarımdan asılı kaldığımdan. Hadi, geçen geçmiştir”. 


Neyse, uzun danışmayalım. Birlikte küçük bacının yanına döndüler. Ordan da büyücü cadının kalesine. Ne var ne yok hepsini yüklediler katırlara. Kara taş diyerek seneleri ay, ayları gün ettiler. 


Kara taşa ulaştıklarında orada bir çadır kurdular. Melik Cümşüd taşın altına eğilip baktı, yüzükler yerli yerinde duruyordu. 
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Kızları orada koydu. Kendisi de o şehir senin, bu şehir benim geze geze, sora sora ağabeylerini buldu. Biri kahveciye çırak, diğeri hamamcıya natır durmuştu. Kısacası biri ocak yandırıyor, öbürü de sırtları keseliyordu. 


İkisini güzelce giyindirdi, kuşandırdı. Birlikte kara taşın yanına geldiler. Peri kızlarının büyüğünü büyük ağabeyiyle, küçüğünü de ortanca ağabeyiyle nişanladı. Onları birbirleriyle kaynaştırdı. 

Hava da kararmıştı. Sadece bir çadırları vardı. Melik Cümşüd ağabeylerine dedi ki: “Sizler sevgililerinizle çadırda kalın. Ben de nöbet tutayım”. 


Onlar itiraz ettiler : 

— “Sen bize bu kadar iyilik ettin. Biz senin başını beklemeliyiz”. 

Melik Cümşüd peki diyerek çadırına girip yattı. 

O yatınca da başladılar fitne kurmaya. Büyük kardeş: 

— “Biz ne iş gördük, hiç. Atamızın yanına ne yüzle gideceğiz. Üstelik artık eski sevgisini de kaybedeceğiz. İyisi mi, gel Melik Cümşüd'ü öldürelim. Handan'ı biz götürelim”. 

Bunlar bu kararda anlaştılar. Gece yarısını gözlediler. Bütün can- 


lıların, dağın, taşın, uyuduğu bir anda kardeşlerinin çadırına girerek uykudayken doğradılar, götürüp kara taşın dibine gömdüler. 

Çadırı neyi toplamadan kızları da yanlarına katarak tez oradan ayrıldılar. Gülüstanı İrem'e doğru yol alırken kızlar birşeyler sezinlemelerine rağmen korkularından seslerini çıkarmadılar. 

Gide gide Gülüstanı İrem'e geldiler. Padişaha hemen haber uçtu, oğulları geldi diye. Şah o saat ülkede bayram ilan etti. 

Şenlikten yer yerinden oynuyordu. Sazendeler çalıyor, hanendeler okuyordu. Şah, oğullarının düğünlerini de yaptı. Düğün yedi gün, yedi gece sürdü. 

Yalnızca Melik Cümşüd'ün anası gizli gizli ağlıyor, ötüşüyle ruhları mest eden Handan da suskun duruyordu. 

Bunlar burada kalsın, size hayat suyu içmiş Hızır'dan haber vereyim. 
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O dünyanın her yanını gezip dolanırdı. Haklıyı haksızı gözetir, darda kalanın yardımına koşardı. Her yolu düştükçe de kara taşın üstünde namaz kılardı. 


Anlattığımız gibi şahın oğulları Melik Cümşüd'ü o taşın altına gömmüşlerdi. Hızır namaza durduğunda kulağına bir inilti geldi. Baktı, kara taşın altından geliyor bu ses. Taşı kaldırınca şehzadenin doğranmış vücuduyla karşılaştı. Tez vücudun her azasını yerli yerine koydu, ağzının suyunu da yaralara merhem etti. Daima yanında taşıdığı hayat suyundan da şehzadenin ağzına üç damla damlatınca delikanlı hiçbir şey olmamış gibi fırlayıp ayağı kalktı. Oraya bakındı, kimsecikler göremedi. Hızır kayıplara karışmıştı bile. 


Ağabeylerinin kendisini oyuna getirdiklerini anladı. Herşeye kahrede kahrede düştü yola... Ayakları onu sürükledi vatanı Gülüstanı İrem'e. Şehri tam bir şenlik havası içinde buldu. Geldiğini farketseler kendisini gene öldürebileceklerini düşünerek bir terzinin yanına çırak durmayı, saraya gitmeye tercih etti. Başladı dikişe... 

Şimdi biraz da dönelim Tahtı Süleyman'a. Melek Cihan Hanım'ı tatlı uykusunda bırakmıştık. 

Sabah uyandığında taranmak için aynanın karşısına geçti. Yüzünde bir de ne görsün? Bir dudak izi. Dünya gözünde karardı, hiddetinden ter ter tepindi, bütün cariyeleri haşladı. “Söyleyin, söyleyin” diyordu. “Benim yanağıma kim yakın durdu?” 

Kimseden ses soluk çıkmadı. Korkularından yaprak gibi titriyorlardı. Hepsi yemin billâh etti. Akıllarına birden Handan geldi. O daha uyanıktır bir de ona soralım dediler. Dediler ya, Handan'ı ara da bul. 
Durum artık o noktaya geldi ki, sultan hanım öfkesinden yeri göğe vuracaktı nerdeyse. O, kendi kendine dedi ki: “Devler cesaret edip benim odama giremezler. Dünyada Tahtı Süleyman'a girebilecek insan da yok. Peri koruyucularımızın hepsi de kadın. Ya, peki bu ne sırdır?” 

Bu sırada hanımın yatağını düzelten hizmetkâr, çekine çeline Melik Cümşud'ün bıraktığı mektubu uzattı. 

Şehzade mektuba şunları yazmış : 

— “Sultanlar sultanı, meleklerin gözdesi Melek Cihan Hanım. Ben Gülistanı İrem padişahının oğlu Melik Cümşüd'üm. Önce büyücü kadını, sonra kardeşi ak devi öldürdüm. Kara devi de beni buraya getirmeye mecbur ettirdim. Nöbetçilerden sıyrılıp senin gül bahçesi odana girdim. Handan'ı da beraberimde götürmek zorunda kaldığım için beni bağışla. Bu mektubu da, yanağınıza değen öpücüğün benim olduğunu bilmeniz ve başkasına değmeyeceğine inanmanız için yazıyorum. 
Gönlüm parçalana, parçalana ayrılıyorum”. 


Melek Cihan Hanım mektubu okuduktan sonra sakinleşti. Yüz bin devden ve yüz bin periden kurulu bir ordu hazırlanmasını emretti. 
Gülüstanı İrem'e sefer hazırlığı başladı. Üç gün sonra da çıkıldı yola. 


Melek Cihan Hanım tahtırevanına kuruldu. Tahtırevanı devler kollarında, neriler başlarında taşıyordu. Sultanın geçtiği yollar nura boğuluyordu... 


Böyle böyle Gülüstanı İrem'e geldiler. Hemen gözcüler şahı durumdan haberdar ettiler: ““Tahtın devrile, yeri kanla dola, öz kılıcın başını kese, o kadar çok dev geliyor ki, değil ülkenin halkını, taşını, toprağını da yiyecekler” diye. 


Şah da dahil herkes birbirine şaşkın şaşkın bakıyordu ki, devlerden birisi padişaha bir name getirdi. Şöyle yazmıştı Melek Cihan Hanım : 


— “Ey padişah, ne telâşa kapılın, ne de bizden korkun. Biz dostluk niyetiyle geldik. Tek arzum, benim kuşumu buraya getiren oğlanı yanıma göndermendir”. 


Şah, büyük oğlu Melik Muhammet'i yanına çağırarak sordu : — “Oğlum, kuşu sen mi getirdin?” 

Baktı, lafı ağzında geveliyor, doğru kraliceye yolladı. 

Sultan hanım bu sefer sordu: 

— “Handan'ı nerden aldın?” 


Oğlan: “Men onu bir avcıdan aldım” deyince devlere teslim ederek iyice dövmelerini, ama öldürmemelerini söyledi. 


Onlar da o kadar dövdüler ki, ölmemesine ölmedi ya, canı çıkmaya ramak kaldı. Ata bindirip gerisin geriye yolladılar. 
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Padişah durumu öğrenince ortanca oğlu Ahmet'i yanına çağırdı: — “Kuşu sen mi getirdin? Git sabah kıza cevap ver” dedi. 


Gün ağardı. Ahmet, kraliçenin yanına vardı. O da bir yalan uydurmaya uydurdu ya, ağabeyinden daha beter olmuş geri döndü. 


Padişah müthiş öfkeye kapılarak gelinlerini çağırttı. 


— “Tez işin doğrusunu deyin. Yoksa sabah erlerinizle birlikte sizin de boynunuzu vurduracağım”. 


Kızlar, gözlerinin yaşını akıta akıta Melik Cümşüd hakkında bildiklerini bir bir anlattılar. Ancak son gece ne olduğunu kesinlikle bilmediklerinden, doğruyu erlerinin söyleyebileceklerini anlattılar. 


Melek Cihan Hanım da, kuşu getiren oğlanı bulması için şaha üç günlük mühlet tanıdı. 


Üç gün denilen nedir ki, çabuk geçti. Dördüncü gün Cihan Hanım devlere, şehirden her gün bir ev sökmelerini, perilere de bir avuç toprak kaldırmalarını emretti. Onlar koyuldular işe. Sıra geldi terzinin evine. 


Terzi bir yanda ağlıyor, avradı bir yanda. Melik Cümşüd onlardan çok iyilik görmüştü. Dayanamadı dedi: 

— “Var git şaha. Melik Cümşüd'ü sana versem, bana ne verirsin de”. 

Terzi oğlanın yüzüne bakakaldı. 

— “Peki, isterse kimi vereyim?” 

— “Beni”. 

Terzi şaha giderken, oğlan pehlivan elbisesini sandıktan çıkardı. 
Giyinip, silahlarını kuşandığında öyle bir oldu ki, göresin. Atını yele dönderdi. Ta ki gelip sultanın tahtının önünde durdurana kadar. 


Atının üstünde yalçın bir kaya gibi duruyordu. Melek Cihan Hanım'ı selamladı. Gür bir sesle hitap etti ona: 


— “Melek Cihan Hanım, sen hoşgelmişin Gülüstanı İrem'e. Şehrin halkının ne günahı var ki, bu zulmü yaptırıyorsun. Büyücü karıyı da, kardeşleri ak devi, kara devi de öldüren benim. Kara devin sırtın- da kırk günlük yolu bir gecede aldım ve döndüm. Ama, Tahtı Süleyman'dan bir kerpiç sökmedim. Kimseyi incitmedim. Odana girdim, gül yüzünü gördüm. Handan'ı al kafesten alan da benim. Bunları yaparken kimseyle davam olmadı. Peki ne neden şehrimi yıkıyorsun?” 


Daha devam edecekti ki, kız eliyle sus işareti yaptı, devlere tahtını yere koymalarını emretti. 


Taht yere konunca, Melik Cümşüdde atından indi. Kız, tacını başından çıkartıp oğlanın başına koydu. Devlere tez elden şehri imar etmelerini buyurdu. 


Onlar da el ele tutuşup padişahın huzuruna çıktılar. 


Padişah gelişmeleri haber almış, gözdelerinden olma oğullarının başlarını vurdurtmak için hazırlıklara başlatmıştı bile. Tabii delikanlı, onları bağışlattı. Gözleri yerde çekilip gittiler. 


Melik Cümşüd ile Melek Cihan Hanım'ın düğünü tam kırk gün, kırk gece sürdü. Handan kanatlarını çırpıp, öttü. Onlar yediler içtiler yere göçtüler. Siz de onlar gibi muradınıza eresiniz, devran süresiniz. 


(Azerbayaın Folklor Aniolojisi. Bakü, 1969, 1. cilt. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını.) 


ŞEHZADE 
İLE 
DENİZLER PADİŞAHININ OĞLU 


Bir vardı, bin yoktu, geçmiş zamanlarda bir padişah vardı. Bu padişah bir gün ağır bir hastalığa tutuldu. 


Müneccimler yıldızlara, falcılar fala baktılar. Hepsi de şahın derdinin tek dermanı olduğu görüşünde birleştiler. O da, denizler padişahının soyundan gelen birinin eti ve kanıydı. Etini kebap, kanını şarap ederek, bunları bir güzel yiyip içince bir şeyciği kalmayacaktı. 


Padişah bir ferman yayınlayarak, denizler padişahının soyundan gelen birini yakalayıp getireni dünya malına boğacağını ilan etti. 


Bütün halk denize hücum etti. Kimi gece-gündüz oltanın başını bekliyor, kimi de denizde yelken açıyordu ki, padişahın soyundan gelen birini tuta. 


Padişahın gözünün akı-karası bir tanecik oğlu vardı. Adına İlyas derlerdi. Şehzade merhametli, efendi, aklı başında bir delikanlıydı. 


Atasının hastalığına o da üzülüyordu. Kendisi de balıkçılarla birlikte denize açılıyor, onlar yorulunca yerlerine olta atıyordu. 


Bir gün gene böyle denizin ortasında oltanın başını bekliyordu. 
Baktı, oltaya bir şey takıldı. Çekti oltayı yukarı. Amanın bu balık değil, yukarısı delikanlı, belden aşağısı balık, tuhaf bir yaratıktı. 

İlyas onu kayıkta alıkoydu. Delikanlı tatlı bir tebessümle balıkçısını selamladı ve şöyle dedi: 

— “İlyas, sana önce şunu müjdelemeliyim ki, ben denizler padişahının tek oğluyum. Aradığını buldun. Biliyorum, bizim soydan birinin eti, kanı atanın derdine dermanmış dediklerini. Beni ona teslim edersen, seni ihsanlara boğacak. Eğer gençliğime acırsan beni tekrar suya 


91 


atarsın. Artık karar senin. Şayet beni denize atarsan sana üç öğüt veririm ki, onlar atanın hazinesinden daha kıymetlidir”. 

İlyas biraz düşündükten sonra şöyle karşılık verdi: 

— “Ey denizler padişahının oğlu. İyi bil ki, eğer atam beni parça parça ettirse de, diri diri yandırsa da, gene de göz göre göre senin ölümüne razı olamam. Serbestsin hadi. Öğütlerini istersen de, istersen deme. Sen bilirsin”. 


Denizler padişahının oğlu ona teşekkür etti ve öğütlerini sıraladı: 


— “Şah oğlu kardeş, hakkı yeme, aklın kesmediğine inanma, elden gidene yanma”. 

Böyle dedi ve denize atladı. İlyas huzur içinde saraya döndü. 
N Ancak, fitne, fesatlar dünyadan eksik olur mu hiç? Allah fesadın birini iki, ikisini üç etsin, hepsini de birbirine çarparak yok etsin(*). İşte o fesat gördüklerini şaha yetiştirerek böyleyken, böyle dedi. İlyas'ın denizler padişahının oğlunu güzelce tuttuğunu, sonra ne sebeptense bıraktığını yana yakıla anlattı. 


Şahın rengi attı. Derhal oğlunu yanına çağırttı. “Söylenenler doğru mu” diye sorduğunda, oğlundan: “Doğru” cevabını alınca, cellatlara İlyas'ın boynunu vurmalarını emretti. 


Emretmesine emretti ya, vezirler, vekiller özlerini şahlarının ayaklarına atarak kararından vazgeçirtmek için diller döktüler. Baş vezir çok akıllı adamdı. İçinden şöyle geçirdi: “Padişahın bir tek oğlu var. 
Onu da öldürtmesine ramak kaldı. Sabah oğlu yadına düşende üzülmeyecek mi? Ben öz oğlumu öldürtmeye kalktığımda siz neredeydiniz diye sormayacak mı? Niye karşı koymadınız demeyecek mi? Peki o zaman ne diyeceğiz?” 


Bi bu düşünceyle vezir son sözü aldı. 


— “Şahım, sana kurban olayım. Men yaşadığım kadar yaşadım. 
İlyas'ın yerine benim boynumu vur. İşte canım ayaklarında”. 


Şah, başvezirin bu sözleri karşısında çok duygulandı. İnsafa gelerek ülkesinden sürmelerini emretti. 


(©) Yaygın halk tabiri. Bütün kötülükler ergeç cezasız kalmaz. 
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İlyas anasının elini öptü, o da gözyaşlarını akıtarak oğlunun yüzünden, gözünden öperek dedi ki: “Oğul, şayet biriyle yolda karşılaşırsan yoldaş olmadan önce ver bir elma, ikiye bölsün. Eğer çoğunu kendine ayırırsa o aç gözlünün birisidir”ki, onunla arkadaş olma. Eğer çoğunu sana verirse, o da hilekârdır. Onunla da sakın ha yoldaş olma. E|- mayı eşit pay edenden çekinme”. 


Ana-oğul ayrıldılar. Cellatlar onu atasının toprağından çıkarttılar. 


İlyas kaldı bir başına. Sürdü atını bayıra. Pek çok ülkeler gezdi, dolandı. Kimle yoldaş olsa ona bir elma veriyor, “böl” diyordu. Çoğunu kendisi alsa da, verse de “uğurlar olsun” deyip ayrılıyordu ondan. 


Derken, derken İlyas bir delikanlıya rastladı. Ona da bir elma uzatarak: “ Kardeş, şu elmayı böl de yiyelim” dedi. Delikanlı, büyük bir titizlikle elmayı ikiye böldü. Elmaları eliyle şöyle bir tartarak “birini buyur” dedi. İlyas için için sevinerek elmalardan birini aldı 


Onlar çabuk kaynaştılar. Bir nice gün yol gittiler, bir şehre vardılar. 
Delikanlı İlyas'a şu teklifte bulundu: 


— “Kardeş, bu şehre seninle girerim ya, günlük kazançlarımızı çınar ağacının altında ikiye böleceğiz, tamam mı?” 


İlyas : 

— “Tamam” dedi. 

— “And iç”. 

İlyas and içti. Oğlan da içerek devam etti: “Şehre girdiğimizde rızkımızı' ayrı yerlerde arayacağız. Sabahın köründe iş tutmaya gideceğim. Peki sen ne yapacaksın?” 

İlyas: 

— “Kardeş, ne yapacağımı bilmiyorum. Hele sabah olsun”. 

Delikanlı bunun üzerine: “Bak,” dedi. “Sabah doğruca saraya git. 
Çık padişahın huzuruna. Ben hekimim de. Kızının dilsiz olduğunu duydum da derman olmaya geldim de. O diyecek ki, “yazıksın oğul, daha dünyadan muradını almamışsın. Başaramayanın boynunu vurduracagımı bilmiyor musun? İyisi mi daha vakit varken vazgeç”. Sen korkma, razıyım de. O zaman kızının yanına seni götürerek vezire nikâhlarınızı kıydıracak sonra da dilini açarsan malımın-mülkümün yarısı senin diye de ekleyecek. Kız billur bir köşkte tek başına yaşıyor. 


Bu sırrı şah herkesten saklıyor. Bir veziri, bir de özü biliyor. Kapıdan girdiğinde kızın yatağının yanıbaşında al bir çerağ (*) göreceksin. Yüzünü hemen çerağdan taraf çevirerek “ Selamünaleyküm ey çerağların şahı” dersin. O da senin selamını aldıktan sonra şöyle devam edersin: “Ey çerağların şahı, görüyorsun ülkenin şahı, onun veziri ile sana konuk geldik. Senin de bir parçacık bizimle sohbet etmendir dileimiz. Ötesi ile işin yoktur. Şah ne derse kabul et, akşam olduğunda dönersin buraya”. 


Onlar böyle konuşarak yattılar... 

Gün ağırdığında İlyas uyandı. Yoldaşını yanında bulamadı. Elini yüzünü yudu, çöreğini yedi, ağır ağır sarayın yolunu tuttu. Saraya vardığında güneş henüz doğuyordu. 

Doğru nöbetçiye yanaştı. 

— Men hekimim. Özüm de uzak bir ülkeden geliyorum. Padişahla görüşeceğim”. 

Nöbetçi durumu şaha iletti. Müsaade alındı, İlyası'ı şahın huzuyuna çıkardılar. 

İlyas edeple selam vererek söze girdi : 

— “Âlemlerin kıblesi, ben hekimim. Sırrınızı biliyorum. Kızınızı konuşturacağım, bundan emin olun”. 

Şah İlyas'ı şöyle bir süzdü, efendiliği, terbiyesi pek hoşuna gitti. 
“Oğlum” dedi. “Daha pek gençsin. Nice ünlü hekimler bu işi beceremedi, canından oldu. Bak, kızımı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle sana veririm malımı mülkümü de yarı yarıya bölerim. Ya konuşturamazsan? Senin de boynunun vurduracağım, razı mısın?” 


Oğlan: “Razıyım” dedi. 

Şah,vezir ayağa kalktılar, birlikte kızın billur köşküne gittiler. İl yas içeri girince çerağa selam verdi. Çerağ selamını alarak, *“'Aleykümselam İlyas, sen hoş gelmişsin, sefa getirmişsin”. 


( Lamba. 
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Vezirle, şah hayret ettiler. Acep bu ne ola ki diye birbirlerinin yüzüne bakakaldılar. Ancak bir şey demeye dilleri varmadı. 


İlyas'ın gözü kıza kaydı, baktıkça bakası geldi. Güzellikte Yusuf” un Züleyha'sı eline su dökemezdi. Oğlan kızın etkisinden kurutulur kurtulmaz yüzünü gene çerağa çevirdi 

— “Ey çerağların şahı, bak, şah, vezir ve ben yanına geldik. Bizle bir parçacık sohbet edesin isteriz”. 

Çerağ : 

— “İlyas, ben demir kırıntısı idim. Beni bir yerde topladılar, usta benden çerağ yaptı. Benim hayatcığımın hikâyesi bu kadar.Benle ne sohbet olur ki! Ama, mademki istiyorsununuz, o halde Tanrı kulundan işittiğim bir hikâyeyi anlatayım: 


“Vaktiyle iki kardeş yaşarmış. Bunlardan birinin kızı, diğerinin de bir oğlu varmış. Kardeşler çocuklannı nişanlamışlar. Kızla,oğlan birbirlerini öyle seviyorlarmış ki, bir dakika birbirlerini görmeseler deli divaneye dönüyorlarmış. Günün birinde oğlanın atası hastalanmış, hekim-ilaç derken var-yoğu da elinden çıkmış ve ecele de boyun eğmiş. 


Oğlanın adı da Ahmet'miş. Ahmet birden fakirleşince emmisi kızını ona vermeyip, şehrin eşraflarından birinin oğluyla evermiş. Düğünleri yedi gün, yedi gece sürmüş. Damat olacak bey gece kızın yanına girdiğinde kızı kanlı gözyaşı dökerken bulmuş. Sormuş: “A, sultanım sana ne oldu? Niye böyle gözyaşı dökersin?” 


Gelin : 

— “A efendi, iyisin ama ,benden sana yâr olmaz, Ben, emminin oğlu Ahmet'i seviyorum. Ölene kadar da onu seveceğim.” 

Oğlan : 

— “Madem öyle, ben de sana el sürmeyeceğim. Şu saat var git hemen emmin oğlunun evine”. 


Kız ona dua ede ede düşmüş yola. 

Ahmet de o gece çok ağlayıp sızlanmış. Kendini öldürmeye karar vermesine vermiş ya, kendi kendine: “Gideyim bir kere daha şehri dolanayım da öyle canıma kıyayım” demiş ve çıkmış sokağa. 
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Ama, gel gör ki, şehir valisi tarafından gecenin o saatinden sonra sokağa çıkma yasağı konmuş. Eğer nöbetçiler sokakta birini yakalarlarsa sabah valiye teslim ediyorlarmış. 


Pazar bekçisi önce kızı, sonra da Ahmet'i sokakta görüp yakalamış, zindana atmış. 

Bu arada damatta kızı saldığına pişman olarak peşisıra dışarı fırlamış, tabii o da zindanı boylamış. 


Sabah olduğunda bekçi dikilmiş karşılarına: 


— “Kız benimdir. Şu saate kadar alıkoymuşum onu. Şimdi valiye götüreceğim”. 


Damat basmış feryadı : 
— “Ben bunca masraf ederek düğün yaptım. Kendisi benim nikâhlı avradımdır. Eve götüreceğim onu”. 


Ahmet ise ümitsizce ikisine de karşı çıkmış: 
— “O benim doğma, büyüme emmim kızıdır. Özü de beni seviyor. Ben de onu ondan çok seviyorum. Men onu evime götüreceğim”. 


Demesine demiş ama, şimdi siz deyin bakalım, kız hangisine düşer?” 

Şah : 

— “Valinin emrine göre pazar bekçisine düşer”. 

Vezir : 

— “Ne münasebet. Kimin nikâhlısıysa ona düşer”. 


Vezir de böyle deyince işte o zaman kızın dili açılmış ve şöyle demiş : 

— “Valinin emri şüpheli adamlar içindir. Pazar bekçisi ancak onları zindana atabilir. Kıza dokunamaz. Damat da masraf ettiği için ancak masraflarını talep edebilir. Yürek ise pulla satın alınmaz. Bu nedenle kız Ahmet'e düşer”. 


Şahla, vezir şaşıradursun kız sözlerini tamam eder etmez İlyas sözü aldı: 

— “Âlemlerin kıblesi, ihsanınızı lütfedecek misiniz?” 

Şah olumlu anlamda başını salladı. 


— “Oğlum, ben sözünden dönenlerden değilim. Sabah gel, avradını da al, hazineyi de böl. Oldu mu?” 


İlyas razı oldu. Saraydan çıkarak buluşma yeri olan çınarın altına geldi. Arkadaşını kendini bekler buldu. Ona olanları hikâye etti. 


Oğlan bunun üzerine: “İlyas dedi. Sabah gittiğinde kızın odasında işlemeli, renk renk bir halı göreceksin. Aynen bugünkü gibi halının hatırını sorarsın. Gerisi ile işin yoktur”. 


Delikanlı sabah saraya gittiğinde şahın, yolunu bekler buldu. Gene üçü birlikte kızın köşküne gittiler. İlyas, oğlanın dediği gibi bugün de halıya selam verdi, halı da selamını aldı. Sonra halıya dönerek: 


— “Ey halı, bak yanına geldik. Bugün de sen bizimle sohbet et”. 
Halı dile geldi : 


— “İlyas, ben koyunların sırtındaki yündüm. Meni kırktılar, eğirdiler, dokudular, getirip buraya serdiler. Ben ne diyeyim size daha? Ha ya, beni dokuyan Tanrı kullarından işittiğim bir hikâye var, onu anlatayım size... 


“Bir gün bir dülger, bir terzi, bir de kimyager yoldaş olup, yolculuğa çıkmışlar. Akşam olduğunda bir ormana varmışlar ve orada gecelemeye karar vermişler. İçlerinden biri demiş ki: “Arkadaşlar, üçümüz de birden yatarsak olmaz. Gece bakarsınız yırtıcı hayvan ne gelir bizi parçalar.Gelin iyisi mi sırayla nöbet tutalım”. 


Diğerleri de buna razı olmuşlar. Pul atmışlar havaya. Önce dülger, sonra terzi, bilâhare kimyagere sıra isabet etmiş.. 


Terzi ile kimyager yatmışlar, dülger başlamış nöbete. 


Yarım saat, bir saat derken bakmış uyku bastırıyor, durum fena. 
Hemen uykusunu yenmek için bir çare düşünmüş, başlamış meşelerden birini yontmaya. Orasını, burasını yonta yonta ortaya güzel bir kadın heykeli çılarnış. Sırasını savunca da gidip terziyi uyandırmış. 


Terzi efendi etrafı kolaçan ederken gözüne dülgerin yaptığı güzel kadın heykeli takılmış. O da hemen bir elbise dikerek kadını bir güzel giydirmiş. Elbiseyle oyalanırken nöbet saati tez geçmiş. Gelmiş kimyageri uyandırmış. 
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Kimyager uykusu açılsın diye bir aşağı bir yukarı gezerken bir güzel hanım görmüş. Yaklaştığında bunun canlı değil de, ağaçtan yontulmuş olduğunu anlamış. Bunu yapsa yapsa dülgerle, terzi yapmıştır diye düşünmüş. Kimyager de işe koyularak dermanını hazırlamış, ona can vermiş. 


Buraya kadar iyi hoş ya, sabah olduğunda hanım için üç arkadaş başlamışlar çekişmeye. Hepsi demiş benimdir. Şimdi siz deyin bakalım, bu kız kime düşer?” 

Şah : 

— “Kız kimi isterse ona düşer”. 


Vezir : 
— “Yok canım, dülgere düşer. Çünkü o yaptı”. 


Kız burada katıla katıla gülerek lafa karışmış : 


— “Mihriban baba, bu dünkü sohbete benzemez. Dünkünde kızın kendi istemişti. Ancak bu kızı yoktan var ettiler. Bunun içindir ki, kız kendisini meydana getirenlerin olmalıdır. Terzi ile dülger ancak çektikleri zahmetin karşılığını alabilirler. Asıl işi kimyager gördüğünden kız da ona düşer”. 

İlyas gene efendiliğini bozmadan hatırlattı : 

— “Âlemlerin kıblesi, vaadinizde vefa eyler misiniz?”. 

Şah : 

— “Yarın, yarın sabah bir daha konuşalım. Ondan sonra nereye istersen al götür”. 

İlyas gene geceledikleri yere döndü. Arkadaşını orada buldu. O günkü olan bitenleri kısaca anlattı. 

Oğlan : 

— “Sabah git. Kızın gerdanlığı, duvar halısının üzerinde asılıdır. 
İçeri girdiğinde gerdanlığa selam verirsin. Dediğimi dersin, sonrası ile işin yoktur. Ha, durum bu noktaya gelince şah, “kızım benimle de konuşsun” diyecektir. Sen de o sırada kendini tanıtırsın. Padişahın oğlu olduğunu, kızı evine götürüp bir süre öğretmenliğini edeceğini, konuşmayı iyice belleteceğini, bilâhare günün birinde birlikte konuk geleceğinizi söylersin. O zaman istediğin kadar, doyadoya muhabbet edersin diye de eklersin”. 


Sabah gene üçü birlikte gittiler kızın yanına. İlyas gerdanlığa selam verdi, gerdanlık selamını aldıktan sonra, “Göz kamaştıran gerdanlık”, dedi. “Biraz da sen bizimle sohbet et”. 


Gerdanlık dile geldi : 

— “İlyas ben denizin dibinde inci idim. İnsan oğlu beni buldu, gördüğün gibi işledi, gerdanlık yaptı. Bana sahip olmak prensese nasipmiş. Çok şükür, gerdanlıkların en talihlisiyim. Daha benle ne sohbet olur ki! Ama, beni işleyenlerden dinlediğim bir hikâyeyi size anlatayım : 


“Vaktiyle bir padişah yaşarmış. Bu padişahın üç oğlu varmış. Şahın büyük kardeşi ülkenin veziriymiş. Vezirin akıllı mı akıllı, güzel mi güzel bir kızı varmış. Padişahın oğullarından üçü de ona aşıkmış. Padişah bunu öğrenince ağabeyini yanına çağırarak : 


— “Kardeş, demiş. Kızını oğullarımın üçü de seviyor. Korkarım onun yüzünden aralarında bir kıyamet kopacak. Buna bir çare bulamazsan, kızını da, seni de öldürteceğim, haberin olsun”. 


Vezir, giderek böyleyken böyle diyerek durumu kızına anlatmış. 


Kız: “Ata, sen emminden izin al, onun hal yolunu ben biliyorum” demiş. 


Vezir. şahtan izin almış. Kız emmisi oğullarının üçünü de bu konuyu görüşmek üzere evine davet etmiş. 


Hoş beşten sonra kız konuya girmiş : 

— “Emmim oğulları, üçünüzün de beni sevdiğini biliyorum. Ben de içinizden birine varmalıyım. Ne var ki, üçünüzü de seviyorum. Ama, bu sevgim erime duyacağım sevgi gibi değil. Her birinize yüzer altın vereceğim. Gidin başka ülkelere. Size üç yıl müsaade. Kim daha çok pul kazanıp dönerse ona varacağım, onu erim gibi seveceğim”. 


Kardeşlerin üçü de pulları alarak yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler, gece gündüz yol katederek atalarının topraklarından çıkmışlar. Yabancı topraklara ayak basar basmaz büyük kardeş, kardeşlerini karşısına almış : 
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— “Bakın kardeşler, demiş. Biz doğma büyüme kardeş de olsak, bir kıza talibiz. Yani birbirimize rakibiz. Üçümüzün de aynı şehre gitmesi uygun olmaz. Bakın, önümüzde üç yol ayrımı var. Hangimizin bahtına, hangi yol düşerse o yolu tutturalım”. 

Diğerleri de razı olmuş. Kura çekerek, şanslanna isabet eden yola atlarının başını çevirmişler... 

Biri, bir şehre varıp hekime kalfa, öteki bir şehirde şahın falcısına kalfa durmuş. Öbürünün işi rast gitmemiş, o işten, o işe girip çıkmış. Üç yıl boyunca oşehir benim bu şehir senin dolaşmış durmuş. Ama, hiç para tutamamış... 

Dönüşünün yaklaştığı günlerden biriymiş. Vurmuş kırlara doğru. Uzakta birbirleriyle kucaklaşıp ayrılan üç dağ görünce hayrete düşüp varmış yanlarına. Yaklaştığında onların dağ değil de birer dev olduğunu anlamış. Kıyasıya dövüşüyorlar. Devler onu farkedince kavgayı kesmişler. “Hah işte insanoğlu, belki bizim davayı halleder” demişler. 

— “Ey insanoğlu, biz üç kardeşiz. Atamızdan bize bir sofra, bir halı, bir de taç kaldı. Halı, dilediğin yere götürür, sofrayı açarsan o saat istediğin yemekleri bulursun üzerinde, tacı da başına geçirince görünmez olursun. İşte bunları pay edemiyoruz”. 


Şehzade üçünü de yere koymalarını söylemiş. Sonra takkelerini isteyerek, ayrı ayrı taraflara fırlatmış. Onlara da demiş ki: “Kim takkesini alıp daha tez buraya gelirse sofra onun. Sonra gelenin hakkı halı, en son gelenin de taç”. 

Devler takkelerinin ardına düşünce oğlan tacı başına geçirmiş, sofrayı da koltuğuna alarak halıya binmiş, kendisini kardeşlerinin olduğu şehre götürmesini emretmiş. 

Halı denileni yapmış, onu büyük kardeşinin bulunduğu şehre götürmüş. Oğlan şehri gezip kardeşini bulmuş. Oradan da diğer kardeşlerinin yanına gitmişler. Onu da bulmuşlar. Öpüşüp görüşmüşler, halhatır sormuşlar. Sohbeti dönüp dolaştırıp kıza getirmişler. 

Biri demiş ki: “Üç yıldır üçümüz de bir kız için ne zahmetlere katlandık. Hiç düşünmedik ki, kız bizim yolumuzu gözlüyor mu?” 

Falcı kardeş sözü almış: “Ben güzel fal bakarım. Ne yapıp ettiğini öğrenirim”. 
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Fal açınca yüzünün rengi atmış. “Kardeşler”, demiş. Hiçbirimiz dileğimize kavuşamayacağız. Kız can çekişiyor”. 

Hekimin yanına kalfa duran atılmış : 

— “Ah, bu saat orda olsaydım, kendi bulduğum dermanımla eski sıhhatine kavuştururdum onu” demiş. 

Üçüncü kardeş : “Demek öyle, demiş. Oturun halının üstüne o halde. Gözünüzü açıp kapayana kadar ordayız”. 

Oturmuşlar halının üstüne. Bir anda kendilerini emmilerinin konağında bulmuşlar. 

Hekim kardeş kızın yanına varmış, sunduğu derman kıza derman vermiş. 

Kız iyileşmesine iyileşmiş ama, kardeşler arasındaki kavga seneler sonra küllenecek yerde iyice alevlenmiş. 

Fal açan : “Ben fal açtım. Hastalığını bildim, kız benimdir” demiş. Derman sunun: “Kızı ben iyileştirdim, yoksa ölecekti, o benimdir” diyerek daha baskın çıkmış. Üçüncü de: “Vay, vay halım olmasaydı, kırk türlü hüneriniz olsa neyleyecektiniz” diye öbürlerini susturmuş” © Gerdanlık burada sözünü bitirerek İlyas'a dönmüş; 

— İlyas, şah desin bakalım,kız kimin olmalı?” 

Şah düşünmeye dahi gerek duymadım “hekimin” dedi. 


Vezir de: “Canım eğer falcı olmasaydı, kızın ölüm döşeğinde olduğunu nerden bileceklerdi. Bu durumda kız falcının olmalı” dedi. 

Kız gene dayanamayarak söze girdi: 

— “Mihriban ata, bu dünkü hekim gibi iş görmedi. Hazırlanmış dermanı verdi. Kız, kim daha çok servet sahibi olursa ona varacağım dememiş miydi? Şüphesiz en çok servet sahibi olan halı, sofra ve tacı getiren kardeş değil mi? 

İlyas şaha dönerek: “Âlemlerin kıblesi, gene sözünüz var mı?” 
diye nazikçe sordu. 

Şah : 

— “Oğlum, ben kızımla sen olmadan da konuşmak isterdim”. 


İlyas : 
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— Âlemlerin kıblesi, ben her ne kadar hekimsem de filan padişahın oğluyum. Hele hastalığını tamamen iyleştireyim, sonra bol bol sohbet edersiniz karşılıklı. Bu hususta kuşkun olmasın”. 

Şah istemese de razı oldu. Servetin yarısını ona verdi, kızı da yanına katarak yola saldı. 

Delikanlı müstakbel eşiyle doğru arkadaşıyla buluşma yeri olan koca çınarın altına geldi ve onu kendisini bekler buldu. 

Delikanlı sordu : 

— “İlyas, verdiğin sözü tutacak mısın?” 

İlyas : 

— “Tabii” dedi. 

Olanı orada pay ettiler. Sıra geldi kıza. Onu da bölelim diye tutturdu oğlan. İlyas'ın yüreği varmadı, itiraz etti. 

— Kardeş, insan da hiç bölünür mü? Ne var, ne yok hepsini sen götür. Bir tek kızı bana bırak”. 

Oğlan razı olmadı 

İlyas, baktı olmayacak, “Peki kızı da sen götür”. 
dediyse de oğlan kabul etmedi. İllâh bölüşeceğiz dedi. Ne başınızı ağrıtayım, İlyas ne ettiyse onu kararından vaz geçiremedi. Sonunda kızı kolundan tutarak: “Al böl, vebali senin boynuna” diye ona iteledi. 

Oğlan, keskin kılıcını çekti, yukan kaldırarak şöyle bir tarttı, tam ikiye bölmek için indirecekti ki, kız öyle bir bağırdı ki, ağzından bir yılan düştü, özü de bayılıp, kendinden geçti. 

Oğlan hemen onu ayılttı, kız gözünü açtığında bülbül gibi konuşmaya başladı. 

Delikanlı tatlı tatlı gülümseyerek İlyas'a döndü: 

— “Bak, kardeş.Bana ne kız lazım, ne servet. Ben denizler padişahının oğluyum. Sen müneccinlerin sözüne inanıp da beni öldürmedin. 
Ben de sana bu iyiliği yaptım. Çerağın, halının, gerdanlığın yerine de, kızın namına da konuşan bendim. Al, atanı iyileştirmek için sana derman da vereyim. İstersen atanın yanına git, istersen kayınbabanın yanına dön. Haydi Allahaısmarladık”. 

İki dost öpüşüp ayrıldılar. İlyas'ın gözü dolu dolu oldu. Ardından uzun uzun baktı... 

Geri dönerek bir süre kaynatasının yanında kaldı. Sonra izin isteyerek atasının memleketine geçti. Dermanı verip iyileştirdi onu. Birlikte yediler, içtiler, yere geçtiler. Siz de yiyin, için, muradınıza erin. 


(Azerbaycan Masalları. Bakü, 1963, IV. cilt. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını.) 
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SAMET 
İLE 
FİRENGİZ HANIM 

Bir vardı, bir yoktu, geçmiş zamanlarda bir padişah vardı. Adına da Gaffar Şah derlerdi. 

Gaffar Şah'ın servetinin haddi hesabı yoktu. İki kızından büyügünün adı Nergiz, küçüğünün adı Firengiz Hanım'dı. Nergiz Hanım çirkin olduğu kadar akıldan da noksandı. Firengiz Hanım ise tam aksine: Aya dermiş, sen çıkma, ben çıkayım, güneşe dermiş, sen doğma ben doğayım(*). 

Şah bütün ömrünü zevk-sefayla geçirmişti. Ama, şimdi kocalık(**) onu da yakalamıştı. Bir oğlunun olmaması aklına düştükçe için için ağlıyordu. Tahtına-tacına kim sahip olacak düşüncesi, içini kemirip duruyordu. 


Şahın derdini bilen başvezir sözde onun üzüntüsüne katılıyordu. 
Aslında keyfine diyecek yoktu. 

Çünkü vezirin bir oğlu vardı. Şahın küçük kızını aldı mıydı keyfine diyecek olmayacaktı. Bu anı düşündükçe de yüreği tatlı tatlı çarpıyordu. Eğer gitse şahtan kızını istese, şah o saatte vermesine verirdi ya, tabii evlilik sırası büyüğünde olduğundan onu verecekti. Şayet vezir, büyük kızı değil de, küçük kızı ver dese, o zaman şah duruma üzülüp, oğlunun boynunu vurdurabilirdi. Bunun için de bu hususta tek söz etmiyordu. 

Bir gün şah veziri yanına çağırdı : 

— “Vezir, uzun yıllar bana canla-başla kulluk ettin. Hiçbir ihanetini görmedim. Öz derdimi sana demeyip de kime diyeceğim? Pren- 


(©) Yaygın halk tabiri. Güzellikte eşi-benzeri olmayanlar için kullanılır (“97 Yaşlılık. 
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ses kızlarımın her ikisi de gelinlik çağına geldi. Onları evermek gerek. 
Ben de damatlarımdan birini yerime padişah yapayım. Bu görevi sana verdim; önce büyük kıza, sonra küçüğüne nişanlı bul”. 

Vezir, “başüstüne” diyerek huzurdan çıktı. Ellerini ovuşturmasına ovuşturdu ya, büyük kızı evlendirme sorunu kafasında büyüdükçe büyüyordu. 

Şöyle eli yüzü düzgün, aklı başında birini bulsa, şah onu yerine varis tayin edebilirdi. Yok eğer, hımbıl, mıymıntı birini bulsa, şah o zaman ne derdi? İstiyordu ki, damat adayı hem kendi kafasına yatsın, hem şahın gönlüne... 

Sonunda suya sabuna dokunmadan işin çözüm yolunu buldu da. 
Şah yalanı pek severdi. Bu yolla halledecekti büyük kız meselesini. 

Seher vakti tezden özünü şahın huzuruna yetiştirdi. 

— “Şahım, dedi. Kölen olayım. Menim seçeceğim oğlanları sen beğenmeyebilirsin. Ben her ne kadar bir yol buldumsa da hele bir söyleyim, şahımın aklı yatar mı dedim. Bütün ülkeye haber salalım. Diyelim ki, şaha güzel yalan söyleyen biri lazımdır. Kendine güvenen gelsin huzura. Hangisininkini daha çok beğenirseniz, verelim Nergiz Hanım'ı ona”. 

Şah bu teklifi çok beğendi. Gerekenin yapılmasını emretti. 


Köyde-kentte davullar çalındı, tellallar padişahın emrini duyurdular her yana. Ancak şahın huzuruna yalan demeye gelen çıkmadı. 

Çünkü herkes şahın hasisliğini, vezirin hilekârlığını, kızın da çirkin mi çirkin olduğunu biliyorlardı. Bir de bütün ömrünü yalan buldurmak, yalanlan dinlemekle geçirmiş şaha kim yeni yalan uydurup da söyleme meselesi vardı. 

Şahla, vezir yalancıyı bekleyedursunlar, size Samet'ten haber vereyim. 

Samet çok fakirdi. Atasının vadesi yetmiş, bir süre önce ölmüştü. Şehrin âdetine göre de anasını da diri diri birlikte gömmüşlerdi. Yoksul, yalnız başına hayatını sürdürüyordu. 

Şahın fermanı onun da kulağına geldi. “Varayım saraya gideyim, bir şansımı deneyim” dedi. 
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Bir yalan düşüne düşüne şahın sarayının kapısına geldi. 

O sırada şah vezire diyordu ki : 

— “Vezir, sen bütün ülkeye haber saldın mı?” 

— “Tabii şahım”. 

— “Peki, niye gelen-giden yoktur?” 

Vezir cevap bulmava hazırlanıyordu ki, muhafızlardan biri içeri girdi. “Şahım”, dedi. “Bir uşak yalan söylemeye gelmiş”. 

Şah, vezirin yüzüne baktı. 

Vezir : 

— “Âlemlerin kıblesi, şu gelsin, bu gelmesin diye ayırım yapmadık, bunun için gelmiş olacak”. 

Şah : “Gelsin” dedi. 

Sonra başvezire dönerek, vezirlerin, vekillerin de gelip dinlemelerini söyledi. 

Samet içeri girdi. Saçlarının perişanlığından, başından aşağıya bir çanak darı dökseler, bir tanesi dahi yere dökülmezdi. 

Selam verdi, ellerini edeplice göğsünde bağladı. Hepsi de gözünü Samet'e dikmişti. 

Şah sordu : 

— “Oğlum adın nedir?” 

— “Samet”. 

— “Neye gelmişsin?” 

— “Yalan söylemeye”. 

— “Söyle göreyim”. 

— “Âlemlerin kıblesi, görüyorsunuz ne kadar fakirim. Ancak bir vakitler benim de atam sizin kadar zengindi. Bir defasında yaylaya çıkmıştık; ardımızda yalnızca topal tavuğumuzu bırakmıştık. Bir gün tepede eyleşirken, bir de baktık ki, yeri göğü kar kaplamış. Kış geldi, hadi göçelim dedik. Tam şehre yaklaşmıştık ki, kardan falan eser olmadığını, sadece bizim topal tavuğun yumurtlayıp yeri yurdu yumurta ile doldurduğunu gördük. Tepeden baktığımızda gördüğümüz meğer bizim yumurtalarmış”. 
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Söz buraya geldiğinde vezirler, vekiller şaha döndüler : 

— “Şahımız sağ olsun, dünya yaratıldığından bu yana böyle yalan söyleyen çıkmamıştır”. 

Şah, başını salladı : 

— “Samet, eğer yarın sabah da gelip böyle bir yalan daha dersen, kızı sana vereceğim” dedi. 

O gün geçti. Samet sabah şahın sarayına geldiğinde şah, vezirlere, vekillere: “Kim Samet'in diyeceği yalana niye olmasın derse, mükâfatlandırılacaktır bilmiş olun” dedi. 

Nöbetçi Samet'in geldiğini bildirdi. Onu içeri aldılar. Samet selam verdikten sonra söze başladı : | 

— “Dün ne kadar yumurtamız olduğunu öğrenmiştiniz. İşte atam bu olaydan sonra bütün yük hayvanlarını kiraladı, götürdük değirmene öğütmeye. Değirmen taşı döndüğünde altından milyonlarca tavuk, milyonlarca horoz çıkıyordu”. 

Söz buraya geldiğinde şah, vezir ve vekiller hep bir ağızdan : 

— “Şah sağ olsun, Samet'in yalanlarını doğrulamak mümkün degil. En iyisi hanım kızımızı ona vereceksin vesselam” dediler. 

Şah çaresiz kalarak : 

—“ Oğlum yarın sabah son gündür. Eğer bir yalan daha dersen kız senindir, söz”. 

Oğlan çıkıp gittikten sonra, vezirler, vekillere çıkıştı : 

—“ Nimetlerim haram olsun. Gözünüze-dizinize dursun. Sözüm ona Sizlere vezir, vekil demişler. Bir uşağa söz yetiştiremiyorsunuz. Sabah kim, Samet'in dediklerine yalan derse derişini yüzdürüp, saman teptireceğim, bilmiş olun! Ne derse desin, doğrudur deyin”. 

Hepsi başüstüne diyerek çekildiler odalarına. 

Sabahın köründe Samet komşularından iki adam çağırdı. Atasından kalan iki küpü sırtına yüklettirdi. 

Bu vaziyette Samet huzura girdi. Hepsi şaşkın şaşkın ona baktı. 


Şah dayanamadı sordu : 
—“ Bu küpler de ne?” 
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Samet : 

—“ Yalanları onaylatmak için”. 

—“ Gene yalanların var mı?” 

—“ Var, izin verirseniz anlatayım şahım”. 
—“ Anlat”. 


—“ Dün bizim ne kadar tavuğumuz, ne kadar horozumuz oldugunu dinlemiştiniz. Atam bütün padişahlara haber yollayarak ucuz fiyata tavuk, horoz sattığımızı bildirdi. Bütün ülkelerden tacirler geldi. Hepsi de atlara, katırlara heybelerle altın yüklemişlerdi. Sözün kısası paralarn kadarınca tavuk, horoz alıp gittiler. Artık dünyanın en zengini olmuştuk. Bak, babam bu küp gibi tam kırk küp altın atana borç vermişti. 
O da döktü hazinesine. Şimdi sizden dileğim, atanın borcunu ödemendir”. 

Söz buraya geldiğinde hepsi bir ağızdan: “Doğrudur” dediler. 

Şah kendine hâkim olamayarak: “Yalan, yalandır” diye bağırdı. 

Samet sakince : 

—“ Şahım, yalansa kızı ver, doğruysa altınları ver” dedi. 

Şah, çaresiz baş vezire emir verdi : 

—“ Var, git Nergiz Hanım'ı buraya getir. Bırak, nereye isterse götürsün”. 

Vezir zevkten dört köşe oldu. Koşa koşa hareme gitti. Kolundan tuttuğu gibi Nergiz Hanım'ı, ötesini-berisini toplamasına vakit bırakmadan apar-topar şahın huzuruna getirdi. Elini Samet'in eline tutuşturdu. 

—“.Bu oğlan senin erindir. Nere götürürse, var oraya git”. 

Samet ses etmedi. Kızın elinden tuttu, küpleri de sırtına vurdu, çıktı saraydan. 

Samet akıllı, becerikli delikanlıydı. Nerde olsa bir parça çörek bulur-buluşturur şahın kızını aç komazdı. 


Ancak, kız atasının bu kadar adaletsiz davranmasını özüne yediremedi. Sık sık hastalanmaya başladı. Giden hekimler vezirin emriyle derman yerine kızı yavaş yavaş zehirliyorlardı. Sonunda kız öldü. Adet üzere Samet'i de birkaç günlük azıkla birlikte tabuta koydular, ölüler mağarasına attılar, kapısını örttüler. 
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Mağaranın içi zifiri karanlıktı. Karanlık olduğu kadar da pis kokuyordu. Samet her şeye rağmen başladı mağarada ilerlemeye. Önce önce ölülerin üzerinden sürüne sürüne gidiyordu, sonra sonra mesafe aldıkça da mağara genişliyordu. Pis koku da yavaş yavaş etkisini kaybediyordu. Daha ilerlerde tek ceset kalmadı. Hava da tertemiz oldu. 
Bir süre dinlendikten sonra, kendine uygun bir yer seçti. Beraberinde getirdiği şamdanlardan birini oraya koyarak yol aça aça mağaranın ağzına gitti; ekmeğini, suyunu, bir de tabut alıp gerisin geriye döndü. Tabuttan kendine oturacak yer yaptı. Böylece yeni bir hayata başlamış oldu... 


Samet artık her gün mağaranın bir tarafını geziyordu. Her beşon günde bir de mağaranın ağzına giderek, yeni bırakılan ölülerin azıklarını alıyor, onlarla idare ediyordu. Böylece yiyecek hususunda bir sıkıntıyla karşılaşmıyordu. Şehir büyük olduğundan hemen her gün ölüm olayı oluyordu. Tabii ölüyle birlikte eşini de getiriyorlardı. Sağ olarak gelen çatlayıp ölüyordu. 


Samet burada yaşayadursun, şimdi size biraz da vezirden söz edeyim. Vezir, Nergiz Hanım'ı Samet'le başgöz ettikten sonra tam olmamakla birlikte rahatladı. Ama, Samet'ten de çekinmiyor değildi. 


İlerde rakip olmasından korkuyordu. 


Talih bir kez daha kendisine gülmüş, Nergiz Hanım'ın ölümü vezirin içine su serpmişti. 


Samet, hanımıyla birlikte mağaraya konunca şaha dünürcü gitti. 
Firengiz Hanım'ı oğluna aldı. 

Başladı düğün hazırlığı. Şam'dan, Bağdat'tan, Türkistan'dan yağ, Mugan'dan, Türk ellerinden sürüler getirildi. Konuklar büyük bir tantanayla geldiler. Kuzular çevrildi, aşlar kaynadı, cirit oynandı, ok atıldı, velhasıl dört başı mamur bir düğün yapıldı. 


İçlerinde vezirin oğlunun da bulunduğu bir grup genç, gelin alayını karşılamaya çıktı. Gelin görün ki, bir ara atılan oklar, savrulan, vezirin oğlunun atını ürküttü ve oğlanı aniden yere çaldı. Kemikleri hur- da hurç oldu. 
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Düğün yasa döndü. Gelinin düğünevi karalarla bezendi. Vezir sakalında tüy bırakmadı yoldu. Üç gün, üç gece yas tutuldu. 


Üç günün bitiminde, vezirin oğlunun türlü mücevherlerle donanmış tabutu içinde dünya güzeli Firengiz hanım da olduğu halde ölülerin bırakıldığı mağaranın ağzına getirildi, kapı açıldı. 


Rastlantı bu ya, o sırada Samet'te mağarının ağzındaydı. Gürültüler işitince bir kenara sindi, gözledi. 


Gene bir cenaze getiriyorlardı. Hem de hanımıyla. Hanım da ne hanım. Yeme, içme,gül cemalini seyret. Çehresi ayın ondördü gibi pırıl pırıldı. 


Samet'in çok güzel sesi vardı. Türkü söylemeye başladığında oradan geçen ne kadar kuş varsa, yan yana dizilip onu dinlerdi. 


Mağaranın kapısı kapanınca Samet başladı okumaya. Bu ses kıza öyle tesir etti ki, ona herşeyi unutturdu. Samet okuya okuya uzaklaşıyordu ordan. 

Kız seslendi : 

— “Eyşirin sesiyle, şirin şirin okuyan. Kimsin, nesin? Yakına gel, ölü müsün, diri misin?” 

Samet : 

— “Hanım, ben çoktandır bu mağarada yaşıyorum. Senin gibi yoldaşım ölmüştü de. Sana yaklaşsam korkar mısın benden?” 

Kız: 

— “Yok, yok korkmam. Yakına gel. Ölmeme şurada zaten ne kalmış ki”. 

Samet yaklaşarak beraberinde getirdiği tahtanın bir ucunu tutması için kıza uzattı. 


— “Hanım bunu tut, peşimsıra gel. Ayağına çarpan cesetlerden korkma. Seni ölülerin arasından, pis kokudan kurtaracağım”. 


Kız tahtanın ucundan tuttu. Bir saat kadar sonra da Samet'in yerine geldiler. Tabut tahtalarından yaptığı evde Samet kıza yer gösterdi. 


— Otur da biraz kendine gel hanım”. 
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Kız: 

— “Burası neresidir? Demek sen ölmedin ha?” 

— “Burası kabristanın bir ucudur”. 

— “Peki, sen kimsin?” 

— “Men günahsız ölüme terkedilen biriyim. Ya sen?” 


— “Ben padişahın kızı Firengiz'im. Vezirin de gelini. Erim öldü, beni de onunla beraber mağaraya attılar”. 
— “Vay, demek benim baldızımsın”. 


— “Vay, sen Samet misin? Nasıl oldu da bu zamana kadar sağ kalabildin? Peki senden başka canlı var mı?” 


— “Hanım çok gezdim. Benden başka sağ kalanına rastlayamadım. Galiba cenaze alayı mağaranın ağzını kapar kapamaz hepsinin bağrı çatlayıp ölüyor. Gördüğün gibi, gelen azıklarla karnımı doyurup dolanıyorum. Geleneğe göre benim ölmem gerek. Halk sağ olduğumu bilse, hemen o saat öldürür. Gel birlikte ölülerin azığına ortak olalım. Bakalım sonu nereye varacak”. 


Böylece Samet'le Firengiz Hanım mağara hayatını birlikte sürdürmeye başladılar. Yalnız, azıkları almaya Samet bir başına gidiyordu. Kız tabutlardan yapılmış evde onu gözlüyordu. Ölülerin korkusundan bir yere depreşemiyordu. Gene gündüz mum ışığında yaşıyorlardı. 


Bir defasında Samet gene mağaranın kapısına doğru gidiyordu ki, bir hırıltı işitti. Durup kulak verdi, köpeğe benzer bir hayvan ölü eti yiyordu. Çok bekledi, hayvan yedi yedi doydu, tam oradan uzaklaşırken Samet düştü peşine. Köpek bir süre yol aldıktan sonra gözden kayboldu. Samet çok gezdi, dolandı, sonunda hayvanın çıktığı deliği buldu. Gittiği yolları işaretliye işaretliye prensesin yanına döndü. Durumu ona anlattı, birlikte gittiler bu kez oraya. Samet önde, kız arkada sürüne sürüne kovuktan dışarı süzüldüler. Ancak birden açık havaya çıkınca gözleri kamaştı , mideleri bulandı. Kendilerini ölü, öte dünyanın adamı sayarak geri döndüler mağaraya, beklediler geceyi. 

Firengiz Hanım'la birlikte tabuta bir hayli mücevher koymuşlardı. Kız her ihtimale karşı saklıyordu onları. 
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Hava kararınca ormana çıktılar, temiz hava aldılar. Bu arada eski sağlıklarına kavuşmak için de Allah'a dua ediyorlardı. 

Tesadüfen biri onları görüp, şehir halkına amanın ölüler hortlamış diye haber yetiştirirse halleri haraptı. 

Bir geçe gene ormana çıktılar. Artık ışığa da, temiz havaya da iyice alışmışlardı. Bir daha dönmediler geri. Gündüzleri ormanda gizleniyorlar, geceleri deniz kıyısı boyunca yol alıyorlardı. Hoş nereye gittiklerini kendileri de bilmiyorlardı ya, işte gidiyorlardı. Uzun süre böyle geçti, hayvan gibi de tüylendiler... 

Bir gün uzakta bir gemi gördüler. Geminin sahile yanaşmasını, onları alıp başka ülkelere götürmesini umuyorlardı. Ama, gemi ne o yana geldi, ne de uzaklaşıp gözden kayboldu. 

Bir gün, iki gün, üç gün gözlediler gemiyi. Bunda bir iş var diyerek bir sandal yaptılar, binip gemiye taraf gittiler. 

Gemiye yanaştıklarında, onun bir girdaba kapılarak yerinde dönüp durduğunu gördüler. Gemiye çıkmasına çıktılar da, dünya malı çoktu da, içinde insan namına, yiyecek namına birşey yoktu. Yalnız bir tarafta "gemimiz girdaba kapıldı, kırk kadar tüccar ile gemi tayfaları acından öldü” diye yazıyordu. 

Samet'le Firengiz Hanım yeniden dünyaya gelmiş gibi oldular. 
Hemen en kıymetli elbiselerden giyindiler, kız, yüzüne peçe çekti, Sametde başına sank sardı. Yanlarına biraz da mal alarak tekrar sala bindiler, şehre doğru kürek çektiler. 

Şehrin rıhtımına yanaştıklarında Samet yaldızlı bir kâğıda bir name yazarak şaha yolladı. Kâğıda şunları yazmıştı Samet: 

“Âlemlerin kıblesi ben Mısır tüccarlarından falanım. Ticaret için derya seferine çıkmıştım. Gemim girdaba kapıldı, yoldaşlarım telef oldu. Bir hanımımla, ben kurtulabildik. Şimdi sana sığınıyoruz. Denizdeki mallarımı kurtanrsan, yarısını hazinene bağışlayacağım”. 

Şah nameyi okur okumaz geminin kurtanimasını, malların da şehre taşınmasını emretti. 

Şahın adamları emri yerine getirmek için uğraşırlarken, Samet' le, Firengiz Hanım hamama girip bir güzel yıkanıp, temizlendiler. Bir kervansaraya yerleşerek eski sıhhatlerine kavuşmaya başladılar. 
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Aradan bir süre geçti. Samet, şaha bir name daha gönderdi : 


— “Şahım, şu günlerde vatanıma dönmek kararındayım. Hanımımla seni bu akşam ziyaret etmek isterim. Ancak kimse hanımımın yüzünü görmemeli”. 


Şah memnun olacağını bildirdi. Hizmetkârlarına da çağrılmadan gelnemelerini emretti. 

Samet'le Firengiz Hanım akşam vakti geldiler. Kız, hediye diye masanın üstüne bir tepsi koydu. Şah, tepsinin üstündeki örtüyü kaldırınca içindeki mücevherleri tanıdı ve afalladı. Çünkü onlar kendi eliyle tabutu süslediği hazinesinin en değerli mücevherleriydi. Şah elini örtüye götürdüğünde kız yüzündeki peçeyi kaldırınış,Samet de sarığını çıkarmıştı. Şah, bu beklenmedik durum karşısında donup kaldı. Kolay değildi, tıfıl uşak Samet ile öz kızı Firengiz Hanım karşısındaydı. 


Samet, şahın kendini toparlamasına fırsat vermeden çıkıştı : 

— “Şah, günahsız mezara koydukların dirilip geldi. Söyle, onlara ne cevap vereceksin?” 

O, müneccimlerden, büyücülerden insan ölünce önce ölülerle konuştuğunu duymuştu. Kendini birden kabirde sandı, korkusundan da kalbi durup öldü. | 

Samet'in gözü Frengiz Hanım'daydı. Atasının ölümünün onun üzerinde bırakacağı etkiyi görmek istiyordu. 


Kız pek müteessir olmadı. Bilakiz Samet'e: “Böyle olması daha uygun” dedi. O bizim dirilmediğimize inansaydı bizi öldürecekti”. 

Samet şahın elbiselerini giydi. Tacını da başına geçirdi. Önce yaşlı muhafızı çağırdı. 

Durumu anlatarak gözdağı verdi ona: 

— “Eğer bu gece bize sadakatle hizmet edersen sabah evine gidebilirsin. Şimdi aldığın maaşın da üç mislini alırsın. İhaneti ise başınla ödersin”. 

Koca muhafız, “başüstüne” deyip çıktı. 

Samet daha sonra cellâdı çağırdı, ona da yaşlı muhafıza dediğini dedi. İlk iş olarak da vezirin boynunu vurdurdu. 

Bundan böyle de ölenlerle bilikte eşlerinin de diri diri mağaraya atılmamasını emretti ve bu hususta bir ferman yazdı. 

Fermanı halka ilan edecek tellal, kâğıdı şöyle bir okuyunca düşüp bayıldı. Ayılınca sebebini sorduklannda sevincimden dedi. Ve anlattı: “Yeniden doğdum, hanımım ölmüştü. Sabah beni de onunla birlikte mağaraya atacaklardı”. 

Samet bu kötü âdete son vererek adaletli bir padişah oldu. Firengiz Hanım'la özüne kırk gün, kırk gece düğün yaptırdı. Onlar gün görüp, halka da gün gördürdüler. 


(H. Seyidov, Akıllı Kızın Masalı. Bakü, 1963.) 
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NESİB İLE NESDEREN 


Bir vardı, bir yoktu, geçmiş zamanlarda bir padişah vardı. Bu padişahın herşeyi var olmasına vardı ya, kendinden sonra tahtını-tacını devredeceği bir evladı yoktu. 


Padişahın veziri de ağabeyiydi. Talihsizlik bu ya, onun da evladı bir türlü olmuyordu. Padişah ne kadar zalimse, o da o kadar merhametliydi. 


Padişah gene bir gün oturmuş gam deryasına kendini iyiden iyi- ye kaptırmıştı. Birden vezir huzura girdi, edeble selam vererek: 


— “Âlemlerin kıblesi, nedir sizi böyle üzen? Allah'a şükürler olsun, dünyada neyimiz eksiktir. Mal sende, hazine sende, devlet sende, taht-taç sende... Sen böyle olursan, halk ne yapsın? ” 

Padişah başını yukarı kaldırarak bir ah çekti. 

— “Kardeş, dediklerinin hepsi doğrudur. Ama, bugün başımı yere koysam, tahtımı-tacımı, malımı-mülkümü kime bırakacağım. Onlara kim sahip çıkacak? Geride neslimden ne bırakacağım?” 

— “Ey yüce şah, o büyük derttir. İkimiz de aynı durumdayız. Allah, biz iki kardeşten yüz çevirmiş. Neyleyelim, bu durum yalnızca bizim başımızda değil”. 

Bunlar böyle konuşurlarken muhafız içeri girdi, bir dervişin konuk geldiğini haber verdi. 

Şah : 

— “Bırakın gelsin derviş. Biraz gazel, kaside okur da, belki gamım dağılır”. 

Dervişi padişahın huzuruna aldılar. O padişahı üzgün görünce sordu: 


— “Şahım görüyorum ki, neşesizsin. Sebebi ne ola ki? Sana böyle üzüntü veren nedir ki? ” 
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Şah, bir ah daha çekti. 

— “Ağa derviş niye soruyorsun da derdimi deşiyorsun. Niye yarama bir de sen dokunuyorsun. Hele sen bir gazel oku bakalım. Belki gamım biraz dağılır”. 

— “Sen hele söyle. Belki derdine derman olurum. Sen bir de. Gizlemek haramdır şahım”. 

— “Ağa derviş, bir ayağım çukurda. Bir evladım yok ki, tahtımıtacımı bırakayım. Gözüm açık gideceğim. Vezir de kardeşimdir, onun da evladı yoktur. Ne yazık ki, bizler kısırız. İşte bunun acısıdır yüreğimizi kaplayan”. 

— “Bu kadar mı?” 

— “Sen bu derdi az mı buluyorsun?” 

— “Ey büyük şah, bir hafta fakir-fukaraya merhamet et de, aç karınlarını doyur, çıplakları giydir, sonra muradına ereceksin”. 

Padişah biraz düşündükten sonra kendi kendine: “Canım cehenneme, azap çeksem de dervişin dediğini yapacağım” diye söz verdi. 

Derviş bir kaç tane kaside okudu. Şah da ona hayır dua etti. 

Derviş çıkıp gittikten sonra şah, hazinenin ağzının açılmasını emretti. Bir hafta fakir-fukaranın karnı doyuruldu, yoksullar giydirildi. 


Hafta tamam oldu. Şahla, vezirin hanımları hamile kaldı. Aradan dokuz ay, dokuz saat, dokuz dakika, dokuz saniye geçtikten sonra padişahın bir kızı, vezirin de bir oğlu dünyaya geldi. 

Büyük şenlikler düzenlendi. Büyücüler, dervişler, ermiş kişiler toplandı, başladılar uşaklara ad aramaya. 

© İlkin bir büyücü karı söz aldı: 

— “Şah sağ olsun, ben oğlanın adını Sicimkulu, kızın adını da Sicim hanım koydum ki, ömürleri sicim gibi uzun ola”. 

Adlar beğenilmedi, sözünü tamam eder etmez de dövüp kovdular. 


Sonra falcı edeple el bağladı : 
— “Şah sağ olsun, ben oğlanın adını Uzun Hacı, kızın adını da Uzun Turacı koydum ki, ömürleri uzun olsun”. 
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Onu da bu nasıl isimler diyerek dövüp kovdular. 
Daha sonra sözü Molla efendi aldı: 


— “Şahım, ben oğlanın adını Nesib, kızın adını da Nesderen koydum. Hayırlı olsun”. 


Bu adlar hepsinin hoşuna gitti. Ona bolca ihsan da bulundular. 

Kızla, oğlana hemen oracıkta söz kestiler. Sözlerinden dönmeyeceklerine dair yeminler ettiler. Üstelikte bir anlaşma kaleme alarak mühürlediler. Derken uşakları dadılara teslim ettiler. 


Masalcılarda vakit tez geçer derler. Bir yıl, bir gün kadar, bir saniye bir ay kadar olur. Aylar, günler gelip geçti. Oğlanla, kız sekiz yaşlarına bastılar. Padişah bir molla çağırarak çocukları okutmaya verdi. 


Molla uşakları okutadursun , al haberi vezirden. 


Günlerden bir gün vezir çok hastalandı. Artık vadesi yettiğini anladı. Kardeşini yanına çağırdı: “Kardeş, ben ölüyorum. Can Nesib sana emanettir. Ahdımız yadından çıkmasın ha” dedi. 


Padişah yalandan gözlerini silerek : 


— “Kardeş, niye kendini üzüyorsun. Senin oğlun, benim oğlumdur. Sen müsterih ol, ahdından kim döner. Nasıl yaddan çıkar”. Diye karşılık verdi. 


Vezir ruhunu teslim etti. Padişah onu defnettirerek yedi gün, yedi gece yasilanettirdi. Ağladılar, dövündüler göz yaşlarını kuruttular... 


Zamanla herşey eski düzenine döndü. Kardeş de yaddan çıktı. Zamanla da kardeşinin kapısını çalmaz oldu. Ama, Nesib'le, Nesderen bir yerde okumalarını sürdürüyorlardı. Birbirlerinden bir saniye olsun ayn durmaya tahammülleri yoktu. 

Böyle, böyle günler, yıllar geçti, Nesib'le, Nesderen on beş yaşlarına çattılar. Nesib, hilalleşmiş aya, Nesderen de gurup vaktindeki güneşe benziyordu. 

O zamana kadar Nesib atasından kalan malı yiyip bitirmiş, şimdi ise çok fakirleşmişti. Anası ona zor bakıyordu. Dökülüyordu üstü-başı Nesib'in. Buna karşılık Nesderen her gün çeşit çeşit giyinip-kuşanıp geliyordu. Ne var ki, herşeye rağmen muhabbetlerinden eksilen zerrece birşey yoktu. 
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Günlerden bir gün Molla onların birbirlerine aşık olduğunu anladı. Abasını sırtına, takkesini başına geçirerek padişahın huzuruna çıktı : 


— “Âlemlerin kıblesi, Nesib'le, Nesderen artık büyüdüler. Onların bir yerde okuması artık haramdır. Halk söz ediyor. Onları birbirinden ayırmak gerek”. 


Padişah Molla'ya hak vererek Nesderen'i kapı dışarı salmadı. Nesib de okumayı bıraktı. Kızı görmek ona haram olmuştu artık. 


Bir gün, iki gün derken sonunda tahammülü kalmadı. Doğru emmisinin evine kızı görmeye gitti. Nesderen'in yanına salmadılar onu. 


Üstelik padişah Nesib'i huzuruna çağırarak: “Nesderen'i bundan böyle görmek yok” diye de çıkıştı. 

Nesib gözlerinin yaşını döktü : 

— “Emmi, biz ta uşaklıktan beri bir arada büyümüşüz. Gözümü açtım, onu gördüm. Canı, candan ayırmak olur mu hiç?” 

Şah daha da öfkelendi : 

— “Hadi, uzun konuşma. Göremeyeceksin hepsi o kadar.” 

Nesib divandan çıktı, düz eve geldi. Yüzü koyun yere yatarak başladı gözünün yaşını sel gibi akıtmaya. 

Anası, vay oğlum, vay evladım diyerek onun yüzünden, gözünden öperek: “Oğul, niye ağlıyorsun, derdin nedir? ” diye sordu. 


Nesib olanı biteni anasına anlatarak: “Emmim, Nesderen'i görmeyi yasak ettikten sonra bana yaşamak haram” dedi. 

Anası : 

— “Oğul, gam çekme. O senin yavuklundur. Yarın emminin yanına giderim, düğününüzün hazırlığına başlarız”. 

Nesib : 

— “Evimizde bir çuval unumuz yok. Düğünü neyle yapacaksın? ” 

Anası güldü : 

— “İlahi oğul, Allah'a şükür emmin padişahtır. Özü toyunuzu eder. Bak sen neyin derdini çekiyorsun ilahi”. 
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Nesib biraz yatıştı. Geceyi zor geçirdi, seher açıldığında anasını emmisinin yanına yolladı. 


Anası saraya giderek dünürcü taşının üzerine oturdu. Padişaha bir yoksulun kendisiyle görüşmek istediğini haber verdiler. Padişah: “Koyun gelsin” dedi. 


Avradı, padişahın huzuruna çıkardılar. Padişah, gelenin kardeşinin hanımı olmasına rağmen hiç istifini bozmadı, alelade biri gibi karşıladı onu. 

— “Ne istiyorsun, şikâyetin nedir? ” 

Hanım : 

— “Allah'a şükür, şikâyetim falan yoktur. Yalnız şahım Nesib, Nesderen'siz yapamıyor. Gel, şunların düğününü yapalım”. 

Padişah : 

— “Ne düğünü?” 

— “Kardeşinle sözünüz vardı ya. Kızın Nesib'in yavuklusudur. 
Yoksa yadından çıktı mı?” 

— “Sen neden bahsediyorsun? Kızım kimsenin yavuklusu falan değildir”. 

— “Vay başıma gelenler. Şah insaf et, oğluma acı. Ahdını bozma”. 


— “Menkızımı sokakta bulmadım ki, elin açına vereyim. Bir daha öyle sözleri ağzına alma. Yoksa senin için de, oğlun için de hayırlı olmaz”. 


Hanımın gözü yaşla doldu. 


— “Şah, öz kardeşinin oğludur. Dilenci de olsa, karnı aç da olsa günahı senin boynunadır”. 

Şah hanımı huzurundan kovdurdu. 

Kadın boynu bükük eve döndü. Oğlunu karşısına aldı. “Bak oğlum,” dedi “kızdan artık el çek. Emmin şimdi bizimle görüşmek dahi istemiyor. Beni huzurundan kovdurdu. Oğul sana mahalleden bir kız alayım. Gönlünü hoş tut”. 
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Nesib, saçını başını yoldu, dizini dövdü. 

— “Ana, ben mahvoldum”. 

— “Oğul , sen aciz misin? Kendini niye harap ediyorsun? Git, gizlice bağda, duvar dibinde kızla görüş, buluş. Durumu da ona söyle. Şahsız işini hallet”. 


Bu söz Nesib'in aklına yattı. Gitti bir kocakarı buldu. Elini öperek, bir name verdi. 


— “Karı nene amandır, bir namem var, onu Nesderen'e ulaştır”. 
Karı nene yufka yürekli, tonton biriydi. 


Onun gözlerinden öperek: “ Senin atan bana çok iyilik etmişti. 
Onun paşa hatırı için nameyi ona götürüp cevabını da getireceğim”'dedi. 


Karı nene nameyi Nesderen'eteslim etti. Kız nameyi okuyup öptü. Eline bir kalem aldı, göz yaşlarını akıta akıta Nesib'e bir mektup yazdı. Karının eline bir kese altın tutuşturdu, tez cevabını bana getir diye de tembih etti. 


Karı nene Nesib'in yanına kuş gibi geldi. Nameyi verdi. Oğlan hemen açıp okumaya başladı: 


— “Ey Nesib, ben senden başkasına yâr olamam. Nasibim ya kabir olacak, ya sen. Atamın huzuruna bir de derviş yolla. Belki Allah gönlünü yumuşatır”. 

Nesib'in sevinçten gözleri doldu. Anasına, bu kere emmisinin yanına bir derviş yollamasını söyledi. 


Anası çarşafını giyerek tez pazara vardı. Erinin dostlarından bir değil, bir kaçı birden dünürcülük görevini üzerine aldı. Geldiler şahın huzuruna. Padişah onları güzel güzel dinledi, sonra da patlayıverdi: 

— “Eğer bir daha Nesib'in adını ağzına kim alırsa astıracağım bilmiş olun. O da bu sözü katlayıp döşeğin altına koysun. Yetimdir, kıvrılıp yatsın. Herşey dengi dengine”. 

Aksakallılar padişahın sözlerini Nesib'e anlattılar. Oğlanın gamı iki kat arttı. Gene karının yanına vararak son gelişmeyi ona anlattı, gidip durumdan Nesderen'i de haberdar etmesini, akşam da bağa gelmesini söyledi. 
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Nesib orada, burada dolandı, akşam olanda da gizlice padişahın bağına girdi. Nesderen'i yolunu bekler buldu iki sevgili öpüşüp, koklaştılar. Muhabbetlerini tazelediler. Sonra da bir ağacın dibinde oturdular. 

Başladılar durumlarından söz etmeye. 


Nesderen: 

— “Nesib, atam beni sana vermeyecek. Ancak ben kimseye varamam. Derbent padişahı dünürcü yollamıştı, reddettim. 

Nesib: 

— “Biraz daha gözleyelim. Belki emmim yumuşar” 

— “Aklım kesmiyor. Atam halkın etini canavar gibi yiyor, iliğini emiyor. O sana hiç kız verir mi? 

Bu sırada hizmetkârlardan birinin sesi duyuldu: 

— “Nesderen, Nesderen, a balam, a gülüm neredesin? Atası arar durur, nerde acep?”. 

Nesderen bunu işitince yerinden sıçradı. 

— “Nesib, kadan(*) alayım, tez buradan kaç. Gelip seni görürlerse ikimizi de öldürürler. Zaten onsuz da atam bir bahane arıyor”. 


Nesderen istemeye istemeye Nesib'den ayrılarak saraya döndü. 
Atasını sabırsızlıkla yolunu bekler buldu. Padişah sinirli, sinirli sordu: 

— “Kızım nerdeydin?” 

— “Ata yüreğim daralmıştı. Bağa şöyle dolaşmaya çıkmıştım”. 

— “Kızım seni Derbent padişahının oğluna vereceğim. Razı mısın?” 

— “Ata ben ere gitmeyeceğim”. 

— “Sen gitmiyorsun, ben veriyorum. Sen benim kızımsın. Böyle şeyler söylemen de ne demek oluyor?” 

— “Yok ata, ben evlenmeyeceğim”. 

— “Men veriyorum, sen de gideceksin vesselam”. 

— “Madem öyle, beni kendi yavukluma ver. Ben başkasına varamam”. 

— “Yavuklun da kim?” 

— “Kendin de çok iyi biliyorsun. Emmim oğlu Nesib”. 

— “Kala kala kızım elin açına, ahmağına mı kaldı. Olsen de onun yüzünü göremeyeceksin. Seni zorla da olsa padişah oğluna vereceğim”. 
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Kız başladı ağlamaya. 

— “Ata, ben padişahın oğluna varmayacağım”. 

— “Yemin ederim, seni darağacına astırır, parça parça ettiririm”. 

— “Ata, ona razıyım. Astır, ölürüm de bu azaptan kurtulurum. 
Onsuz da ben özümü öldüreceğim”. 


— “Bir usul-kaide vardır; kızı atası ere verir. Kızda karşı koyamaz. Sen yeni usul-kaide mi çıkarıyorsun? Son sözüm sana, çek elini ondan”. 

Padişah, kızının yanından çıkarak veziri, vekili topladı. Dedi ki: 

— “Tedbir bulun, kızım o karı yoluktan vazgeçmiyor”. 

Padişahın bir koca veziri vardı. Çok akıllı, kâmil bir kişiydi. İlk sözü o aldı: 

— “Ey büyük şah. Nesib öz kardaşının oğludur. İyi de olsa, kötü de olsa gene sana dokunur. Fakir ama, akıllı, edepli, temiz oğlandır. 
Onu kanadının altına al. Kızınla ever, iki gönülü dikiver”. 


Padişahın tepesi attı: 

— “Vezir bir daha öyle söz âğzına alma. And olsun, boğazını tavuk boğazı gibi kestiririm. Nesib benim kardeşimin oğlu değil”. 

Vezir başını öne eğerek: “Başkaca tedbirim yok. Gayri sen bilirsin” dedi. 

Vekillerden biri: 

— “Şahım kızını zorla da olsa birine ver. Bir süre ağladıktan sonra alışır. Herşeyi unutur”. 

Padişah onun sözünü beğendi: 

— “Aferin, tedbir dediğin böyle olur. Dün Derbent padişahı elçi yollamıştı. Kız gerçi ona varmak istemedi ya, şimdi kim dünürcü gelirse ona vereceğim”. 

Evet, şah bu karara vardı, kızını tez elden ere vermeyi kafasına koydu. 

Bir kaç gün sonra Şuşa padişahından elçi geldi. Padişah dünürcüleri geri çevirmedi: “Verdim, gitti, Allah mesut bahtiyar etsin” dedi. 
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Onlar sevine sevine gitmekte olsun, şah kızının yanına geldi. 


— “Kızım, yarın toyun var. Hazırlan; seni Şuşa şahının oğluna verdim. Özü de yakışıklı, yiğit oğlandır”. 


Kız hırsla babasına döndü: 

— “Ata ben evlenmeyeceğim. Eğer zorla verirsen ne diyebilirim ki! Ordum yok ki, davam olsun. Gücüm yok ki! Olanı ancak özüme çatar. Bıçağı yüreğime saplar dünyanın gamından azad olurum”. 

— “Kızım sen ne diyorsun? Deli misin nesin? Özünü niye öldürecek mişsin?” 

— “Ata and olsun ki, dediğim gibi yapacağım”. 

Şah başını iki yana sallaya sallaya kızının odasından çıktı. 

Nesderen de fırsattan istifade bağda Nesib'le buluştu, durumu ona anlattı. “Görüyorsun hevesimiz içimizde kalacak” diye hüngür hüngür ağlamaya başladı. 

Nesib onu teselli ederek: 


— “Gel kaçalım. Başka ülkelere gideriz. Elbet yiyecek bir parça çörek buluruz”. 

— “Hayır Nesib bunu yapamayız. Elalem sonra bize ne der. Ben son kararımı dedim sana. Atam beni sana vermezse kendimi öldüreceğim”. 

Derler ki, dünyada şeytan olmazsa, fesat da olmaz.Kurtta kuzuyla otlar. 

Vekillerden biri bunları böyle fısır fısır konuşurken gördü. Doğru soluğu şahın yanında aldı: 


— “Oğlu ölmüş ne duruyorsun. Kızın şu anda Nesib'le keyfediyor”. 

Padişahın kanı tepesine çıktı. 

— “Tamam, Nesib sağ oldukça kızım kimseye varmayacak. Nesib'i darağacına çekeyim, o zaman kızın gözü de yoldan kesilir”. 

Şah allar giyinip tahta çıktı. Adamlarına Nesib'i tutup getirmelerini emretti. 

Muhafızlar yaka-paça getirdiler Nesib'i. Şah, ona bir tokat vurdu: 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— “Hayvan oğlu hayvan, ben sana kızımın etrafında dolaşma demedim mi? 

Nesib: 

— “Ey şah, elimde değil. Gönlüme söz dinletemiyorum”. 

— “Görürsün sen, gönlüne ne yapacağım”. 

— “Ne dersen et, razıyım. Canımı al, ben de bu azaptan kurtulayım”. 

Padişah celladı çağırdı. 

— “Cellat al bu melunu as”. 

Cellat Nesib'i yakalayıp darağacına asmaya getirirken vezir özünü şahın ayaklarına attı. 

— “Ey şah, hükümdarlar gazaplanınca birden yüze kadar saymalıdırlar derler. Belki sayarsınız insafa gelirsiniz. Eğer öz kardaşınızın oğlunu asarsanız dünya size güler. El içinde ne edersin? Bütün hükümdarlar senden yüz çevirirler. Bir garibin günahına girme. Var, verme kızını. Seni zorlayan yok ki" 

Şah, bu sözler üzerine yumuşadı. 

— “Peki, ben şimdi neyleyim, sen de”. 

— “Bir daha kızının semtine uğramayacağına söz versin. Bunu da bir kâğıda döksün, altını da mühürlesin”. 

Padişah kabul etti. Nesib yazıp mühürledi. 

Böylece herkes mesele kapandı sandı. 

Varsın herkes öyle sansın, Nesib akşam olanda gizlice gene bağa girdi, Nesderen'le buluştu. Vezir olmasaydı şimdi öte dünyadan olacağını anlattı. 


Nesderen : 


— “Allah ondan razı olsun. Çok adaletli vezirdir. Ama, Nesib ihtiyatlı ol. Atam seni bir bahane ile öldürtecek”. 


— “Men derazıyım, varsın öldürtsün. Bir yandan sensizlik, bir yandan fakirlik canımdan bezdim”. 

— “Yok, Nesib'im yok. Yiğit bile bile boğazını kendire teslim etmez. Sonuna kadar düşmanla vuruşur”. 
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Bunlar bu konu etrafında uzun boylu konuştuktan sonra evlerine çekildiler. 

Anası Nesib'e ne kadar öğüt-nasihat verdiyse de hiçbiri fayda etmedi... 

Nesib gene gizli gizli Nesderen'le görüşüyordu. Bunların buluştuklarını gene şaha uçurdular. 

Şah artık Nesib'i öldürtmek için kesin karanını verdi. Vezir hemen durumdan kızı haberdar etti. Kız da habercisi karı neneyi Nesib'e yollayarak tez bağa gelmesini söyledi. 

Karı nene kuş gibi Nesib'in evine geldi. Böyleyken böyle dedi. 

Nesib denen vakit gizlice kızın yanına geldi. Nesderen gözünün yaşını döke döke atasının karannı ona duyurdu. 

— “Nesib kadan alayım, atam seni sabah astıracak. Tez bu gece kaç burdan. İnsan düşmanla mücadele ettikçe yiğitleşir. Kendini ölüme terketme. Belki Allah yardımamız olur. Bakarsın birbirimizin oluruz 


—”Nesderen'im hiçbir yana gitmeyeceğim. Bırak öldürtsün”. 

Nesderen ağlamasını bir kat daha arttırdı. 

— “Hayır, olmaz. Sen aciz misin? özünü öldürmek aciz adamlara yaraşır. Kaç burdan. Gözün arkada kalmasın. Ben ölsem de ere gitmeyeceğim. Seni gözleyeceğim”. 

Sonunda Nesderen onu ikna etti. Öpüştüler, kucaklaştılar, göz yaşlarını birbirine kattılar, ağlaşa ağlaşa ayrıldılar. 

Nesib eve gitti, durumu annesine de anlattı. Annesi ayrılığını sineye çekti çaresiz. Çörekte neden hazırladı oğlunu yola saldı. . 

Nesib, hızla yol alarak'sıkÇa bir ormana girdi izini kaybettirdi. 

Tabii Nesib sabah her yanda arandıysa da bulunamadı. 

Zamanla Nesib akıllarından çıktı. Padişah da dünürcülerin yolunu gözlemeye başladı. 

Kıza dünyanın her yanındantalipler geliyordu. Nice şehzadeler varlarını, yoklarını önüne seriyorlardı ya, kız hepsini elleri boş yolluyordu ülkelerine. Ben şah neslinden birine gitmeyeceğim diyordu da başka söz demiyordu. 

Padişahın da artık sabrı tükendi. Kızının boynunu vurmalannı emretti. Ama, gene koca vezir girdi araya. 
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— “Âlemlerin kıblesi bir parçacık düşün. Geleceği gözünün önüne getir. Dünya kurulduğundan beri hiçbir padişah kızının boynunu vurdurmamıştır. Şah, ben koca vezirin sözüne bu defa da kulak as. Kızın günahından geç.Madem padişah oğullanna gitmiyor, ver halktan birine varsın başındaki dert kalksın. Hiç kızım yok bil”. 

Padişah elini alnına getirip derin derin düşündü. Koca vezirin sözleri aklına yattı. Emrini geri aldı. Ama, tez elden başından savmak istiyordu. 

Şehirde Hasan adlı bir usta yaşıyordu. Akıllılığı dürüstlüğü, insanlığı halkın dilindeydi. Ne var ki, yaşı elliyi geçmişti. Hali-vakti yerinde sayılırdı. Beş yıl önce hanımı ölmüş, bir daha evlenmemişti. 

Bir gün padişah sokak aralannda veziriyle geziniyorlardı. Bahçelerin birinde çörek pişiren bir adam dikkatini çekti. Tuhafına giderek vezire sordu: 

— “Bu adam çöreği niye kendisi pişiriyor?” 

Vezir : 

— “Şahım avradı öldü de ondan”. 

Padişah başka bir şey demedi. Ordan kırlara açıldılar, avlandılar, cirit attılar, döndüler saraya. 

Şahın keyfi yerindeydi. Bakalım ne diyecek diye kızını yanına çagırdı. “Kızım, dedi, seni Çin padişahının oğluna vereceğim”. 

Nesderen'in suratı değişti. 

— “Ata, dedim ya, benim şah oğullar ile işim yoktur. Sen bilirsin gerisini”. 

Şahın neşesi kaçtı, hemen Hasan Usta'yı huzuruna getirmelerini emretti. Öfkeyle de söylendi: 

— “Madem şah oğullanna gitmiyorsun, o halde seni fakir kişiye vereyim de gör”. 

Hasan'ı huzura soktular. Şah, kızını kendisine verdiğini kayıtsızca söyledi. Kızını da bir eşeğe bindirterek düğünsüz, nağarasız Hasan 


Usta'nın evine yolladı. 
Hasan Usta önce kendini rüyada sandı. Bakh gerçeğin ta kendisi. 
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Hemen eşini-dostunu davet etti. Bir molla da gelerek onların nikâhını kıydı. Mütevazı bir düğünden sonra herkes evlerine çekildi. Hasan Usta ile Nesderen kaldılar başbaşa. Kız evi tertemiz sildi, süpürdü. 
Eri onu yüzünden, gözünden öptü, yanına oturtturdu. O zaman kız başladı hüngür hüngür ağlamay.. 


Usta pek şaşırdı. 
— “Ey güzel kız, kendi arzunla geldin. Niye ağlıyorsun peki?” 
Kız: 


—“Ey Hasan Usta, birbirinden ayrı düşen iki sevgilinin hali aklıma düştü de onun için ağlıyorum”. 


— “Onların hikâyesi nasıl bir şey ki, sana bu kadar tesir etmiş Üstelik böyle bir günde yadına düştü”. 


— “İzin ver de anlatayım”. 
— “De bakalım” 


Kız, yüzüne dökülen saçlarını kulağının arkasına attı. Gözlerini yemenisiyle sildi. Başladı hikâyesine : 

—“Ey Hasan Usta, geçmiş zamanlarda, yok, yok yakın zamanlarda bir şehirde iki kardeş yaşıyordu. Biri şah, biri vezirdi. Şah zalim, vezir adildi. Bunlann evlatları olmuyordu ,(Olmuyordu ya,bir zaman sonra padişahın bir kızı, vezirin de bir oğlu oldu. Uşaklan o yaşta nişanladılar. Büyüdüklerinde okumaları için bir mollanın yanına verdiler. 
Çocuklar büyüdükçe birbirlerine ısındılar, birbirlerine bağlandılar, ay- 
,rı duramaz oldular. Tatlı günler yürürlerken ilk acıyı vezirin rahmetli olmasıyla tattılar. Padişah, kardeşinin oğlundan el çekti. Bununla da yetinmedi, ahdını bozarak kızını vermekten vazgeçti. 


Oğlanla, kız deli divaneye döndüler. Şah, oğlanın kızdan vazgeçmediğini görünce onu öldürtmeye karar verdi. Oğlan kurtuluşu şehri terketmede buldu. Kız da aşkıyla başbaşa kaldı. Ama, bir an olsun onu yadından çıkaramıyordu. 


Ey Hasan Usta,dünyanın her tarafından kıza dünürcü geliyordu. 
Kız onların hiçbirine gitmiyordu. Atası kızın nuh deyip, peygamber demediğini görünce onu öldürtmeye karar verdi. 
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Padişahın koca veziri çok akıllı, merhametli bir adamdı. Onun sayesinde kız öldürülmedi. Padişah öz kızından hıncını alınak için onu fakir, yaşlı bir kişiye verdi. Kız ne diyebilirdi ki! Şah oğullarına gidip sevgilisini unutmaktansa, fakir kişiye varmayı kabul etti. Bununla birlikte varacağı kişinin iyi yürekli olduğunu biliyordu. 

Kız, o adamın evine gittiyse de sevgilisini yadından çıkarmadı. 
O durmadan göz yaşı döküyordu”. 

Nesderen sözünü tamam eder etmez ağlamasını daha da artırarak gözlerinin yaşını sel gibi akıtmaya başladı... 

Usta onun başını okşayarak, alnından öptü. 

— “Ey kız, senin hikâyen bizimkine pek benziyor. Yarabbi, sen bizi bu padişahın zulmünden kurtar. Hadi, içindekileri bana de. Utanma, and olsun, ne dersen yapacağım”. 

Kız onun ayaklanna kapandı. 

— “Ey Hasan Usta, sana anlattığım hikâye benim kendi hikâyemdir. Men sevgilimi çok, hem de pek çok seviyorum. O benim yüreğimde ölene kadar da kalacak. İşte sana yemin ediyorum. Bana yedi yıl . 
süre ver. Kızın gibi evinde barındır. Yedi yıla kadar sevgilim geldi geldi, gelmedi senin avradın olurum”. 


Hasan Usta yumuşak yürekliydi. Duygulandı, kıza şevkatle baktı: 

— “Kabul. Sen benim kızım, ben de senin atanım. Bu evde yaşa. 
Ata gibi kulluk et bana. Sevgilinin yolunu gözle. Allah ede de gele. Gelirse toyunu ben yapacağım”. 

Hasan Usta Nesderen'le yaşayadursun , al haberi Nesib'den. 

Nesib, üç gün, üç gece ormanda kaldı. Her tarafı gezdi, dolandı; in cin namına birşey görmedi. Çöreği de bitti. 

Kendi kendine: “Hele yola düşeyim, dedi. Ya ölürüm, ya Allah yardımcım olur”. 


Bu niyetle yola koyuldu. Düşe kalka yürüyordu. Açlıktan dizin- de derman, kolunda kuvvet kalmamıştı. 


Artık yaşamaktan ümidini kesmişti ki, karşısına bir delikanlı çıktı. 
Nesib güçlükle onun yanına yaklaştı. 
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— “Ey yiğit, bu yakınlarda bir köy var mı?” 

— “Var, var ya, uzakta. Üç gün yol gitmen lazım”. 

Nesib bir ah çekti. 

Oğlan hayretle sordu: 

— “Kardeş niye ah çektin?” 

— “Ah, bir haftadır acım. Ağzıma tek lokma koymadım. Korkarım buralarda ölüp kalacağım”. 


— “Hepsi bu kadar mıydı? Bende çörek var, birlikte yeriz. 


Onlar bir bulak(*) başında oturdular. Oğlan azığını ortaya koydu. Nesib doyunca yedi, yüzüne renk, gözlerine fer geldi. 


Elini yüzünü yudu, sonra geldi oğlanın yanına oturdu. Başladılar konuşmaya. 


— “Ey civan, de bakalım sen kimsin? Nereden gelip, nereye gidiyorsun?” 


— “Ey civan, men Yemen padişahının oğlu Emir Haydar'ım. Lenkeran padişahının kızı Melek Hanım'a aşıktım. İstettim kızı vermediler. Ben de zorla almaya kalktım. Ordumu sürdüm İsfahan üzerine. 
Ama, talihim yaver gitmedi, yenildim. O gün, bu gün deli gibi dolaşıyorum. Yaşamak bana haram. Peki, sen kimsin?” 


— “Mende Şehrizer vezirinin oğluyum. Atam, padişahın kardeşiydi. İkisinin de evladı olmuyordu. Ama bir dervişin hikmetiyle padişahın kızı, vezirin de bir oğlu oldu. Bu oğlanla, kızı daha kundaktayken birbirine nişanladılar. İşte ben bu oğlanım. Adım da Nesib'dir. Atam ölünce fakirleştik. Emmim sözünden dönerek kızını bana vermekten vazgeçti. Ben el çekmeyince de öldürmeye karar verdi. Ölmeye çoktan razıydım ama, sevgilim beni karanmdan vazgeçtirdi. Böylelikle kaçtım. İşte başımı almış gidiyorum. Ben de senin gibi nereye gittiğimi bilmiyorum”. 

— “Ey Nesib, ikimizin derdi de bir. Gel kardeş olalım. Gidelim bakalım, ya ölürüz, ya arzumuza çatarız”. 
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— “İyi söyledin, gidelim. Talihimiz bizi nereye çıkaracak görelim”. 

Bunlar böyle konuşup yola düştüler. Gittiler, gittiler ta ki, bir mağaraya çatana kadar. 

Deme, bu mağara haramilerinmiş. Tabii hemen iki yoldaşın etrafını çevirdiler. 

Nesip müsaade istedi: 

— “Ey haremiler, yol verin gidelim. Vallahi birşeyimiz yoktur”. 

Haramibaşı kıs kıs güldü: 

— “Elbiseleriniz var ya, bize de onlar lazım”. 

Nesib: 

— “Yiğit, yiğidin elbisesini almaz”. 

— “Uzun etme, çıkartın”. 

— “Biz avrat mıyız ki, soyunacağız?” deyince haramibaşı gürze el attı. Tam başına indireceği sırada Nesib bileğini tutup öyle bir büktü ki, gürz yere düştü; o dakika gürzü kapan Nesib haramibaşının başına indirdi. Un gibi ufalandı başı haraminin. 

Bu durumu gören diğerleri tabana kuvvet başladılar kaçmaya. Nesib onlardan bir tanesini daha hakladı. Mağarada böylece onlara kaldı. 

Burada yok yoktu. Zalim oğlu haramiler dünyanın malını çalıp buraya yığmışlardı. 

Nesip, yoldaşı Emir Haydar'a dedi: 

— “Kardaş, buradan güzel yer bulamayız. Bizim meskenimiz burası olsun. Bekleyelim daha neler göreceğiz”. 

Emir Haydar: 

— “Tabii bundan iyisi can sağlığı”. 

— “Acep burası hangi padişahın ülkesidir?” 

— “Lenkeran padişahının ülkesidir”. 

İki kardaş bu mağaraya yerleştiler. Adları da kısa zamanda her yana yayıldı. Halk, haramileri yurtlarından kaçıran iki yiğidin hikâyesini anlata anlata bitiremiyordu. 

Yanlız bir kişi huzursuzdu; Lenkeran padişahı. 

İlerde rakibi olurlar korkusuyla iki yiğide karşı sefer ilan etti. Ordu mağaranın önünde otağ kurdu. Şah önce kuvvetlerini anlamak için elçi yolladı. Elçi mağaraya geldi. Onlara sordu: 
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— “Siz kimsiniz?” 

Nesib cevaplandırdı: 

— “Kim olursak olalım, düşman değiliz. Kimseylededavamız yoktur. Ancak bize dokunulduğu zaman karşılığını veririz”. 


Elçi Nesib'in sözlerini padişaha iletti. Padişah öfkelendi: ““Bir ülkede iki padişah olmaz. Bana tabi olmalılar. Tez huzuruma getirin” diye emir verdi. 

Cenk tebili çalındı. Ordu mağaraya hücuma geçti. 

Nesib ile Emir Haydar haramilerden kalan silahlarla orduya karşı durdular... Kıyasıya vuruştular. Önlerine çıkanı tepelediler. Sonunda padişahın ordusu ters yüz edip kaçmaya başladı. 


İki yoldaş rahat bir nefes alarak birer yana çöktüler. 


Biraz dinlendiler. Başladılar ikinci taarruzu nasıl karşılayacaklarını konuşmaya. 
Emir Haydar: 


— “Kardaş mağaradan çıkmayalım. Gelenleri! burada kıralım” dedi. 
Nesib: “Öyle olsun” diye karşılık verdi. 


Ertesi gün padişahın ordusu gene mağaraya saldırdı. Şehzadeler yanaşanı kırdılar yanaşanı kırdılar. 

Komutan perişan vaziyette padişahın karşısına çıktı. Dedi ki: ““Şahım evin yıkılmaya, niye orduyu kırdırırsın. Düşman öyle bir yerde ki, bütün dünya yığılsa gene birşey yapamaz. Üstelik ikisi de yaman pehlivan. Tekrar elçi gönder, maksatlarını öğret”. 


Padişah bu teklifi müsbet karşıladı. Veziri elçi olarak onların yanına yolladı. Vezir geldi mağaraya. Selam vererek: 

—““Ey pehlivanlar, buraya gelmekte maksadınız nedir?” 

Nesib: 

— “Şahın kızını almak. Eğer kızını kardaşıma verirse, biz de çekip gideceğiz”. 

— “Peki, siz kimsiniz? Padişah her yoldan geçene kız verir mi? 

— “Ben Rum vilayeti vezirinin oğlu, bu da Hindistan padişahının oğlu”. 
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Vezir dönüp durumu padişaha anlattı. Şah kızarak:“'İki itim de olsa, birini ona vermem” diye bağırdı. 

Tesadüfe bakın ki, bu sırada Rum padişahı da ordusuyla Lenkeran vilayeti önlerine gelmişti. 

Şah, itim dahi olsa vermem derken Rum padişahının elçisi huzura girdi. Şaha bir name uzattı. Lenkeran padişahı nameyi açtı, okudu. 
Şöyle yazmıştı Rum padişahı: 

— “Kızını oğluma verdin, verdin, vermedin bütün toprağını Aras'a döktüreceğim”. 

Şah, vezire döndü: 

— “Bu ne haldir vezir. Yağmurdan kaçtık, doluya tutulduk. Bir tedbir hemen”. 

Vezir : 

Ne tedbir bulayım. Tek çare cenk etmek”. 

Padişah, istese de, istemese de, “iki itim de olsa oğluna vermeyeceğim” diye bir name kaleme aldı. 

Elçi bunu padişahına getirdi. Padişah çok sinirlendi. O saat ordusunu şehrin üzerine yürüttü. Ordu kolayca şehre girdi. Bunu Nesib' le, Emir Haydar işitti. 

Nesib: “Aman kardaş, dedi. Bize durmak yaraşmaz. Göz göre göre Rumlar şehre yerleşecek. Üstelik sevgilini de elinden alacaklar”. 

Emir Haydar : 

— “Amandır, hemen tedbir”. 

— “Tek yol, atlara binip, düşmana saldırmaktır”. 

Her ikisi de son süratle sürdüler atlarını Rum Ordusunun üzerine. Sağdan daldılar, soldan çıktılar; soldan daldılar, sağdan çıktılar. Velhasıl rakiplerini darmadağın ettiler. Yarıdan fazlasını öldürdüler. Rum padişahı başını alıp kaçtı. 

Lenkeran padişahı savaşı sarayın penceresinden seyrediyordu. 
Rum padişahının kaçtığını görünce keyfi yerine geldi. Derhal pehlivanları yanına getirmelerini emretti. 

Vezir, Nesib'lere padişahın arzusunu bildirdi. Şehzadeler gittiler saraya. Padişah onları öve öve göklere çıkardı: 

— “Ey civanlar, siz ülkemi düşmandan kurtardınız. Ne dileğiniz varsa söyleyin. Yerine getireceğime yemin de ederim”. 
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Nesib : 


— “Sizden bir tek dileğimiz var; onu da biliyorsunuz. Menim kardaşım Emir Haydar çoktandır kızına aşık. Özü de padişah oğludur. Allah'ın hayrı, peygamberin şartıyla kızını ona ver”. 


Şah : 
— “Bana bunca iyilik ettiniz, ben de verdim gitti. Allah mesut 


etsin. Artık mağarada oturamazsınız. Benim şeref misafirimsiniz. Ölene kadar size hürmet edeceğim”. 


Onlar padişahtan yüz deve aldılar. Mağarada olanları şehre taşıttılar. Padişah onlar için bir saray inşa ettirdi. Kırk gün, kırk gece dü- gün yaparak kızını Emir Haydar'a verdi. Mesut, bahtiyar yaşamaya başladılar. İki yiğit bütün ülkeye kendini sevdirdi. 


Bir gün şah her iki şahzadeyi yanına çağırdı. Onlara “men gayri kocaldım. Artık divan işinden el çekmek istiyorum, Padişahlığı arzumla Emir Haydar'a veriyorum” diyerek kararını bildirdi. 


Geceyi geçirdiler. Sabah olanda bütün vezir, vekil, eşrafı topladı. Dünkü kararını onlara da duyurarak şöyle dedi: “Ey halkım ben kocaldım. Divan işini yürütmede güçlük çekiyorum. Padişahlığı kendi elimle Emir Haydar'a veriyorum, razı mısınız?” 


Hepsi bu haberi memnuniyetle karşıladı, koca şah, tacını Emir Haydar'ın başına götürdü. Eski şahzade çok adaletli padişah oldu. 


Günlerden bir gün iki yoldaş oturmuş sohbet ediyorlardı. 


—“Kardaş, dedi Emir Haydar. Ben muradıma sayende erdim. 
Şimdi bir ordu hazırlayalım da sevgilini getirelim” 


Nesib, itiraz etti: 
— “Yok, benim ahdım var. Kendim bir başıma gideceğim” dedi. 


Genç padişah ne kadar yalvardı-yakardıysa Nesib'e söz dinletemedi. O, bir süre sonra izin isteyip yola düştü. 


Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi, badeyi serser gibi geçip ülkesine vardı. Doğru bir dostunun evine giderek Nesderen'i sordu. 
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Adamcağız üzüntüsünü gizleyemeyerek başını öne eğerek: “Ey Nesib, dedi. Atası onu eliyle ateşe attı. Onu koca bir kişiye Hasan Usta'ya verdi. Artık Nesderen'den elini çek”. 

Nesib, bunu duyunca yere yığıldı. Ancak, bir saat sonra ayılabildi. Kendine gelince de söylene söylene ağlamaya başladı: “Demek bütün çektiklerim boşa gitti. Bana artık yaşamak haram. Bari dünya gözüyle Nesderen'i bir daha göreyim de öyle bu dünyadan ayrılayım”. 

Dostu hayretle sordu : 

— “Dünyadan ayrılıp da nereye gideceksin?” 

— “Kabre”. 

— “Aklını başına topla Nesib. Dünyada kız mı kalmadı. Birini kendine eş seçersin. Zamanla her şeyi unutursun”. 

— “Yok, yok. Ben öyle adamlardan değilim. Sen hele Hasan Usta'nın evini bana gösteriver”. 

Adam, evi ona gösterdi. Nesib, bitkin, üzgün devrile devrile Hasan Usta'nın kapısına vardı. 

Nesderen evde yoktu. Pancar toplamaya gitmişti. Usta evde tek başınaydı. 

Nesib dövdü kapıyı. Hasan Usta kapıyı açtı dikkatlice baktığında onun Nesib olduğunu anladı. 

Güler yüzle: “Hoş gelmişsin sen Nesib, kimi istiyorsun?” diye sordu. 

Nesib : 

— “Bana Hasan Usta lazım”. 

— “Hasan Usta benim. Ne sözün var, de bakalım”. 

— “İzin ver de, avradın Nesderen'i göreyim. Ona iki çift sözüm 


var”. 
Hasan Usta, onun Nesderen'e sevgi derecesini sınamak is- 


tedi 


— “Ah kardeş, çok geç kaldın. Nesderen dün Allah'ın rahmetine kavuştu. Gömdük onu”. 
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Bu sözü işitince ikinci defa Nesib'in dizlerinin bağı çözüldü, dili tutuldu, ağlaya ağlaya: “Ey Hasan Usta hiç olmazsa, kabrini bana göster. Yüreğimdekileri orada demek isterim”. 

Hasan Usta: “Hadi gidelim” dedi. 


Onu doğruca mezarlığa götürdü. Yeni gömülen birinin mezarını göstererek: “İşte bu” dedi. 

Eve dönmek bahanesiyle yanından uzaklaşmış gibi yaparak bir köşeye sindi. 

Nesib de toprağı kucaklayarak gözyaşlarıyla ıslattı. “Hani sen bana söz vermiştin, sensiz kabre gitmeyeceğim” diye yanıp yakılmaya başladı. 

Kendinden geçerek bir saat kadar mezarın üstünde ölü gibi yattı. Neden sonra kendine gelerek yavaş yavaş doğruldu. Kılıcını çekti, yavaş yavaş kaldırarak: “Nesderen, ben senin gibi sözünden dönmem”. 
Diye mırıldanıp tam yüreğine saplayacaktı ki, Hasan Usta bileğine yapıştı: 

— “Ey civan, delilik etme. Gel eve gidelim. Nesderen'in çok vasiyetleri var. Söyleyeceğim, sonra ne edersen et”. 

Nesib kılıcını kınına soktu. Birlikte eve döndüler 

Nesderen ayrı bir bölmede kalıyordu. Bir misafir gelende yanına çıkmazdı. Nesib'i de başka biri sanarak hiç oraya uğramadı. 

Hasan Usta geçmişten, gelecekten bahsetti. Bahsetti ya, hiç fayda etmedi. Nesib'i teselli edemedi. Gözyaşlarını kurutamadı. Nesib dinledi dinledi sonunda da: “Nesderen'in vasiyetlerini tez söyle gideceğim”. 

Hasan Usta da: “O vasiyetlerini bir taze gelin vardı ona söyledi. 
Sen otur, men gidip getireyim desin” diye karşılık vererek öbür bölmeye geçti. Nesderen'in alnından öptü. 

— “Hadi gözün aydın Nesderen, Nesib geldi, burda”. 


Kız yerinden sıçradı. “Allah razı olsun senden” deyip hızla öbür bölmeye geçmek isteyende babalığı kolundan tuttu: 


gelinin de vasiyetlerini söyleyeceğini dedim. Şimdi yüzünü peçeyle ört, öyle yanına git. Sesini de biraz değiştir. Seni ne derece sever göreyim”. 
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— “Korkarım, yüreğime iner”. 

— “Meraklanma birşeycik olmaz”. 

Böylece Nesderen yüzünü peçeyle sıkı sıkı örtüp, Nesib'in yanına vardı. Nesib'in gözyaşları yüreğini parça parça ediyordu. Peçenin altında o da ağlıyordu. 

Hasan Usta söze girdi: 

— “Hadi Nesderen'in vasiyetini bu delikanlıya söyle. Bu nişanlısı Nesib'dir”. 

Nesderen sesinin tonunu değiştirerek anlatmaya başladı: 

— “Zavallı Nesib diye diye ruhunu teslim etti. O bir dakika olsun seni yadından çıkarmadı. Tek tesellisi er geç gelip toprağına yüzünü 


süreceğindi. Hasan Usta' ya zorla verdiklerini, ama helal süt emmiş ustanın kızı gibi sakladığını da de dedi”. 


Nesderen ağlaya ağlaya çok dedi. Daha diyecekti ki, dayanamadı peçesinin ucunu kaldırdı. Nesib bir baktı, bir daha baktı, kendinden geçti. Nesderen, Nesib'in başını dizinin üstüne koyarak onu ayılttı. Nesderen kollarını açarak Nesib'in boynuna dolayacaktı ki, Nesib geri çekildi. 

— “Aman ne yapıyorsun, dedi. Sen başkasının hanımısın. Şimdi sen bana haramsın. Benim sevgilim çoktan öldü. O, benim yüreğimde yaşıyor. Ölünceye kadar da yaşayacak. Vefasız, sana bir söz demek için gelmiştim”. 

Nesib, keyifsiz keyifsiz kapıdan çıkmak isteyende Hasan Usta onu kolundan tutarak yanına oturtturdu. 


— “Ey Nesib, bu koca bir dünyadır. Senin başına gelenler nice yiğidin başına gelmiştir. Böyle hikâyelerden birini sana anlatayım dadinle, ibret al”. 

Nesib yere çöktü. Hasan Usta Nesib ile Nesderen'in hikâyesini uaştan aşağı anlattıktan sonra ayağa kalktı, bir eliyle Nesib'in elini, ötekiyle Nesderen'in elini tutarak: 


— “Ey Nesib, bu senin sevgilin Nesderen'dir. Ona kızım gözüyle 


larım, ben de sizin atanızım”. 
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Her ikisi de sevinçlerinden çılgına dönüp Hasan Usta'nın ellerinden öptüler. 

Üçünün de keyfine diyecek yoktu. Hasan Usta ertesi gün onların düğünlerini yaptı. Birlikte mesut bir hayat sürmeye başladılar. 

Kötü rastlantı bu ya, bir gün şahın muhafızlarından biri Nesib'i tanıdı, tez gidip haberi ulaştırdı. Padişah o saat onu yakalatarak zindana attırdı. 

Bereket, kızıyla mahabbetlerinden haberi olmadığından Nesderen'e dokunmadı. 

Nesderen boşuna bekledi onu. Endişesini Hasan Usta'ya da açtı: 

— “Ata, sakın Nesib'in başına birşey gelmiş olmasın”. 

Hasan Usta endişeli çıktı pazara. Nesib'in padişahın adamları tarafından yakalanarak zindana atıldığını öğrendi. Nesderen'e de böyleyken böyle dedi. 

Nesderen fena üzüldü, fena üzüldü ya gene de sabırlı, tahamüllü kızdı. Öz derdini içinde saklamasını bilirdi. Onun dünyası zindan olsun, al haberi padişahtan. 

Padişah, Nesib'i öldürtmek istedi. Vezir onu ikna ederek zindanda yatması hususunda ikna etti. Böylece Nesib ölünceye kadar hapse mahküm oldu. 

Günlerden bir gün padişah karmakarışık bir rüya gördü. Kan-ter içinde uykudan uyandı. Veziri, vekili başına topladı. Başladı anlatmaya: 

— “Bu gece tuhaf bir rüya gördüm. Yüreğim ağzımdan çıkıp önüme düşmüştü. İçinden bir alev yükseldi,üzerime doğru yürüdü ve beni içine aldı. Tahtım-tacım kana boyandı. Amanın bu tuhaf rüyayı hemen yorun”. 

Vezir söz aldı : 

— “Şahım, insanoğlu geceleri çok rüya görür. Hepsine inanmak olmaz. Akşam çok yemek yemiş olacaksınız herhalde. Kendinizi boş yere üzmeyin”. 

Padişah yatışmadı , bilakis sinirlendi : 

— “Tez, falcıları huzura getirin” diye bağırdı. 

O saat ülkedeki bütün falcıları orada topladılar. Hepsi bir başka yordu rüyayı. Sonunda bir koca falcı edeple etek öpüp, el bağlayarak söz aldı: 
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— “Şahım, senin evlatlarından birinin bir uşağı dünyaya gelecek. 
Senin tahtını-tacını dağıtacak”. 


Padişah katır neslindendi. Tek evladı Nesderen'di. 
Düşündü, düşündü, birden gürledi : 


— “Benim tek evladım vardır. O da Nesderen'dir. Yaşamamalıdır. Artık bu dünyada. Onun yüzünden başıma belalar gelecek. Getirin, darağacına asın bu saat”. 


Hemen koşup apar topar getirdiler kızı. 


Kız çok perişan durumdaydı. Üzerinde adi bir patiska vardı. Padişah hiç acımadan onu cellada teslim etti. 


Koca vezir, kocalığını bir daha göstererek yerlere kapandı. 


— “Ey büyük şah, hele bir derin düşün. Öfkeye kapılınca hemen karara varmak sen gibi şaha yakışmaz. Günah işlese hadi hemen öldürt. Sebep ne, şimdi öldürmeye? Koy gitsin fakir evceğizine. Koca eri ile yaşasın. Eğer evlatları olursa, uşağı öldürürsün”. 

— Padişah yumuşadı, gözlerinin yaşını sel gibi akıtan Hasan Usta'ya dönerek: “ Al avradını git. Eğer çocuğun olursa o saat bana haber ver, tamam mı!” 

Adamcağız şahın maksadını bilmediğinden sevinerek yeri öptü “emredersiniz” dedi. 

Padişah kızı salıvermişti ya, içine de bir kere kurt düşmüştü. Yüzükoyun yere yattı, başladı onun bunun canını yakmaya, yazık yuzugun etini yemeye. 

Nesderen, Nesib'den hamile kalmıştı. Aradan dokuz ay, dokuz gün geçti. Nesderen'in ay parçası gibi güzel bir oğlu oldu. Hasan Usta ne bilsin, hoşnut olur diye doğru saraya giderek durumdan şahı haberdar etti. Padişah “güzel” dedi, onu savdıktan sonra yanına cellatları çağırarak şöyle emretti: 

— “Gidersin, uşağı kızın elinden alırsın, öldürür, yüreğini bana getirirsin”. 

Cellat bu karara çok şaştı. Bu uşak ne etti ki padişah onu öldürtüyor diye düşündü. Emiri yerine getirip getirmeme hususunda tereddüt ede ede Hasan Usta'nın evine geldi. Uşağı aldılar anasının elinden. 
O zaman Hasan Usta önüne geçerek sordu: 
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— “Dur, nereye götürüyorsun uşağı?” 

Cellat: 

— “Padişah efendimiz bu uşağı öldürmemi emretti” deyince adamcağız donup kaldı. “Peki” dedi. “Bu kuzunun günahı ne?” 

Cellat: 

— “Orasını bilmem, şah emridir, yerine getirmeliyiz”. 

Hasan Usta yalvardı yakardıysa da fayda etmedi. Bu arada Nesderen güçlükle ayağa kalkarak celladın ayaklarına kapandı. Gözlerinin yaşını döke döke: “Acıyın, insaf edin. Benim bu ufacık balam padişaha ne etti. Ey cellat ne olur bu yavruyu gözyaşlarıma bağışla” dediyse de cellada mani olamadı, adam acı acı gülerek şöyle dedi: 


— A,kız;niye hem kendini, hem beni üzüyorsun. Sen de biliyorsun ki, yerine getirmezsek şah benim neslimi kurutur. Git atana yalvar, yalvar da belki yavrunun günahından geçer”. 


Ve içi parçalana parçalana cellat yavruyu alıp götürdü. Bir dereyi geçerken karşısına yüzü bürüklü bir adam çıktı. Birden elini havaya kaldırarak onu durdurdu. 

— “Dur, bu uşağı nereye götürüyorsun?” 

Cellat: 


— “Padişahın emriyle öldürmeye”. 


— “Gel kendi rızanla yavruyu bana ver, sana ağırlığı kadar altın vereceğim; aksi takdirde zorla alacağım”. 

— “Canım sen ne söylüyorsun. Emir padişahın. Neslimi kurutmak mı istiyorsun?” 

— “Ben sana çıkar yolunu göstereceğim. Padişah birşey etmeyecek göreceksin”. 

— “De, bakalım, aklım yatar mı?” 

— “Gel, kabre gidelim. Bugün gömülen bir uşağın mezarını göstereyim. Yüreğini çıkartır, şaha götürürsün. Nerden bilecek?” 

Adamın aklı kesti. Zaten istemeye istemeye götürüyordu. Canına minnet bildi. 

Yüzü bürüklü adam onu mezarlığa götürdü. Yeni gömülen bir uşagın yüreğini çıkardı, balayı da meçhul adama teslim etti, ağırlığı kadar 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da altını alarak padişaha gitti doğruca. Yüreği göstererek: “İşte Nesderen'in uşağının yüreği” dedi. 

Padişah uşağın yüreğine baktı “şükür” dedi. “Artık canım dinçleşecek. Hadi götür göm”. 

Öbür taraftan yüzü bürüklü adam yavruyu kucakladı. Nesderen - lere doğru yola düştü... 

Vakit gece yarısını biraz geçiyordu. Yıldız yıldızı kovalıyor, bütün canlılar uykularını alıyorlardı. 

Yalnız Nesderen ağlıyor, Hasan Usta da mahzun mahzun bir köşeye oturuyordu. 

Birden kapı dövüldü. Kapıyı Usta açtı. Yüzü bürüklü adam içeri girdi. Balayı yavaşça kızın kucağına koydu. 

— “Al uşağını. Aman gizli gizli büyüt. Padişah bilmesin, ben size gereken yardımı yapacağım”. 

Kız onun ellerini öptü. 

— “Ey merhametli şeyh, kimsen Allah senden razı olsun”. 

Adam cevap vermedi, kapıdan usulca süzülüp gitti. 

Tabii ata, kız çok sevindiler. Uşağın adını Nevruz koydular, başladılar el bebek, gül bebek bakmaya. 

Aylar, yıllar geçti. Uşak büyüyüp on beş yaşına çattı. Yaman da pehlivan oldu, kimse kolunu bükemiyordu. O kendini Hasan Usta'nın oğlu biliyordu hâlâ. Baba, ata deyip dolanıyordu. 

Bir gün ava çıkmıştı. Bir ceylanın peşine takılmış ardınca at koşturuyordu. Tam yaklaştığında karşısına yüzü bürüklü bir adam çıktı. 
Selam vererek dedi ki: 

— “Yiğit, yaman yiğitsin ama, ne yazık, atan zindanda çürüyor, sen birşey yapmıyorsun”. 

Oğlan şaşkın şaşkın sordu: 

— “Atam neden zindanda çürüyormuş? Sen deli misin?” 

Meçhul adam diretti: 

— “Yok yok, atan zindandadır. Git anandan sor”. 

Diyerek ordan uzaklaştı. 

Nevruz eve pür hiddet geldi. Anasını gözyaşı dökerken buldu. 
Kılıcını çekerek üzerine yürüdü: 
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— “Ana, atamın başına yemin ederim, düzünü söylemezsen kendimi öldüreceğim. De bakayım niye ağlıyorsun? Sonra benim atam kim?” 

Nesderen önce gizlemek istedi. Baktı, oğlunun şakası yok, kendini öldürecek, bütün olanı biteni anlattı ve atasının on beş yıldır zindanda yattığını söyledi. 


Nevruz'un tepesi attı, kan beynine çıktı. 


— “Ana, günahkâr olan sensin. Benim gibi bir oğlanın atası da zindanda çürür mü? Allah beni öldürseydi de bu sözü işitmeseydim. O zalim şahın sakalını kanıyla boyamak boynuma borç olsun”. 


Nevruz böyle diyerek, alttan giyinip, üstten kuşandı, üstten giyinip, alttan kuşandı. Anası ve Hasan Usta ile vedalaştı. Onlara : “Allah'a emanet olun, ben gidiyorum. Düşmandan intikam almadan dönmeyeceğim, gözünüz arkada kalmasın. Padişahın sakalını kanıyla boyayacağım, kanını da bir kâse ile içeceğim ” dedi. 


Nevruz yola revan oldu. Uçsuz-bucaksız sahraya daldı. Yüzü bürüklü adam orada da karşısına çıktı. 


—“Ey Nevruz, gazan mübarek olsun. Karşıda görünen dağın eteğinde bir mağara vardır. Git orayı kendine mesken et. Etrafına adam topla. Padişahla mücadeleye başla. Ben sana yardım edeceğim. Yiyecek, giyecek, kılıç, kalkan mağarada seni bekliyor”. 

— “ Ey şeyh sen kimsin? Niye bana yardım ediyorsun?” 

— “ Sonra, sonra öğrenirsin” dedi. Ve derviş uzaklaştı. 

Delikanlı doğru dağın başındaki mağaraya gitti. Aradığı her şey vardı burada. Buna çok sevindi. Kısa zamanda etrafına adam toplamaya başladı... 

Yavaş yavaş adı sanı duyulmaya başladı ülkede. Padişah yörede- ki faaliyetleri endişeyle izliyordu. Gönderdikleri ordu geri dönmüyordu. 


Yüzü bürüklü adam onlara silah temin ettiği gibi, olup biteni de çıtlatıyordu. 


Zamanla Nevruz şehre de akınlar düzenlemeye girişti. Hazırlıklarını ilerletince de savaş ilan etti padişaha. Orduyla şehir önlerine geldi. Padişah cenk tebili çaldırdı, düşmanının kim olduğunu öğrenmek için de Nevruz'a bir elçi gönderdi. Elçi delikanlının huzuruna geldi, etek öperek dedi ki: 


— “ Ey büyük pehlivan, padişah efendimiz kim olduğunu, bizimle niçin davan olduğunu öğrenmek istiyor”. 


Nevruz : 


— “ Padişaha söylersin ki, o senin torunundur. Kızı Nesderen'in de oğlu. Atasının intikamını almaya gelmiş demeyi de unutma”. 


Elçi geri dönerek, Nevruz'un dediklerini şaha iletti. 
Şah nerdeyse aklını oynatacaktı. Gözleri karardı, pek gazaplandı. 


— “ Vay ben onu öldürtmüştüm, bu ne iştir ” diyerek celladı huzuruna çağırttı, sordu: “Düzünü de, oğlanı öldürdün mü, öldürmedin mi? 


Cellat herşeyi olduğu gibi anlattı. Padişah tez veziri çağırmalarını emretti. 


Veziri ara ki, bulasın. Üstelik hazineyi de beraberinde götürdüğü anlaşıldı. 

Şah parmağını dişledi. Bütün bunların vezirin parmağının altından çıktığını anladı. Acısını kızından çıkartmaya kalktıysa da onu da bulduramadı. Cellat da çoktan kaçmıştı ordan. 


Hemen allar giyinerek tahta çıktı, Nevruz'la cenk ilan etti. 

Delikanlı gelenek icabı meydana çıkarak rakip istedi. Şah karşısına yetmişbeş pehlivan çıkardı. Nevruz hepsini yere serdi, gene istedi. 
Meydana çıkan olmadı. Bunun üzerine ordusunu dedesinin üzerine sürdü. Yedi gün, yedi gece sürdü savaş. Kan oluk gibi aktı. Her yan ölülerle doldu. Yedinci günün sonunda Nevnuz'un ordusu şehre girdi, gelip padişahın sarayının kapısına dayandı. 


Padişah baktı. Tahtı-tacı elden gidiyor, Nevruz'un karşısına dikildi. Torun bütün öfkesiyle onu yere çarptı. Kılıcını yüreğine sokarak deşti, ak sakalını, al kanıyla boyadı. Kanını bir kâseye doldurarak içti. 
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Zindandakiler azad edildi. Tabii bu arada atası da kurtuldu. Şenlik düzenlendi, o gün bayram ilan edildi. 


Daha ziyafete oturmamışlardi ki, yüzü bürüklü adam içeri girdi. 
Nevruz onu görünce ayağa kalktı, baş köşeye buyur etti. Meçhul adam yüzünü açınca Nevruz'un dışında herkesin tanıdığı muhterem zat karşılarına çıktı. Bu koca vezirdi. 


Hepsi elinden öptü. Halka oracıkta olan bitenler hikâye edildi. 
Vezire hürmetleri bir kat daha arttı. Zaten herkes vezirden hoşnuttu, onu padişah yaptılar. 


Vezir tahta çıkar çıkmaz: “Nesderen'i buraya getirin” diye emretti. 


Halk, onun Hasan Usta'nın avradı olduğunu söyleyince hikâyenin gerisini Nevruz getirdi. Onlar Hasan Usta'nın davranışını takdirle karşıladılar. Neşeleri bir kat daha arttı. 


Nesderen'le Nesip kocalmış, saçları ağarmıştı. Kucaklaştılar. Herkesin gözleri yaşardı. 


Koca Vezirin bir güzel kızı vardı. O gün Nevruz'la nişanladılar. 
Arkasından düğünleri yapıldı. Vezir, Hasan Usta'yı kendine vezir tayin etti. 


Ülkeye bereket yağdı. Onlar yediler, içtiler, yere geçtiler. Siz de yiyin, için, bizler gibi sıranızı savın. 


(Azerbaycan Masalları. Bakü, 1963, IV. cilt. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını.) 
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ELOĞLU 


Bir varmış, bir yokmuş geçmiş zamanlarda bir zalim padişah varmış. 

Şahta merhamet duygusu namına birşey yokmuş. Veziri de kendisinin kopyasıymış. Zalim şahla, zulümkâr vezir ülkeyi kan ağlatıyormuş. Yedi ev bir kazana muhtaçmış... 

Halk padişahın adını zalim, vezirin adını da zulüm koymuştu. Bunların dört bir yana dağılmış adamları vardı. Her tarafı dolanırlar, kim- de güzel bir şey görseler doğruca efendilerine bildirirlerdi. 

Bir gün vezirin adamları bir demircide dövülmekte olan çok güzel bir kılıç gördüler, gelip Zulüm'e ballandıra ballandıra anlattılar. 

Vezir tezden demirci dükkânına vardı. Gerçekten de demircinin hazırladığı kılıç tek kelime ile şahaneydi. Işık vurdukça parıl parıl parlıyor, bakan gözleri kamaştırıyordu. 


Vezir içinden: “Usta beni tanıyor. Desem ki, ustam ne güzel kılıç böyle, buyur diyecek. Ben de şaha göstermem. Ayrı gezdiğim de kuşanırım. Âlem de vezirin kılıcı şahınkinden daha güzel der”. 

Demirci : 

— “Öyle, vezir sağ olsun, yahşı kılıçtır”. karşılığını verdi. Ama, “buyur” demedi. 

Vezir, kör-pişman döndü. O hırsından dilini dişledi, dudağını kemirdi. Gün batana kadar dişini sıktı... 

Hava karardığında adamlannı çağırdı. Onlara emretti ki: “Bu gece şehri öyle talan edeceksiniz ki, gün doğduğunda evi dağılan, malı giden herkes şahın kapısında yığılacak”. 

Zulüm'ün adamları denileni harfi harfine yaptılar. Her yeri yağmaladılar. 

Seher açıldı, halk her yandan padişaha şikâyete geliyorlardı. Padişah, vezire dönerek: “Bu ne haldir?” diye sordu. 
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Vezir başını öne eğip, üzgün gibi durdu: 


— “Âlemlerin kıblesi, filan yerde bir demirci var. Gündüz kılıç yapıyor, gece olunca adamlarını başına yığıp, çalıp çırpıyor”. 


Şah, demircinin evini, dükkânını dağıtmalarını emretti. Özünü de getirip diri diri duvarın arasına koyarak ördüler. 


Herkes demircinin haline yandı, yandı ya elden ne gelirdi ki! Böylece onun yedi yaşındaki oğlu yetim kaldı. 


O çok akıllı bir çocuktu. Çoğunlukla ahırlarda yatar-kalkardı. Atları tımarlar, yemlerini, sularını eksiksiz verirdi. 


Atları pek severdi. At sahipleri de onu tavlalarından eksik etmezdi. 


Zamanla usta bakıcılığı ağızdan ağıza her yanı sardı. 

Adını vezir de işitmişti. Onu kendine seyis tayin etti. Vezirin atları gün günü yağızlaştı, övülmeye başlandı. Bu nedenle vezir küçük seyisinin hatırını hoş ediyordu. 


Padişahın bir oğlu, vezirin de bir kızı vardı. Yukarıda Allah var ya, vezirin gönlünden kızını şahın oğluna vermek geçiyordu... 


YU Bir gün şahın oğlu kırk kölesiyle ava çıkmıştı. Bir düzlükte yerden bir düzine keklik havalandı. Şehzade tarlanını bıraktı. Ama, kuş kekliklerin peşisıra değil de başka yöne yöneldi. Delikanlı kuşun peşisıra at sürdü. Kuş gitti, o gitti, kuş gitti, o gitti; ta ki, karşılarına bir harabelik çıkana kadar. 


Harabelikte al bir tahtırevan üzerine bir kız oturmuş, dalgın bakışlarla onları seyrediyordu. Kuş da havada döndü, döndü bir kavis çizerek gelip kızın eteğine kondu. Kız, tarlanı avucuna alıp başını okşadı. Şehzade bir kıza baktı, bir kuşa. Kızın çehresi hilâl, gözleri yıldız yıldızdı. Derken alnından bir muhabbet oku fırlayıp değdi oğlanın yüreğine. 

Gözlerini büyülenmiş gibi kıza dikti : 

— “Yıktın atamın evini. Tez kuşumu geri ver”. 

Kız : 

— “Oğlan, ben senin kuşunu çağırmadım. Özü geldi al öyleyse”. 
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Oğlan gerçi kuşu aldı ya, gözünü kızın gözünden ayırmıyordu. Kız, elindeki beyaz ipek mendilin bir ucuna biraz saman, bir ucuna da biraz şeker sarıp düğümleyerek oğlana attı. Şehzade mendili havada tutup öptü. 

Bu anda kız da tahtırevanda gözden koyboldu. 

Oğlanın şaşkınlığı geçmeden köleler yetiştiler. 

Şahzade kendinde değildi. Yanmış, tutuşmuştu bir kere. O gün saraya dönmesine döndü ya, artık eski tadı tuzu da kalmadı. 

O günden sonra ağzından tek kelime çıkmaz oldu. Günden güne de sararıp soluyordu. Anası da onun derdine düşmüştü. Bir gün yalvaryakar sordu: 

— “Oğul kulun-kölen olayım nedir derdin?” 

Şehzade üzgün üzgün, dura dura konuştu: 

— “Ana, harabelikte tahtırevan üzerine oturmuş bir kız gördüm. 
Görünce de bir hal oldum. Ama, ana eğer atam bu kızı bana almazsa benden hayır çıkmaz. Bak bu mendil onundur. Ölende bunu benimle beraber gömün. İçindeki samanla, şekeri kendi eliyle koymuş, düğüm atmıştı”. 

Kadıncağız çaresiz soluğu efendisinin yanında aldı. Böyleyken böyle dedi. Şah hemen veziri huzura çağırdı: 


— “Sen de biliyorsun vezir, gözümün akı-karası bir tek oğlum var. 
Eğer harabelikteki kızın kim olduğunu, verdiği mendile sarılı saman ve şekerin ne anlam taşıdığını öğrenmezsen boynun gitmiş bil. Varına yoğuna da od vurdurup yandıracağım”. 

Vezir, ağladı, yalvardı kırk gün mühlet aldı. 7 

Derviş kılığına bürünüp o şehir senin bu şehir benim geziyor, al tahtırevandaki kızın kim olduğunu soruyor, samanla, şekerin manasını soruyordu. Ancak kimse derdine çare olamıyordu. 

Derken otuz yedi gün geçti. Kaldı geriye üç gün. 

Bizim Eloğlu bir işi için vezirin evine gitmişti. Bir de ne görsün; vezirin avradı bir yanda, kızı bir yanda oturmuş gözlerinin yaşını sel gibi döküyorlar. 

Delikanlı avrada yanaşıp sordu : 
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— “Hanım, neden böyle ağlıyorsunuz: 

Hanım ağlaya ağlaya: 

— “Ay oğul, sen bizim derdimize derman olamazsın, bari deşme”. 

— “Hanım, hele sen bir de. Kim bilir belki olurum”. 

Hanım böyleyken böyle diyerek durumu anlattıktan sonra: “Oğul, üç gün sonra şah bizim başımızı kestirecek. Neyimiz var, neyimiz yok od vurup yandıracak. Ne yapalım, ne edelim ağlamaktan başka”. 


Eloğlu : 

— “Hanım ben bu sırrı çözsem, o gözyaşı döken kızınızı bana verir misiniz?” 

Hanım, Eloğlu'nun sözlerini hafife aldı. 

— “Eh ne demeli,koyun can derdinde, kasap et derdinde”. 

Oğlan yemin billah etti, dedi ki: 

— “Kızın kim olduğunu da, şekerle, samanın manasını da bili- 


yorum. Ancak kızınızı vermediğiniz takdirde, parça parça etseniz de söylemem”. 


Vezir eve geldiğinde avrat delikanlının dediklerini tamam beyi- ne anlattı. Vezir, hemen onu çağırttırdı. Eloğlu, avratla olduğu gibi vezirle de açık açık konuştu. 

Vezir ne kadar dil döktüyse de delikanlıdan tek kelime alamadı. Vezir sonunda onu ölümle tehdit etti. 

Delikanlı bu tehdide güldü. 

— “Men ölmeye hazırım. Ama, üç gün sonra senin de neslin yer yüzünden kalkacak”. 

Vezir iki gün daha şöyle dedi, böyle dedi, bir türlü yola getiremedi oğlanı. Çaresiz kalıp “kızı verdim” dedi. 

Eloğlu işi sağlama almak istedi : 

— “Bak vezir sabah kırkıncı gündür. Eğer bu akşam kızını çağırıp elini elime vermezsen sabah olanda benden fayda umma”. 


Vezir baktı, görünürde başka yol yok. İstemeye istemeye kızını ve mollayı çağırtarak Eloğlu'yla nikâhlarını kıydırdı. İkisini elele tutuşturup konuklarından birine saldı... 
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Eloğlu sabah erkenden hamama gitti. Tabii veziride uyku tutmamıştı. Şahın cellatları kapıda dikeliyorlardı. Adamcağız o ünlü zulüm, kızının konağına kalbi çarpa çarpa vardı, oğlanın hamama gittiğini öğrenince o da tez hamama geldi. Ne kadar bağırdı, çağırdıysa da delikanlı hiç oralı olmadı, bir güzel yıkandı. 

Bu sırada vezirin adamları da orda bittiler Selam verdiler, elpençe divan durdular. 

Vezir onlara dedi : 

— “Şahın oğlunun ilacı bundadır. Tez bunu şahın huzuruna götürün”. 

Delikanlı adamların önüne düşüp, şahın huzuruna gide dursun, şimdi size kimden haber vereyim, semerkant padişahından. 

Semarkant padişahının bir kızı vardı. Başkaca da evlâdı yoktu. 
Vezirin de bir oğlu. Şah kızını, vezirin oğluna vermek istiyordu ya, kızın gönlü yoktu. 

Şah, “kızım ne diyorsun bu kararıma” diye yanına geldiğinde prenses boynunu bükerek şöyle dedi: 

—“Mihriban ata, dünyaya gözlerimi açtığımda bugüne kadar saraydan dışarı çıkmadım. Dünyanın daha nice güzel yerleri vardır kim bilir? Görmedim ki, bileyim. Çevremde olan bitenden haberim yoktur. 
Şimdi de beni ere veriyorsun. Hele bana bir yıl izin ver de, şöyle dünyayı gezip dolarayım. Dönemde kime verirsen ver. Yoksa ben ere falan varmam”. 

Semerkant padişahı çok duygulandı. Tez yol hazırlıklarına başlattı. Al bir tahtırevan yaptırdı. Biricik kızına layık bir törenle onu yola saldı. 

İşte kız bir yıl gezip dolandıktan sonra o haraberlikte konaklamış ve tatlı tesadüf sonucu bizim şehzade ile karşılaşmıştı... 

Gene Eloğlu'na dönelim'biz.Eloğlu huzura girdi şahın önünde saygıyla eğilip yeri öptü ve şöyle dedi: 

— “Âlemlerin kıblesi, hiç korkma. Oğlunun aşık olduğu kız Semerkant padişahının kızıdır. Saman-kent, Semerkant demektir. Bize de gidip getirmesi düşer. Bu benim boynuma borç. Ama, bir şartım var: Burdan ayrıldığımız günden, saraya adım attığımız güne kadar şehzade sözünden dışarı çıkmayacak, kabul mü?” 
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Padişah razı oldu. Semerkant padişahı kendisinden hem daha güçlü, hem daha varlıklıydı. Üstelik devletleri arasında da bir hayli mesafe vardı. Elçi gönderse, eli boş dönecekti. Tek çıkar yol olarak, delikanlının kurnazlığa başvurup işi becermesine kalıyordu. Bu nedenle de razı oldu. Oğlunu çağırıp, elini Eloğlu'nun eline tutuşturdu. 


— “Oğul seni sevgiline bu kavuşturacak. Sözünden çıkmayacaksın, öldürse de ses etmeyeceksin”. 

Sonra hazinedarı çağırarak, hazineyi Eloğlu'na açmasına, dilediğini almasına müsaade etmesini söyledi. 

Delikanlı kırk çift bir boyda sandık hazırlattı. Her sandığı bir renge boyattı. Şahın hizmetkârlarından kırk tane seçip, her birine bir güzel at verdirdi. Sandıkları, sırtları al çuhalarla örtülü katırlara yükletti. Üzerlerine de birer köleyi bindirdi. Güzel bir tahtırevan yaptırıp hizmetkârlardan en alımlısını prenses elbisesi giydirerek içine oturtturdu. Sandıkların ise yalnız bir çiftini altınlarla doldurtmuş, geri kalanını boş bırakmıştı. Özü de tüccar elbisesi giydi, şehzadeyi yanına katarak düştüler yola. 


Hangi şehirden, hangi kentten geçtilerse herkes yollara dökülüyor, onları hayran hayran seyrediyorlardı. 


Masalcıların dili, kilometreyi metre yapar; onlarda böyle yol alarak vardılar Semerkant'a. 

Ancak kafilenin namı çoktan şehire varmıştı. Nice zamandan beri yollarını gözlüyordular. 

Kervancılar büyük bir kervansarayı kiraladı. Sandıkların kilerlere taşınma işlemi başladı. 

Eloğlu'nun emriyle boş sandıkları dört köle götürüyordu. Taşırlarken de, boyuna ahlanıp, ofluyordulardı. Gören içinde birşey varmış sansın diye. En sona dolu sandıklar kaldı. Tacirbaşı Eloğlu şehzadeye dönerek: “Beyzade, o sandıkları aç ta hizmetkârlara harçlık dağıt” diye umursamaz bir ifadeyle emir verdi. 


Şehzade, anahtarla sandıkları açtı, her köleye bir avuç dolusu altın verdi. Sonra sandıkların her birini ikişer köle yüklenerek kilere götürdüler. Bunlara öncekilerden daha hafif görünümü vermek için tabii. 
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Şimdi artık herkes, tacirbaşının sandıklarından, kölelerinden, katırlarından, beyzadenin eli açıklığından, tahtırevandaki dilberden söz ediyordu. 


Herkes onlardan bahseder de, şahın kulağına gitrnemiş olur mu hiç? O da dört gözle, acaba tacirbaşı bana ne hediye getirecek diye bekliyordu. 


O gün öyle geçti. Sabah, tacirbaşı Eloğlu hediyelerle donanmış bir altın sini hazırlattı. Siniyi beyzadenin başına koydular, birlikte saraya hareket ettiler. 


Eloğlu önde, şehzade arkada yürüyordu. Köleler de elleri kılıçlarının kabzalarında olduğu halde şehzadenin peşi sıra geliyorlardı. Derken saraya vardılar. 


Tacirbaşının geldiğini şaha haber verdiler. Şah emir verdi, kapılar açıldı. 


Tacirbaşı ile beyzade şahın huzuruna çıktılar. Şah hal-hatır sordu. Ama, konuşurken dahi gözü sinideydi. 

Sıra hediyenin takdimine geldi. Örtü açılınca, şahın gözü camız gözü gibi açıldı. Şimdiye kadar böyle değerli hediye almamıştı zira. 

Tacirbaşı söz arasında Semerkant'ta altı ay kadar kalacağını bildirdi. Bilahare izin isteyerek kaldıkları kervansaraya döndüler. 


Eloğlu gündüzleri normal temaslarını sürdürürken, geceleri kılık değiştirerek kenar mahallelerde dolaşıyordu. 

Nihayet bir akşam aradığını da buldu. Şehrin dış mahallerinden birinde bir başına yaşıyan kocamış bir karıyı görünce kestirdi gözüne. 
O çevreyi iyice inceledikten sonra gelip karının kapısını çaldı. Karı nene kapıyı açınca da boynunu büktü “Nene, Tanrı konuğu kabul etmez misin?” diye sordu. 

Karı nene pek yufka yürekliydi. Hemen duygulandı: “Vay oğul” dedi. “Başım üstünde yerin var ama, misafir edecek yatağım yok”. 

Eloğlu, elini cebine attı, bir avuç altını karının eteğine döktü. Nenenin gözleri, pastırma yemiş kedi gözü gibi açıldı. 

Yüzü de değişti, sesinin tonu da: 

—“Kadan alayım ,balam. Allah'a da kurban olayım, konuğuna da. 
Gel, buyur. Allah ne verdiyse yer, içeriz”. 
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Eloğlu karı ile o yandan, bu yandan sohbet ede ede sözü dönüp dolaştırıp istediği yere getirdi: 

— “Kan nene, padişahınızın kızının yanına kadar gidebilir misin?” 

Nene yaman hatundu. İşin neye varacağını anlayarak aldığı altınları oğlanın önüne dökerek: “Senin gözün, kaşın oynuyor. Senden adama hayır gelmez. Al bunları hadi durma, git” diye çıkıştı 

Eloğlu bu sefer onun önüne iki avuç altın koydu. 

— “Nene, nene, sana dilediğin kadar altın vereceğim. Bir tekcik isteğimi kırma, kurban olduğum. Ne var bunda, götürüp bu mendili verirsin. Her ne derse, onu gelip bana dersin. Hepsi bu kadarcık”. 

Onda da yürek var ne de olsa. Mendili alıp kızın yanına vardı. 
Prenses öz eliyle uçlarına şekerle, saman bağladığı mendili görünce hiç ses etmedi, hemen nedimelerini çağırdı. 

Tabii kızlar her bir yandan koşuştular, el bağlayıp, divan durdular. 


Prenses emretti : 

— “Kızlar, gül bağından çubuk getirin, bu kanyı iyice dövün. Öyle vurun ki, geldiği yolu şaşırsın”. 

Gül bağından çubuk geldi. Kızlar, karı neneyi o kadar dövdüler ki, feleğini şaşırdı zavallı. Misafirine söve söve evin yolunu tuttu. 

Karı, evine girer girmez de açtı ağzını, yumdu gözünü: 

— “Sen ne Allah'ın belasısın böyle! Ne püsküllü belasın sen. Ner - den geldin başıma...” 

Döktürdü de döktürdü kadıncağız. 

Eloğlu bu sefer önüne dört avuç altın döktü. Onun güzel güzel gönlünü aldıktan sonra sordu: 

— “Ah benim gözümün nuru nineciğim. Dost, dost uğruna cefa çeker. De göreyim ne oldu? ” 

— “Ne olacak. Gül bağından çubuk getirttirip cariyelerine beni öyle dövdürdü öyle dövdürdü ki, öte dünyaya gidip gidip geldim”. 

Eloğlu iki kese altın daha verdi. 

— “Benim melek yüzlü nineciğim. Gene geleceğim” dedi ve kervansaraya döndü. 
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Şehzade yolunu bekliyordu onun. Ne yapıp ettiğini sordu. 

Eloğlu: 

— “Gidip gül bağının yerini öğrenirsin. Hava karardiğında duvardan atlayıp bağa girersin. Kızı orada gözle. Ancak uyumayasın ha” diye sıkı sıkı tembih etti. 

Şehzade ertesi gün gül bağının yerini öğrendi. Akşamı bekledi. 
Hava kararınca da duvardan atlayıp içeri girdi. Bağı gezip, dolandı, sonunda geldi bir gül ağacının dibinde oturdu. Yorgunluğun sonucu rehavet, uyku bastırdı ister istemez... 

Uyandığında nerdeyse gün ağaracaktı. Gözlerini uyuştura uyuştura tez ordan kaçtı. Döndü kaldıkları yere. 

Eloğlu “ne oldu” diye merakla sordu. 

Şehzade: “Göremedim, uyku bastırdı”. 

Eloğlu bir ya sabır çekti. 

— “Peki, cebini yokla”. 

Şehzade elini cebine attı. Mendili gene yerli yerinde buldu. Ama, içindeki samanla şeker alınmış yerlerine bir aşıkla koz konmuştu. 

Eloğlu gülümseyerek:“'Kız diyor ki, evlilik senin neyine, aşık-koz oyna”. 

Oğlan, şehzadeden pek ümitli olmamakla beraber, işi sürdürme- ye kararlıydı. 

— “Bak, ben gene karının yanına gideceğim. Ancak şöyle bir-iki gün bekleyelim hele. Ne de olsa yaşlıdır, sopaların acısını unutsun hele”. 

Günler tez geçti. Eloğlu gene bir akşam vardı karının yanına. Bu 


sefer daha eşikten adımını atar atmaz karının önüne altı kese altın koydu. Elini öpüp, gönlünü aldıktan sonra konuya girdi: 

— “Nenem, bak bir bu kadar daha dönünce vereceğim. İstediğim nedir ki?” 

Karının gözleri parladı. 

— “Oğul, baş, dost yolunda kesilmezse bedenine yüktür. Ölsem de giderim”. 

Karı nene mendili eline alarak düştü yola. “Nenen kurban olsun” deyip verdi kıza. 


ISI 


Kız, hizmetkârlarına gene emretti: 

— “Gidin elma bağından çubuk getirin, bu karıyı geçenki gibi dövün”. 

Kızlar bu sefer elma bağından çubuk getirdiler, karıyı iyice dövdüler. 

Karı, vah öksüz anam, vah şuyum-buyum diye diye, düşe-kalka eve zor döndü, attı özünü yatağa. 

Eloğlu karının ağzından alacağını aldı, döndü hana. 

Oğlan merakla ne olduğunu soranda, Eloğlu: “Kız bu sefer de seni elma bağında gözleyecek. Uyumak yok ha” diye sıkı sıkı tembih etti. 
Hava kararınca yolladı onu bağa. 

Oğlan, kimseye görünmeden gitmesine gitti ya, gene yattı. 

Bu defa kız mendile birşey bağlamamıştı. Eloğlu bunun manasını şehzadeye demedi. Yalnız karıya bir kere daha başvuracağını demekle yetindi. 

Bir nice gün geçti. Karıya bu sefer inci, boncuk, fistan ne götürdü, allem etti kallem etti zavallıya gene sarayın yolunu tutturdu. 

Garibi bu defasında nar çubuğu ile bir güzel haşladılar. Tabii bizimki al basmalar, fistanlar, yazmalar içinde dostu düşmanı çatlatacağını düşündüğünden dayağın acısını hissetmedi bile. Ama, evin yolunu da zor buldu. Eloğlu sabırsızlıkla bekliyordu. 

Karıdan haberi aldı. Şahzadeyi karşısına çekti: 

— “Bak, bu gece sonuncu gecedir. Kızla görüşemezsen dönüp gideceğiz. Bunu bilmiş ol. Yüzüğümü parmağına takacağım. Eğer kaybedersen seni o dakika öldüreceğim. Atanın seni bana emanet ettiğini biliyorsun”. 

Oğlan söz verdi. Eloğlu bu sefer yanına adam kattı, yüzüğü parmağından gizlice çalmalarını tembihledi. 

Şehzade nar bağına girdi. Gezip, dolanırken yavaş yavaş dauyku bastırmaya başladı. Havuzun kenarına giderek belki açılırım diye elini yüzünü yıkadı. Kurulanırken parmağında yüzüğün olmadığını farketti. 
Yüreği hop etti. Uykusu ne kaçtı. Olsa olsa havuza düşmüştür düşüncesiyle soyunup havuza girdi, başladı aramaya. 

O arayadursun , vakitte gece yarısını biraz geçmişti ki, kız çıkıp geldi. Oğlan ise zangır zangır titriyordu. 
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Kız onu o vaziyette görünce güldü. 

— “Hadi çık giyin” dedi. 

Şehzade: 

— “Yok, yüzüğü bulamazsam oğlan beni öldürecek”. 

— “Yüzük ondadır. Mendili boş görünce bu düzeni kurmuş olacak”. 

Şehzade bu sözler üzerine rahatladı. Havuzdan çıkıp elbiselerini giyindi. Bir süre el ele bağda gezdiler, sonra bir ağacın dibinde oturdular, sarmaş-dolaş oldular. Böylece de uyuyakaldılar. 


Şimdi size biraz da vezirin oğlundan söz edeyim. 

Delikanlı kızın kendisinde meyli olmadığını biliyordu ,ne yapıyor, ne ediyor gözlesinler diye ardına adamlar takmıştı. Tabii bu durumda gözlerinden kaçmadı, tez vezirin oğluna haber verdiler. 

Oğlan, adamları ile gizlice bağa girdi. Şehzade ile kızı bir ağacın altında birbirlerine sarılmış uyur vaziyette buldular. Hemen o halde onları birbirine bağladılar, pazar kâhyasının kulübesine getirip bıraktılar. 


Vezirin oğlu onları kâhyaya teslim etti. Tan yeri ağardığında aynen bu vaziyette bulacağını, bulmazsa gününü göreceğini söyleyerek: “Eğer, dedi. Dediğimi harfi harfine yapmazsan kafana saman dolduracağım” diye de göz dağı verdi, adamlarından birini de nöbetçi koyup gitti. 

Vezirin oğlu gidedursun, kâhya bir köşeye çekiledursun, kız bir ara uyandı ya, halini görünce kaynar sular da başına döküldü. “Eyvah,” dedi içinden. Bu vezirin oğlunun işidir mutlaka. Gün ağaranda bu oğlanı da, beni de atama öldürttürecek. Galiba, bu oğlanı getiren delikanlı akıllı birine benziyor. Allah vere de haber alsa da bir çare bulsa. Başka kurtuluş yolu yok”. 


Düşünceler içinde bocalarken aklına bir şeytanlık geldi. Pazar kâhyasını yanına çağırdı. 

— “Bak kâhya, benim boynumdaki bu gerdanlığın değeri yüz bin altındır. Buna karşılık senden tek bir dilekciğim var. Eğer şehrin birkaç yerinde iki bülbül bir kafeste diye bağırır tellallık edersen al, anamın ak sütü gibi helal olsun”. 


Kâhya, vezirin oğlunun adamının yüzüne baktı. 
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Adam pek tepki göstermedi bu isteğe. Üstelik dedi ki: “Vezirin oğlu pek hasistir. Ondan birşeycik bekleme. İkimiz de ölünceye kadar bu gerdanlık sayesinde gül gibi geçiniriz. Hatta çocuklarımız da sefasını sürerler. Varım ben gideyim, şehrin hem de yüz yerinde “iki bülbül bir kafeste” diye bağırayım, ne çıkacak bundan”. 


Kâhya zaten dünden razıydı. Adam muayyen yerlerde denileni bağırmak üzere sokaklara daldı. Tabii yolu Eloğlu'nun kaldığı kervansaraya da düştü. 


Eloğlu bu sözleri duyunca durur mu! O dakika bir kazan helva pişirdi. İçine uyuşturucu şeyler serpti. Eski püskü şeyler giydi, kazanı da hizmetkârlardan birinin sırtına yükleterek doğru geldi pazar kâhyasının yanına. 

Kâhya sordu: 

— “Kimsin baba, bu saatte ne işin var?” 

Eloğlu, gözünün yaşını akıta akıta dedi: 

— “Menim, evi yıkılmış, gözünün akı-karası bir oğlunu yitirmiş menim. Bak, buda benim gelinim. Oğlum ölürken, helvamı pazar kâh- 


yasına verin diye vasiyet etmişti. Onun için ben de buraya geldim kâhya efendi”. 


Eloğlu kazanı indirterek: “Yiyin balalarım, yiyin yavrularım” diye onları teşvik etti. 


Tabii yiyen yığıldı, yiyen yığıldı. Eloğlu onları çözdü. Hizmetçi kıza prensesin elbiselerine giydirterek onu şehzade ile eski vaziyette bağladı. Bu iş bittikten sonra önce kızı konağa bıraktı, sonra da kendisisırtında helva kazanı olduğu halde kervansaraya döndü. Bütün uşakları uyandırdı. Önce kırk çift sandığı paramparça etmelerini emretti. 
Sonra şahın oğlunu götürdüklerini, onu öldürürlerse şahın kendilerini sağ komayacağını, bu nedenle tek çarenin birbirlerini yara bere içinde bırakmak olduğunu, böylece ne yapalım bizi kırdılar, şehzadeyi kaçırdılar diye demelerini söyledi. 


Uşaklar, can korkusuyla birbirlerine girdiler. Öyle kavga ettiler ki, yüzleri, gözleri yara-bere içinde kaldı. Gün ağardığında hepsi halsiz bir yana yığıldı kaldı. 
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Sabah oldu. Gün ışımasını âdeta iple çeken vezirin oğlu padişahın huzuruna çıkacakların ilki oldu. 

Burnundan soluya soluya söz aldı: 

— “Âlemlerin kıblesi, gece kızın, bir yabancıyla bağda sarmaşdolaş vaziyette yakalandı”. 

Şahın rengi değişti, öfkeyle sordu: 

— “Vay, demek öyle. Peki, şimdi nerdeler?” 

— “Pazar kâhyasının kulübesinde, adamlarımdan birini de başlarına nöbetçi koydum”. 

Vezirin oğlu sözünü bitirir bitirmez bu sefer Eloğlu içeri girip, huzura çıktı. Üstü başı perişan vaziyetteydi. Yana, yakıla anlatmaya başladı: 

— “Ey padişah, tahtın başına yıkılsın. Bütün ülkeleri gezdim, bana dokunan olmadı. Ama, senin ülkende herşeyim yağmalandı. Kırk adamımı bir doğramadıkları kaldı. Bey oğlumu hanımı ile yüzyüze bağlayıp, alıp götürdüler. Ah, bu ne iştir?” 

Padişah el çırpıp nöbetçiyi çağırdı: 

— “Bak, kızım yerinde mi? Eğer ordaysa tez yanıma gelsin”. 

Çok geçmeden prenses huzura geldi. 

Padişah hemen arkasından kâhyanın kulübesindeki kızla oğlanı getirtti. Şah oğlanı tanıdı. Tacirbaşı kadının da bey oğlunun avradı olduğunu söyleyince vezirin oğlunun kellesini kimse kurtaramadı artık. 
Daha sonra şah veziri çağırarak, tez zararların telafi edilmesini emretti. 


Dülgerler işe koyuldular. Onlar sandıkları yaparken, hekimler de uşakların yaralarına berelerine merhem yetiştirmekle meşgul oldular. 


Vezir varını-yoğunu ortaya serdi. Sandıklardan on çiftini dahi doldurmadı. Şah da, Eloğlu da ordalardı. 


Şah ümitsiz vaziyette iki elini açtı. “Benim hazinemi de doldursalar, senin sandıkların gene dolmayacak” diye yakınırken Tacirbaşı ondan söz aldı: “Şahım”, dedi. “Buraya getirdiklerim mallarımın az bir kısmıdır. Kalanı yerli yerinde duruyor. Semerkant'a gelmekteki maksadım ticaret gayesiyle değildi. Senin kızın dünya seferine çıkanda oğlumla tanışmış görüşmüşler, aralarında muhabbet doğmuş. Eğer dediklerimi kızın tasdik ederse kızını oğluma ver, meseleyi tatlıya bağlayalım. Eğer kızın yok yalan derse o halde zararımı ödersin”. 


Şah kızı çağırttı. Eloğlu'nun dediklerini ona aktardı. Prenses durumu anladığından başını eğip: “Evet doğrudur” dedi. 


Böylece hepsi de kendi açılarından rahat nefes aldı. Hemen dü- gün hazırlıkları başladı. Adet üzere kırk gün kırk gece sürdü. 


Bir süre burda eyleştiler. Sonra şahtan izin alarak ülkelerine doğru yola düştüler. Oğlunun, hem de geliniyle birlikte yolda olduğunu öğrenen şah ülkede şenlik ilan etti. Eloğlu başta olduğu halde kafile büyük bir tantana ile şehre girdi. Bu sefer Eloğlu ile vezirin kızı da araya 


girerek çifte düğün yapıldı. Şah, tacını oğlunun başına koydu. Eloğlu' nu da vezir ilan etti. 


Bunlar başladılar ülkeyi imar etmeye. Şehzade, Eloğlu'nun sözünden hiç çıkmıyordu. 


İki dost böylece halkın derdiyle üzüldüler, halkın sevinciyle neşelendiler. 


(E. Ahundov, Muasaller. Bakü, 1948.) 
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BULUTUN ARMAĞANI 
Bir vardı, bir yoktu, bir padişah vardı. Gözünün birini kaybettiği için adına kör padişah derlerdi. 
Padişah günlerden bir gün bütün müneccimleri başına topladı : — “Bakın, bakalım gözümün dermanı nedir?” diye sordu. 
Hepsi birşey söyledi, sıra koca bir falcıya geldiğinde o remilini atarak şöyle dedi : 


— “Şahım, gözünün dermanı filanca denizdeki bir kırmızı balıktır. O balık tutulabilse gözün de eski halini alır”. 


Şah, olabilir diyerek balıkçısını çağırdı, denilen denizde yaşayan kızıl balığı tutmasını emretti. 


Balıkçı denizin kıyısına geldi. Bir olta, iki olta, üç olta, sonunda kırmızı balık oltaya takıldı. Balık, dokunmaya kıyılmayacak kadar güzeldi. 

Padişahın İbrahim adlı bir oğlu vardı. Balıkçının elinde o balığı görünce ölmesine gönlü razı olmadı. Balıkçıya bir hayli altın vererek: “Al, bunları”, dedi. “Bırak o zavallıyı, bak ne kadar sevimli”. 


O da razı oldu, tekrar denize attı. 

Ama, ertesi gün kırmızı balık gene ağa düştü. 

İbrahim gene eski teklifini tekrarlayınca balıkçı bu sefer diretti : 

— “İyi ama şehzadem, atan bu kırmızı balığı tutup getirmemi buyurdu”. 

Şehzade kızdı : 

— “Sen ne diyorsam, onu yap”. 


Bu sefer de balığı bıraktı balıkçı. Ertesi gün balık bir kere daha ağa düştü. İbrahim bu sefer zora başvurarak balığı bıraktırdı. 

Şah da sabırsızlanıyordu bu arada. Balıkçıyı çağırdı huzura. Öfkeyle çıkıştı adamcağıza : 
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— “Men sana balığı tut getir demiştim. Ne halt ediyorsun ha?” 

Balıkçı boynunu büktü. 

— “Şah sağ olsun, üç gündür ben tutuyorum, senin oğlun İbrahim geliyor, zorla bıraktırıyor. Ben ne edeyim”. 

Padişah oğlunu hemen yanına çağırttırdı. Gözlerini ona dikerek: “Sen, sen” dedi. “Niye gözümün iyileşmesini istemiyorsun? Burdan git de, nere gidersen git”, diye kovdu İbrahim'i ülkeden. 

İbrahim atına atladı, aldı başını gitti. Az dinlendi, çok gitti, bir şehire çattı. Şehre doğru atını sürerken bir kulübecik gördü. Atından inerek, kapıyı dövdü. Bir yaşlı kadın çıktı karşısına. 


İbrahim : 
— “Karı nene Tanrı konuğuyum. Kabul eder misin?” 


Yaşlı kadın : 

— “Allah'a da kurban olayım, konuğuna da. Buyur içeri”. 

— “Karı nene, oğuldan, uşaktan neyin var?” 

— “Bala, hiç kimsem yok. Bir başıma yaşarım”. 

— “Karı nene, ben sana oğul olayım, sen de bana nene. Burda yaşayıp gidelim”. 

— “Yahşı olur”. 

İbrahim pazara çıktı. Atını sattı. Eline geçen beş-on kuruşla etten, yağdan, pirinçten aldı, geldi eve. Nenesi de yemek pişirdi, yediler. 

Şehzade hergün böyle yağdan-undan getiriyordu. Sessiz yaşayıp gidiyorlardı. 

Gene bir gün İbrahim pazara dolaşmaya çıkmıştı. Baktı, bir sandık satılıyor, merak edip gitti başına. Satıcı: “Alan da pişman, satan da pişman. Fiyatı da yüz kuruş” ,diye bağırıyordu. Ahali: “Hele ağzını aç, görelim, içinde ne var, ona göre alırız” diye ısrar ediyorsa da, satıcr “Böyle satıyorum” diyerek sandığı açmaya yanaşmıyordu. 

İbrahim yüz kuruşum da buna gitsin diyerek sandığı satın alıp eve getirdi. 

Kan neneile birlikte sandığı açtı. Karşısına çıka çıka ne çıktı der- 


siniz! Bir oğlan. Evet, gerçekten de bir delikanlı olduğuna ayağa kalkınca daha çok inandılar. 
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Delikanlı, İbrahim'e bir selam vererek: “İbrahim nerelerdeydin? 
Nasılsın, keyfin ne âlemde?” demesin mi! 

İbrahim : “Allah, Allah, bu beni nerden tanıyor?” diye geçirdi içinden. Ve dayanamayıp sordu : “Meni nerden tanıyorsun sen ?”” 

— “Yok tanımıyorum”. 

— “Peki, senin adın nedir?” 

— “Bulut”. 

İbrahim, Bulut'a altı para verdi. 

— “Bulut, git bununla pirinç al gel”. 

Bulut bakkal dükkânına gitti. Parayı uzattı. 

— “Ağam, bu altı parayla yarım kilo pirinç istiyor” dedi. 

Bakkal kızdı : 

— “Ahmak oğlu, ahmak. Altı paraya yarım kilo pirinç verilir mi?” 

Bulut bakkalı bir tokatla yere serdi, pirinci torbasıyla eve getirdi. Olanları üstün körü geçiştirerek parayı da iade etti. 

İbrahim olanları işitince korkuya kapıldı. Vah başıma gelecekler diye içinden geçirdi. 

Çıkardı bu sefer üç para daha verdi. 

— “Git bununla da yağ al getir”. 

Bulut geldi başka bir bakkala. 

— “Ağam, bu üç para ile iki kutu yağ istiyor” dedi. 

Bakkal öfkelendi. 

— “Ey salak oğlu, salak. Ona da iki kutu yağ verirler mi?” 

Bulut ona da bir tokat vurdu. O da öbür bakkal gibi cehennemi boyladı. İki yerine beş kutu yağ götürdü eve. Üç parayı da İbrahim'e verdi. “Ağa, bakkal bu paranın sahte olduğunu söyledi”. 

İbrahim içinden: “Allah'ım sen sabır ver. Bu benim başıma ne işler açacak” diye geçirdi. 

Ertesi gün İbrahim, Bulut'a üç para vererek bir çinik arpa almasını söyledi. 

Bulut arpacı dükkânına gitti. Para uzatarak : “Al bu üç parayı, on beş çinik arpa ver” dedi. 

Adam gülerek : 

— “Bala, üç paraya o kadar arpa verirler mi?” 

Bulut : 
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— “Niye vermesinler?” Adama bir tokat vurarak on beş çinik arpayı yüklenerek eve getirdi. Parayı İbrahim'e verdi. “Ağa, bu pul kalp diyorlar, kabul etmiyorlar”. 

Velhasıl zamanla Bulut bu şehirde en korkulu kişilerden biri oldu. Ne almaya gönderiyorlarsa parasız-pulsuz kucak dolusu getiriyordu. 
Bir gün Bulut bir demirci dükkânına vardı. Selam verip : 

— “Usta, bana gürz yap. Uzunluğu dört arşın, ağırlığı dört kilo olsun”. 

Usta hayretle : 

— “Zalim oğlu, nasıl küreyebilirim onu?” 

Bulut sinirlendi : 

— “Sana ne diyorsam onu yap. Yoksa bir vurursam ha... Al, bu da paran”. 

Demirci parayı görünce yüzü yumuşadı, “olur” dedi. 

Demirci koyuldu işe. Emek çekmesine epey çekti ya, gürzü de yaptı. 

Delikanlı denen zamanda dükkâna gelerek gürzünü aldı. Omurzuna atarak geldi eve. 

İbrahim, gürzü görünce yahavle çekti. Yemeklerini yediler, hava kararınca da Bulut: “Ağa kalk sokağa çıkalım” diye bir emrivaki yaptı. İbrahim korkusundan ses etmedi, düştü peşine. 

Gide gide bir konağın önüne geldiler. Bulut, konağı göstererek şöyle dedi İbrahim'e : 

— “Ağa, bu padişahın kızının konağıdır. Kızın adı da Üççeyrek Hanım'dır. Girersin içeri. Kız şimdi uykudadır. Yüzünden öpersin, ama dokunmazsın. Geri döner gelirsin. Gitmesen, gidip de dediğimi etme- sen sana öyle bir gürz vururum ki, kül olup yere dökülürsün”. 

İbrahim girdi konağa çaresiz. Doğru kızın odasına tabii. Kapıyı açtığında bir kız gördü ama, ne kız. Hem de sereserpe yatıyor. İbrahim onun yüzünden öptü, geri döndü. 

Tanyeri ağardı. Kız kalktı, giyindi, elini yüzünü yudu. Aynada taranırken baktı, yüzünde leke var. Şaşmasına şaştı ya, durumdan kimseyi haberdar etmedi. 

Akşam oldu, Bulut gene İbrahim'i dürttü : “Ağa, de dur gidelim”. 

Nereye gidecekler, tabii gene konağa. 
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Bulut dedi : 


— “Hadi gir içeri. Arma bu sefer kızın öbür yanağından öpersin. 
Elini sakın birşeye vurma. And olsun Allah'a eğer elini birşeye vurursan, sana öyle bir gürz indiririm ki, bala kedi gibi fırlanırsın”. 

İbrahim yüreği çarpa çarpa girdi içeri. Kızın öbür yanağından öperek, gerisin geriye döndü. Geldiler, yattılar. 

Seher açıldı. Kız, sabah aynaya bakanda öbür yanağında da bir leke görünce iyice tuhafına gitti, “bu gece bunun sırrını çözerim” diye içinden geçirdi. 

Gece, Bulut'la İbrahim gene geldiler. Bulut, onu kızın yanına yollamadan evvel : “Kızın yanına gittiğinde bir sorusu ne olursa, gelir bana dersin” diye tembihledi. 

İbrahim girdi içeri. 

Ama, kız yatmamış, bir köşeye gizlenmişti. İbrahim'i görünce bin gönülden bir gönüle aşık oldu. O dakika saklandığı yerden çıktı. Dikildi delikanlının karşısına. 

— “Ey oğlan, kimsin, necisin?” 

İbrahım, olan oldu diyerek kendini toparladı. 

— “Kör padişahın oğluyum. Adıma da İbrahim derler”. 

— “İbrahım beni kaçırabilir misin?” 

— “Kız, bana zaman tanı. Şimdi gelirim” 

İbrahim çıktı dışarı, Bulut'u buldu. 

— “Üççeyrek Hanım beni kaçırabilir misin diye soruyor”. 

Bulut : 

— “Git, kaçırırım de”. 

diye tekrar gönderdi kızın yanına. 

İbrahım kızın yanına döndü. Olumlu cevap verdi. 

Kız iki at hazırladı. Birine İbrahim, birine kız bindi. Bulut'u da yanlarına alarak düştüler yola. Hava ışıyana kadar at sürdüler. 

Ertesi sabah padişahın durumdan haberi oldu. Dört bir yana atlılar saldı. Atlıların bir kolu yetiştiler onlara. 

Bulut, iyice yaklaştıklarını görünce İbrahim'e döndü: 

— “İbrahim, siz yavaş yavaş yol alın. Men karşılayayım, göreyim ne istiyorlar?”. 
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İbrahim ile kız yollarına devam ettiler. İbrahim kıza bir ara: “Gel hemen burdan uzaklaşalım. Bulut'u şimdi öldürürler, seni de elimden alırlar” diyerek atını dört nala sürmeye başladı. Kız da onu takip etti. 


Bunlar olurken, bir padişahla, veziri avdan dönüyorlardı. Bizimkiler kaçarken onların gözüne çarptı. Padişah hemen yakalattı iki aşığı. Oğlanı bir kuyuya saldılar, kızı da hareme kattılar. 


Şimdi biraz da Bulut'a dönelim. Ordu iyice yaklaşınca gürzü yere öyle bir indirdi ki, o dakika yer yarıldı, bir göl peyda oldu. Ordu geçemedi. Bulut gitti gitti, kızla oğlanı ara ki bulasın. 


Kıza kıza devam etti yoluna. Uzakta bir şehir seçiliyordu. Atını sürdü şehire. Çocuklar aşık atıyorlardı. Bir ufaklıkta onları seyrediyordu. 
Yanaşıp sordu çocuğa : 


— “Sen niye oynamıyorsun?” 


Çocuk : 

— “Ufağım diye koymuyorlar ki, oynayayım”. 

Bulut eline para tutuşturarak : 

— “Al bunu, de bakayım, buradan bir oğlanla, kız geçti mi? Yerlerini öğren, bana bildir”. 

Oğlan : 

— “Ver kalpağını, alıp kaçayım. Hangi konağın kapısına vursam bil kız oradadır. Nerede düşsem bil, oğlan o kuyudadır”. 

Çocuk Bulut'un kalpağını aldı, başladı koşmaya. Bulut arkasında: “Vay bacaksız, siz yabancıya böyle mi hürmet edesiniz” diye düştü peşine. Velhasıl çocuk vurdu kalpağı bir konağın kapısına, Bulut kızın yerini böylelikle öğrendi. Çocuk bir kuyunun başında yere kapaklandı. Bulut burda “hım” diyerek indi attan. Kuyunun ağzını taşla kapatmışlardı. 


Bulut taşı kaldırdı, aşağıya seslendi : 

— “İbrahim”. 

— “Can”. 

— “Ben sana atı yavaş sür demedim mi?” 
İbrahim birşeyler mırıldandı. 
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Bulut kuyuya ip sarkıtarak İbrahim'i yukarı çekti. 

Muhafızlar da olanları izliyorlardı. Hemen padişaha çıkarak, şehire bir pehlivan geldiğini, oğlanı da kuyudan çıkardığını, şehrin altınıüstünü getireceğini bildirdiler. 

Onlar heyecanlı heyecanlı anlatırken Bulut da yanında İbrahim olduğu halde huzura girdi. Padişah baktı, gerçekten de yenilmesi güç pehlivana benziyordu. Eğer terslese belki de şehri yıkıp yakacaktı. Vezire seslendi: “Vezir tedbir”. 

Vezir dedi: “Şahım tek tedbir kızını ona vermektir”. 

Şah mecburen Bulut'u karşısına aldı. 

— “Adın nedir?” 

— “Bulut”. 

— “Bulut, bir kızım var, alır mısın?” 
“Sağol. Ne bana, ne de İbrahim'e lazımdır. Sakladığın kızın alir İbrahim'e kes, yolumuza devam edelim”. 

Şah mutat töreni yaptırdı. Bulut, İbrahim, Üççeyrek Hanım düştüler yola. Yolda giderlerken karşılarına iki dev çıktı. 

Bulut onlara dönerek : 

— “Siz yavaş yavaş gidin. Men konuşayım, bakalım ne istiyorlar”. 

O uzaklaşınca İbrahim korkuya kapılarak kıza tez ordan kaçmayı telkin etti: 

— “Gel kaçalım hanım. Bu saat devler Bulut'u öldürecekler. Seni de elimden alacaklar”. 

Onlar atları dört nala sürerken Bulut devlerden birini gün batan yere, diğerini gün doğan yere kovdu. 

İbrahimler kaçarken, Bulut devleri kovarken bir padişahta o yöreden kafilesiyle geçiyordu. Bizim kaçaklar gözüne çarptı, hemen yakalattı. 

Kızı saldı öz kızının yanına, İbrahim'i de saldı bir kuyuya. 

Bulut at sürdü sürdü baktı, ne kız var, ne İbrahim. Bulut gide gide bir çiftçiye rastgeldi. Çiftçi karalara bürünmüştü. Kendi giyinmiş neyse ne ya, öküzüde kara idi, sapanı da. Delikanlı yanaştı ona. Başladılar sohbete : 

— “Allah kuvvet versin dayı”. 

— “Sağol”. 

— “Dayı, hadi öküzün kara, sen de kara, peki ya urban niye kara?” 

— “Bizim padişahımız iki garip tutup getirdi. Biz gariplere çok hürmet ederiz. Bunun için karalar giymişim”. 

— “Onlar nerde biliyor musun?” 

— “Sarayın bitişiğinde bir konak var. Kız ordadır. Oğlan da bir kuyudadır. Şehirde kime sorarsan sana kuyunun yerini gösterir”. 

Bulut şehre girdi, o, o... herkes karalar giyinmişti. 
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Rastgele birine sordu : 

— “Niye karalar giyindiniz böyle?” 

Biri dedi : 

— “Padişah iki garip tutup getirdi. Onun içindi, bu kıyafetimiz”. 

Bulut, daha üstelemedi, onlardan kuyunun yerini öğrenerek vardı başına. Taşı kaldırarak aşağıya seslendi: 

— “Ibrahim”. 

— “Can”. 

— “Ahmak oğlu ahmak. Ben sana atı yavaş sür demedim mi?” 

— “İbrahim gene birşeyler mırıldandı. , 

: Bulut kemeri belinden çözerek aşağıya sarkıttı, İbrahim'i yukarı çıkarttı. 

Kolcular hemen durumu padişaha ilettiler. Padişah, vezirden tedbir almasını istedi. Vezir de, esirleri salıvermesini tavsiye etti. 

Onlar konuşurlarken Bulut, İbrahim'le birlikte huzura girdi. Şah Bulut'u görünce orduya boşu boşuna kırdırmayayım diyerek onları güler yüzle karşıladı, baş köşeye buyur etti. Sohbete koyuldular. 

Şah sordu : 

— “Adın nedir?” : 

— “Bulut. Ağamınki de İbrahim”. 

— “Bulut bir kızım var, onu alır mısın?” 

— “Soğol şahım, Bana da lazım değil, ağama'da”. 

ah onları birkaç gün ağırladı, sonra yola saldı”. 
ulut, İbrahim, ÜçeyrekHanıme kadar yol gittiler ki, İbrahim'in atasının vilayetine çattılar. 

Sınıra geldiklerinde Bulut, İbrahim'e: “İbrahim atan seni öldürecek” dedi. 

İbrahim sordu : 

— “Neden?” 

— “Neden olacak, o kırmızı balık yüzünden. İşte ben o kırmızı balığım. Beni üç kere ölümden kurtardın. Onun karşılığı ben de bunları yaptım. Atam çöreğe zehir kattırıp sana verecek. Bir parçasını kopar kediye at. Eğer yediği zaman ölürse, sen de atanı öldür. Yerine padişah olursun. 
Haydi hoş akal, ben gidiyorum”. 

Onlar kucaklaştılar, öpüştüler. Bulut deniz kıyısına gelene kadar ardından baktılar. O balık elbisesini giyip atladı suya. 

İbrahim şehre girdi. Gözcüler, geldiğini atasına haber verdiler. Padişah, kendini dermandan yoksun eden oğlu için iyi şeyler düşünmüyordu. Ama, iyi karşıladı onu. Yüzünden, gözünden öptü. Akşam ziyafet verdi. Çöreğe zehir kattırmayıdaihmal etmedi. İbrahim, Bulut'un dediği üzere birazını kediye attı. Kedi o anda öldü. Padişah yaptığı işten pişmanlık duydu. Tekrar bu sefer içten oğlunun yüzünden, gözünden öptü. Ona vedi gün, yedi gece düğün yaptı. Ne hikmetse son gün birden şahın görmeyen gözü anadan doğma sağlam oldu. İbrahim sırrı içinde sakladı. Mutlulukları bir kat daha arttı. Halkın mutluluğunu kendi mutlulukları yaptılar... 


(Azerbaycan Folklor Antolojisi. Bakü, 1969. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını.) 
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GÜLAĞA VE KUŞLAR 


Bir vardı, bir yoktu, Gülbaba adında koca bir kişi vardı. Bu koca kişinin üç kızı ile Gülağa adlı bir oğlu vardı. Bir de can yoldaşı hanımından başka kimsecikleri yoktu. 

Gülağa çok marifetli, akıllı bir delikanlıydı. Ne yazık ki, ailecek fakirdiler. 


Bir gün oturmuşlar, halimiz ne olacak diye konuşuyorlardı. Gülağa ana-babasına dedi ki: “Ne zamana kadar yoksul, aç dolanacağız? 
İzin verin de gideyim kısmetimi arayayım”. 


Onlar da çaresiz izin verdiler. Delikanlı ata-anası, bacılarıyla helallaşıp yola düştü. 


Günlerce yol aldı. Önüne bir orman çıktı. Gülağa ormana giredursun, size haber vereyim bu ülkenin padişahından. 


Bu ülkenin merhametli, adaletli bir padişahı, bu padişahın da birbirinden yiğit üç oğlu vardı. 


Bir gün şehzadeler atalarından izin alarak avlanmaya çıktılar. Dağtepe geze geze Gülağa'nın bulunduğu ormana girdiler. Hava karardığında bir mağarada gecelemeye karar verdiler. Deme, mağaranın içinde bir ejderha barınıyormuş. Şehzadeler mağaraya girince hepsini bir bir yakalayarak yuttu, bir selvi ağacının altında yatmak için dışarı çıktı. 


Orada topu topu birkaç ağaç vardı. Birinin tepesine üç karga konmuştu. Birinin kanadı siyah, birinin kanadı mavi, birininki de sarıydı. 
Ejderhayı görünce kaçmak istedilerse de ejderha onları havada yakalayarak yuttu. 


Ejderha meşede kalsın, size haber vereyim kentteki üç tüccardan. Bu tüccarlarında her birinin birer oğlu vardı. Bunlar bir gece aynı 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rüyayı gördüler. Hindistan'da üç tüccar kardeş yaşıyormuş. Her birinin de birer kızı varmış. Kızlar öyle güzelmiş ki, insan bakmaya kıyamıyormuş. Kızlar da onları çağırıyorlarmış Hindistan'a. 


Gün ağardığında delikanlılar ata-anaları ile helallaşıp Hindistan denilen diyara doğru yola çıktılar. Az gittiler, uz gittiler, yedi yıl yol gidip Hindistan'a vardılar. Dinlenmek için bir çayın kenarına oturdular. Daha onlar oh dünya varmış demeye vakit bulamadan, ellerinde gül sepetleriyle tüccar kardeşlerin kızları çıkagelmesin mi! Tabii oğlanlar kızları hemen tanıdılar. Daldılar tatlı bir sohbete. Sonracığıma küçük oğlan küçük kızla, ortanca oğlan ortanca kızla, büyük oğlan da büyük kızla muhabbeti kurdular. 


Bunlar burda şirin şirin sohbet ededursunlar , size aç gözlü ejderhadan haber vereyim. 


Tüccar oğulları ile kargaları yutan ejderhanın bir kardeşi vardı. 
Özü doymuş, bir ağacın dibine yatmıştı. Ama kardeşi açtı. O da dolana dolana çayın kenarına çıktı. 


Bizim delikanlılarla, kızlar sarmaşık gibi birbirlerine sarılmış yatıyorlardı bu sırada. 


Kızlar ejderhayı görünce tez efsun okuyup oğlanları birer güvercin şekline soktular. Ama ejderha ayağına gelen kısmetini kaçırmadı, midesine indirdi. O kardaşının yanına dönedursun , size Gülağa'dan haber vereyim. 


Gülağa ormanda gide gide ejderhanın mağarasına çıktı. Mağaranın içine girince yan gelip yatan iki ejderha ile burun buruna geldi. Gerçi yüreği ağzına geldi ya, geri de dönemedi. Ejderhalar onu kolay yutulur lokma sanarak üzerine yürüdüler. Öyle yaptılar, böyle ettiler Gülağa' yı öldüremedikleri gibi, biri delikanlının elinden cehennemi boyladı, di- geri kılıç darbeleriyle sersemleyerek yere yığıldı. 


Gülağa öldürdüğü ejderhanın kamını yardı, karındaki üç güvercin ile üç karga pır diye uçuştular. 

Xuşların herbiri bir yana dağılmadılar. Orada kaldılar. Gülağa bu işe çok şa'tı. Üstelik dile gelerek, “Bizi de götür” diye bağrıştılar. Gülağa: “Pek,, gelin gidelim” dedi. Birlikte yola koyuldular... 
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Geceyi gündüze kattılar, dereler açtılar, tepeler geçtiler. Gülağa yürüye yürüye, kuşlar uça uça yol aldılar, yol aldılar gelip bir kervansaraya çattılar. Bunlar kervansarayda kalsın, size haber vereyim, Gülağa'nın ata-anasından. 

Gülbala, avradı ve kızları gözlerinin yaşını döke döke Gülağa'nın yolunu gözlüyorlardı. Ne bilsinler, tez gelecek sanmışlardı. Gülağa'nın başına gelenleri nerden bilsinler. Anası Seher Hanım, oğlunun hasretliğine dayanamayıp canını evlatlarına teslim etti. 

Zaman dediğin nedir ki, aradan koca bir beş yıl geçti. Gülbala, baktı olmayacak, oğlunun hasretliğine o da dayanamayıp ölecek, kendine uygun Dudu Hanım adlı bir avrat aldı. 

Dudu Hanım'ın ilk işi kızları evden kovmak oldu. Kızlar ayrı bir ev tutup kardeşlerinin yolunu gözlemeye devam ettiler. 

Ay dolandı, derken yıl dolandı, Gülağa kuşlarla çıkıp geldi. Atasının evlenip, bacılarını da kovmasına pek üzüldü. O da bacılarının yanına yerleşti. Kuşlara da güzel birer kafes yaptırdı. 


Bunlar burada güzel güzel hayat süredursunlar , size sevgililerini ejderha yutan üç amca kızından haber vereyim. 


Bu zavallı kızlar boyunları bükük geri döndüler, sevgililerinin yasını tutmaya başladılar. Günden güne yaprak gibi sararıp soluyorlardı. 
Ataları da onları üç şehzadeye verme telaşına düşmüşlerdi. 


Ama, kızlar sevgililerini yadlarından çıkarmadıklarından evlenmeye yanaşmıyorlardı. Yalvar-yakar atalarından mühlet istediler. 


Bu arada Gülağa bir gün güvercinlerle, kargaların insan gibi söyleştiklerine tanık oldu. Delikanlı onları kafesten saldı. Herbiri uçuşarak Gülağa'nın bacılarının omuzlarına kondular. 


Gülağa onlardan böyle yapmakla ne demek istediklerini sordu. 
Bir güvercin atılarak: “Büyük kargadan sor” dedi. 

Gülağa büyük kargaya yanaştı: 

— “Allah aşkına bu sırrı söyle de beni meraktan kurtar” dedi. 


Karga da: “Gözden ırak bir ev yaptır, orda söyleyim” diye karşılık verdi. 


Delikanlı onun dediğini yerine getirdi, birlikte oraya gittiler. 
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Ama daha içeri girer girmez karga gak gak diye durmaksızın ötmeye başlayınca delikanlı sinirlenerek ona bir tokat vurdu. Karganın gözleri doldu, bir damla yaş yere düştü. Yaş, başladı şu dizeleri yazmaya: 


“Biz üç şehzade idik, 
Kırlara gidiyorduk, 
Büyücülere rastgeldik, 
Onlar bize büyü yaptı, 
Ejderhaya yem etti”. 
 Gülağa kargaya vurduğuna çok pişman oldu. “Meni bağışla, dedil De/şimdi ne diyeceksin”. 
Karga gözlerinin yaşını silerek, başladı söze: 
— “Ey Gülağa biz üç şehzadeydik. Bayırlarda geziniyorduk. Senin öldürdüğün ejderha bizi yuttu. Bizden başka üç karga daha yuttu. 
Kargalar kana karışınca biz onların şekline döndük. Bizler senin bacı- 


larının aşığıyız. O ejderhanın üç canı var. O canları da çıksa bizler tekrar insan şekline döneceğiz. Güvercinler de bizim gibi insandır”. 


Gülağa onu dinledikten sonra büyük güvercini çağırdı. “Şimdi siz de sırınızı söyleyin” dedi. 


Güvercin ağlaya ağlaya: 
“Ay efendim çaydan yana, 
Yol alıyorduk çaydan yana, 
Bizi orda üç güzel, 
Çağırdı çaydan yana”. 
diyerek, benim size anlattığım gibi sırlarını Gülağa'ya anlatarak: “Amandır, bizi tılsımdan kurtar” diye yalvardı. 


Gülağa'nın içi parçalandı. Alttan giyinip, üstten kuşandı, üstten giyinip, alttan kuşandı; kargalarla, güvercinlerin yüzlerinden, gözlerinden öptü, bacılarıyla helallaştı, daha kapıdan dışarı adımını atmadan deprem oluyormuş gibi yer sarsıldı. Ejderhalar orda bittiler kargalar, 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güvercinler davranmaya fırsat bulamadan kendilerini ejderhaların midesinde buldular. Biri kargaları, biri de güvercinleri yuttu. 


Gülağa daha kılıcına el atmadan gök gürleyip, şimşekler çaktı. 
Ejderhalar ortadan koyboldular. 

Gülağa başı eğik bacılarının yanına döndü. Artık gam deryasına kaptırdı kendini. 

Bir nice gün gelip geçti. Gülağa bir gün dostlarını yadetmek için ejderhaların onları kaçırdıkları yere gitti. Güvercinlerin gözyaşlarının düştüğü yerde bir zümrüt, kargaların gözyaşlarının düştüğü yerde bir ağaç bitmiş gördü. 

Ağacın başında üç kılıç asılıydı ve kılıçların birinin bir tarafında şunlar yazılıydı: “Ey Gülağa, bize acı peşimizden gel. Bu kılıçların her biri seni tılsımdan, sihirden, cadılardan korur”. 

Gülağa ağaçtan kılıçları aldı, düşünceli düşünceli eve geldi. Bacıları sebebini sorunca o da böyle böyle dedi. Mutlak gitmesi gerektiini söyledi. 

Bacıları istemeye istemeye onu yola saldılar. 

Gülağa gene düştü yola. Dağları, ülkeleri geride bıraktı, sıkça bir meşeliğe girdi. Hava da kararmaya yüz tutmuştu. O yana bu yana baktı, uzakta bir yerde hafifçe sızan bir ışık gözüne çarptı. Vurdu o yana. 
Çıkıp geldi bir mağaraya. 

Mağarada yumağa sarılı bir adam buldu. Yaşlı biriydi bu. Gülağa'yı tebessümle karşıladı. 


— “Oğul, Gülağa hoş gelmişin sen. Çoktandır yolunu gözlüyordum”. 


Gülağa, “Allah Allah bu beni nerden tanıyor” dedi içinden. 

< Koca kişi davam etti: > e “Oğul, sözlerim seni düşündürmesin sakın”. 
Gülağa: 


— “Yok, ata senin sözlerin değil de, adımı nerden bildin, o beni düşünceye saldı”. 
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— “Seni, adını ben anandan doğduğundan beri biliyorum. De göreyim, buraya niye geldin?” 


— “Eğer ejderhaların yerini biliyorsan, söyle bana”. 
— “Gel oğul, geri dön, kendine acı”. 
— “Boşuna söylersin ağam, gideceğim”. 


Koca çok dedi, Gülağa az işitti, sonunda bildiklerini anlatmak zo0- runda kaldı: 


— “Madem öyle, sözüme kulak as. Ey Gülağa, güvercinlerin gözyaşlarından meydana gelen üç zümrüt, önceki ejderhanın canıdır. Kargaların gözyaşlarından meydana gelen kılıçlar da sonraki ejderhanın canıdır. Şimdi yoluna devam et. Büyük bi£imeşeliğe çatacaksın. Meşelikte bir büyük söğüt ağacı göreceksin. Birinci ejderhayı o söğüt ağacının dibinde bulacaksın. O sekiz gün sonra uyanacak. Sen zümrütleri gözüne tutunca uyanır o. -Yastığının altından bir kılıç çıkarıp verdi. 
-Oej ın tılsımını bu bozar. Çalarsın başına. Meşelikte bir de ka-De İkinci ejderha da onun altında yatıyor. O da sekiz gün sonra uyanacak. Zümrütleri onun burnuna tutarsın. Sarhoş gibi uyanacaktır. Önce birinci kılıçla vurursun, boşa giderse dizine kadar altın olursun. Sonra ikinci kılıçla denersin. O da değm di beline kadar altın olursun. Üçüncü kılıç senin son şansındır. Öldürdün öldürdün, öldüremedin o zaman hepten altın olursun. Hadi göreyim seni”. Gülağa Allah razı olsun deyip düştü yola. Aylarca yol alıp bir meşeye daha vardı. Aradı aradı söğüt ağacını buldu. Birinci ejderha onun altında uzanmış yatıyordu. Gülağa koca dervişin dediğini yaparak zümrütü onun gözüne tuttu, ejderha aksırıp uyandı. Toparlanmasına fırsat vermeden tepesine üç kılıç çaldı. Ejderhanın beyni parça parça oldu. Sonra kayın ağacını aradı, onu da buldu. Ejderhayı önceki gibi uyandırdı. Birinci kılıcı çaldı, kâr etmedi. Dize kadar altın oldu. Bir kılıç daha indirdi, bu da boşa gitti, beline kadar altın oldu bu sefer. Ama, sonunda bir nara atıp, kılıcı öyle bir indirdi ki, ejderhanın başı fırladı gitti bir yana. Tez karnını yararak güvercinleri saldı. “Hürsünüz, dilediğiniz yere gidebilirsiniz” dedi. Sonra geri gönerek öbür ejderhanın karnını yardı, kargaları kurtardı, onlara da “serbestsiniz” dedi. 
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Güvercinler, kargalar ejderhanın kanından içip insan şekline döndüler. Onlar Gülağa'dan ayrılmadılar, birlikte evlerine döndüler. Bacılarını karga şekline dönmüş olan delikanlılara verdi. Kırk gün, kırk ge- 


ce düğün yaptı onlara. 


Güvercinler ise onlardan izin alıp sevgililerinin bulunduğu Hindistan'a doğru yola düştüler. Yıllarca yol giderek sevgililerinin yaşadı- 


ğı vilayete geldiler. Tesadüf bu ya, o gün de kızların düğünü varmış. 
Ataları onları zorla üç şehzade ile evlendiriyordu. 


Oğlanlar gene güvercin şekline girdiler, kızların evinin taraçasına kondular. Kızlar onları görür görmez tanıdılar. İlk önce küçük kız sevgilisine yanaştı, başladı şu dizeleri okumaya: 

“Kızıl gülü unutmadım, 
Derip onu kurutmadım, 
Sen beni unutsan da, 
Ben seni unutmadım.” 

Onlar kuçaklaştılar. Sonra ortanca kız sevgilisine yanaşarak o da 

şu dizeleri okudu: 
“Kızıl gülü derdiler, 
Derip yere serdiler, 
O günkü seni sevdim, 
Başka kimseleri sevemedim”. 


Onlar da sarmaş dolaş oldular. Büyük kız ise biraz kararsızlık gösterdi. Kız tereddüte düşmüşken oğlan aksırdı, ağzından bir deste gül fırlayarak yere düştü. Kız onu görünce gözlerinin yaşını tutamadı. Oğlan da özüne hakim olamadı. Kız da bir dize okudu: 


“Sinemde biten lale, 
Alevlenip yanan lale, 
Gözünden gevher yağıyor 
Ağzından gülşen-lale”. 
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Onlar da kucaklaştılar. Kızlar efsun okuyup onları tekrar insan şekline soktular. Ata-anaları bu işe çok şaştı. Onlardan hikâyelerini dinlediler. Kızları hepsinin rızasıyla güvercin delikanlılara verdiler. Kırk gün kırk gece oldu düğünleri. 

Birlikte Gülağa'gile gittiler. Büyük bir köşk inşa ettirdi bunlara Gülağa. Atası çocuklarına kendini affettirdi. Avradını onların hizmetine koştu. Böylece muratlarına erdiler. 


Ah gün gelseydi, siz de muradınıza erseydiniz. 


(Azerbaycan Folklor Antolojisi. Bakü, 1969. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını) 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REYHAN HANIM 


Bir vardı, bir yoktu geçmiş zamanlar da bir Esat Şah yaşardı. Bu şah çok zalimdi. Millet elinden kan: ağlıyordu. 

Bir gün avdan dönüyordu. Rastlantı bu ya, yolu bir oduncunun evinin civarına düştü. Bu oduncunun son derece güzel, güzel olduğu kadar da akıllı bir kızı vardı. O anda da kapıya yaslanmış etrafı seyrediyordu. Padişahın gözüne çarptı kız. Gözleri, buğday yemiş dananın gözlerine döndü. Bin gönülden, bir gönüle aşık oldu. Ama, orada eyleşmeden yoluna devam etti. 


Saraya geldiler. Şah, vezire sordu. 

— “ Vezir, kapıya dayanmış duran kızı gördün mü?” 
Vezir: 

— “ Şahım gördüm, çok güzel kızdı doğrusu”. 

— “Ne yapet, o kızın kimin kızı olduğunu öğren”. 


— “Ondan kolay ne var şahım. Siz oduncunun evinin önünden geçerken atınızı yavaş yavaş sürersiniz, ben de eve girip o kızın kim olduğunu öğrenirim”. 

— “ Iyi dersin. Kim olursa olsun, o benim haremim olmalı. Hem öğreneceksin, hem de dünürüm olacaksın”. 

Vezir gülümsedi. 

— “ Şahım elçiliği sonraya bırakalım”. 

Şah ısrar etti. 

— “ Yok vezir. Sen benim dediğimi yap. Dünürcülüğümü de yap”. 

Vezir şahın huyunu iyi bildiğinden sözü uzatmadı. 

O saat atlara atlayıp oduncunun evine vardılar. ' 

Vezir attan inip oduncunun kapısını dövdü. Kapıyı, şahın gönlünü fetheden kız açtı. 

Vezir sordu: 

— “ Evde başka kimse yok mudur?” 

Kız: 


— “Ben varım”. 
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Vezir sürdürdü: 

— “ Sen kimin kızısın? 

— “ Oduncunun”. 

— “ Peki, atan nerde?” 

— “ Oduna gitmişti, henüz dönmedi”. 

— “ Peki evlâdım, dersin ki, vezir geldi. Akşam evde dursun, gene geleceğim” 

Vezir adını işitince kızın yüreği ağzına geldi. 

Vezir durup dururken oraya gelmezdi. 

O, binbir kötü ihtimali düşünedursun , vezir ata atlayarak şaha yetişti. Durumu anlattı. 

Şahın aklı başında mıydı ki! Gene de sordu: 

— “ Elçiliğimi yaptın mı?” 

Vezir işi bozuntuya vermedi: 

— “ Şahım evde kimse yoktu. Ama, kıza tembih ettim, atası akşam yolumu gözleyecek”. 

Şah yüzünü buruşturdu. 

— “ Gene de deseydin. Kızı hiç olmazsa hemen alır gelirdin. Madem şimdi böyle oldu, akşam ne pahasına olursa olsun getirirsin saraya” 

— “ Başüstüne” 

Akşam olanda vezir oduncunun evine gitti. Adamcağız saygıyla karşıladı ülkenin ikinci büyük adamını: 

— “Ağa vezir, sen hoş gelmişsin”. 

Vezir karşılık bile vermedi. Minderlerden tekine oturdu. “Size gelmekte maksadım” diyerek sürdürdü: “Padişah merhamet edip kızını haremine almak istiyor. Kat önüme götüreyim”. 

Oduncu, damdan düşer gibi yapılan bu teklif karşısında gülümsedi. 

— “Ağa vezir, Allah şahtan razı olsun. Merhamet ettiği için sagolsun. Yalnız, o bir oduncu kızıdır, şahıri haremine yaraşmaz. Şah kızlarını dahil etsin haremine”. 


Vezir sinirli sinirli: 
— “Şah bir kere hoşlanmış oldu kızından. Ne pahasına olursa olsun katacak haremine. Gel güzellikle ver”. 
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Adamcağız başını eğdi: 

— “Zora sözüm yoktur, vezir. Kızımı gönül rızasıyla şahın haremine gönderemeyeceğim”. 

Vezir çok dedi, oduncu olmazda olmaz diye diretti de diretti. 

Vezir, baktı olmayacak, ne yapması lazım geldiğini danışmak için şahın yanına döndü. Oduncunun tutumunu ona anlattı ve ekledi: 

— “Şahım, en iyisi mi, sabah o oduna gittiğinde kızı zorla alıp getiririz. Görüyorsunuz hoşlukla kızı vermeyecek”. 


Padişah razı oldu, onlar sabahı gözlediler. 

Sabah erkenden vezir arkasına adamlarını takarak doğru oduncunun evine geldi. 

O sırada da oduncu ormana gitmişti. Evde hanımı ile kızı kalmıştı. 

Vezirin adamları kapıyı omuzlayıp içeri daldılar; kızın ağzını bağlayarak döve döve padişahın haremine getirdiler. 

Kızın adı Gülendam'dı. O da hareme dahil oldu. Karşı koymanın faydasız olduğunu anladı. Durumu babasına yazarak katlanmaktan başka çare olmadığını bildirdi. 

Masalcılarda vakit tez geçer. Gülendam'ın şahtan bir oğlu oldu. 
Adını da Ebulkasım koydular. Padişah, oduncu kızından oğlu olmasını istemiyordu. Bunun içinde sevineceği yerde canı müthiş sıkıldı. Bir kere olan olmuştu artık. Onu dadılara teslim ettiler. Ebulkasım büyüyüp sekiz yaşına bastı. 

Ebulkasım'ı mollanın yanına koydular. Onsekiz yaşına kadar Mollahane de okudu. Bütün ilimlerden nasibini aldı. Vesselam çok akıllı, o derecede yiğit çıktı. Şimdi padişah onu başka evlatlarından ayırır olmuştu. 

Bir gün padişah Ebulkasım'ı yanına çağırdı. Ona: 

— “ Oğul, sana vezirin kızını almak istiyorum, ne dersin?” dedi. 

Delikanlı ne olmaz dedi, ne sen bilirsin dedi. Atasının huzurundan çıkarak anasının yanına geldi. “Ana,dedi. Atam bana vezirin kızını almak istiyor. Men atama evlenmek istemediğimi nasıl edip de diyeyim”. 

Gülendam Hanım: 

— “ Ters cevap verme derim atana. Evlendirmek mi istiyor bırak evlendirsin. Herşey herkesin arzusuna göre olsaydı, ben de alana yâr olmazdım”. 
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Ebulkasım'ı anasının sözü tatmin etmedi. Doğru oduncu dedesinin yanına vardı. Durumu ona da anlatarak: “Ben şimdi ne yapayım, zorla mı, vezirin kızı hoşuma gitmiyor” dedi, çıktı işin içinden. 

Dedesi onu destekledi: 

— “ Oğul çok iyi edersin. 

Menim bir oduncu dostum var. Gerçi fakir adamdır ya, güzel bir kızı var, onu sana alayım”. 


Ebulkasım: 

— “ Peki dede, atama o halde red cevabı vereyim”. 

Oduncu: 

— “ Korkma, sana birşeycik edemez”. 

Gece delikanlının gözüne uyku girmedi. Seher tezden atasının yanına vardı. Şah, evliliğe razı olduğunu sanarak onu iyi karşıladı. 

— “Oğul iyi ettin geldin. Yarın düğününü edeceğim. Git, anana da hazırlığa başlasın”. 

Ebulkasım sıkıla sıkıla: 

— “Ata men evlenmek istemiyorum” deyiverdi. 

Şah öfkelendi. 

— “Niye, niye istemezsin? Sen başıboş musun?” 

Ebulkasım: 

— “Ata madem beni evlendirmek istiyorsun o halde oduncunun kızını al bana”. 


Şahın ağzından burnundan alevler çıktı. Ayaklarını yere vurarak: “Tez bunun yanına anasını da katın, kovun gitsinler burdan” diye bağırdı. 

O saat her ikisini de kovdular saraydan. 

Ebulkasım virane bir ev buldu. Orasını-burasını tamir etti, başladılar burada yaşamaya. 

Üç gün sonra da dedesi, oduncu dostuna dünürcü gitti, kızı Reyhan Hanım'ı torununa aldı. Bir çift kara zurna ile kızı, Ebulkasım'ın virane damına getirdiler. 

Gençler çok iyi anlaştılar birbirleriyle. Muhabbetlerinden herkes söz etmeye başladı. Bunlar bu kulübede dolanadursunlar, görelim padişah ne ediyor. 
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Padişah oğlu Ebulkasım'ı görmek dahi istemiyordu. Hatta zindana attırmak için bahane arıyordu. 


Bir gece padişah korkulu bir rüya gördü. Müneccimlerini başına topladı. Başladı rüyasını anlatmaya: 

— “Bu gece rüyamda, Ebulkasım'ın aldığı oduncu kızını gördüm. 
Ağzından alevler çıkıyordu. Çıksa neyse ne, bu alevler kıvrıla kıvrıla geldi beni de, sarayımı da aleve boğdu. Ne dersiniz?” 

Hepsi şahın rüyasını başka türlü yordu. Derken bir koca müneccim söz aldı: 

— “Ey büyük şah, oğlun Ebulkasım'ın oduncu kızdan bir evladı olacak. O oğlan seni öldürecek, tahtını-tacını da söylemesi acı da olsa elinden alacak”. 

Şah onu onaylar tarzda konuştu: 

— “Doğru, doğru zaten bana onlardan bir kötülük geleceğini biliyordum” dedi. 

Padişah allar giyinip tahta çıktı. Ebulkasım'ı tutup getirmelerini emretti. O saat yakalayıp getirdiler. Padişah, ayağını yere vura vura: “Cellat” diye bağırdı. 

Cellat vaziyet aldı. 

— “Emret şahım, benim için ne kulluk? Kimi dersen, şu dakika kellesini tavuk boğazlar gibi keseyim”. 

— “Bu Ebulkasım'mıdır nedir, götür başını bir an önce kes”. 

Ebulkasım bu karar karşısında şaşırdı. Kendini savundu : 

— “Şah atam, merhamet eyle. Menim günahım nedir ki, ölümüme ferman veriyorsun?” 

Şahın ağzı öfkesinden köpükler saçtı. 

— “Günahın çoktur, cellat tez davran”. 

Cellat Ebulkasım'ı yakalayınca vezir özünü şahın ayaklarına attı. 

— “Ey büyük şah, dedi. Öz oğlunu günahsız yere öldürürsen padişahlar arasında durumun nice olur? Lütfet ona kıyma. Zindana at, korkun da dağılsın böylece. Öldürmezsen de zaten zindanda çok yaşayamayacaktır”. 

Vezirin teklifi şahın aklına yattı, onu zindana salmalarını emretti bu kere. 

Ebulkasım zindanda azap çekmekte olsun, size Reyhan Hanım' dan haber vereyim. 
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ği Eri zindana düşünce, Reyhan Hanım'ın da günleri zindan oldu. 
Özü de hamileydi. Vakti dolunca güzel bir oğlu dünyaya geldi. Adını Zaman koydular. 

Deme, padişahın adamları onu görmüşler. Bu haberi hemen ulaştırdılar ona. Padişah bir cellat çağırdı. “Tez Reyhan Hanım'ın oğlunu elinden al, öldürüp yüreğini bana getir ” diye emretti. 

— “Şahım, o uşağın günahı nedir ki, öldürmemi emrediyorsun?” 

Şah gözlerini ağarttı. 

— “Onun tasası sana düşnlez. Git ne dedimse onu yap” 

Cellat korkusundan lafı uzatmadı, çıkıp geldi Reyhan Hanım'ın evine. Uşağı beşikten aldı. 

Reyhan Hanım ne oluyoruz diye atıldı : 

— “Bu garibi nereye götürüyorsun öyle?” 

Cellat kayıtsızca : 

— “Şah bunun ölmesini istedi, hepsi bu kadar”. 

— “Peki bu balanın suçu neymiş ki?” 

— “Onuşaha sorun. Menim işim, ağa der, sür dereye, ben derim başüstüne”. 

— “Amanın, cellat efendi, bana yazığın gelsin. Dokuz ay onu karnımda taşımışım ben”. 

Cellat onun yakarmasına, gözyaşına bakmadı. Ufaklığı koltuğunun altına aldığı gibi mezarlığa geldi. Uşağı boğmak için ellerini boynuna götürdüğünde uşak gülümsedi. Celladın kolları düştü, onu kucağına alıp bir taşın dibine çöktü. Düşünceli düşünceli otururken bir çoban yanına geldi. Selam verip, sordu : 

— “Ey cellat burda ne geziyorsun ? Öldürdüğünü öldürdün, daha ne istersin??” 

Cellat üzgün üzgün : 

— “Şah, bu yavruyu öldürmemi istedi. Ben de öldürmeye getirmiştim, ama elim varmıyor? dedi. 

Çoban güldü. 

— “Çok tuhaf. Demek büyükler bitti, şimdi çocuklara sıra geldi ha?” 

Cellat içini çekti : 

— “İşte böyle çoban efendi. Bu yavruyu öldürmeye elim varmıyor. Padişah, öldürüp yüreğini getirmemi emretmişti. Ben ne edeyim? 
Dediğini yapmazsam neslimi kurutur”. 
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Çoban gene gülümsedi. 

— “Ey ahmak, bu uşağı ver bana. Ben sana bir uşak yüreği vereyim, götür sen de şaha göster. Padişah uşağın yüreğine mühür mü basmış ki, bu uşak olduğunu sanmasın”. 


— “Çoban efendi, böyle bir iyilik yapsan, sana ne istersen veririm”. 

Çoban o dakika yeni kazılmış bir uşak mezarı buldu. Ağaçla eşerek cesedi çıkardı. Yüreğini söküp cellada verdi. Cellat çok sevindi. Yavruyu alnından öperek: “Yılana balası rakip olduğu gibi, sen de inşallah padişaha rakip olursun” dedi. Çobana teslim etti. 


Çoban, merak edip sordu: “Sorması ayıp olmasın ama, bu civan kimindir?” 

Cellat : 

— “Şahın öz torunudur. Ebulkasım'ın da oğlu” karşılığını verdi. 

Çoban: “Çok acayip” deyip onu evine götürdü. 

Cellat yüreği götürüp şaha gösterdi. Padişah yüreği görünce pek sevindi, içi rahatladı, derin bir nefes aldı. 

Şah sevine, çoban yavruyu aladursun al haberi Reyhan Hanım'dan 

Erinin zindana salınması, balasının elinden alınıp öldürülmesi onu tek kelime ile bitirmişti. Esad Şah'tan intikam almayı kafasına koydu. 
Uşağı elinden alındığı günün ertesi sabahı giyindi, kuşandı ata atlayıp yola düştü. Derya kenarında bir mağara vardı. Bu mağarayı özüne mesken etti. Reyhan Hanım yaman avrattı. Kimseden korkusu yoktu. Gündüzün mağarada gizleniyor, gece de gizlice şehre iniyor, şahın adamlarını öldürüyor, dalkavuklarının var-yoğunu talan ediyordu. 

Zamanla şahtan hoşnut olmayanlar, birer ikişer etrafında toplanmaya başladı. Reyhan Hanım Esad Şah'a artık göz veriyor, ışık vermiyordu. Baskınlarını gitgide sıklaştırdı, Esad Şahın güçlü-kuvvetli pehlivanlarını bir bir kırdı. 

Şah, ona karşı koyamaz olmuştu. Bir gün Esad Şah vezirini yanına çağırıp sordu : 

— “Vezir ne olacak bunun sonu? Sırım gibi pehlivanlarım helak oldu. Yarım düzine sefer yaptık, daha düşmanımızı dahi tanıyamadık. 
Vezir sana üç gün mühlet. Bizimle dava edenin kim olduğunu öğren”. 
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Vezir, “başüstüne” deyip huzurdan çıktı. Tüccar dostunun yanına gitti. Durumu ona anlattıktan sonra dedi ki: 

— “Tüccar kardaş, kimse, gündüz-gece demeden şehre baskınlar yapıyor. Ordumuzu, pehlivanlarımızı kırıyor, gene de el çekmiyor üstümüzden. Bu kimdir, necidir, nasıl öğrenelim?” 

Tüccar da düşündükten sonra şöyle dedi : 

— “Vezir, onu sen öğrenemezsin. Bu benim üstüme vazife olsun”. 

Vezir : 

— “Amandır, tüccar kardaş tez öğren. Eğer öğrenemezsen bil ki, şah beni sağ komaz” diye acıklı bir ifadeyle konuştu. 

Tüccar veziri yatıştırdı. Katırın üstüne şeyden şüyden yükledi(*), özü de kervancı kılığına bürünüp yola düştü. Az dinlendi, çok gitti, Reyhan Hanım'ın eline çattı. Reyhan Hanım'ın gözcüleri onu tutup hanımlarının yanına getirdiler. 

Reyhan Hanım onu huzura kabul etti. Baş köşeye buyur etti.Başladı onla sohbete : 

— “Kimsin, nerden gelip nereye gidiyorsun?” 

— “Kervancıyım sultan hanım. Esad Şah'ın ülkesinden geliyorum. 
Mal alıp satarım”. 

— “Esad Şah ne iş görür? Gene ordu topluyor mu?” 

— “Sultan Hanım, Allah onun canını alır inşallah. Zulmü arşa dayandı. Şimdi de yeni bir düşmanı peydah oldu. Meme diyenden, torun diyene(**) kadar herkesi orduya katıyor”. 

Reyhan Hanım güldü. 

— “Onun düşmanı, gününü kara eyleyen biziz”. 

: Tüccar sırrı öğrendiğinden deliye döndü ya, belli etmedi bunu. 
Özüne ömründe görmediği hürmeti gösterdiler burda. Üç gün Reyhan Hanım'ın konuğu olduktan sonra şehre döndü, doğru veziri buldu. Ona : 

— “Vezir gözün aydın, öğrendim kim olduğunu. Şahla dava eden evi yıkılmış, ocağı sönmüş bir güzel kızdır” dedi. 

Vezir sevine sevine şahın yanına vardı : 

— “Âlemlerin kıblesi, seninle dava eden güzel bir kızmış. Bütün derya kıyısını kendisine mesken tutmuş”. 


(9) Sık sık halk arasında kullanılan ifadelerden : Eline ne geçerse koymak. 
(**J) Beşikteki çocuktan, eşikteki ak dedeye kadar. 
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Padişah, hayretinden havaya sıçradı : 

— “Vezir, böyle de kız olur mu? Yazıklar olsun bize, bir kızın hakkından gelemiyoruz. And olsun tahtıma-tacıma derya kenarına öyle bir koşum yollayacağım ki, oranın toprağını atların yem torbasıyla çekecekler”. 

Vezir temkinli konuştu : 

— “Şahım düşman ne kadar küçük olursa olsun onu fil kadar büyük hesap etmek lazım”. 

Şah çıkıştı ona : 

— “Vezir, ağzını hayır aç. Avrattan da fil olur mu?” 

Padişah tez harekete geçilmesini emretti, ordu sel gibi derya kıyısına aktı... 

Çadırlar kuruldu, Reyhan Hanım'a teslim olması için elçiler yollandı. Genç sultan, elçiye, teslim olmaktansa ölmeyi tercih edeceğini, kendisinin de şahın gelini Reyhan Hanım olduğunu, intikam için bilendiğini açıklayarak şaha da bunları böyle iletmesini söyledi. 

Gelelim Esad Şah'a, şah. Reyhan Hanım'ın adını duyunca aklı başından gitti. Hemen cenk tebilinin çalınmasını buyurdu. O saat hücuma geçti şahın ordusu. 

Üç gün, üç gece çetin çarpışmaya sahne oldu derya kenarı. Reyhan Hanım'ın ordusu düşmanın yarısını kırdı, kalanını esir aldı. Esad Şah birkaç adamıyla zor kurtardı canını. 

Perişan bir halde saraya döndü. Vezire dedi ki : “Ah, ah bu Reyhan Hanım'dan dalağım pek sancıdı. Onu öldürtseydim başıma bunlar gelmeyecekti. Zalim kızı yüreğimde fena yara açtı”. 

Vezir onu teskin etti : 

— “Şah, geçenleri unut, sabırlı ol. Eninde sonunda Reyhan Hanım'ı da öldüreceksin, ordusunu da dağıtacaksın”. 

Padişah, vezir gene ordu toplamakta olsun, size çobanın evlatlığı, Reyhan Hanım'ın oğlu Zaman'dan haber vereyim. 

Zaman büyüyüp onbeş yaşına basmıştı. Özü de sırım gibi, dediği dedik bir yiğit olmuştu. Kimseye baş eğmiyor, eyvallah demiyordu. Padişahın adamları ikide bir şaha şikâyet ediyorlardı onu. Şah ondan şüphelendi. Çobanı yanına çağırdı : 

— “Ant olsun ki, düzünü demezsen seni asacağım. De göreyim, Zaman kimin oğludur”. 
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Çoban, padişahın bu sırrı bildiğini sandı. Herşeyi olduğu gibi anlattı. Padişah tez yakalamaları için üzerine adamlar yolladı. Ama, vezir onlardan atik davranıp Zaman'ı durumdan haberdar etti. O da atına atladığı gibi izini kaybettirdi. Cellatlar yetiştiğinde Zaman'ın yerinde yeller estiğini gördüler. Elleri boş şahın yanına döndüler. Şah daha da öfkelendi. Her yana adamlar salmasına saldı ya, bulamadılar... 

Şah acısını, vaktiyle onu öldürmeyip çobana veren cellattan çıkarttı. Oğlunun başını gözünün önünde kestirdi. Bununla da yetinmeyerek etini şişlere taktırıp kebap ettirdi. Özüne de zorla yedirttikten sonra gülerek sordu: 

— “Et lezzetli miydi?” 

Cellat: 

— “Oğul eti lezzetli olmaz mı, şahım?” 

— “Ciğerin parçalanmadı mı? İşte şah emrini yerine getirmeyenin cezası budur”. 

— “Şahım, ciğerim niye parçalansın. Padişah emridir, boyun eğmeliyiz. Padişah efendimizin her zulmü bize merhamettir”. 

— “Git derdinle kavrul. İhanet eden cezasını böyle çeker”. 


Şahın emriyle oğlanın kemiklerini atasının gözü önünde yaktılar. 
Cellat bu duruma katıla katıla gülerek: “İyi eğlence oldu” dedi. 


Ama, gerçekte celladın yüreği pek ama pek yanmıştı. Ancak renk vermemişti. 

Cellat ayaklarını sürüye sürüye eve gidedursun , size haber vereyim Zaman'dan. 


Zaman bir başına dolanıyor, önüne çıkan şahın adamlarını öldürüyordu. Onun davası padişah ile adamlarıylaydı. Obür taraftan Reyhan Hanım da şaha şöyle rahat nefes aldırmıyordu. Sultan Hanım Zaman'ın adını sık sık duyar oldu. Onunla tanışmayı arzuluyordu. Ancak onun oğlu olduğunu bilmiyordu. Ta o zaman öldürüldüğünü sanıyordu. 


Zaman da Reyhan Hanım'ın adını işitmişti. O da onunla görüşmeyi arzuluyordu. 

Günlerden bir gün Zaman derviş kıyafetine bürünüp celladın evine geldi. Bütün olanları ondan öğrendi. Yüreği parça parça oldu, gözünün yaşını sel gibi akıttı. Cellat hikâyesini bitirdikten sonra delikanlı sordu: 

— “Ya benim atam, anam ne oldu?” 
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Cellat bir göğüs geçirdi. 

— “Evlat dedi. Padişah atanı zindana attırdı. Anan da o zamandan beri kayıp. O günden bu yana kimsenin bir bildiği yok”. 

Zaman öfkesinden deliye döndü : 

— “O zalim padişahın sakalını kanıyla boyamazsam atamın oğlu değilim. Atam zindanda azap çekerken benim burada oturmam olur mu? 
Cellat amandır, beni padişahın sarayına sal”. 

Cellat ona sabır tavsiye etti, dedi ki : 


— “Ey Zaman, bu mümkün değil. Vezir de şahtan hoşnut değil. 
Dur bir yol ona danışayım, ne der”. 


Zaman ona mani oldu. 

— “Cellat efendi, boşa zahmet etme. Buraya bir lağımcı çağır”. 

Cellatın komşularından biri lağımcıydı. O da gidip onu getirdi. Zaman onunla sohbet etti, eğilimini ne öğrendi. Padişahın adamı olmadığına kanaat getirdikten sonra lafa girdi: 


— “Lağımcı kardaş, sana yüz kese altın. Buradan, padişahın sarayının içine çıkacak şekilde bir tünel kazabilir misin?” 

Adam, yüz kese altını duyunca gözleri parladı. 

— “Ah, hemde nasıl kazarım” dedi. 

Yedi gün mühlet istedi, hemen o gün işe koyuldu. Altı günde padişahın sarayına ulaştı. Tez gelip Zaman'a haber verdi. Zaman lağımcının hakkını verip onu yola saldı. Özü de gece yarısını gözledi. Vakit gelince, tünelden saraya girdi. Padişah derin uykudaydı. Kılıcını çekerek, başını hayvan başı gibi kesti. Tekrar geri döndü bir yere gizlendi. 

Sabah vezir, vekil her günkü gibi divana gelerek şahı gözlemeye başladılar... 

Vakit öğleye gelmesine rağmen şahtan bir haber çıkmadı. Kimse de cesaret edip şahın kaldığı konağa gidemiyordu. Yalnız aralarından vezir daha yürekli davranarak konağa gitti. Uşakları kapıda bekleşir buldu. Padişah daha uyanmamış sandı. Vezir kapıyı çok dövdü, seslendi, şahtan ses-seda çıkmadı. Sonunda kapıyı açıp içeri girdiler. 

Girdiler ki ne görsünler, içerisi kan gölüne dönmüş. Amanın şahın başını öküz başı gibi kesmişler. 

Haber tez yayıldı. Vezir, vekil, ayan-eşraf toplandı. İlk iş olarak padişahı gömelim dediler. Yanı başında Zaman'ın bıraktığı nameyi buldular. 
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Hemen o gün padişahın şah kızından olan oğlu Kerim tahta çıktı. 
Zalimlikte atasını aratmadı. 


Zaman da bu süre zarfında çok uğraştıysa da atasını zindandan kurtaramadı. 


Hele bir Reyhan Hanım'a gideyim dedi. Ve gitti de. “Şahı öldürdüm, senin yanına geldim” dedi. 

Reyhan Hanım padişahın öldürülmesine çok sevindi, Zaman'ın alnından öptü. 

— “Ey civan sen benim düşmanımı öldürdün. Bu ordunun komutanlığına sen layıksın” dedi. 

Zaman da: 


— “Şimdi oğlu tahta çıktı. Özü de atasından daha zalimdir. Birlikte onun da hakkından geliriz” diye karşılık verdi. 


Bunlar birlikte Kerim Şah'a karşı davaya hazırlansınlar size vezirle, cellattan haber vereyim. 


Şahın öldürülmesine Ahmet Cellat hem sevindi, hem üzüldü. Düşmanından kurtulduğu için sevindi; üzüldü, zira Kerim Şah'tan gözü su içmiyordu. Her an içinde öldürülme korkusu vardı çünkü. Bir gün gene böyle düşüncelere dalmıştı ki, birden vezir kapıdan içeri telaşla girdi; “padişah seni öldürtmeye karar verdi. Başının çaresine bak” dedi. 

Ahmet Cellat'ın eli-ayağı tutuştu. Vezirden sordu: 

— “Ben şimdi ne edeyim?” 

Vezir onu yatıştırdı : 

— “Dur hele telaşlanma. Hemen hazırlan. Gece birlikte Reyhan Hanım'ın yanına gideriz. Bu padişahtan uzak durmak lazım”. 

Ahmet'le, vezir gece yükte hafif, pahada ağır şeyleri de yanlarına alarak Reyhan Hanım'ın yanına geldiler. Zaman, dostlarının kaçıp sağ-salim gelmelerinden hoşnut oldu. Onları Reyhan Hanım'a tanıttı. 
Onlar şerefine gece bir ziyafet verildi. 

Mecliste ilk sözü vezir alarak : 

— “Herkes başından geçen bir olayı anlatsın” dedi. 


Tabii herkes birşey anlatınca parça parça da olsa hikâyemiz tamamlandı, Reyhan Hanım oğlunu tanıdı. Onu bağrına bastı. 
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Bu ani gelişmeler karşısında Reyhan Hanım sevincinden ne yapacağını bilemedi. Orduya izin verdi, böylece meydan boş kaldı. 


İşte bu sırada, Kerim Şah'ın ordusu hücuma geçti. 


Meydanı boş bulduklarından kırdıklarını kırdılar, kaçabilenler canlarını zor kurtardılar. 


/.ma, kısa zamanda Reyhan Hanım'ın da durumunu düzeltmesi kolay oldu. Yeni kurduğu ordunun başına Zaman'ı getirdi. Bir gece karşı taarruza geçtiler. Şahın ordusunu bir daha toparlanamayacak derecede perişan ettiler. 


Geldiler, şehrin kapısına dayandılar. Şah en güvendiği pehlivanları şehrin savunması için kalede bıraktığından onlar tam hazırlıklı bekliyorlardı. İşte bunu hesaplayamamışlardı Zaman'lar. 


Reyhan Hanım otağda kaldı, Zaman'la, vezir ordunun başında. 


Savaş zorlu oldu. Zaman sabahtan akşama kadar alıç salladı. Beşaltı yerinden yara aldığından bir ara yere yuvarlandı. Etrafla irtibatını kaybetti. 


O gece Reyhan Hanım bir rüya gördü. Oğlu Zaman bir sele kapılmış gidiyordu. Hemen yataktan fırladı, atına atlayarak meydana doğru at sürdü. Yolda akıncılara rastladı, onlardan Zaman'ı sordu : “Tez deyin, Zaman'ın başına bir şey mi geldi?” Biri ağlaya ağlaya : “Orduyu kırdılar, Zaman'ı öldürdüler” dedi. 


Reyhan Hanım can evinden vurulmuşa döndü. Attan yere düştü. 
İki-üç saat özüne gelemedi. Zor ayılttılar onu. Neden sonra kendine gelen Reyhan Hanım kılıcını çekerek, “Ant olsun, şahın tacını bade edip, mecliste şarap yerine kanını içeceğim, ancak o zaman intikamımı almış olurum” diye konuştu. 


Oğul acısı yaman olur. İntikam ateşi onu yakıp kavuruyordu. Bu sıralarda Reyhan Hanım Kerim Şah'tan bir mektup aldı. Kerim Şah şöyle yazmıştı : 


“Ey büyük Sultan hanım, ordunu boş yere kırdırma. Gel bana var. 
Topraklarımızı birbirine katalım, bizden güçlü olmasın. Muhabbetimiz- de âleme örnek olsun”. 


Reyhan Hanım bu satırları okuyunca dudaklarında acı bir tebessüm yayıldı. Kalemi eline alarak : “Yakında görüşürüz” diye yazdı şaha. 
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Bu cevap şaha ulaşınca köpürttü onu. Bu kere derya kenarına dalga dalga koşun yolladı. Üstelik seferi bizzat kendisi idare ediyordu. Reyhan Hanım geri çekildi. Kerim Şah bu durumu görünce koşununu dağıttı dört bir yana. Gayesi Reyhan Hanım'ı esir almaktı. 

İki koşun içiçe girdi. Bu arada Reyhan Hanım'ın gözüne, kendisini çevirmeye çalışan düşmanı, bir anda darmadağın eden bir yiğit gözüne çarptı. Ordunun bozulmasını önlediği gibi, güç ve gayrette veriyordu. Sabaha kadar devam etti cenk. Orduyu sağa-sola dağıttığından komuta edemeyen şah esir de düştü üstelik. Onu sıkı sıkı bağlayarak Reyhan Hanım'ın yanına getirdiler. Reyhan Hanım cengaverlerini mükafatlandırırken aralarından kimi gördü dersiniz; oğlu Zaman'ı. Zaman tebessüm etti tatlı tatlı. Ana-oğul kucaklaştılar. 


Reyhan Hanım hayretle : 

— “Oğul, ben seni ölmüş biliyordum”. 

Zaman güldü. 

— “Ana, doğru ölmüştüm, ama sefer emri verilince katılmadan edemedim” diyerek onları da neşelendirdi. 


Hemen payitahta hareket ettiler. Reyhan Hanım önce zindanı açtırdı. Eri de dahil, herkesi saldı. Yıllar sonra da olsa, muhabbetlerine doymadan ayrılan iki sevgili kol-boyun(*) oldular. Gözyaşlarını birbirlerininkine kattılar. Zaman da atası Ebulkasım'ın elini öptü. Elini gözyaşları ile ıslattı. 


Reyhan Hanım hemen halkı topladı. Veziri padişah, Ahmet Cellat'ı da vezir seçtirdi. 


Kerim şah da dahil olmak üzere bütün vekillerin boynu vuruldu. 


Reyhan Hanım sözünü yerine getirerek şahın tacına kanını döküp mecliste şarap yerine içti. Yüreğinin yaraları da böylece kapandı. 
Oğluna vezirin kızını aldı. Vezir, Zaman ile kızının yanısıra Reyhan Hanım'la, Ebulkasım'a yeniden düğün yaptı. Onların mutluluklarını bütün âlem imrenerek seyretti, kendilerine örnek aldılar. 

(Azerbaycan Folklor Antolojist. Bakü, 1969. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını). 


(“) Azerbaycan'da yaygın halk tabiri : Kucaklaşmak. 
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İKİ KARINDAŞ 


Bir vardı, bir yoktu, fakir bir oduncu vardı. Bu kişinin de iki oğlu. Büyük oğlanın adı Seyid, küçüğünün adı Sadi'ydi. Bunlar okulda okuyorlardı. 

Bir gün oduncu ormandan dönüyordu. Otların arasında bir yaralı kuşcağız gördü. Elini uzatıp incitmeden avucuna aldı. Baktı, altında bir de yumurta vardı. Kuşu da, yumurtayı da alarak eve geldi. Kuş, evin yeni sakini oldu. Her gün bir yumurta yumurtluyordu artık. 

Günlerden bir gün hanım günlük yumurtayı götürüp sattı. 

Bu şehirde bir de delikanlı yaşıyordu. Hem çok okumuş, hem çok alımlıydı. Bütün kızlar ona varmak için can atıyorlardı. İşte avradın sattığı yumurtayı bu delikanlı değerinden yüksekçe bir miktar vererek satın aldı. Eve gitti, kitapları bir bir karıştırdı. Yumurta için de, onu yumurtlayan kuşun başını kim yerse padişah olur, ciğerini kim yerse her gece başının ucunda bir kese altın peyda olur diye yazılıydı. Ayrıca bu kuşun yenen parçalarını vücut eritmez, olduğu gibi midede kalır diye de kaydediliyordu. 

Delikanlı, hanımı takip ederek bir tenhada ona yanaştı. Başladı iltifatlar etmeye. Kadının dizinin bağı çözüldü. Laf lafı açtı, delikanlı sözü kuşa getirdi: 

— “Güzel hanım, dedi. Bu kuşunu kes, yanına da bir tencere pilav pişir. Başını ve ciğerini pilavın üstüne koy, men geleyim yiyeyim, sana da dua edeyim”. 

Avrat, etekleri zil çalarak eve geldi. Delikanlının dediğini yaptı. 
Kuşu kesti, bir tencere pilav pişirdi. Kuşun başı ile ciğerini pilav kabına koyarak rafa kaldırdı. Eteklerini sürüye sürüye gitti ki oğlanı çağıra. 

Bu sırada uşaklar mektepten döndüler. Raftaki tencere gözlerine ilişti. Ne var diye merak ederek tencereyi oradan indirdiler. Pilavı görünce herhalde anamız bizim için pişirdi diyerek başladılar kaşık kaşık atıştırmaya. Bu arada Seydi kuşun başını, Sadi de ciğerini yedi. 


Anaları da onlar etten pilavdan yerken üzerlerine geldi. Çocuklar tenceredekini afiyetle yerken görünce tepesi attı, eline bir sopa kaptığı gibi üzerlerine yürüdü. Uşaklar da korkup kaçtılar. Oğlan daçıka- geldi. Avrat, pilavın üzerine kuşun kalan etini serpiştirerek koydu delikanlının önüne. 

Oğlan, baktı ne baş var ne ciğer. Sinirlendi: “Salak karı, kuşun başı ile ciğerini koy demedim mi sana?” diye çıkıştı. 

Avrat: 

— “Uşaklar yemişler” dedi. 

Oğlan: 

— “Git uşakların karnını yar. Başı da, ciğeri de çıkart, bana getir”. 

Seydi, Sadi bunu işitince daha dururlar mı orda... 

Avrat eli boş döndü; delikanlı sövdü, saydı, aşa elini sürmeden çekip gitti. 

Adam odundan döndü. Avrat erine kısmetmiş deyip pilavı önüne koydu. Oduncu kuşun etini pilavın üstünde görünce: “Avrat, bu ne iştir?” deyip sordu. 

Avrat yalancıktan üzülmüş gibi yaparak: “Kuş öldü. Ben de başını kestirdim” karşılığını verdi. 

Oduncu bir ya sabır çekti. 

— “Avrat, bu kuş bize günde şu kadar kazanç sağlıyordu. Hiç adam onu keser mi? Peki, uşaklar hani?” 

— “Mektepten geldiklerinde başladılar dövüş-çekişe. Ben de dövdüm. Kaçtılar sokağa. Nereye gittiler bilmiyorum”. 

Akşama kadar gözlediler, uşaklar çıkıp gelmediler. 

Karının aptallığı yüzünden böylece hem kuştan, hem uşaklardan oldular. 

Şimdi al haberi uşaklardan. 

Akşama kadar yol aldılar iki kardaş. Hava kararanda bir yer bulup yattılar. Sabah uyandıklarında yerde bir kese altın buldular. Bilmediler hangisine ait. Parayı alıp tekrar yola koyuldular. 

Çok gidip az dinlendiler, az gidip çok dinlendiler, iki yol ayrımına geldiler. Bir o yana, bir bu yana baktılar, yol ayrımının olduğu yerde bir kara taş gördüler. Taşın üzerinde: “Ey yolcu, eğer iki kişiyseniz 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biriniz bir yoldan, diğeriniz öbür yoldan gidiniz” diye yazılıydı. 

Kardeşler öpüştüler, kucaklaştılar, Seyid sağ taraftaki yolu, Sadi de Sol taraftaki yolu tutturdu... 

Seyid, geldi çıktı bir şehre. 

Halk meydanda toplanmıştı. Birinden sordu: 

— “Halk niye böyle toplanmış?” 

Biri dedi: 

— “Şehrimizin padişahı öldü. Şimdi ise yeni padişahı seçmek için devlet kuşu uçuracaklar. Kimin başına konarsa padişah o olacak”. 

Seyid de bir kenarda durdu. Derken kuşu saldılar. Kuş havada döndü fırlandı geldi Seyid'in başına kondu. 

Herkes ondan yana döndü. Tahtırevana koyup yüksekçe bir yerde eyleştirdiler. Alimler, ulemalar her bir şeyden sordular, Seyid hepsini bildi. Şekline şemaline baktılar, her haliyle padişahlığa layık buldular, mübareğin yüzünden-gözünden şahlık akıyor dediler. Ne uzun edeyim onu şehre padişah yaptılar. 

Seyid, zorlu yönetici oldu. Halka kısa zamanda kendini sevdirdi, şehre yahşı yahşı köprüler, yollar yaptırdı. Yetimleri giydirdi, fakirleri kolladı. 

Seyid burada padişahlık ededursun, size Sadi'den haber vereyim. 

Sadi bir süre yol aldıktan sonra bir bulağa(*) çıktı. Suyun başır- da bir kız ferace yıkıyordu. Sadi örtüye bakıp bir ah çekti. 

Kız dönüp ona şöyle bir baktı. 

— “Ey oğlan bu feraceye bakıp niye ah çektin? Sahibini görsen hepten özünden geçersin” dedi. 

Sadi : 

— “Onu nerde görebilirim?” diye sordu. 

Kız: 

— “Bu şehrin çıkışında bir konak vardır. Kızın yeri orasıdır. Kırk kız da hizmetini görür” diye karşılık verdi. 

Sadi kızdan ayrıldı, bir yer bularak yattı. Kardeşinden ayrıldığından beri ilk defa yatıyordu. 


(9 Su başı, çeşme 
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Uyandığında başının altında bir kese altın daha buldu. 


Keseyi cebine koydu, vardı kızın yanına. Yarabbi, bu ne güzellikti böyle. Nerdeyse karanlıklara ışık salacak. Adına da İremi Cengi diyorlardı. Sadi gece burda misafir kaldı. Her sabah kıza bir kese altın bağışlıyordu. 


İremi Cengi sade güzel değil, aynı zamanda çok akıllıydı. Hergün hergün bir kese altın azı düşündürmeye başladı. ““Allah Allah bu ne iştir? Derya olur kurur” diyordu içinden. 

Bir gün getirdi kitaplarını döktü önüne, o kuştan söz eden kitabı bularak hikmeti öğrendi. Kız, Sadi'nin ciğeri yutmuş olduğunu o saat anladı. 


Ertesi sabah kız eliyle hazırladığı bir kâse acı şarabı Sadi'ye ikram etti. Sadi aldı içti.Tabii acı şarabı aç karına içince yüreği bulandı, kustu.Ciğer de düştü önüne. Kız ciğeri kapıp hemen yuttu. 


O gün öyle geçti. Ertesi sabah Sadi aradı ki, kese altını bula. 

Kız, bir kese altından ses çıkmayınca Sadi'yi kovdurdu evden. 

Oğlan bari Seyid'i bulayım da teselli olayım diye kardeşini aramaya çıktı. 

Uzun uzun yürüdü. Yolda üç dev kardeşe rastgeldi. 

Devler ona dediler : 

— “Bir kadıya gidiyoruz; bir davamız var da, bakalım halledebilecek mi?” 

Sadi : 

— “Şansınız varmış, fazla yorulmayacaksınız. Çünkü, ben kadının oğluyum. Hele söyleyin bakalım, ben halledebilecek miyim?” 

Devler dediler : 

— “Bize üç miras kaldı atamızdan. Bir türlü paylaşmak hususunda uyuşamıyoruz”. 

Sadi : 

— “Miraslar nedir?” 

Dedi devler : 

— “Bir sofra, bir taç, bir de halı”. 

Sadi : 

— “Onlar nasıl şeyler?” 
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Devler : 

— “Tacı başına koyarsan, sen herkesi görürsün, kimse seni görmez. Sofraya “sofram açıl” dersin o saat canın ne çektiyse önüne gelir. Halıya otur, “halı filan şehirde ol” de, seni oraya götürür tez elden. 

Sadi : 

— “Yahşı, merak etmeyin, ben şimdi hallederim bu davanızı. Koyun onları şuraya. Şimdi üç tarafa üç ok atacağım. Oku önce getirene tacı, sonra getirene halıyı, en son getirene sofrayı vereceğim”. 

Sadi böyle dedi. Okları fırlattı. Devler okların peşinde gide dursunlar, Sadi halıyı açarak bindi üstüne: “Halı beni İremi Cengi'nin konağına götür” dedi. 

Halı denileni yaptı. Tacı başına koydu girdi içeri. Onu gören olmadı. Hanımı sofra başında yemek yerken buldu. O da geçti sofranın başına, başladı atıştırmaya. Tabii çok geçmeden kız beri taraftaki yiyeceklerin yavaş yavaş azalmaya başladığını hissetti. Hayretler içinde kaldı. Orda kimse yok ki, yesin. 

Sadi birden, “afiyet olsun” deyince kız korkusundan düşüp bayıldı. Sadi başından tacı çıkardı, kızı da ayılttı. Başladılar sohbete: 

— “Sadi bu ne iştir, getirdin başıma?” 

— “Hanım sen benim başıma o işi getirdin, ben de senin başına bu işi. Gel otur bu halının üstüne”. 

İkisi de oturdular. Sadi: “Halı filan deryanın kenarında ol” dedi. 

Hanım baktı, halı göğe kalktı gidiyor, korkusundan bir çığlık atmak için ağzını açınca Sadi: “Hiç ses etme, yeri değil” diyerek onu susturdu. 

Onlar geldiler derya kenarına. Bir büyük çınar ağacının dibine oturdular. Hava çok güzeldi. Sadi soyunup suya girdi. O çimerken İremi Cengi atladı halıya: “Filan yerde ol” dedi. 

Sadi havada bir karaltı görünce “eyvah” çekti içinden. 

Tabii ağzının tadı kaçtı. Giyinip, çöktü çınarın dibine. Kendi kendine: “Artık burası benim dünyada son yerimdir. Kardaştan ayrı, memleketten uzak. Bakalım hangi kurda, kuşa yem olacağım” diye söylendi. Derdini unutınak için vurdu başını yattı. Biraz uyuduktan sonra kalktı. Bu sırada da üç güvercin geldi, çınarın dalına kondu. Başladılar aralarında söyleşe. 
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Biri: 

— “Bacılar bunu tanıdınız mı?” 
Onlar: 

— “Yok” 

O sürdürdü: 


— “Bufilancadır. İki kardeştiler. Anaları bunların başına bir oyun getirdi...” 


Bütün hikâyelerini ben size anlattığım gibi bacılarına anlattı güvercin. Kardeşi Seyid'in padişah olduğunu, İremi Cengi'nin de buna oyun ettiğini de ilave etti sözlerine. 

Öbürleri “vah vah” dediler. “Bunların anasının-babasının ağlamaktan gözleri kör olacak”. 

Hikâyeyi anlatan güvercin bu kere Sadi'ye döndü : 

— “Ey Sadi bil ve agâh ol. Çınarın kabuğunu kavlat, bir çarık gibi yont, suya bırak. O saat sana ordan yol açılacak. Çınarın yaprağından da yanına almayı unutma. Atanın-ananın gözüne süresin o saat iyileşir. Ağaçtan da bir parça kes götür. Kime vurup, “at ol, it ol” ne dersen olur”. 

Sadi birşey söylemek için daha ağzını açmaya vakit bulamamıştı ki, güvercinler birlikte uçup gittiler. Sadi, güvercinin dediğini yaptı. 
Çınarın kabuğundan bir çarık yonttu, koydu suyun yüzüne. Birden yol açıldı, yol doğru İremi Cengi'nin konağına çıktı. 

Önüne çıkana çınarın dalından yonttuğu sopa ile vurarak :*At ol, it ol” dedikçe yolda o saatte atlar, itlerle doldu. Böylece o İremi Cengi'nin odasına girdi, onu da katır yaptı. 

Sadi, ellerini beline dayayarak katırın karşısına geçti. 

— “Ciğeri vereceksen ver, yoksa seni hergün işe koştururum” diye tehdit etti. 

Kız hüngür hüngür ağlayarak vermeyi kabul etti. Sadi ona acı şarap verdi. Kız kustu, ciğer önüne düştü. Sadi ciğeri yuttu. On-onbeş gün kızın konağında yedi-içti, zevk sürdü. 

Yola çıkacağı gün kızın karşısına geçti: “Men namert adam degilim. Tuttuğum yerden kesmemt(*). Sana iyilik yaraşmaz. Seni öldürmeyeceğim ama böyle bırakacağım” diyerek ayrıldı ordan... 


(9) Kötülüğe kötülükle karşılık vermemek 
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Git ha git, bir şehire çıktı. Bu şehrin kapılarına padişah gözcüler koydurmuş, gelen yabancıları doğru kendisine getirmelerini buyurmuştu. 


Bu padişahın bir kızı vardı. Dilsiz ve sağırdı. 
Şahın tek ümidi, gelen geçen yolculardaydı. 


Adamlar Sadi'yi huzura götürdüler. Özünü giyimindenkuşamından tüccar sanmışlardı. Padişah onu iyi karşıladı, hatırını sorarak dedi: 


— “Ey tüccar sen çok yer gezmişindir. Benim kızımın diline, kulağına iyi gelecek bir ilaç biliyor musun? Dünyanın hekimini getirdim, derdine derman olmadı. Her kim olursa, tahtımı da, tacımı da, kızımı da ona vereceğim”. 


Sadi : 
— “Men hekimim, onu iyi ederim” dedi. 


Çınarın yapraklarından ikisini çıkardı. Ezdirdi, kızın kulağına ve ağzına damlattı. Kızın kulağı da, dili de açıldı. 


Padişah şehirde şenlik ilan ettirdi. Kızını Sadi'ye verdi. Sadi bir nice gün burada padişahlık etti. Sonra hanımını da yanına alarak kirdaşının vilayetine geldi. 


İki kardaş öpüştüler, muhabbetlerine muhabbet kattılar. Halk onları nasıl ağırlayacağını şaşırdı. Kardaşlar ülkelerini birleştirdiler. 

Sadi bir gün : 

— “Seyid, gel memleketimize gidelim, dedi. Anamızın, babamızın ağlamaktan gözleri kör olmuştur”. 


Seyid, peki dedi, çıktılar yola. Geldiler memleketlerine. Gerçekten de ana-babalarının gözleri kör olmuştu. Sadi, yaprakları ezip, onlarn gözlerine damlattı. Sonra usta getirttirdiler. Burada bir köşk diktirdiler. 


Bir süre sonra bu vilayetin padişahı öldü. Halk toplandı meydana. Devlet kuşu uçurdular. Kuş havada dolandı-fırlandı geldi Seyid'in 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başına kondu. Onu padişah olduğunu bilmeden kendilerine padişah yaptılar. 


Seyid, ölen şahın kızını aldı. Kardaşlar öz memleketlerini de ülkelerine kattılar. Şehre mescit, cami, köprü yaptırdılar. Onlar yediler, içtiler, devirlerini savdılar.Siz de muradınıza erip devrenizi savarsınız inşallah. 

(Azerbaycan Masalları. Bakü, 1962. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını.) 
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MUHAMMET İLE MÜNEVVER 


Günlerden bir gün şah oğlu Şah Abbas veziri Allahverdi Han'la birlikte derviş kılığında İsfahan şehrinde dolaşıyorlardı. O gün akşama kadar dolandılar, gün kararınca konuk olmak için bir eve geldiler. Tıklattılar kapıyı. Ev sahibi Kara Kul karşıladı bunları. 

Şah Abbas : 

— “Kardeş, bir geceliğine bizi Tanrı misafiri eder misin?” 

Kara Kul: 

— “Allah'a da kurban olayım, konuğuna da, niye kabul etmeyeyim. Gelin içeri girelim”. 

Her ikisi de Kara Kul'un evine girdiler. 

Kul dervişlere yavan çörek getirerek : 

— “Ağa dervişler, varını veren utanmaz(*). Vallahi yarına bir şeyim yoktur, bağışlayın”. 

Dervişler : 

— “Sağol, ziyanı yok”. 

Çöreği yedikten sonra oradan-buradan bir hayli sohbet ettikten sonra: “Kardeş, biz yorgunuz, mümkünse yerimizi hazır et yatalım”. 

Kara Kul yorgan-döşek için hanımı Senem'in yanına gitti. Senem hamileydi. 

O anda doğum sancıları çekiyordu. Kara Kul bu durumu görünce dervişlerin yanına gelerek : 

— “Ağa dervişler” dedi. “Allah'tan gizlim yok, sizden de ne gizlim olsun. Dokuz ay tamam oldu. Nerdeyse çocuk dünyaya gelecek. 
Avradım rahatsız. Eğer razı olursanız yatağınızı ayvana sereyim”. 


— “Çok yahşı olur. Ayvan hepsinden yahşıdır. Sen hanımına kulluk ededur”. 


(9 Allah ne verdiyse kul önüne çıkartılırsa yüz kızarmaz 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Kara Kul onların döşeğini serdi. Şah Abbas hemen yattı. Ama, Vezir Allahverdi Han'ı bir türlü uyku tutmadı. Kalkıp oturdu. Öbür tarafta gece yarısına doğru Senem ay parçası gibi güzel bir oğlan doğurdu. 


Vezir Allahverdi Han ayıktı. Er ve avradı bu sırada uşaklarının 


doğumunu kutluyorlardı. O öz özüne: “Ey fukaralar uşak sizin neyinize gerek” dedi. 

Allahverdi Han bu arada daldı. Uykuda, Kara Kul'un oğlu büyüyüp Şah Abbas'ın kızı Münevver Hanım'ı aldığını gördü. 

Allahverdi vezir sıçrayarak uyandı. Gözünü ovaladı. Bir o tarafa bir bu tarafa baktı. Allah Allah deyip yorganı üzerine çekip tekrar daldı. 


Gün ağardığında uyanıp giyindiler. Kara Kul ile vedalaşıp sarayın yolunu tuttular. Saraya az birşey kalanda derviş kılığından çıkıp günlük elbiselerini üzerlerine geçirdiler. 

Şah tahtına oturduktan sonra: 

— “Vezir, bu gece yattığımız ev sahibi Kara Kul da diyor ben insanım. O da ömür sürüp yaşıyor. Biz de yaşıyoruz. Öyle yaşamaktansa, boğaza kendir sarıp ölmek yahşıdır”. 


Vezir bu sözler üzerine kahkahayı bastı. Şah, vezirin böyle gülmesinden öfkelendi : 


— “Vezir, ant olsun babamın ruhuna, bana niçin güldüğünü söylemezsen seni parça parça doğratırım”. 


Bunun üzerine vezir rüyada gördüklerini şaha anlattı. 
Şah da buyurdu : 


— “Vezir ben o uşağı öyle öldürteceğim ki, hiçbir Allah kulunun haberi olmayacak. Ben kim, Kara Kul kim? Ben kızımı toprakta çürütürüm de adıma leke getirtip Kara Kul'un oğluna vermem. Senin rüyan da haltetmiş”. 


— “Şah sağolsun, özün bilir ya, yâdından çıkartma ki, gelecek için kimse birşey diyemez. Bakarsın Kara Kul'un oğlu da büyüyüp, büyük bir adam olur”. 

Şah vezirin sözüne güldü. 

— “Vezir, hemen git Kara Kul'u buraya getir”. 

Vezir şahın emrini yerine getirdi Kara Kul'u şahın huzuruna çıkarttı. Kara Kul el bağlayıp, etek öptükten sonra : 

— “Atam, anam sana kurban. Benden sana ne kulluk”. 
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— “Ey Kara Kul. İşittim ki, bu gece senin Muhammet adlı bir oğlun olmuş. Şimdi o oğlan bana lâzımdır: Git avradınla konuş, o oğlanı getir bana, evlat edineyim. Karşılığında ikinizin ağırlığı kadar altın veririm”. 

Şah emridir, Kara Kul başüstüne diyerek huzurdan çıktı. 

Durumu doğru eve gidip hanımı Senem'e hikâye etti. Senem ağlayarak : 

— “Ay kişi, ben evladımı nasıl veririm”. 

Kara Kul: 


— “Avrat, şahın emrine karşı gelmek olmaz, her ikimizi de öldürtür. Gel eteğinden taşı dök(*), Muhammet'i şaha verelim, ağırlığımız kadar da altın alalım. Onu bize bağışlayan Allah yine bağışlar”. 

Avrat, şahın gazabından korktu. Çaresiz razı oldu. Kara Kul Muhammet'i kucaklayıp şahın huzuruna geldi. 

Şah altınları verip onu yola saldı. Sonra veziri Allahverdi Han'la derviş kıyafetine bürünüp Muhammet'i de heybeye koyarak yola çıktılar. 

Gittiler, gittiler Lebnan adlı bir kayaya vardılar. Şah kayanın üzerine çıktı, şöyle aşağıya baktı. Amanın, kayanın dibindeki adamı bir karınca büyüklüğünde görmek bile imkânsız. Şah, uşağın yüzünü açıp, dikkatlice baktığında yüzünün sağ tarafında bir çift ben gördü. Yüzünü tekrar örttü, heybe ile birlikte uşağı aşağıya attı. i 

— “Vezir bak ben rüyayı böyle bozarım. Bu da senin, bu da senin Mehmet(**Yin. Her parçası bir tarafta kaldı” dedi. 

Vezir : 

— “Ey şah. Uşağa bu türlü zumetmek adaletsizliktir. Her rüya doğru olmaz ki!” 

Bunlar bu minval üzerine sohbet ede ede İsfahan'a döndüler. Bu mesele zamanla unutuldu. Herkes işine, gücüne döndü. Onlar İsfahan'da kalsınlar. Gelin size biçare Mehiınet'ten haber vereyim. 

Şah Abbas Mehmet'i Lebnan kayasından attığında orada bir peri kızı peyda olup, uşağı havada tuttu. Lebnan kayasının dibinde yere koydu. Kendisi de ordan uzaklaştı. 


(9 Derman: olmayan derdi çekmek. 
(“9 Türkler Peygamberlerine saygılarından Muhammet yerine Mehmet kullanırlar. 
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Peri gidince bir ceylan gelip uşağı götürdü. Lebnan kayasının yakınlarındaki mağarasına bıraktı. Ceylan o günden sonra öz balası gibi onu sütüyle başladı beslemeye. Ta ki, uşak beş yaşına basana kadar. 

Ceylan Mehmet'i Lebnan kayasında saklamakta olsun, gelin size Derzem'in yöresinde avcı Pirim'den haber vereyim. 

Yaman avcıydı Pirim. Dünyada Pirim'den yahşı avcı yoktu. Onun attığı okun biri dahi boşa gitmezdi. Herkes onu tanırdı. Özü de bütün hayvanların dilini bilirdi. Ama, nedense evladı olmuyordu. Avcı Pirim bir gün yay ve okunu alıp, ava çıkmıştı. 

Akşama kadar dağlarda gezdiyse de birşey bulamadı. Akşam orada bir yerde yatıp, sabah tekrar avlanmaya çıktı. 

Lebnan kayasına düştü yolu. Bir de ne görsün, bir ceylan iki balasını emziriyor. Avcı, bunları gördüğü gibi ceylana bir ok attı, ok değmedi. Avcı Pirim, bu işe çok şaştı. Onun oku boşa gitsin, bu nasıl olur. 
Ceylan, avcı Pirim'in ikinci oka el atmasına fırsat bırakmadan iki balasını kaptığı gibi kaçtı. Ancak Mehmet orada kaldı. 

Avcı Pirim dikkatli bakınca kara bir şeyin yerde oynadığını gördü. Merakını yenemeyip oraya doğru ilerledi. Bir de ne görsün, yerde bir oğlan tatlı tatlı gülücükler saçarak kendisine bakmıyor mu? Her hali tavrı bin altına değerdi. 

Avcı Pirim : “Allah'ım sana çok şükürler olsun, bana bir evlat bağışladın. Bunu götürüp özüme evlat edineceğim” diyerek sevincinden uça uça evine getirdi. 

Hanımı Ummi, erinin kucağında bir oğlan uşağı görünce : 

— “Ay kişi, bu ne iştir?” dedi. 

Avcı Pirim durumu Ummi'ye anlattı. O da Allah'a şükür etti, ufaklığı bağrına bastı. 


Avcı Pirim bu tablo karşısında : 


— “Ben de onun için getirmiştim, bu bizim oğlumuz olur” demekten kendini alamadı. 


Muhammet'in bahtı açılmış oldu böylece. Aylar yılları, yıllar yılları k »valadı. Muhammet büyüyüp on altı yaşına bastı. Avcı Pirim onu mollaların yanına verdi. Büyüklü, küçüklü meclislere götürdü Usul-adap öğretti. Lerken Muhammet Derzem'in en tanınmış siması oldu. Her mecliste a..anmaya başlandı. 
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Muhammet ve Derzem burada kalsın gelin size şah oğlu Şah Abbas'tan haber vereyim. 

Şah Abbas bir gün vezir Allahverdi Han ile divanhanede oturuyordu. 

Derzem'in yöresinden bir elçi name getirdi. Vezir nameyi alıp, şahın huzurunda okumaya başladı. Namede şunlar yazılıydı : 

— “Ey Şah Abbas. Bil ve agâh ol, Derzem'in yöresinde hırsızlık, yol kesmek, adam öldürmek hadiseleri arttı. Lütfunuzu bizden esirgemeyip, bu fenalıklardan bizi azad etmenizi diliyoruz”. 


Şah, elçiyi yola salarak : 
— “Biz de bu saat oraya varacağız” dedi. 
Şah, Kara veziri huzura çağırarak : 


— “Ben, Derzem'in yöresine gidiyorum. Gelene kadar halkı yahşı idare et. Şahlığı o vakte kadar da sana veriyorum” dedi. 

Vezir : 

— “Başüstüne” deyip şahın tahtında eyleşti. 

Bu Kara Vezir öyle zalim adamdı ki, Şah Abbas bir emir verseydi, “Üç güne kadar İsfahan halkını kır” Inan olsun kimseye acımayıp kılıçtan geçirirdi. 

Şah Abbas Vezir Allahverdi Han ile Derzem'in yöresine doğru yola çıktılar. Bir süre sonra Derzem'e yaklaştılar. Halk Şah Abbas'ın gelmekte olduğunu duyunca yollara döküldü, onu tantana ile karşılayıp şehre getirdiler. Şah ile veziri bir güzel konakta misafir ettiler. 

Bir yandan da kimseye kötülüğü dokunmasın diye hizmet etmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Ona en iyi hizmet edecek adamı ararlarken akıllarına avcı Pirim'in oğlu Muhammet geldi. Halk onun adını duyunca içlerine su serpildi. Muhammet, Şaha layık çay, çörek, börek hazırlayıp huzura götürdü. Vezir Allahverdi Han oğlanın yüzüne dikkatli baktığında sağ tarafında bir çift kara ben gördü. Hemen onun Kara Kul'un oğlu Muhammet olduğunu anladı. Muhammet hizmeti görüp dışarı çıktıktan sonra vezir güldü. 

Şah Abbas buyurdu : 

— “Vezir gülmenin sebebi nedir? Doğrusunu söyle. Doğrusunu söylemezsen seni ikiye böldürtüp yarın İsfahan'ın giriş kapısına, yarını da çıkış kapısına astırtırım”. 
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Vezir, şahın gazabından korktuğundan böyle böyle dedi. Şah öfkelendi : 

— “Vezir bu defa ya öleceğim, ya bu işi halledeceğim”. 

— “Şah sağolsun, sen bilirsin ya, gene ben söylüyorum. Durumun neye varacağını bilmek olmaz”. 

Bu sohbet bittikten sonra şah cebinden kızıl kalemini çıkartarak Kara Vezir'e şöyle bir name yazdı : 

“Azizim, gözüm Kara Vezir, bu name senin eline varır varmaz, bu nameyi sana getiren Muhammet'i öldürtüp, kanlı gömleğini de bana saklarsın”. 

Nameyi bitirdikten sonra altını mühürledi. Muhammet'i huzuruna çağırtarak buyurdu : 

— “Oğlum bu nameyi İsfahan şehrinde benim yerimde oturan Kara Vezir'e ulaştırırsın”. 

Muhammet, “başüstüne” dedi. Nameyi katlayıp cebine koydu. 
Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi, badeyi serser gibi geçip İsfahan'a doğru yola düştü. 

Muhammet geceyi gündüze katarak İsfahan yakınlarına geldi. Şah Abbas'ın kızı Münevver Hanım'ın Nevbahar adlı bağı o taraflardaydı. 
Muhammet geze geze yoluna devam etti. Yorulup Münevver Hanım' ın bağında da biraz eyleşti. 

Muhammet çok yorgundu. Bağa şöyle bir bakındı, bağda ne bağdı. Cennetten farksızdı. Her tarafta arklar tatlı tatlı akıyor, fıskıyelerden yükselen sular hoş şırıltılar çıkartarak havuzlara serpiliyor, selvilerin suya sarkan dalları, vuran akşam güneşinin altında yerlerde birbirinden renkli, birbirinden göz alıcı görüntüler meydana getiriyordu. 

Muhammet elini, yüzünü yıkadı. Kana kana su içti. Gül ağacının gölgesinde uzanıp uykuya daldı. 

Muhammet gül ağacı dibinde yatmakta olsun, size Münevver Hanım'dan haber vereyim. 

Münevver Hanım on dört yaşına henüz basmıştı. Tanrı onu öze- 
-e bezene yaratmış, nice şehzadelerin gönlünü fethetmişti. Ama, o hiç biline gitmemişti. Her gün kırk hizmetkârıyla Nevbahar bağına seyrana çıkardı. O günde öyle yapmıştı. Gülleri dere dere yürürken bir de ne görs.n! Bir yiğit oğlan gül ağacının dibinde uyumuyor mu? Münevver bir gı rüşte vuruldu ona. Kendi kendine: “Ne olaydım, bu zalim oğlunun sevgilisi olsaydım, ona yâr olsaydım” diye içinden bu sözleri geçirip hayran olduğu yüzüne bir kere, bir kere daha bakınca kalpağının kenarına sokuşturulmuş name gözüne çarptı. Yavaşça nameyi alıp okudu. 

İçindekilerini öğrenince nameyi parça parça etti. Atası için de: “Ey insafsız, zalim ata, hiç böyle bir civanı da öldürtmek olur mu?” dedi. 

Münevver Muhammet'e aşık olunca onu kurtarmak için kafasından türlü plânlar geçirdi. O saat atasının hediye ettiği kızıl kalemi çıkartarak Kara Vezir'e şöyle bir name yazdı : 


— “Azizim, gözüm Kara Vezir, bu name eline değer değmez kırk gün kırk gece düğün edip kızım Münevver Hanım'ı hemen name getiren Muhammet adlı civana verirsin”. Kız nameyi şahın mühürü ile mühürleyip, tekrar delikanlının kalpağının arasına soktu. 

Alelacele Muhammet'in yüzünden, gözünden buseler alıp, hizmetkârlarıyla birlikte bağdan çıkarak haremhaneye geldi. 


Muhammet de bu arada uykudan uyandı. Doğruca Kara Vezir'in huzuruna çıkarak, şahtan getirdiği nameyi verdi. Kara Vezir nameyi okur okumaz derhal şehirde şenlik düzenlenmesini emretti. Şehri lalelerle, güllerle donattırdı. 


Şah Abbas'ın kızının toyu diye herkes akın akın sarayın yolunu tuttu. Binlerce kişilik ziyafetler düzenlendi. 

Kara Vezir, Münevver Hanım'ın kavlini kestirdikten sonra kırk gün kırk gece düğün edip, İsfahan eşrafını konuk eyledi. 

Düğün tamam olduktan sonra Kara Vezir ve Isfahan'ın ileri gelenleri Münevver Hanım'ın elini, Muhammet'in eline vererek evlerine gönderdi. Bu iki aşık o günden sonra refah içinde günlerini geçirmeye başladılar. 

Öbür yandan Şah Abbas Derzem'in yöresinde baş gösteren asayişsizliği hal yoluna koyduktan sonra vezirini de yanına alıp, İsfahan'a doğru yola çıktı. 

Bunlar şehre yaklaştıklarında Münevver ile Muhammet haberini aldılar. 

Münevver Hanım dedi ki : 

— “Ey Muhammet, durmak vakti değil, bir küheylan ata atla Kara Vezir ve şehir ileri gelenleriyle atamı karşılamaya çık. Biz kurduğumuz düzenle birbirimize kavuştuk. Bakalım sonumuz nice olacak. Atama ne söyleyeceğiz? Onun gazabından korkarım”. 


201 


Muhammet hanımının dediklerini yerine getirdi. Kara Vezir ve şehir ileri gelenleriyle şahı karşılamaya gitti. 

Şah öldürmeye gönderdiği Muhammet'i altında küheylan at, üstünde şahane şehzade elbisesi içinde görünce az kalsın yüreğine inecekti. 

Şah durumu adamlarından birinden öğrendi, derhal kırmızı giyinip celladı çağırdı. 

Cellat o anda hazır olup, 

— “Kurban, çöreğinden yemişim, kolum kuvvetli, kimin vadesi yetmişse emret bu saat boynunu vurayım”. 

Şah emretti : 

— “Bu saat benim emrimi yerine getirmeyen nankör Kara Vezir'in boynunu vur”. 

Cellat Kara Vezir'in boynunu vurmak için hamle yapınca, Kara Vezir : 

— “Şah sağolsun, aman ver, senin hangi sözünü yerine getirmemişim ki! Söyleyin eğer günahım varsa boynumu vurdur”. 

Şah, aman vermeyip, cellada bağırdı : 

— “Merhamet yoktur. Cellat bu saat boynunu gözümün önünde vur”. 

Vezir Allahverdi Han, orada bulunanlar şahın ayaklarına kapandılar : 

— “Şah sağolsun, Kara Vezir nice yıllardır sana vezirlik ediyor. 
Koy sözünü desin, günahı varsa öldürtürsün”. 

Şah yatıştı, Kara Vezir'e söz hakkı verdi. Kara Vezir önce şahın neden boynunu vurdurtmak istediğini öğrendi. Sonra derhal kızıl kalemle yazılan ve altında mührü bulunan nameyi verdi. 

Şah nameyi görünce yapmak istediğinden pişmanlık duydu. Kara Vezir'i affetti. Yüzünü halka dönerek olan biteni onlara anlattı. 

Vezir Allahverdi Han, şahın önünde el bağlayarak söz istedi : 

— “Şah sağolsun, ben söylediğim zaman durmadan karşı çıktın, bildiğinden şaşmadın. Şimdi de göreyim. Tuttuğun işlerden pişman oldun mu? Yoksa olmadın mı?” 

Şah Abbas : 

— “Ey vezir Allahverdi Han, Kara Kul'un oğlu Muhammet'e ettiğim işlerden pişman oldum. Kızım ona kısmetmiş, varsın mesut olsunlar”. 

Şah Abbas yeniden kızı Münevver ile Muhammet'e kırk gün kırk gece düğün yaptı. 

(M. H. Tehmasib, Yedi Kızın Masalı Bakü, 1960) 
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ANAKIZ İLE GÜLNAZ 


Bir vardı, bir yoktu. Arif ve Arslan adlı iki komşu vardı. Birbirleriyle güzel güzel geçinip gidiyorlardı. Arif'in Cemal adlı bir oğlu, Anakız adlı bir kızı, Arslan'ında Kâmuran adlı bir oğlu, Gülnaz adlı bir kızı vardı.Bunlar atababadan çok mihriban komşu idiler. Hayırları, şerleri bir yerden geçerdi. 


Arif'in kızı Anakız, Arslan'ın oğlu Kâmuran'la, Arslan'ın kızı Gülnaz da Arif'in oğlu Cemal'la nişanlıydı. Birbirlerini o kadar seviyorlardı ki, bir saat ayrı durmaya tahammülleri yoktu. Sanki Aslı-Kerem idiler. Ne var ki, onların böyle muhabbetlerinde Molla ile Derviş hiç haz etmiyorlardı. Molla, Gülnaz'a, Derviş de Anakız'a aşıktı. Nişanlıların aralarını bozmak için ellerinden geleni artlanna koymuyorlardı. Ne yaptılarsa başarı kazanamadılar. Kurduklan düzenler bilakis Arif ile Arslan'ın dostluğunu günden güne artırdı. Molla ile Derviş her dünürcülük için kapılarına geldiğinde sövüp kovuyorlardı. 


Günlerin bir günü Arif Arslan'ı evine çağırarak : 


— “Ay Arslan kardeş, dedi. Uşaklar büyüyüp, buluğ çağına yettiler. Gel bir sefere çıkalım, toy tedarikini görüp, dönelim. Bir güzel dügünlerini edelim. Korkarım Molla ile Derviş uşakları elimizden alacaklar”. 


Arslan onun sözünden hoşnut kalarak : 

— “Arif kardeş, sen benden çok yaşayacaksın, bu sözleri ben sana demek istiyordum. Uzarsa Molla ile Derviş mutlaka bir engel çıkartacaklar”. 

Arif : 

— “Uşakları da beraberimizde götürelim. İşlerimizi görmekte yardımcı olurlar”. 

Onlar bu konu üzerinde uzun uzun konuştular.Hareket tarihini kararlaştırdılar, düşüncelerini ailelerine de açtılar, onlar da razı oldular. 


Yol hazırlıklarını yaparak bir cuma akşamı oğulları Cemal ile Kâmuran'ı yanlarına alıp yola çıktılar. Bunların sefere çıkmasının üzerinden birkaç ay geçti. Oğullarının düğün hazırlığı için bu sefere karar verdikleri etrafa da yayıldı. 

Molla bir gün ayaklarını sürüye sürüye Derviş'in yanına geldi. 

— “Ayevi yıkılmış, niye duruyorsun? Nerdeyse-Arif ile Arslan çıkıp gelecekler. Oğullarıyla kızlarının düğünlerini yapacaklar. Kızlar da elden gidecek. Öyle bir hile yapalım ki, kızlar ayaklarıyla evimize gelsinler”. 

Derviş : 

— “Sen ne dersen öyle olsun. Zor da olsa, güç de olsa kızlar bizim olmalıdır”. 


— “Kızların dilinden oğlanlara bir mektup yazalım. Diyelim ki: Biz özümüze er bulduk, siz de orada özünüze hanım bulun. Gülnaz'ın dilinden Cemal'e, seninle anlaşamayız diye, Anakız'ın dilinden Kâmurran'a da ben özüme güzel er buldum. Sen de öyle bir kız bul diye yazalım. Mektupları aldıkları gibi orada çatlayıp ölürler. Biz de burada kızlara sahip oluruz. Sonra da Arslan'la, Arif'in arasına nifâk sokarız”. 

Derviş Molla'nın bu fikrini çok beğendi. 

— “Hay sağolasın, aklınla çok yaşa. Dediğin gibi edelim”. 

Hemen oracıkta kalemi ellerine alıp, Cemal ile Kâmuran'a birer mektup döşediler. İçerisine kızlardan tez soğumaları için ellerinin yettiğince şeyler yazdılar. Kâmuran'la, Cemal'e mektupları tez ulaştırsın diye bir Ode derbeder buldular. Eline de beş-on kuruş sıkıştırdılar. 

Adam mektupları alıp yola düştü. İsfahan şehrinde Cemal ile Kâmuran'ı bularak emanetleri teslim etti. 

Delikanlılar mektupları okuyunca akılları başlarından gitti. Bu sırrı atalarına demediler. 

Kâmuran, Cemal'den gizli, Cemal de Kâmuran'dan gizli yazdıkları cevabi mektupta, geldiklerinde onları öldürüp cesetlerini de itlere vereceklerini sert ifadelerle kaleme aldılar. 

Ama kendilerine yediremeyip bu konu üzerinde de bir söz etmediler. Günlerini neşe yerine gam-kasavet kapladı. 

Böyle böyle aradan bir süre geçti. Bir gün Arslan dostu Arif'e dedi ki : 

— “Ay Arif kardeş, uşaklar dalıp dalıp gidiyorlar. Suratlarından dökülen bir parça. Anlaşılan biraz daha tez dönmemiz gerekecek”. 
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Arif: 

— “Ben de aynı düşüncedeyim. Sabah son tedarikleri yapıp yola düşelim”. 

Bu yazık(*) kişilerin hiçbir şeyden haberleriyoktu. Onlar oğullarının bu düşünceli hallerini kızlardan ayrı kaldıklarına yoruyorlardı. Günler gelip geçti, yolculuk vakti geldi. 

Arif güle güle : 

— “Kâmuran oğul, biz de sizin gibi bir zamanlar şu anda içinizdeki duygularla yoğrulmuştuk. Yâr ayrılığı hiçbir şeye benzemez. Hadi müjdeler olsun, yarın yola çıkmaya karar aldık”. 


Oğlanlar sevineceklerine gözlerini yere indirdiler. İçlerinden dediler ki: “Sen saydığını say, gör düşman ne ediyor”. 


Kâmuran sesi titreyerek : 

— “Ben gitmeyeceğim" dedi. 

Cemal de : 

— “Ben de gitmeyeceğim “demesin mi! 

Aslan güle güle : 

— “Hadi biliyoruz, biliyoruz sizi çok tutmuşuz. Bu yüzden de bizle küsmüşsünüz. Bunlar geride kaldı. Toyunuzu ettiğimizde her bir şey yadınızdan çıkacak”. 

Arif, Kâmuran'ın kolundan tutarak : 

— “Hazırlığınızı yapın, sabah akşam yola düşeceğiz”. 

Cemal'in gözleri yaşla doldu. 

— “Ben gitmeyeceğim. Sizi yola saldıktan sonra başımı alıp gideceğim”.. 

Kâmuran da: 

— “Ben de” 


Arif dikkatle Kâmuran ile Cemal'in yüzüne baktı. Allah Allah dedi, bunda bir iş var. 


— “Vay bunların gözleri yaşla dolu. Bala, Kâmuran ne oldu”. 


Cemal ile Kâmuran hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Bu arada ceplerinden çıkarttıkları mektupları atalarına verdiler. 


(9) Zavallı. biçare 
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Arif ile Arslan mektupları açıp okudular. Arif “hım” dedi. Alnını kırıştırdı. “Bunda düşman parmağı var. Düşmanlar yahşı evimizi yıktılar” dedi. 

Arslan öfkeyle : 


— “Bu yine Molla ile Derviş'in işidir. Oğullarım kara kara düşünmeyin. Anlaşılan onları yoldan çıkarttılar. Eğer bu iş doğru olsa bile kulaklarını bükmesini biliriz”. 


Cemal gözlerinin yaşını silerek : 

— “Ben gitmeyeceğim” dedi. 

Kâmuran da ona katıldı. Arslan bunun üzerine : 

— “Niye ahmak ahmakkonuşuyorsunuz. Biz öldük mü ki, sizi burada koyup gideceğiz. Arif kardeş, gidelim bakalım, bu ne iştir öğrenelim. Bunun kızların işi olduğunu aklım kesmiyor”. 

Arif : 

— “Ben de öyle düşünüyorum. Arslan kardeş yol göründü”. 

Arslan ile Arif oğlanları da yanlarına alıp yola düşmekte olsunlar, gelin size Anakız ile Gülnaz'dan haber vereyim. 

Anakız ile Gülnaz hiçbir şeyden haberleri yoktu. Onlar bütün gün akşama kadar boyunlarını büküp nişanlılarının yolunu gözlüyorlardı. 
Bir gün bahçeye çıkıp, İsfahan'a taraf giden eğri büğrü yola bakıyorlardı. Anakız sevine sevine Gülnaz'a dedi ki : 

— “Aykız, o gelen adam habersiz değil, ihtimal Kâmurangilden haber getiriyor”. 

Gülnaz elini döşüne koyarak : 

— “Yola bakmaktan gözlerimizin kökü sarardı. Zahir yürekleri hepten taştır. Bu kadar da ihmalkârlık olur mu?” 

Yoldan gelen adam düz Anakız ile Gülnaz'ın emmilerinin evlerine gitti. Gülnaz'ın yüreciği parçalandı. Dizlerini döve döve : 

— “Ay aman, bunda bir iş var ya”. 

Çok geçmemişti ki önce Gülnaz'ın sonda da Anakız'ın emmisi evden çıktı. Düz Anakız ile Gülnaz'ın yanına geldiler. Evvel Gülnaz'ın emmisi, sonra da Anakız'ın emmisi : 
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— “Düş önüme gidek”. 

— “Nereye gidelim”. 

Emmisi : 

— “Cehemmene... Kâmuran yazıyor ki götürüp öldürürsün, bu da onun mektubu. Kötü yol tutturmuşunuz”. 

Bu sözleri Anakız'ın emmisi de Anakıza dedi. 

Gülnaz ağlaya ağlaya : 

— “Bizim günahımız nedir?” 

Anakız da gözyaşlarını döktü : 

— “Amandır emmi, insaf eyleyin koyun Kâmurangil gelsinler, bizi özleri öldürsünler. Cemal benim ölümümü niçin istesin”. 

Emmilerden biri dedi ki : 

— “Öz günahınızı çok iyi bilirsiniz. Tez olun, tez olun, neredeyse seferden dönüp gelirler. Eğer dediklerini yapmazsak sonra bizi öldürürler”. 

Gülnaz'la, Anakız ne kadar yalvarıp, gözyaşı döktülerse emmilerinin yüreklerini yumuşatamadılar. Emmileri onları döve döve uzakta bir ormanlığa götürdüler. 

Tam boğazlayacakları sırada kızlar hüngür hüngür ağlayarak: “Amandır, emmican bizi öldürmeyin, meşede bırakın gidin. Ya kurt- kuş yer, ya da gidip bir yana çıkarız” dediler. 

Amcalarının yürekleri biraz yumuşadı. Kızların sağ ellerini kesip, Sol ellerine verdiler. Onları meşede bırakarak eve döndüler. 

Anakız ile Gülnaz ağlaya ağlaya yola düşüp gitmeye başladılar. 
Gittiler, gittiler bir türlü meşeden çıkamadılar. Bir taraftan yaralarının acısı, öbür taraftan da açlık yazıkları canlarından bezdirmişti, yürüyemiyorlardı. Kucaklaşıp gözlerinin yaşını birbirine kattılar. 

Gülnaz ağlaya ağlaya : 

— “Ölende de birbirimizden ayrılmayalım”. 

O vaziyette yere yığılıp kaldılar”. 

Bir ayı meşede gezmeye çıkmıştı. İki güzel kızı kucaklaşmış vaziyette yere yığılmış olduğunu görünce onları parçalayıp yemek istedi. 
Ama, dikkatli bakıp kollarının kesik olduğunu görünce de yüreği çok 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yandı. Her ikisini kucaklayıp mağarasına götürdü. Başlarını dizinin üz: rine koyarak ayılmalarını gözledi. Bir nice saatten sonra kızlar gözlerini açtılar. Bir o tarafa, bir bu tarafa baktılar, karşılarında ayıyı görünce pek korktular. Ayı dile geldi : 

— “Ey yazıklar, ata-anasız kızlar, korkmayın. Sizi bu hale kim soktu”. 

Anakız : 

— “Ey ayı, çok açız. Açlıktan konuşamıyoruz, bir şeyler ver de yiyelim. Hele kendimize gelelim, sonra başımıza geleni deriz”. 

Ayı kebab pişirip, kızlara ikram etti. Kızlar doyuncaya kadar yediler. Dizlerine derman, gözlerine fer geldi. 

Anakız başlarına gelenleri, benim size anlattığım gibi hikâye ederek ilave etti : 

—“Bu sırdan haberimiz yoktur. Bilmiyoruz, sevgili kardeşlerimiz niçin emmilerimize bizleri öldürsünler diye yazdılar. Biz yazıklar ne günahın sahibiyiz ki, kime ne etmişiz ki, bizi bu hale soktular. 

Ayı onları teselli etti, kesilmiş kollarını yerli yerine koydu, ağzının suyundan sürerek eski haline döndürdü. 

Kızlar ayıya dua ettiler. 

— “Ey ayı, bize çok iyilik ettin. Ölünceye kadar yadımızdan çıkmayacaksın. Bize yol göster, bu meşeden çıkalım”. 

Ayı onlara bir patika yola getirdi. 

— “Bu yoldan düz gidersiniz, bir değirmene çıkacaksınız. Değirmenci çok merhametli adamdır, size yardım edecektir”. 

Kızlar, Allah razı olsun deyip, yola düştüler. Bir gün bir gece yol gidip bir değirmene çattılar, değirmenci bunları görerek sordu : 

— “Kızlarım, görüyorum garipsiniz, nere böyle?” 

Kızlar başlarına geleni değirmenciye anlattılar. Değirmencinin onlara yüreği yandı. 

— “Kızlarım, hiç tasanız olmasın. Benim kızım olursunuz, ölünceye kadar birlikte güzel güzel yaşar gideriz”. 

Değirmencinin evi, değirmenin çok yakınındaydı. Kızları evlerine götürdü. Değirmencinin evladı yoktu. Avradına : 

— “Hanım, bu uşaklar gariptirler, koy bunları bizim kızlarımız olsunlar”. 
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Avradı da: “Balalarımız gibi bakarız. Efendi iyi etmiş getirmişsin”. 

Değirmencinin avradı kızların entarilerini değiştirdi. Başlarını yudu, öz balalar gibi bakmaya başladı. 

Bir gün kızlar değirmenin yanındaki bahçede oturuyorlardı. Ataları, kardeşleri ve sevgilileri yadlarına düşmüştü. Ağladılar, ağladılar, yüreklerini boşalttılar. Parmaklarını kalem, gözyaşlarını mürekkep edip kardeşlerine ve nişanlılarına şöyle birer mektup yazdılar : 

“Ey insafsız kardeş ve sevgili. Biz size mektup falan yazmadık. 
Biz size ne yaptık ki, ölümümüze fetva verdiniz. Kâğıdı bizim dilimizden Molla ile Derviş yazdı. Düşman sözü ile bizi ailemizden ayırdınız el-obadan yaban ellere saldınız. Eğer bizi ararsanız filan yerdeki değirmencinin evindeyiz”. 

Kızlar mektupları sarıp sarmalayıp yol kenarına çıktılar. Tesadüf bu ya, o saatte ordan bir kervan geçiyordu. Anakız gözünün yaşını döke döke kervancıya : 

— “Kervancıbaşı, eğer Padar ülkesine yolunuz düşerse, bu mektupları Arslan veya Arif kişiye verin. Deyin kızlarınız gözyaşı döke döke intizar ediyorlar”. 

Kervancıbaşı : 

— “Hoş tesadüf, biz de Padar ülkesine gidiyorduk. Gam çekmeyin, mektupları verdiğimiz gibi cevabını da getiririz”. 

Kervan Padar ülkesine taraf gitmekte, kızlar da değirmencinin bağında gözyaşı akıtmakta olsun, görelim Arslan, Arif ve oğlanları ne oldular. 

Biz biraz evvel dedik ki, Arslan ile Arif oğlanları da yanlarına katıp yola düştüler... 

Şehirler geçtiler, köyler aştılar, sonunda gelip evlerine vardılar. 
Baktılar, evlerinin kapısı bağlı. Kardeşlerden birisini çağırdılar. 

— “Kızlar nere gittiler böyle?” 

Kardeşi : 

— “Vay siz ne olduklarını bilmiyor musunuz? Benden soracağınıza Kâmuran ile Cemal'den sorun”. 

Arslan : 

— “A kişi açık danış, ne demek istiyorsun böyle”. 
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— “Kâmuran ile Cemal onları öldürmemizi yazdılar. Biz de meşeye götürüp öldürdük”. 

Arslan : 

— “A kişi, sen ne söylüyorsun öyle. Deli filan değilsin ya”. 

Bu sırada öbür kardeş de geldi. Mektupları Arslan ile Arif'e gösterdiler. 

Arif şaşkınlıkla : 

— “Cemal bu ne iştir?” 

Cemal gözlerinin yaşını döke döke : 

— “Doğrudur biz yazdık, kötü yola düşenin cezası budur”. 

Arslan'la Arif başlarını döve döve : 

— “Ay zalim kardeş, öldürmeyip başka ülkelere götürseydiniz ne olurdu”. 

Bunun üzerine kardeşi : 

— “Sağ kollarını kesip meşeye bıraktık”. 

Arslan ile Arif çok ağlayıp, dövündüler. Çok gezdiler, dolandılar, ordan, burdan sordular, zavallı kızlarının hiçbir günahı olmadığını öğrendiler. Bu olsa olsa Molla ile Derviş'in oyunu dediler. Kızlarının da ne olduğunu öğrenemediler. 

Cemal ile Kâmuran bütün günlerini ah-vah ile geçiriyorlardı. Yaptıkları işten çok pişmandılar. Bir gün Arif ile Arslan oğullarını yanlarına çağırarak dediler ki ; 

— “Oğullar, bize sorarsanız gidin Anakız ile Gülnaz'ı arayın deriz. Ölü ile ölüsünden, diri ise dirisinden haber getirin. Eğer habersiz gelirseniz geri dönmeyin”. 

Onlar da razı oldular. 

— “İyi gideriz, ya ölür bir yerde kalınz, ya da bir haber getiririz”. 

Ataları Cemal ile Kâmuran'a hayır dua edip, yola saldılar. 

Onlar yola gidedursunlar, gelelim Kervancıbaşı kızların mektuplarını ne ettiğine. Kervan şehir ve ülkeleri dolandıktan sonra Padar ülkesine vardı. Kervancıbaşı pazarı dolanarak Arif ile Arslan'ı sordu. 
Tesadüf bu ya, karşılanna Gülnaz'ın amcası çıktı. Kervancıbaşı'na Arslan ile Arif'i ne yapacaksınız diye sordu. 

Kervancıbaşı da : 

— “Kızlarından mektup getirmiştim, onlara vereceğim”. 
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Bu sözler üzerine amcası : 
— “Ben Arslanım. Onları ölmüş biliyordum”. 


— “Kervancıbaşı bu sözler üzerine gördüklerini, konuşmalarını bir bir anlattı : 


— “Filan yerde değirmencinin evindedirler. Günlerini hep ağlamakla geçiriyorlar. Eğer bir cevap yazmak isterseniz filanca kervansaraydayım. Getirir verirsiniz”. 


Gülnaz'ın amcası hemen Anakız'ın amcasını bularak durum böyleyken böyle dedi. İkisi başbaşa verip değirmenciye şöyle bir mektup yazdılar : 

— “Eğer onlar makbul kişiler olsalardı, niye yaban ellere salalım. Niye kollarını kesip kovalım. Bu mektubu alır almaz her ikisinin de gözlerini çıkartıp, deryaya at. Yoksa başına bir felaket gelir. Onlar pis yola gitmenin ne demek olduğunu öğrenirler. El çekmişe de benzemezler”. 


Kâğıdı katlayıp, sıkı sıkı sardılar, götürüp Kervancıbaşına verdiler. Kervancıbaşı Padar ülkesinde iki hafta kaldı. Sonra yine yola düştü. Ordan oraya, ordan oraya derken değirmencinin evine çattı. Yaz aylarının son günleriydi. Yer yer gök gürlüyordu. Anakız ve Gülnaz da bahçedeki son çiçekleri derliyorlardı. Kervanı görünce koşarak karşılamaya çıktılar. 

Kervancıbaşı onlara : “Ata-ananız, kardeşleriniz selamettedirler. 
Sizin de selamette olduğunuzu öğrenince çok memnun oldular. Değirmenciye de bir mektup yazdılar”. 


Kızlar sevine sevine kervancıbaşı ile değirmencinin evine gittiler. Değirmenci evde yoktu. 


Mektubu onun atasına vererek : “Atamızdan size mektup var” dediler. 

Değirmencinin atası onlardan mektubu alıp, açtı. Okuyunca yüzünün rengi değişti. Gözleri kan çanağına döndü. 

Anakız kendine hakim olamayarak sordu : 

— “Halin niye değişti baba. Mektupta ne yazıyor?” 

Koca kişi sakalını bir iki defa sıvazladı, kaşlarını çatarak : 

— “Burada çok kötü şeyler yazılmış. Gözlerinizi çıkartıp, sizi denize atmamız isteniyor. Size yazığım geliyor. Onların dediğini yapmayacağım. Ancak evimden çıkın, nereye giderseniz gidin”. 
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Kızlar ağlamaya başladılarsa da, koca kişi onların gözünün yaşına bakmadan evden kovdu. 

Anakız ile Gülnaz evden çıktılar. Üç gün, üç gece yol alarak bir çayın kenarına vardılar. Karşıya geçmek için bir köprü aradılarsa da bulamadılar. 

Çaydan geçmeyi denedilerse de orta yer derin, aynı zamanda da akıntı olduğundan su onları önüne katıp sürükledi. Ta ki, ıssız bir yerde kenara atana kadar... 

Kızlar kenara çıktıktan sonra entarilerini sıkıp, kuruttular, tekrar yola çıktılar. Akşama kadar yol alıp, sık bir ormanlığa geldiler. Yollarını kaybederek ormanın içinde ordan oraya dolaşıp durdular. Açlıktan da dermanları kalmadı. Çayırların üzerinde oturup, hüngür hüngür ağlarlarken kendilerinden geçtiler. Kış bastırmıştı. Lapa lapa kar yağıyordu. Kuşlar o tarafa bu tarafa koşuşuyorlar, yem arıyorlardı. 

Bacılar gece sabaha kadar karın altında kaldılar. Seher açıldığında donduklarından ayağa kalkamadılar. Yaprak gibi titriyorlardı. Sağ- da solda ne var diye etraflarına baktıklarında ayıyı yanıbaşlarında gördüler. Ayı onlara: 

— “Ey yetim kızlar, yine ne haldesiniz?” 

Anakız ağlaya ağlaya : 

— “Ey merhametli ayı, bize öyle bir yer göster ki, orada zalim olmasın”. 

Ayı: 

—“İnsan evladı da insandan ayrı gezer mi? İnsan olan yerde zalim de olacak”. 

Gülnaz : 


— “Zalimlerden ancak zulüm görüyoruz. Ey ayı, zalimlerden bizi uzaklaştır”. 


—“Zalim olmayanyer ancak benim mağaramdır. Siz benim kızlarımsınız. Ben de sizin atanız olayım. Binin sırtıma gidelim, varın maaramda yaşayın, ölünceye kadar zalim yüzü görmeyeceksiniz” 

Ayı, Anakız ile Gülnaz'ı mağarasına götürdü. Gene kebap pişirdi kızlar doyuncaya kadar yediler ve kendilerine geldiler. 

Ayı onlardan sordu : 

— “Değirmencinin evinde niye kalmadınız?” 
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Anakız : 


— “Değirmencinin atası bizi kovdu. Atamız onlara bizim kötü kızlar olduğumuzu yazmışlar”. 


“Sizin düşmanınız çok kuvvetli ve hilekârdır. Atalarınızın, kardeğerinin o mektuptan haberleri yoktur”. 

Gülnaz ise : 

— “Haberleri yoktu da, peki mektupları kim yazdı?” 

Ayı: 

— “Kim yazdıysa yazdı, ne yapıp ne ediyor, size rahat yüzü göstermiyor. Ben de sizi han gibi yaşatacağım. İnsan yüzü de göstermeyeceğim. İçiniz rahat etsin”. 

Ayı hayvan derisinden onlara birer çift elbise dikti, yorgan-döşek tedarik etti. Her gün akşama kadar kızları eğlendiriyor, güzel güzel hikâyeler anlatıyordu. Kızları ayının mağarasında bırakalım, görelim Kâmuran'la Cemal ne oldu. 


Kâmuran'la, Cemal dünyada ne kadar şehir, köy varsa hepsini gezdiler, sordular soruşturdular, kızlardan bir haber alamadılar. Sonunda Kaf dağına vardılar. 


İstiyorlardı ki, dertlerini Ay'a, Yıldız'a Güneş'e desinler. Bacılarının yerini onlardan öğrensinler. Tırmanarak Kaf dağına çıktılar. Güneş evine çekilmiş, uykuya dalmıştı. Ay'dan başka yıldızlar da gökyüzünde seyrana çıkmışlardı. 

Kâmuran ile Cemal ellerini havaya kaldırdılar, önce Cemal sonra Kâmuran onlara seslendi: 

— “Ey, yeryüzüne ışık salan ay, ey, par par parıldayan yıldızlar, ey, yedi kardeş, ey Terazi, ey Ülker, sevgililerimizden bacılarımızdan bize bir haber ver”. 


Ne aydan, ne de yıldızlardan bir ses geldi. Kâmuran'la Cemal, yüzlerini güneşin evinin tarafına çevirdiler. Ona da seslendiler: 


— “Ey dünyayı aydınlatan, yeryüzünü ısıtan herşeyin hayatını sürdürmesine sebep olan Güneş, ey, karanlığı seven Ay, ey yaban ellerin gelini Ülker, ey par par parıldayan Yıldızlar, ey yedi kardeş, eyTerazi, sevgililerimizden, bacılarımızdan bir haber”. 


Yine onlardan bir cevap veren olmadı. Kâmuran'la, Cemal üç kere sözleri tekrarlayınca Ay ile Güneş'ten cevap geldi: 
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— “Ey civanlar, bilin, ağâh olun, sevgilileriniz filan ormanda ayının mağarasında yaşıyorlar. Keyifleri de yerindedir”. 

Çok gittiler, az dinlendiler, gelip bir değirmene çattılar hava kararmış, kendileri de acıkmışlardı. 

Cemal : 

— “Değirmenci kardeş, yolcuyuz, bırak bu gece değirmende geceleyim”. 

Değirmenci : 

— “Başımın üstünde yeriniz var” diyere.c onları evine götürdü. 
Kâmuran'la Cemal baktı, değirmencinin bütün ailesi karalar giyinmişlerdi. 

Kâmuran sordu : 

— “Değirmenci kardeş, neden karalar giyinmişsiniz? 

Değirmenci : 

—“Sizdenne gizlim olacak. İki garip kız vardı. Öz kızlarımız gibi onlara bakıyorduk. Bir defasında evde yoktuk. Kervancıbaşı bir mektup getirip atama vermiş. Kâğıt kızların atasındanmış. Ataları günahkâr kızlarını öldürmemizi yazmış. Atam'da kızları evden kovmuş. Biz geldik, durumu öğrendik. Hemen sağa sola koştuk ya. Ne kadar aradıysak onları bulamadık...” 


Cemal sordu : 

— “Kızların adları neydi”. 

Değirmenci : 

— “Birinin adı Gülnaz, birininki de Anakız'dı”. 


Delikanlılar bu sözü işittikleri gibi yere düşüp bayıldılar. Değirmeci onların bileklerini ovdu, ayılttı. Onlar ayılınca değirmenci sordu: 


— “Ey delikanlılar, söyleyin neden böyle oldunuz?” 
Kâmuran : 


— “Ey değirmeci kardeş, o kızlar bizim sevgililerimizdir. Kaç yıldır onları arıyoruz”. 


— “Bende çok aradım ama bulamadım”. 


Kâmuran'la Cemal gece değirmencinin evinde kaldılar. Gün açılınca da vedalaşarak yola düştüler. Geceyi gündüze kattılar, gelip bir 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sık ormanlığa çıktılar. Ormanda çok gezip, dolaştılar ama kızların izi- ne rastlayamadılar. Gece bir ağacın dibinde oturup düşünceye dalmışlardı ki: bir yılan sürüne sürüne yanlarına geldi. Insan gibi dile gelerek: 


— “Ey delikanlılar, buralarda ne geziyorsunuz Böyle derin derin düşünmenizin sebebi nedir?” diye sordu. 


Cemal : 


— “Ey yılan, yedi yıl var ki, bacılarımızı kaybetmişiz. Sonunda bu ormanda bir ayının mağarasında olduklarını öğrendik ama arıyoruz, arıyoruz o mağarayı bulamıyoruz”. 

Yılan : 

— “Yetmişbeş ağaç yol gidersiniz. Orman orada daha sıklaşacaktır. İşte ayının mağarası oradadır. Kızlarda mutlaka oradadır. Ancak öyle gidiniz ki, ayı sizi görmesin. Yoksa parça parça eder. Eğer sizi görürse, kötülüğe gelmediğinizi ısrarla belirtin, ayının kızlarının başına ant için. O zaman size değmez, dileğinizi yerine getirir”. 

Kâmuran ile Cemal yılandan memnun ayrılıp doğru ayının magarasına geldiler. Uzaktan ayının homurtusu duyuluyordu. Onlar bir kayanın arkasına saklandılar. 


Ayı nara ata ata, paldır, küldür onların bulunduğu yere geldi. O tarafı bu tarafı dolandı, sonra onların saklandığı kayanın üzerine oturdu. Uç defa öyle bir nara attı ki, az kalsın Kâmuran ile Cemal'in kulaklarının zarı patlayacaktı. Kâmuran ayağa kalkarak: 


— “Ey büyük ayı” dedi. Kızlarının başı için bizledavan olmasın. 
Sana sözümüz var. Biz yedi yıldır bacılarımızı arıyoruz. Sora sora senin konuğun olduklarını öğrendik. Bu nedenle de buraya geldik”. 


Ayı cevap verdi : 
— “Benim evimde insan evladı yoktur”. 
Kâmuran : 


— “Ey ayı, gel bizden gizleme, bacılarımız senin evindedir. Biz onlarla görüşmek istiyoruz”. 


— “Hadi gidelim”. 


Ayı önde onlar arkada mağaranın yolunu tuttular. Mağaranın kapısında ayı onlara: 
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— “Burada bekleyin, şimdi geliyorum” 

Ayı içeri girdi. Gülnaz ve Anakız'la görüştü. 

— “Kardeşleriniz kapıdadır. Yanınıza getireyim mi? Yoksa parça parça mı edeyim?” 

Kardeş adı işittiklerinde, yürekleri yumaşadı, nane yaprağı gibi esti. 

— “Bırak içeri gelsinler” dediler. 

Ayı güldü : 

— “Hani artık insanlarla görüşmek istemiyordunuz?” 

Gülnaz gözünün yaşını damla damla akıtarak: 


— “Kardaş, kardaştır. Ne edebiliriz ki, yürek nasıl dayanır. Kardeşi olmayan, kardeşin ne olduğunu bilmez”. 

Ayı dışarı çıkarak, delikanlıları içeri getirdi. Bacı kardeşler, sevgililer kucaklaşıp, öpüştüler. Başlarına gelenleri birbirlerine anlattılar. 
Dördü de düşmanlarına lanet okudular. Düşmanlarının kim olduğunu ayıdan sordular. Ayı da: 


— “Düşmanlarınız Derviş ile Molla'dır. Bir de emmilerinizdir. 
Bunlar sağ olduğu müddetçe size rahat yüzü yoktur”. 

Cemal : 

— “Ne yapalım ki, Derviş ile Molla'yı ortadan kaldırıp, bizde güzelce düğünümüzü yapalım”. 

Ayı: 


— “Siz onu beceremezsiniz. onlara el kaldırmaya kalksanız, adamları sizi parça parça ederler. Kızlarımın hatırı için bu da benim boynuma borç. O Molla, Derviş ve emmileriniz görecekler günlerini...” 


Kardeşler, sevgililer Allah razı olsun dediler. Yedin gün yedi gece ayının evinde konuk kaldılar. Ayı onları elinden geldiğince ağırladı. Yedinci gün tamam olanda Kâmuran ayıya dediki: 


p — “Ey büyük ayı, eğer izin varsa bacılarımızı da alıp gidelim. 
Ölünceye kadar da sana dua edelim”. 
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Ayı : 


— “Kalsanız bilin ki burası kendi eviniz. Giderseniz de ne yapayım, hayırlı yolculuklar derim”. 


Onlar ayı ile vedalaşıp yola düştüler. Gidip değirmencinin evine vardılar. Değirmencinin ailesi bayram etti. Onları üç gün ağırladı. Kardeşler, sevgililer değirmenci ile de vedalaşıp, tekrar yola düştüler. Şehirler geçip, dağlar aştılar. Gelip memleketlerine vardılar. Şehre girer girmez'de gene havadan olağanüstü şeylerin olduğunu hemen sezinlediler. 


Birine yanaşıp sordular : 
— “Ne olmuş, ne bitmiş”. 
Adam da : 


— “Bir ayı geldi Molla'yı, Derviş'i ve Arif ile Arslan'ın kardeşlerini parça parça edip gitti”. 


Onlar da o saat bacılarının ayı atası olduğunu anladılar. Çok sevindiler. Cemal ve Kâmuran bu adama, Arslan'la Arif'e gitmesini, oğullarının ve kızlarının geldiklerini bildirmesini söylediler. Adam koşa koşa Arslan ve Arif'lere gitti. 


— “Müjdemi verin. Oğullarınız, kızlarınız geldiler” dedi. 


Arifile Arslan bir vereceklerine beş verdiler, onları karşılamak için dışarı fırladılar. Arif ile Arslan kızlarının gözlerinden öptüler. Onlar da başlarına gelenleri atalarına ve toplananlara anlattılar. Hepsi Mollaya, Derviş'e ve emmilerine lanet okudular. 


Muhabbetlerine muhabbet eklediler. Düğün hazırlıklarına başladılar. Ayı tüyünden kızlara vermişti. Tüyü ateşe tutunca ayı da geldi. 
Kırk gün kırk gece düğün ederek Arslan'ın kızı Gülnaz'ı Cemal'e, Arifin kızı Anakız'ı Kâmuran'la everdiler. 


Onlar yediler içtiler devre geçtiler, sizde muradınıza çatın, gönlünüzdekine düşün ve masalımızı da unutmayın. 
(M. B. Tehmasib, Yedi hızın Masalı. Bakü, 1960.) 
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AHMET MİRZA 


Bir vardı bir yoktu, bir padişahın üç oğlu vardı. Bir gün padişah avlanmaya çıkmıştı. Yolda birden toz kalktı, padişahın gözü kör oldu. 
Padişah gittiğine gideceğine de pişman olup geri döndü. Ne kadar hekim çağırdılarsa hiçbiri gözüne derman olamadı. Günlerden bir gün padişah meclisi topladı, orada bulunanlara dedi ki: 


— “Her kim gözümün deramını bulsa onu dünya malına gark edeceğim”. 


Hekimlerden biri : 


— “Senin gözünü ancak birşey açar. O dacinler padişahı kızınm başında bulunan elvan kuşun kanadıdır. O kanadı getirtip, gözüne sürersen gözünüz açılır”. 


Padişah : 

— “Onu bana kim bulup getirebilir”. 

Padişahın oğlu Ahmet Mirza ayağa kalkarak : 

— “Ata ben onu bulup getirebilirim”. 

Atası oğlunun alnından öptü. 

— “Oğul, Allah senin yardımcın olsun, git” dedi. 


Ahmet Mirza atası ile vedalaşıp meclisten çıktı. Atına binip yola düştü. Bir müddet yol gittikten sonra dinlenmek için bir ağacın altında oturdu. Bu ağacın yapraklarının herbiri bir yorgan büyüklüğündeydi. 
Ağaca bir kuş konmuştu. Kuş dile gelip dedi: 


— “Ey oğlan, niye bu yoldan gidiyorsun? Bu yoldan giden geri dönmez. Mademki gidiyorsun kulak as dinle: Önüne iki kuyu çıkacak, 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biri gümüş kuyu, biri de altın kuyu. Sen orada attan inersin. Gümüş kuyunun suyundan altın kuyuya, altın kuyunun suyundan da gümüş kuryuya döküp yoluna devam edersin”. 


Kuş sözünü bitirir bitirmez, kanat çırpıp havalandı. Hava da yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. O yana baktı, bu yana baktı uzakta bir ışık gördü. Işığa doğru atını sürerken bir ses işitti: 

— “Ey yiğit gitme”. 

Ahmet Mirza durakladı. Biraz düşündükten sonra geceyi orda geçirdi. Sabah yola düştü. Biraz yol gittikten sonra kuşun sözünü ettiği kuyular karşısına çıktı. Kuşun dediği gibi yaptıktan sonra yoluna devam etti. Karşısına bir elvan kanat çıktı, Ahmet Mirza attan inip kanadı aldı. Biraz daha gittikten sonra bir şehire vardı. O şehirde bir cadı kadın yaşardı. Âdeti, ona buna tılsım-büyü yapmaktı. Bir ateş yandırmış, yanıbaşına da kendisi çökmüştü. Ahmet Mirza bu cadının yanına yanaştı. Hal hatırını sorduktan sonra geceyi orda geçirdi... 


Bu şehir halkının bir âdedi vardı. Seferden dönen bütün tüccarlar padişaha birer hediye sunarlardı. Sabah olanda bütün tüccarlar hediyelerini padişaha takdim etmeye gittiler, Ahmet Mirza da yaşlı cadı kadının yanına gelerek: 


— “Ben padişaha bu kanadı yollayacağım” dedi. 
Kadın: 

— “Ey oğlan, özünü belaya salma” 

— “Bir kanattan da ne olacak. Hediye değil mi?” 


Osaat kanadı padişaha takdim edilecek hediye dolu tepsinin içine koydu. Böylece padişaha yolladı. Padişah hediyeleri bir bir açtı. Sıra geldi Mahmet Mirza'nın hediyesine... 


Örtüyü açtı baktı ki, bir kanat. Allah Allah deyip, altın bir kutunun içine koyup öyle sakladı. Kanat iki gün sonra başladı yavaş yavaş buruşmaya... 


220 


Padişah bunu takdim eden adamı bulmalarını emretti. Adamlar şehre dağıldılar. Ahmet Mirza'yı bulup, padişahın huzuruna getirdiler. 


Padişah Ahmet Mirza'ya: 


— “Delikanlı, bu kanat hangi kuşa ait ise o kuşu bana bulacaksın”. 


Ahmet Mirza yaşlı büyücü kadının yanına gitti. Durumu ona anlattı. 


Yaşlı kadın: 


— “Ey Ahmet Mirza, bu çok zor bir iştir. Bir kilo buğday, bir kilo darı, bir kilo mercimek, bir kilo bakla alırsın. Ama, sakın ha, günün doğduğu taraftan başka bir tarafa gitmeyesin. Önüne bir dağ çıkacak. Bu dağı aşmazsın. Dağın eteğinde, aldığın bu şeyleri başlarsın yere serpmeye, Kuşlar gelip mercimeği yemeye başlayacaklar. Onların içinde bir elvan kuş da olacak. Sen o saat ağını atıp onu tutarsın. Padişaha verdiğin kanat o kuşa aittir” 


Ahmet Mirza pazara çıktı, yaşlı kadının dediklerini alıp, yola çıktı. 
Güneşin doğduğu yöne doğru gitti. Denilen yere vardı. Aldığı şeyleri başladı yere serpmeye. Kuşlar bir bir sökün ettiler. Ahmet Mirza başladı elvan kuşu gözlemeye. Neden sonra o da gelip, mercimekten yemeye başladı. Hemen ağı atıp, kuşu tuttu. Getirip padişaha verdi. Padişah çok memnun oldu. Bunun üzerinden bir süre geçti. Bir gün padişah baktı ki; kuş da soluyor, kanadı da. Ahmet Mirza'yı çağırttırdı. 


— “Delikanlı bu kuşun sahibini bulup bana getireceksin”. 


Ahmet Mirza'da doğruca yaşlı ninesinin yanına gitti. Durum böyleyken böyle oldu dedi ve ekledi: 


— “Ey nine, padişah bu kuşun sahibini istiyor”. 
Nine: 


— “Oğul, bu çok çetin iştir. Sen üç torba erik hazır et, yanıma gel. Sonra ben sana gerekeni derim”. 


Ahmet Mirza denileni yaptı sonra büyücü ninesine geldi. 
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Ninesi: 


— “Şimdi de güneşin battığı tarafa gidersin. Önüne bir konak çıkacak. Penceresinden içeri girersin, önüne çıkacak merdiveni tırmanırken şu sözleri dersin: 


“Periler kızı 
Dünya güzeli 
Kalk ayağa 
Kanadın bende 
Onlar solmuş 


Dermanı sende”. 


Bu sözleri diye diye yukarıya çıkarsın. Karşına çıkan kızların önüne bu erikleri serpersin. Onlar erikleri yemeğe dalınca sen, yatakta yatan kızı alıp kaçarsın”. 


Ahmet Mirza yola düştü. Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi, badeyi serser gibi, ayağı üzengide, dizi döşünde gelip çattı denilen yere. 


Büyücü kadının dediğini yaptı. Yukarı çıktığında kızı gördü. Eşi benzeri görülmemiş bu dilberi kaçırarak padişaha getirdi. 


Kuş da, kanat da eski sağlıklarına kavuşup iyileşti 


Günlerden bir gün padişah kızı almak istedi. Periler kızı da gönlünü Ahmet Mirza'ya kaptırmıştı. Bir gün padişah kıza: 


— “Ben hamama gidiyorum. Geldikten sonra düğünümüzü ederiz”dedi. 


Kız ses etmedi. Padişah gidince Ahmet Mirza'yı yanına çağırttı, dedi ki: 
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— “Ahmet Mirza kulak as, padişah beni senin elinden alacak, Ama ben gitmek istemiyorum. Ben onun peştemalına bir büyüedecegim, padişah hamamdan çıktığında onu tutarsın o saat oduna döner”. 


Ahmet Mirza padişahın bohçasını koltuğuna vurup hamama geldi. Padişah yıkanıp çıktı. Ahmet Mirza peştemalı padişaha uzattı, oda beline doladığı gibi odun oldu. Ahmet Mirza periler kızının yanına gelerek durumu anlattı. 


Şimdi size yaşlı büyücü kadından haber vereyim. Yaşlı kadın Ahmet Mirza'yı çağırtarak: 


— “Oğul, sen burda bir dakika dahi durma, git. Ben burda üç mangala ot basıp yandıracağım. Sen bir başına Süleyman Peygamberin tahtına gidersin. Önüne ne çıkarsa vurur kırarsın. Sonra bir mabete çatacaksın. Önüne birkaç hayvan çıkacak. İt diyecek tutun, kurt diyecek tutun, ayı diyecek tutun. Sen bunlara kulak asmayıp önüne çıkanı, kırıp dökersin. Sonra karşına bir kadın çıkacak. Entarisi de, gömleği de benimkilerin renginde. Seni görünce oğlum diye boynuna atılmak isteyecek. Sana tam yaklaştığında onu hemencecik öldür. Sonra tahta çıkınca iki yılanı birbirine sarılmış vaziyette göreceksin, onları da öldür. 
Tahtın altında Süleyman Peygamberin bir yüzüğü, bir hurcu var. Onları al getir”. 


Ahmet Mirza peki deyip gitti. Az gidip çok dinlendi, çok gidip az dinlendi denilen yere vardı. Önüne ne çıktıysa vurdu kırdı. Sonra ninesinin tarif ettiği kadın karşısına çıktı... Ah oğlum nerden gelirsin deyip onu kucaklamak isteyince: “Sen benim anam değilsin, çıkart elbiseni” dedi. Kadın soyunurken Ahmet Mirza kılıcıyla onu ikiye böldü. 
Sonra Süleyman Peygamberin tahtına gitti. Birbirlerine sarılmış duran iki yılanı da öldürdü. 


Yüzüğü, hurcu alıp, büyücü ninesine getirdi. Yaşlı kadın yüzüğü kendi aldı. Hurcu da Ahmet Mirza'ya verdi. “Haydi yolun açık olsun, güle güle git” dedi. 


Ahmet Mirza periler kızını, kanadı, kuşu, yedi katır yük altını yanına katıp babasının vilayetine geldi. Baktı ki, anasının da gözleri kör 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olmuş. O kuşun kanadını onların gözüne sürdü. Her ikisinin de gözü açıldı. 


Ana-atası şenlik düzenletti. Yedi gün yedi gece düğün yapıp periler kızını oğullarına aldılar. 


(Azerbaycan Folklor Antolojisi. Bakü 1969. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını.) 
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İSKENDER'İN KARANLIK DÜNYAYA GİTMESİ 


Günlerin birinde İskender kızıl tahtında eğleşiyordu. Dünyada ne kadar devlet, hayvanlar topluluğu varsa hepsini haraca bağlamıştı. Denizlerden, göllerden, yerden, gökten aldığı haraçla İskender tavus kuşu gibi kanat açtı, güçlendi. 

Bir gün vezirini çağırıp şöyle dedi: 


— “Vezir, yeryüzünde benim kadar dörtbaşı mamur bulunur mu? 
Görüyorsun bütün in-cin, hayvan, hepsi benim emrimdedir”. 


Vezir hafifçe gülümsedi: 


— “Âlemlerin kıblesi, sen yeryüzünün Allahısın. Buna diyecek sözüm yok. Sana da kalmayacak, Süleyman'a kalmayan dünya. Ölüm ne şaha bakar, ne de kıyıda-köşede kalmış fukaraya...” 


İskender birden duruldu. Gözünün önünden kabir, ölüm hali, yaratmak, yaratılmak geçti. 


— “Ölüm! Doğrudan da insan ölüyor. Kara toprağa gömülüyor, kurda-kuşa yem oluyor. Bir zaman sonra benimde sonum odur”. 


İskender'in üzüntüsü daha da arttı. 
Vezir onu teselli ederek: 


— “Ey büyük şah. Ölüm Allah'ın emridir. Düşünsen ne olur, düşünmesen ne olur! Ne çare bulabilirsin ki ölüme karşı”. 


İskender: 


— “Şimdiye kadar düşünmediğim şeyi aklıma salmışım. Bu dert beni çürütecek. Öüme derman bulmalıyım. Hep diri kalmalıyım”. 


Vezir: 


— “Şahım tövbe de. Allah'ın emri ile olanın dermanı olmaz. Yalnız karanlık dünyada abıhayat denen bir su var. İşte yalnız o sudan içen ölmez. Dünya durduğu müddetçe o da yaşar”. 


— İskender, vezirin sözünü dikkatle dinledikten sonra: 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— “Ben İskender olayım, bütün dünyada emrimde olsun. O abıhayat suyunu bulamayım. Vezir, ben abı-hayat suyunu aramaya gideceğim”. 

Vezir: 

— “Âlemlerin kıblesi, şimdiye kadar bulup, içen olmamıştır”. 

— “Ben bulacağım vezir, sen hazırlığa başla”. 


Aradan bir süre geçti. İskender anası, avradı, uşaklarıyla görüştü, vedalaştı. 


Onlar abıhayat suyunu aramak için sora sora az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler gelip bir adaya çıktılar, Adada attan indiler, Güzelce karınlarını doyurdular. Şöyle bir ağacın dibinde oturmuşlardı ki; eskipüskü kıyafetli derviş orda peyda oldu. 


İskender ondan sordu: 

— “Ey derviş sen kimsin, bu adada ne arıyorsun?” 
Derviş: 

— “Ey şah, ben hızırım. Abıhayat suyunu arıyorum”. 
İskender çok memnun oldu. 


—“Derviş biz de abıhayat suyunu arıyoruz. Otur biraz çörek ye, sonra gideriz”. 


Hızır oturdu biraz çörek yeyip, istirahat ettikten sonra İskender: 


— “Yolcu yoluna gerek, hadi gidelim” diyerek atlara binip yola düştüler. Atlarının nal sesinden yer gök inliyordu. Onlar bir ülkeye vardılar. Buradaki adamların hepsi kapkara ve aynı zamanda da tek gözlüydü. Hızır ülkeye vardıklarında İskender'in kulağına şöyle dedi: 

— “Ey İskender, burası acüzelerin ülkesidir. Onlar insan eti yerler. Buradan geçmek çok çetindir”. 

İskender bunun üzerine: 


— “Ben onların padişahına bir elçi göndereyim de bana yol vermesinler. Yol vermezlerse zorla geçerim”. 
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İskender acüzelerin padişahına bir elçi gönderdi. Kendisini tanıtarak ülkesinden geçmek istediğini, onlarla hiçbir davası olmadığını bildirdi. Elçi haberi acüzelerin padişahına iletti. 


Acüzeler padişahı bir kahkaha atarak elçiye dedi ki: 


— “Git İskender'e deki, ayağıyla bizim ülkeye gelmiş, onu öyle bir İskender yapacağım ki, beşi de yanından çıkacak”. 

Elçi haberi İskender'e ulaştırdı. İskender bütün hayvan ve insan padişahlarını topladı. Savaş tebili vurdurdu. Acüzeler de sel gibi üzerlerine gelmeye başladılar. Acüzelerin ordusuyla, İskender'in ordusu yedi gün yedi gece vuruştu. Sonunda acüzeler yenildiler. Böylelikle İskender'e yol açılmış oldu. Git ha git, git ha git... 


Bir mağaraya vardılar. Mağaranın içine girdiklerinde acayip korkunç sesler duydular. İskender çok yerler gezmişti. Çok ülkeler görmüştü. Lakin böyle acayip ses, böyle acayip yer görmemişti. Yerinde donup kaldı. Kekeleye kekeleye dervişten sordu: 

— “Ağa derviş kaş yapacağımız yerde göz çıkarttık. Buradan sağsalim çıkabilir miyiz?” 

Hızır gülerek: 

— “Ey dünyayı fetheden şah, korkma! Ben seni karanlık dünyaya getireceğim”. 

İskender: 

— “Benim girmeye korktuğum yerde, sen nasıl yolu devam ettireceksin”. 

— “Ey İskender şah, bu meydan, bu şeytan. Buyur, öne düş biz de senin ardınsıra gelelim”. 

İskender ileriye doğru adım atar atmaz bir tufan koptu. Rüzgâr onu ve arkadaşlarını bir kenara fırlattı. İskender emretti; dünyada ne kadar canlı varsa toplandı. Ordu sel gibi yürüdü. Gelip gene mağaraya çattılar. Bir de baktılar derviş yine burada. Şaşırıp kaldı. 


— “Derviş baba sen neredeydin?” 
— “Buradaydım” 
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— “Nasıl oldu da yel seni bir yana atmadı”. 


— “Eğer beni yeller sürükleyebilseydi hiç böyle sakal bırakmaz, abıhayat suyunu aramaya çıkmazdım”. 


Hızırın bu sözü İskender'e çok dokundu. Pek öfkelendi: 


— “Divâne derviş, önce düşün sonra laf et. Unutma ki, İskender şahın huzurundasın”. 


— “Ben de biliyorum ki, İskender şah benim huzurumdadır”. 

İskender'in öfkesi iki kat arttı. Şah olduğundan bu yana ilk defa böyle söz işitmişti. 

— “Bu dakka dervişin derisine saman tepin”. 

Adamlar hızırın üzerine doğru yürümüşlerdi ki; hızır birden yok oldu. Hepsi de şaşırıp kaldılar. Tılsımı yapanın onun olduğuna karar verdiler. Sevinmekle beraber, neşeleri de kaçmıştı. Gene mağaradan geçmek istedilerse de başaramadılar. 

Rüzgâr deli deli eserek onların çoğunu dağa-taşa savurup öldürdü. Sağ kalanları da dereye döktü. İskender bayılmış, yere yığılmıştı. 
Ayıldığında; her yanını suların istila etmiş olduğunu gördü. 

Balıklardan haraç alan İskender, bir kuru ekmeğe hasret kalmıştı. İskender şahın darda kalması olacak iş miydi? 


Elini alnına koyup, gam deryasına daldı. Birden gaipden bir ses işitti : 

— “Ey büyük şah! Niye öyle düşüncedesin. Senin dik başın ne oldu?” 


İskender başını yukarı kaldırınca dervişi karşısında gördü. Hayretle sordu : 


— “Derviş sen hâlâ sağ mısın, buraya niçin geldin?” 
Hızır : 


— “Ey İskender şah, ben senin yanındayım korkma. Abıhayata kadar senden ayrılmayacağım. Ey şah, gürlemenin sırası değil, buradan kurtulmanız lazım, yoksa hepiniz açlıktan kırılacaksınız”. 


— “Ben çare bulurum”. 
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— “Ben sizi kurtaracağım. Ey İskender, adamlarının hepsini etrafına topla”. 


İskender onun dediğini yaptı. 

Hızır : 

— “Hepiniz gözlerinizi yumun, açın dediğim zaman açarsınız”. 

Hepsi gözlerini yumdu. Bir müddet sonra hızır “gözlerinizi açın” dedi. Gözlerini açtıklarında bir çimenlikteydiler. İskender yüzünü hızıra çevirdi. 

— “Ağa derviş, bizi bu sırdan agâh et. Göreyim sen kimsin? Bizi adadan nasıl kurtardın”. 

— “Orasını sorma, yolcu yolunda gerek”. 

Düştüler yola, geceyi gündüze katıp yirmi yıl yol gittiler. Sonunda dünyanın bir ucuna vardılar. Çok gezdiler, dolandılar bir mağara buldular. Mağaranın önüne bir kuş konmuştu. Hızır ondan sordu: 

— “Ey hayvan, dile gel de göreyim. Bu mağaradan yol nereye çıkıyor”. 


Kuş dile gelip dedi : 


— “Ey hızır, mağaradan giden karanlık dünyaya çıkar. Aradığınız abıhayat suyu da oradadır. Yetmişbeş ağaç karanlık dünyada yürürseniz abıhayata çatarsınız”. 


Hızır sevinerek sordu : 

— “Abıhayat nasıl bir sudur”. 

— “Hoştur, hoştur gidip görürsünüz”. 

İskender, adamlarını mağaranın kapısında bıraktı. Kendisi de hızır ile birlikte mağaranın içine girdi. Bir süre gittikten sonra karanlık dünyadaydılar. Bir şırıltı duyup o tarafa doğru yol aldılar. Burada yan yana iki pınar akıyordu. Birinin suyu parıl parıl parıldıyor, birinin suyuda âdi idi. İskender sormadan, etmeden parıldayan, gürül gürül akan sudan kana kana içti. Hızır da biraz düşündükten sonra âdi sudan doyunca içti. Bunlar geri dönmek istediklerinde mağaranın ağzındaki kuş prnarların üzerinden süzülerek yere kondu. 


229 


— “Ayağınızın altındaki taşlardan götüren de pişman olacak, götürmeyen de. İsterseniz götürün, isterseniz götürmeyin”. 
İskender şah gülerek : 


— “Götürüp de ne olacak. Bir sürü yük. İki tanecik alırım, olur, biter” dedi. 


Hızır : 
— “Ne kadar cebim varsa hepsini dolduracağım” dedi. 


İkisi de dediğini yaptı. İskender şah iki tanesini aldı. Hızır da bütün ceplerini doldurdu. İkisinin de yüreği güm güm çarpıyordu. Acaba hangisinden içmişlerdi. Ara, İskender kendinden emindi. Abıhayat suyundan içtiğine yüzde yüz emindi. Onlar bu düşüncelerle karanlık dünyadan ışıklı dünyaya çıktılar. Kuş onların yolunu keserek : 


— “Hangi sudan içtiniz” diye sordu. 

Hızır : 

— “Ey kuş, ben âdi suyun aktığı pınardan içmişim. İskender de par par parıldayan güzel sudan içmiştir”. 

Kuş bastı kahkahayı. 

— “Ey İskender şah, senin içtiğin abıhayat suyu değildir. Hızırın içtiği su abıhayat suyudur. Ey hızır, sen ne ölecek, ne de kocayacaksın”. 

Kuş sözünü bitirir bitirmez kanat çırpıp gözden kayboldu. 

İskender başını-dizini dövdü, ah-vah etti. Yola düştüler. Git ha git, gelip bir çimenliğe çıktılar. 

İskender : 

— “Şu üzerimde taşıdığım taşlara bakayım. Nasıl şeylermiş”. 

Hızırın da yadına düştü. Çıkarıp ceplerinden baktılar ki, bu taş değil, zümrütmüş. 

İskender : 

— “Hay elim kırıla, sanki bu taşlardan niye çok almamışım” di- ya yakıntı. 

Hızır da onun kadar pişman oldu. Yola düştüler. Biraz gittikten sonra İskeı der fenalaştı. Öleceğini anladı. Şöyle vasiyet etti : 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— “Benim ölüm haberimi anam işitince kendini öldürecektir. Cenazemin ardısıra birkaç eli Kuran'lı molla, onların peşisıra yine birkaç tane, Allah'a durmadan yalvaran seyit, onların ardısıra da başları üzerinde birer tabak altın taşıyan grup, sonra ahali ve en arkada da kılıçlıkalkanlı ordumu koyarsınız. Bunlarla benim cenazemi getirirsiniz. Anam bu manzara karşısında teselli bulur, ağlamaz”. 


İskender vasiyetini tamamlayınca ruhunu teslim etti. Ama büyük şahın gözleri açık kaldı. Vezir, vekil, hekim toplanıp ne kadar uğraştılarsa da gözlerini kapayamadılar. Dünyada ne kadar müneccim varsa hepsini topladılar. Yine hiçbiri şahın gözlerini kapayamadı. Sonunda bir koca kişi gelip, şöyle dedi : 


— “Ey İskender şah, dünya malına doymadın, tamahkârsın. Ben senin payını vereyim”. 


Derviş sözünü bitirince yerden bir avuç toprak alıp, İskender'in gözlerine serpti. İskender o saat gözlerini yumdu. 


İskender'in anası oğlunun yolunu bekliyordu. Birden bir haberci içeri girip : 
— “Müjdemi ver, oğlun geliyor”. 


Sultan çoluğu-çocuğuyla dama çıktı. Dikkatle bakınca “oğlum ölmüş” dedi. 


Haberci : 


— “Ey hanım deli mi oldun? Söylediğin sözü kulağın duyuyor mu? 
Bak ne tantanayla geliyor. Çabuk ol, karşılamaya çık”. 


— “Benim oğlum çok akıllıdır. Çok üzülmeyeyim, teselli bulayım diye bunu düşünmüş. O böyle yapmakla bana söylüyor ki: Ana ağlamak çaresiz, ölümden kaçmak olmaz”. 


İskender'in cenazesini getirdiler. Ağlayıp dövündüler. Törenle gömdüler. Ama ne yapıp ettilerse İskender'in kolunu mezara sokama:- dılar. Kimse bu sırra eremedi. Gene yoldaki derviş geldi. İskender'in elini o vaziyette görünce: 
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— “Yazık şah,” dedi. “Dünya malına doymadın. Niye payını vermiyorsunuz ki, kabirde rahat etsin”. 


Derviş sözünü bitirince İskender'in avucuna biraz toprak döktü. 
İskender o saat elini çekti. 
(Azerbaycan Folklor Antolojisi. Bakü, 1969. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını.) 
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AVCI MUHAMMET 


Eski zamanlarda Muhammet adlı biri yaşardı. Günlerden bir gün kırda-bayırda dolaştıktan sonra eve dönerken kafasına babasının ne iş yaptığı takıldı. Eve dönünce anasına sordu : 


— “Ana doğrusunu söyle. Atamın işi ne idi”. 


Anası : 


— “Oğul, atan avcıydı . Her gün ava çıkar, yorgun argın eve döner, evde tüfeğini temizlemekten, barut yapmaktan başka hiçbir işi yoktu”. 


Muhammet : 


— “Ana, atamın neyi var neyi yok hepsini getir, ben de avcı olacağım”. 


Muhammet'in anası eski bir sandık açtı. İçinden bir tüfek, bir torba barut çıkartıp oğluna verdi. 


Ertesi gün Muhammet tüfeği alıp, yola düştü. Geceyi bir meşelikte geçirdikten sonra ertesi gün yoluna devam etti. Dağ-tepe giderken karşısına bir ceylan çıktı. Muhammet bir hayli ceylana baktıktan sonra “ben bu ceylanı sağ tutacağım” diyerek ardına düştü. Atını sürdü peşisıra. Ceylan kaçtı, kaçtı, kurtuluşu önüne çıkan bir kaleden içeri girmekte buldu. Muhammet de onun arkasından... Burada saçından asılmış bir kız gördü. Ne diyeyim tek kelimeyle dünya güzeliydi. Ceylan doğruca bu kızın yanına geldi. 


Muhammet de kızın yanına yaklaştı, kız Muhammet'e : 

— “Ey oğlan, sen nere, bura nere? dedi. Ak dev şimdi çıkıp gelir. Etini söğüş yapar yer, kanını şarap eder içer”. 

Muhammet gözünü kızdan ayıramıyordu. 


— “Aradığımı buldum, ben senin için gelmişim”. 
— “Ak devi öldürmezsen beni götüremezsin”. 
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— “Sen bana de göreyim. Devin canı nerededir?” 


Kız eliyle işaret ederek : 
— “Bak orada, şişenin içindedir”. 


Muhammet şişeyi aldı, devin canını yere çarptı. O zaman ak dev bir nara attı, yere yığılıp öldü. Muhammet ceylanı, kızı ve devin hazinesini alarak evine döndü. Anası oğlunu kucaklayıp, yüzünden gözünden öptü. Muhammet anasına : 


— “Bak ana, bu kızı sana getirmişim”. 
Kız Muhammet'e : 
— “Bu ceylanı al, padişaha hediye et” dedi. 


Muhammet ceylanı yanına katıp, padişaha getirdi. Padişah hediyeden yana çok memnun kaldı. Veziri çağırarak ona hazineden bin altın vermesini söyledi. 


Vezirin gözleri kellesine çıktı. Muhammet'e bin altını verdikten sonra : 


— “Oğlan, bu bin altından bize de birşey ver”. 
— “Tek kara kuruş da desen olmaz”. 


Muhammet altınları bir torbaya doldurup evine döndü. Kız gelir gelmez sordu : 


— “Muhammet, ceylan için padişah sana ne kadar verdi”. 
— “Bin altın”. 

— “Ne cimri şahmış öyle. Onun kıymeti onbeş bin altındır”. 
Bir gün padişah vezire dedi ki : 

— “Vezir, ben padişah, sen vezir. O saray bu ceylan”. 
Vezir Muhammet'i kötülemek istiyordu : 

— “Âlemlerin kıblesi, sağolsun doğrudur amma...” 

Padişah : 

— “Kişi açık danış, ne amma... 

— “Bu ceylanın, bu bağın altın gümüş ördeği de olmalıdır”. 
— “Kim onu getirebilir?” 
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— “Âlemlerin kıblesi sağolsun. Ceylanı getiren ördeği de getirir”. 


Padişah avcıyı o saat huzuruna çağırmalarını emretti. Adam yolladılar, Muhammet'i apar-topar getirdiler. 


Muhammet gelip baş eğdi; padişah : 


— “Ey oğlan, bu saat her nerde ise bu ceylanın altın ve gümüş ördeğinı bulacaksın. Yoksa boynunu vurdururum”. 


Muhammet eve dönüp karısına durumu anlattı : 


— “Zalim oğlu vezir, yıktı evimi. Padişah altın ve gümüş ördek ister”. 


Kız: 


— “Hiç tatlı canını üzme, padişaha git de ki, ben bulmaya gideceğim. Lakin vezirin atlarından birini ve vezirin parasından bir petek bal ve bir tulum yağ verirsin”. 


Padişah veziri çağırtarak, oğlanın isteklerini ona tekrarladı. Vezir baş eğip gitti, Muhammet'i yola saldı. Muhammet kızın yanına döndü. Kız: 


— “Gidersin, bir günlük yolun var. Beraberinde bir petek bal ile yağı da götürürsün. Bir günün nihayetinde karşına heybetli bir dağ çıkacak. Dağı aşarsın, sonra karşına bir gül bahçesi çıkacak. Gül dallarından birine atını bağlarsın. Biraz yaya gidersin, bir çeşme göreceksin. Bu çeşmenin suyunu kesersin. Yağla balı suyun oluğuna dökersin, kendin de bir tarafa çekilip gizlenirsin. Ördekler onu su sanıp yüzme- ye gelecek. Kanatları şıraya batınca uçamayacaklardır. Sen de onları tutarsın”. 


Muhammet ata atlayıp yola düştü. Kızın dediği yere vardı. Çeşmenin suyunu kurutup yağı, balı oluğa döktü. Kendisi de bir tarafa gizlendi. 


Ördekler çimmeye gelince hemen onları tuttu. Emanetleri padişaha teslim etti. Padişah ördekleri memnuniyetle alarak veziri çağırdı. 
Avcıya üçbinaltın vermesini söyledi. Vezir altınları getirip Muhammet'e verdi. “Bize birşey yok mu?” dedi. 
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Muhammet de: 


— “Bir kara kuruş bile vermeyeceğim” diye karşılık verdi. 


Bunun üzerine vezir : 
— “Peki öyle olsun, gör sana neyleyeceğim”. 
— “Elinden geleni ardına koma”. 


Muhammet evine döndü. Aradan bir nice gün geçtikten sonra padişah vezire : 


— “Vezir bu bağ, bu ceylan, bu da ördek, buda ben. Daha ne diyorsun”. 
Vezir : 


— “Bu bağın bir şeyi eksiktir. O da Hindistan padişahının kızıdır. Gerek o kız da burda olmalıdır”. 


— “Bunu kim getirebilir?” 
— “Elbette ceylanı, ördeği getiren oğlan”. 


Padişah o saat delikanlıyı bulup getirmelerini emretti. Muhammet'i buldular. Kız, Muhammet giderken : 


— “Padişah ne derse razı ol, korkma” diye tembihledi. Oğlan saraya gitti. 
Padişah Muhammet'e : 


— “Delikanlı hadi durma, bu saat git Hindistan padişahının sarayından dünya güzeli olan kızı kaçır, yoksa başını derhal vurduracağım”. 


Muhammet eve geldi, durumu kıza anlattı. Kız bu sözler üzerine : 


— “Ey Muhammet o benim bacımdır. Bu saat padişaha git de: Vezirin parasıyla bir gemi yaptıracaksın. Bir tahtası altın, bir tahtası gümüş olsun. Sonra ben gidip bacımı getireceğim”. 


Padişahın yanına gitti Muhammet. 


— “Oldu”, dedi. “Ama bu saat bir gemi yaptıracaksın, bir tahtası altın, bir tahtası gümüş. Hepsi de vezirin parasıyla...” 
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Padişah veziri çağırttı : 


— “Vezir bu saat kendi paranla bir gemi yaptıracaksın. Bir tahtası altın, bir tahtası gümüş olsun”. Vezirin boğazı kurudu. Alttan alttan bakarak: “Gör sana ne edeceğim” dedi. 


— “Ne edersen et”. 


Vezir gitti neyi var neyi yok hepsini sattı. Gemiyi yaptırdı. Bir tahtası altın, bir tahtası gümüştü. Muhammet'i çağırdılar. Kızla Muhammet gemiye binip, sefere çıktılar. Dört tarafı deniz olan bir şehir gördüler. Gemiyi bir koyda gizlediler. Kız Muhammet'e dedi ki : 


— “Biz gemiden inmeyeceğiz. Halk gemimizi görmeye gelecek. 
Sonra haber padişaha da gider. Bacım da merakından gemiyi görmek için babasından izin isteyecektir”. 


Padişah, halk, şehrin ileri gelenleri gemiyi gezmeye geldiler. Ertesi gün padişah her tarafa tellallar salarak kimsenin dışarı çıkmamasını, kızı Huri Cihan Hanım'ın gemiyi görmeye gideceğini halka ilan ettirdi. Kız Muhammet'e : 


— “Sen hazır ol”. 


Her iki bacı görüştüler. Bütün periler gemiden çıktı. Huri Cihan Hanım bacısıyla sohbete daldı. Muhammet de gemiyi koydan çıkartıp engine açıldı. Huri Cihan Hanım'ı padişahın sarayına götürdüler. Padişah veziri çağırtarak : 


— “Vezir, bu kız kime düşer?” 
— “Elbette size düşer”. 


Padişah vezirin adaletsizlik ettiğini anladı. O saat boynunu vurdurdu. Vezir cehennemi boyladı. Sonra da padişah, vezirliğe Muhammet'i getirdi. 


Düğün dernek edip, getirttiği kızla Muhammet'i evlendirdi. 


(Azerbaycan Masalları. Bakü, 1962. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını) 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TEMBEL OĞUL 


Geçmiş zamanlarda Hatem adlı bir kişi yaşıyordu. Bu adamın iki kızı ile Veli adlı bir oğlu vardı. Hatem kişi çiftçiydi. Onun-bunun tarlasında gündelikle çalışıyor, geçimini güç-bela sağlıyordu. Vakit buldukça da varlıklı kişilerin odunlarını yarıyordu, yük taşıyordu. Avradı Telperi de ev işlerine giderdi. Evleri mescitten farksız, doğru dürüst çulları yoktu. 


Er-avrat, oğulları Veli'ye pek düşkündüler. Onun büyüyüp elinin ekmek tutması tek dilekleriydi. 


Malüm masalcılar, dili yüksek olurlar. Ay dolandı, yıl geçti, Veli büyüyüp onbeş yaşına çattı. Gel gör ki, daha yerinden kalkmaya eriniyordu. Hatem kişi ne kddar öğüt, nasihat ettiyse de kâr etmedi. Sözler onun bir kulağından girip, öbür kulağından çıkıyordu. Söz taşa işler, ona tesir etmezdi. Yaşlı anasının-babasının sabahtan akşama kadar uğraşıp didinip binbir güçlüke kazandıklarını Veli yiyordu. 


Baktılar olmayacak, er-avrat bir gece oğullarının durumunu başladılar enine-boyuna konuşmaya : 


— “Ay avrat, Veli işe güce gitmiyor. Biz kazanıyoruz, o yiyip yatıyor. Ne yapalım?” 


— “Ne de olsa oğuldur. Öldürmek olmaz. Götür demirci Abdullah'a çırak ver. Koy onun körüğüne bassın, kürelesin de bir sanat öğrensin. Belki tembellikten el çeker”. 


— “Hay aklınla bin yaşa, Ay avrat! Öyle söz demişsin ki, altın değerinde. Hiç Allahverdi vezir, şaha böyle söz dememiştir. Hamen bu saat götürüp Abdullah Usta'ya çırak vereceğim”. 


Hatem kişi oğlunun yanına geldi. 
— “Veli,Veli ”. 
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Veli : 
— “He, nedir. Niye koymuyorsun şöyle uzanayım”. 


— “Hadi çarığını ne giy. Seni Usta Abdullah'a çırak vereceğim”. 
— “Çırak nedir, yenecek bir şey mi?” 


— “Abdullah Usta'dan demircilik öğreneceksin . Bir süre sonra demirci olacaksın”. 


Velicik nereyi görmüş neyi biliyordu ki, demirciliği de bilsin. 

Atasına sordu : 

— “Demirci nedir?” 

— “Kap-kacak, tırpan, çapa, balta yapar”. 

Veli yüzünü buruşturdu. 

— “Yok ata ben demirci olamam. Beni öyle bir yere götür ki, orada çalışma ne olmasın”. 

Babası tersledi. 

— “Hadi uzun etme, çarıklarını giy gideceğiz”. 


Telperi gelip oğluna çarıklannı giydirdi. Veli ayağa kalkmak dahi istemiyordu. Atası onu kolundan tutarak kaldırdı. Atası onu sürekleye sürükleye Abdullah Usta'nın yanına götürdü.'Selamünaleyküm Abdullah Usta” deyip geldi onun yanına. 


Abdullah Usta : 


—“Ay Aleykümselam Hatem kişi. Hoş gelmişsin. Ne var, ne yok. 
O oğlan kimdir?” 


— “Kölendir, Abdullah Usta. Kabul edersen, yanına çırak koyacağım”. 

— “Çok iyi etmişsin. Bana da bir çırak lazımdı”. 

— “Memnun oldum. Hadi bana eyvallah”. 

Veli: “Men de kalmayacağım” deyince Hatem kişi gözlerini ağarttı. Usta Abdullah kızmış demiri dövdükten sonra suya soktu. 


Böylece Hatem kişi, Veli'yi Abdullah Usta'nın yanında koyup düz eve gitti. Karısına: “Abdullah Usta beni çok utandırdı. Dedi ki, onu öyle bir usta yapacağım ki, herkes parmakla gösterecek”. 
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Telperi : 

— “Deseydin, kaçmasına meydan verme, vur ağzına”. 

Hatem kişi: 

— “Yok, koymaz kaça. Merak etme”. 

Öbür taraftan Veli, Abdullah'ın yanında kaldı. Bir yere çöktü. Mübarek teprenmiyordu. Usta Abdullah ne diyorsa bir kulağından girip, öbüründen çıkıyordu. Bir kere, iki kere derken acaba çolak ne mi dedi usta. Ama, kolundan tutup kaldırınca maşallahı olduğunu gördü ve: 

— “Seni seni, ne durursun ölü gibi, bas körüğe”. 

Veli sordu: 

— “Körük nedir?” 

Usta baktı ki garip hiçbir şeyi bilmiyor. Körük basmasını ona öğretti. Veli işin zor olduğunu farketti. Kolları ağrımaya başladı. Körüğü 


basmayı bırakıp, gözlerinden damla damla yaş akıttı. Usta Abdullah 'sordu: 


— “A bala niye ağlıyorsun. Sana ne oldu?” 

Veli : 

— “Sancılandım”. 

Usta Abdullah vah vah deyip elinden körüğü bırakarak: “Sen şurada uzan” dedi. 

Veli gidip sedirin üzerine uzandı. O fırsatı bulup eve kaçmayı kolluyordu ya, Usta Abdullah da onu gözden kaçırmıyordu. 


Aradan birkaç gün geçti. Veli hergün bir bahane bulup, yan yatmanın çarelerini arıyordu. Usta Abdullah'ın öğüt ve nasihati fayda etmedi. 


Abdullah Usta onu birgün dükkânda koyarak : 


— “Oğul sen burada dur, sakın ha bir yere gitme. Öteberiyi çalarlar, beş dakikalığına eve gidip geleceğim” dedi. 


Veli “başüstüne” dedi. Usta Abdullah eve gidedursun , o saat Veli ayağa kalktı. Çarıklarını giyip, taban vurdu. O yerinden kalkmaya erinen Veli, öyle bir koşmaya başladı ki, boğalar gibi soluyarak, katırlar gibi teperek, devler gibi hoplayarak iki saatlik yolu bir saatte alıp, evlerine vardı. 
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Hatem kişi oğlunu karşısında görünce : 

— “Ey oğul niye gelmişin, Abdullah Usta niye seni çalıştırmıyor?” 
diye sordu. 

Veli gözlerinin yaşını sel gibi akıtarak: “Demirhanede çalışmak istemiyorum, hoşuma gitmiyor”. 

Hatem kişinin beyni attı : 

— “Ay oğul çalışmazsın, etmezsin ne edeceksin. Demirhanede hayır da var, bereketde var”. 

— “Ben demirhaneye gitmeyeceğim”. 

Hatem kişi öfkelendi. 

— “Gitmeyeceğim ne demek. Seni döve döve götüreceğim”. 

Veli bunun üzerine : 

— “Madem beni bir yere çırak vereceksin, yeri temiz olsun” dedi. 


Hatem kişi düşündü, taşındı. Bari bir terzinin yanına vereyim dedi. 
Buna da bir itirazı olmaz ya. Sonra oğluna: 


— “İyi buldum, seni bir terzinin yanına çırak vereceğim”. 

Veli sordu : 

— “Terzi nedir?” 

— “Elbise diker”. 

— “Anam da dikiyor, ondan öğrenirim”. 

— “Senin anan entariyi şuyu buyu elle dikiyor. Terzi ise makine ile dikiyor”. 

— “Orda da iş var mı?” 

Hatem kişi gülerek : 

— “İş olmayan yer olur mu? İnsanın cevheri çalışmaktır”. 


— “İnsan kalem midir, kâğıt mıdır nedir ki, onun da cevheri olsun”. - 


Hatem kişi kızarak : 

— “Seni döveceğim ha. Deli deli konuşma. Düş önüme de seni terzinin yanına götüreyim”. 

Veli gitmemek için bin dereden su getirdiyse de atası dinlemedi. 
Kolundan tuttuğu gibi terzi Kasım'ın yanına getirdi. 
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— “Selamünaleyküm Kasım Usta”. 

Kasım Usta başını eğmiş, cepken dikiyordu. Başını kaldırıp Hatem kişiyi karşısında gördü. 

— “Aleykümselam Hatem kişi, sen hoş gelmişsin, bana ne kulluk”. 

Hatem kişi : 

— “Kulluk sahibi olasın. Ey Usta Kasım bu uşağı sana çırak vermeye getirdim, bir sanat sahibi olsun istiyorum”. 

Kasım Usta : 

— “Çok iyi etmişsin”. 

Hatem kişi : 

— “Ustam ana kuzusudur, gözün üstünde olsun”. 

- — “Sen merak etme”. 

Hatem kişi Veli'yi orada bıraktı. Evine dönüp gitti. Kasım Usta ilk gün uşağın elini işe sürdürmedi. Ertesi gün : 

— “Veli oğul, şimdi sana dikiş dikmesini, terzilik sanatını öğreteceğim” dedi. 

Veli iş sözünü duyunca bumunu çekti. Gözlerini yere indirdi. Ütünün içine od koyup ısıtmak lazımdı. Kasım Usta : 

— “Veli, kadan alayım ütüyü hazırla, elbise ütüleyeceğim”. 

— “Ütü nedir?” 

Kasım Usta dedi : 

— “Ütü, elbiseyi ütüleyendir”. 

Veli ayaklarını sürüye sürüye ütünün yanına gitti. Kasım Usta işiyle meşguldü. Sağına soluna baktığı yoktu.Aradan beş-on dakika geçmemişti' ki, odayı bir duman bürüdü. Bir de gördü ki, Veli ütünün kulpunu ocakta yandırıyor. Usta Kasım, Veli'nin ütüyü yakmasını bilmediğini anladı. Ütü nasıl yakılır, başladı öğretmeye. Amanın iş şimdi da- 


ha zordu. Yerden kalkıp mangaldan od getirmek maşa ile bir bir ütüye koymak lazımdı. 


Veli'nin gözleri karardı. Dudaklarını büzüp, ağlamaya başladı. Kasım Usta onu o halde görünce makinenin başından kalkıp yanına geldi. 
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— “Oğul sana ne oldu, niye ağlıyorsun”. 

Veli bu sefer hıçkırmaya başladı. 

— “Sancılandım”. 

Usta Kasım vah vah deyip, döşeğin üzerine yatırdı. “Hele şurda yat, terle sancın kesilsin”. Veli başını koyduğunda hemen uykuya daldı. Ta ertesi gün akşam uyandı. Kasım Usta ona iş vermesin diye de arada bir yalandan ah-oh diyordu. Kasım Usta mecburen ütüyü kendisi yakmak zorunda kaldı. Ama ara ki kibrit bulunsun. Oraya baktı, buraya baktı bulamadı. Sonunda Veli'ye : 

— “Veli kadan alayım, ben eve kadar gidip, kibrit getireceğim. 
Dükkâna sahip ol. Birşey çalmasınlar” dedi. 

Veli yavaşça : 

— “Sen merak etme Usta” dedi. 

Veli de bu anı çoktan bekliyordu. Kasım Usta gider gitmez ayağa kalktı. Taban alıp düz evlerine gitti. Başladı ağlamaya. 

Atası sordu : 

— “Ay oğul, niye ağlıyorsun?” 

— “Ben terzinin yanında daha duramam. Makası elimi kesiyor”. 

Hatem kişi kendini kaybederek bağıdı çağırdı : 

— “Elini koru makas kesmesin. Boyun devrilsin, seni döve döve terzinin yanına götüreceğim”. 

— “Ben terzinin yanına gitmek istemiyorum” diyerek, Veli sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. 

Hatem kişi elini başına koydu. Düşün ha düşün. Dülger aklına geldi. Belki hoşuna gider dedi. 

— “Peki seni dülgerin yanına götüreceğim. Dülgerin yanında dülgerlik öğrenirsin”. 

— “Dülgerlik nedir?” 

— “Kapı-pencere ne yapar”. 

Hatem kişi onun kolundan tutarak çeke çeke Dülger Kamber'in yanına getirdi. 
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— “Selamünaleyküm Kamber Usta” dedi. 

Kamber Usta tahta rendeliyordu. Başını kaldırınca Hatem kişiyi karşısında gördü. 

— “Aleykümselam Hatem kişi. Bizim için ne kulluk”. 

— “Kulluk değil, dilektir a paşam. Bu uşağı sana getirdim. Yanına çırak koyayım diye. Dülgerciliği öğrensin”. 

Kamber Usta memnun olarak : 

—“ Çok iyi etmişsin. Bana da bir çırak lazımdı”. 


Hatem kişi : 
—“ Ana kuzusudur, gözün üzerinde olsun”. 


Kamber Usta : 

—“ Gözün arkada kalmasın”. 

Hatem kişi Veli'yi sıkı sıkı tembihledi ve evine döndü. Bizim Veli de sırtını bir yere yaslayıp orda kalakaldı. 

Kamber Usta bağırdı : 

—“ Ne dikilip duruyorsun? Şu yongaları bir yana yığ”. 

Veli baktı, işten gözü korktu. O hiç elini aktan karaya vurmak istemiyordu. Veli zorla yere eğildi. Eline bir avuç yonga aldı. Öbür tarafa attı ki, dibinden bir ağaç gibi yere yığıldı. 

—“ Ay aman öldüm”. 

Kamber Usta hemen yanına çökerek : 

—“ Sana ne oldu?” 

—“ Sancı karnımı doğradı”. 

—“ Dülger Veli'nin zehirlendiğini sandı. Katır getirmek için eve koştu. Veli de fırsatı kaçırmayıp düz eve gitti. Atası onu görünce : 

—“ Gene niye gözlerinden yaş döke döke gelmişsin”. 

—“ Ben dülgerin yanında duramam. Rendesi adamın elini kesiyor”. 


245 


Hatem kişi az kalsın onu oracıkta vurup öldürecekti. Sonunda hislerine hâkim olup, onu kuyumcu Murat'ın yanına getirdi. 

— “Selamünaleyküm Murat Usta”. 

Murat Usta bir yüzüğün üzerine eğilmiş işliyordu. Başını kaldırıp, Hatem kişiyi gördü. 

— “Aleykümselam ey Hatem kişi. Sen hoş geldin, bana gene ne kulluk var”. 

— “Çok sağolasın ey Usta Murat. Bu uşağı getirmişimt ki, kuyumculuk öğrensin”. 

— “Hem de nasıl öğretirim ona”. 

Hatem kişi Veli'yi bu defa da kuyumcunun yanına koyup evlerine döndü. Kuyumcu Murat hoş beşten sonra Veli'ye dedi ki: 

— “O dökülen kınklan bir kenara topla, sonrada gel yanıma otur. 
Ne dersem onu yaparsın”. 


Veli yere eğildi baktı ki, ooh... Yer dünya kadar kırık dolu. Veli” nin onları toplamaya aklı kesmedi. Veli ayaküstü kırk cıncık boncukları seyrediyordu ki, birden kendini yere attı. 

— “Ay aman öldüm”. 

Murat usta yerinden sıçrayıp ayağa kalktı. 

— “Bala sana ne oldu?” 

— “Sancı beni doğradı”. 

— “Hele biraz sabret, gidip hekim getireyim”. 

Kuyumcu onu dükkânda koyup, hekim getirmeye gitti. O köşeyi döner dönmez Veli kapıdan çıkıp taban aldı eve geldi. Böyle böyle Hatem kişi onu bütün sanatkârların yanına koydu. O koydukça Veli kaçtı, okoydukça Veli kaçtı. Babası kazanıp o yedi, babası kazanıp o yedi. 
Kocaman bir delikanlı oldu. Baktı olacak gibi değil Hatem kişi bir gün karısı Telperi'ye dert yanarak : 

— “Ay avrat sen bana bir akıl ver. Ben ne edeyim. Ben kazanıp o yiyor, bunun sonu ne olacak”. 

Telperi : 

— “Ey kişi, mademki öyle, götür uzak bir yere azıt. Aç kalır, eziyet çeker zahmete alışır”. 
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Adam razı oldu. Oğlu Veli'nin yanına gelerek : 

— “Oğul seninle birlikte yola çıkacağız. Tedarikini gör”. 

Veli : 

— “Ben elmayım, kirazım, neyim ki, beni sefere götüreceksin”. 

— “Seni götürüp şehirleri gezdireceğim”. 

Veli naz niyaz ettiyse de mecburen başını öne eğip razı oldu. Hatem kişi bir hurcu, çörekle peynirle doldurarak oğlu ile beraber derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi kırk gün kırk gece yol gidip bir ormanlığa geldiler. Ormanda bir pınar başında çöreklerini yediler, karınlarını doyurdular. Sonra Hatem kişi Veli'ye dedi ki : 


— “Oğul biraz yatıp dinlenelim, yorgunluğumuz gitsin. Sonra tekrar yola düşeriz. Korkma varacağımız yere yaklaştık”. 


Veli'nin uykusu zaten gözlerinden akıyordu. Başını da otların üzerine koyduğu gibi uykuya daldı. Hatem kişi de onu gözlüyordu. O saat ayağa kalktı. Kürkünü onun üstüne örttü. Yavaşça yüzünden öptü. Yanına çörekten koydu, cebine harçlık bıraktı. Düz evlerine döndü. 


Hatem kişinin Mahperi ve Gülperi adlıiki kızı vardı. Mahperi onbeş yaşında, özüde çok güzeldi. Etrafa ay gibi ışık saçıyordu. Ama atası fakir olduğundan üstübaşı pek bakımsızdı. Kardeşinin avare, tembel çıkması ata-anasının ondan bezip azıtması ona çok tesir etmişti. Zavallı kız gül gibi solup, sararmıştı. Durumlarını düzeltmek için durmadan düşünüp duruyordu. Bir müddet böyle geçti. Birgün atasına dedi ki : 


— “Ata çok fakiriz. Bir parça çörek kazanana kadar neler çekiyorsun. Kardeşim de akıllı, çalışkan birşey çıkmadı ki, bizi bu dunumdan kurtarsın. Kız kısmından ne olur ki! Beni bir dokumacının yanına ver, dantelden-kilimden dokuyayım. Sana yardımım olsun”. 


Hatem kişinin yüreği yufkaydı. Bu sözler karşısında gözleri yaşardı. 

— “Ay lazım otur oturduğun yerde. Allah nasibimizi bu kadar veriyor. Oğlum akıllı birşey olsaydı, işe güce giderdi, bir sanat öğrenirdi, bana yardım ederdi. Sen kız çocuğu, ne edeceksin”. 

— “Ata sen beni bir dokumacının yanına koy, gerisiyle işin yoktur. Bir şey becerdim becerdim, beceremezsem olurum oğlunun tayı”. 

Hatem kişi kızını kırmak istemedi. Onu Nazperi adlı bir dokumacının yanına getirdi. 
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— “Selamünaleyküm ay Nazperi Hanım” dedi. 
Nazperi : 
— “Aleykümselam ey Hatem kişi. Benden sana ne kulluk”. 


— “Ey Nazperi Hanım kulluk sahibi olasın. Bu kızımı getirdim. 
Ona işlemeden-dokumadan öğretirsin”. 


— “Hem de nasıl öğretirim”. 


Hatem kişi kızı Mahperi'yi orada bıraktı. Mahperi kardeşi gibi çıkmadı. Ustasının her sözünü can kulağı ile dinliyordu. Çok da çalışkandı. 


Mahperi'nin elinden çıkan nakışlar, dikişler hemen kendini belli ediyordu. Nazperi onu kızlarından da ayırmıştı. Hatırını çok hoş tutuyordu. 


Masallarda vakit tez geçer, tam yedi yıl geride kaldı. Onun işleri dillere destan oldu. Adı her tarafa Nakışçı Mahperi olarak yayıldı.Nazperi'nin yanından ayrılıp ayrı bir dokuma dükkânı açtı. Onun işlemelerini atası getirip pazarda satıyordu. Başkalarınınkine on kuruş verenler, onunkine yüz kuruş veriyorlardı. Hatem kişi kısa zamanda zengin oldu. Mahperi sanatkârlığının yanısıra, güzelliği ile de herkesi büyülüyordu. Dünürcülerin biri gelip biri gidiyordu. Onları orada bırakalım, bakalım garib Veli ne ediyor. 


Atası Veli'yi ormanda bırakıp eve döndükten nice zaman sonra Veli uyandı. Ne kadar aradıysa atasını bulamadı. Yere uzanıp doyunca ağladı. Baktı ağlaması, feryadı boşa; başının çaresine bakmaktan başka yol olmadığını anladı. Ayağa kalktı, gezdi-dolandı meşede bir patika yol buldu. Ya medet deyip gitmeye başladı. Yedi gün yedi gece yol gitti. Gelip bir şehre vardı. Şehrin her tarafı surla çevriliydi. Aradı taradı kapıyı buldu. Ama onu içeri bırakmadılar. Veli çok ağladı, gözyaşı döktü. 

—'“Dilenci adamım, dilenmeye geliyorum. Yedi gündür açım”. 


Adamlar ona acıdılar, içeri bıraktılar. Veli kapı kapı dolaşıp dilencilik etmeye başladı. Verdikleri şeylerle karnını doyuruyor, geceleride ahırlarda şurda burda yatıyordu. Üstü başı da dökülüyordu. Birgün onu Hanoğlan adlı merhametli bir adam gördü. Dikkatle baktı, eli yüzü düzgün bir delikanlı. 
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Dedi ki : 
— “Kanlı-canlı delikanlısın, niye dilencilik ediyorsun. Benim bir- 


kaç atım var. Gel onların her gün arpasını-samanını ver. Ben seni kardeş gibi korur kollarım”. 


Veli her ne kadar iş teklifinden hoşlanmadıysa da Hanoğlan onu evine getirdi. Hamama gönderdi. Güzel güzel esvap giydirdi. Sonra götürüp at tavlasını gösterdi : 


— “Senin işin atlara bakmak olacak. Samanlığımız budur. Ben şimdi eve gidiyorum. Sen atların samanlarını, arpasını ver gel”. 


Hanoğlan çıkıp gidince Veli bir torbaya baktı, bir atlara baktı, bir de samanlara... Bu iş Veli'nin gözüne dağ gibi göründü. Tez Hanoğlan'ın verdiği elbiseleri üzerinden atıp kendi eski püskü elbiselerini üzerine geçirip ordan kaçtı. Gene köşebaşlarında ona buna el açıp “yardım edin açım, garibim” demeye başladı. 


Öbür tarafdan Hanoğlan gözledi ki, Veli gelecek. Tavlaya gidende güzelim elbiseleri bir yanda, atları samanları bir yanda buldu. Hanoğlan şaştı kaldı. Bu sırrı öğrenmek için köşe bucak Veli'yi aramaya başladı. Nihayet buldu. 


— “Ben sana ne kötülük etmişim de kaçtın. Sana kardeş gibi davranacağım demedim mi?” 


Veli : 

— “Ben ata bakmasını bilmem”. 

— “Gel sana ben ayrı bir işi veririm, gidelim”. 

Tekrar aldığı elbiseleri Veli'ye uzattı. Veli yeniden giyindi. Hanoğlan bu sefer : 

— “Bak, dedi. Eve bir şey lazımsa gider çarşıdan, pazardan alırsın, ancak pazarlık edersin”. 

Veli çörek-mörek yedi. Yumuşacık bir yatakta geceyi geçirdi. Gün doğanda Hanoğlan işe gitti. Hanımı Veli'ye : 

— “Veli kadan alayım, kilerde bir sac var, komşudan almıştım onu götür geri ver”. 

Veli kilere girdi, saca baktı. Sac onun gözünde ejderha gibi göründü. Veli gene elbiseleri kapıya koyup, eskilerini sırtına giydi kaçtı. 
Gene ona buna el açmaya başladı. Hanoğlan işten dönünce Veli'yi sordu. Hanımı da olanları anlattı. Hanoğlar bu işe çok şaştı. O dakika evden çıkıp Veli'yi aramaya başladı, gene buldu. 


— “Veli sana ne yaptık ki, gene kaçtın”. 

— “Ben ev-pazar işlerini beceremem”. 

Hanoğlan : 

— “Hadi gel gidelim, sana ayrı bir iş vereceğim”. 

Hanoğlan'la tekrar eve geldiler. Veli akşam yemeğini bir güzelce yedi. Hanoğlan ertesi gün beraber işe gideceklerini söyledi. 


Bir iki gün aradan geçti. Bir sabah Hanoğlan hadi gidelim de bağımızı çapalayalım dedi. Sabah birlikte bağa doğru yola çıktılar. Önce çeşit çeşit meyve yediler. 

Bağa gelince Hanoğlan dedi ki : 


— “Ben yabani otları temizleyeyim, sen de yapa ile kenarlara atarsın”. 


Bağın bitişiğinde bir tepe vardı. Butepenin sırtı çalılık idi. Oraya çıktılar. Hanoğlan başladı çalılıkları kesmeye. Bir iki tanesini Veli'ye göstererek: “Hadi bunları getir”. Veli baktı baktı. “Ay anam öldüm” deyip kendini yere attı. 


Hanoğlan elindekileri bırakıp, “ne oldu, ne oldu” diye Veli'ye koştu. 


Veli : 
— “Beni yılan soktu”. 


Hanağlan onu orada bırakıp, eve gitti ki tez katır ne getire... Veli, o gidince yerden kalktı, arkasına bakmadan kaçtı. Şehirden çıktı. 
Üç gün üç gece yol gitti. Sonunda bir değirmene rastladı. İyice de acıkmıştı. Değirmenden içeri girip : 

— “Yardım edin, açım” dedi. 

Değirmenci ona baktı baktı, gördü eli ayağı düzgün, sapasağlam delikanlı. 

— “Seni bana Allah gönderdi. Bana da bir yardımcı lazımdı. Burada kalıp bana yardım edersin, ben de senin çöreğini veririm” deyince değirmencinin sözü Veli'nin başına gülle gibi indi. Değirmene girdigine pişman oldu. Değirmenci ona birazcık peynirle, bir dilim ekmek verdi. Veli yedikten sonra gitmek için davrandı. Değirmenci onun önüne çıkarak : 
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—“Bir yere gitmek yok, beraber çalışacağız”. 
Veli : 

— “Bırak çıkıp gideyim”. 

Değirmenci : 

— “Olmaz, tez tandırı kala”. 


Oğlan tandıra bir iki odun attı. Gözü karardı, yere yığılıp ağlamaya başladı: “Ay aman sancılanmışım” diye bağırdı. 


Değirmenci onun yüzüne bakarak : 


— “Gözünün içine kadar yalan söylüyorsun. Ölsen de seni döve döve çalıştıracağım” diyerek gözdağı verdi. 


Değirmenci ona birikitekme vurdu. Veli gene yerinden kalkmadı. Değirmenci un öğüdenlere : 


— “Yardım edin, şu köpekoğlunu suyun altına getirelim bakalım su başına döküldüğünde ne edecek”. 


Dediğini de yaptı. Veli üstüne şırıl şırıl suların döküldüğünü görünce bu işin şakasının olmadığını anladı. Değirmenci göre göre onu öldürecek. Yalvararak”. 


— “Aman beni öldürme, ne dersen yaparım”. 


Onu ordan çıkarttılar.Değirmenci önce söylediği işi tekrarladı. Veli ağlaya ağlaya tandırı kalayıp, yanına oturdu. Değirmenci ona çokça çörek verdi. 


Oğlan kaçmak için bir delik arıyordu ama değirmenci ona fırsat vermiyordu. Elini işe vurmayınca suyun altına salıyordu. 


Veli de korkusundan çalışıyordu. Bir gece parmağını yarıp tuz doldurdu, uyumadı. Değirmenci uykuya dalınca tez kaçıp, ordan uzaklaştı. Az gitti uz gitti dere tepe düz gitti. Yolda bir çobana rastgeldi. 
Çok acıkmıştı. Boynunu büküp : 

— “Çoban kardeş açım, bana biraz çörek ver”. 

Çoban ona çörek de verdi, su da. Veli kamını doyurunca çobana sordu : 

— “Çoban kardeş, dünyada öyle bir yer var mı ki, orada iş olmasın”. 
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Çoban gülüp : 

— “Niye olmasın var”. 

— “Nerededir?” 

a “Kabir”. 

Veli kabrin nere olduğunu başa düşmediği için bilmedi. Çoban tekrar sordu : 

— “Sanatın nedir?” 

— “Dilencilik”. 

Çoban gülüp dedi : 

— “Dilencilik sanat değil, dilencilikten birşey çılanaz. Gel bana yardım et, bu koyunlan otlatalım. Hakkımın yarısı senin”. 

— “Yok, ben kendi işimi devam ettireceğim”. 

Çoban çok yalvardıysa da Veli razı olmadı. Sonunda öfkesini yenemeyip çomağını kaldırdı havaya. 

— “Başına bir çomak vurayım da öte dünyayı boyla. Beyninin her parçası bir yana dağılsın da gör gününü o zaman. Hadi, daha fazla kızdırmadan beni sürünün ardına geç de, ahıra sokalım”. 

Veli'nin gözü değirmenciden çok korkmuştu. Tehdit karşısında itiraz edemedi. Ama, çoban koyunlarla uğraşırken o da oradan sıvıştı. 

Az gitti, çok dayandı yolda bir yolcuya rastladı. Hemen yanına yanaşıp, boynunu bükerek: “Açım, bana çörek ver”dedi. Yolcu acıdı, ona çokça çörek verdi. Veli bir güzel karnını doyurup yola devam etti. 
Geldi bir şehre. Gözüne bir konak kestirerek kapısını tıklattı, seslendi : 

— “Ay ev yiyesi, fakire yardım et. Nice gündür açım”. 

Bir kız kapıyı açtı, Veli'nin gözlerine dikkatli dikkatli bakarak: “Peşimden gel” dedi. 

Veli peşisıra içeri girdi. Kız ona yağdan-baldan verdi. O gitmek isteyince kız yolunu kesti. 

— “Dur hele, sana sözüm var. Sanatın nedir?” 

— “Dilencilik”. 
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— “Dilencilik bir kere sanat değildir. De bakalım, ne anyorsun, ne geziyorsun?” 

— “Öyle bir yer anyorum ki, orada iş olmasın”. 

Kız güldü: 

— “Aradığın yer işte burasıdır. Gidelim, göstereyim”. 

Veli çok sevindi, kız önüne düşüp onu bir otağa götürdü. 

— “Burada hiç iş yok, yer, yatarsın”. 

Kız onu içeri koyup, kapıyı arkasından kapattı. Artık hergün kız üç kere onun yanına geliyordu. Onunla yalandan güzel güzel sohbet ediyor, giderken de yaylığını yere düşürüp, “o yaylığı bana ver” diyordu. 
Veli de yere eğilip veriyordu. 

Böyle böyle kız onu otağda sağa sola koşturarak çalışmaya alıştırıyordu. Sofrayı özü açıyor, özü kaldırıyordu. Kız zamanla onu öyle alıştırdı ki, Veli işsiz duramaz oldu. Velicik söylenene itiraz dahi etmiyordu. İş-güç derken kıza da abayı iyice yakmıştı. Ama, derdini kıza açmaya utanıyordu. Bir gün böyle, beş gün böyle sonunda hislerini kıza açtı. Kız başını öne eğerek : “Men de seni elim dedi. “Ancak bir şartım var, onu yerine getirmezsen sana varmam” 


Veli kalbi çarpa çarpa sordu : 
— ““Şartın nedir?” 


— “Bir sanat sahibi olacaksın sonra sana varacağım”. 

— “Hangi sanatı çok seviyorsun?” 

— “Demirciliği”, 

Veli kıza söz verdi. Başını alıp evden çıktı. Uzak bir yerde bir demirciye çırak durdu. Veli aşkından öyle değişmişti ki, kısa zamanda usta demircilere taş çıkartacak derecede usta oldu. Bir süre sonra kızın yanına döndü. Karşısına geçip, “çok iyi demirci oldum, hadi evlenelim” dedi. Kız kabul ederek şöyle dedi : “Benim atam-anam, kardaşlarım, akrabalarım var. Önümüzdeki hafta hepsini buraya çağınnz düğünümüzü yapanz”. 

Oğlan sabırsızlıkla gelecek haftayı bekleyedursun, size haber vereyim, Veli'nin ilk çırak durduğu demirci Abdullah Uste'dan. 
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Abdullah Usta evden döndüğünde Veli'yi dükkânda bulamadı. Ora Veli, bura Veli arada Veli'yi bulasın. Ben Hatem kişinin yüzüne nasıl bakayım diyerek dükkânı kapayıp eve gitti. Yanına bolca yiyecek alıp düştü yola. Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi gidip bir dereye çıktı. 
Dere kenarında karşısına Kasım Usta çıktı. Terzi Kasım Usta sordu : “Ay Abdullah Usta, nereye böyle?” 


Abdullah Usta : 


— “Hatem kişi oğlunu benim yanıma çırak koymuştu. Ona demirciliği öğretecektim. Oğlan birden yok oldu. Şimdi onu arıyorum”. 


Kasım Usta : 
— “Ben de onu arıyorum, gidelim”. 


Bunlar düştüler yola. Vardılar bir bağa. Burada karşılarına dülger Kasım Usta çıktı. Hal-hatırdan sonra bunlara nerden gelip, nereye gittiklerini sordu. 


Abdullah Usta : 


— “Hatem kişi oğlunu benim yanıma çırak koymuştu. Kaçtı kerata, onu bulmaya gidiyorum”. 


Kamber Usta : “İyi, güzel rastlantı oldu, ben de onu arıyorum” dedi. Böylece üçü yollarına devam ettiler. Dereler geçtiler, dağlar aştılar. Bir yerde karşılarına kuyumcu Merdan Usta çıktı. Bunlara sordu : “Ağalar, nerden böyle?” Abdullah Usta gene cevap verdi : “Hatem kişinin oğlu Veli'yi kaybetmişiz, onu arıyoruz”. Merdan Usta : “Ben de onu arıyorum” dedi. Bunlar oldular dört kişi. Koyuldular yola. Aylarca, yıllarca yol gittiler, Hanoğlu adlı bir delikanlıya rastladılar. Hanoğlu sordu : “Ay Usta Abdullah, ustaları başına toplamış, nereye böyle?” 
Abdullah Usta : “Veli adlı bir çırağı kaybetmişiz. Onu bulmaya gidiyoruz”. Hanoğlu da Veli'yi aradığını söyleyerek onlara katıldı. Bunlar giderlerken bir dağ yamacında çobanla karşılaştılar. Sohbet esnasında onların Veli'yi aradığını öğrenen çoban da onlara katıldı. 


Az gittiler, çok dinlendiler, çok gittiler, az dinlendiler, bir değirmene geldiler. Değirmenci onları misafir etti. Söz dönüp dolaşıp Veli' 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ye geldi tabii. Değirmenci elini başına vurdu, “hay Allah ben de onu arıyordum” deyiverdi. Bu da onlara katıldı, düştüler yola. Aylar geçirdiler, yıllar aşırdılar, gelip kızın konağının yanına vardılar. Gecelemek için yer arıyorlardı ki, kulaklarına çalgı sesleri çalındı. Kapıdan şöyle bir baktılar ki, içerde bir âlem ama, ne âlem vardı. Kara zurna, balaban, kemençe seslerinden geçilmiyordu. Bir kız onları güler yüzle karşılayarak : “Bu gece konak sahibinin düğünü var, buyrun” dedi. 


Hepsi içeri girip, birer mindere çöktüler. Hatem kişi ve avradı da buradaydı. Sofralar açıldı, herkes yerini aldı, yemeğe başlanmadan evvel ev sahibi hanım ayağa kalkarak şöyle dedi : “Sizler hoşgelmişini Yalnız izin verirseniz yemeğe başlamadan önce herkes öz sanatını desin”. 


İlkin Veli'yi aramaya çıkanlar, arkasından Hatem kişi sanatlarını söyledikten sonra, başlarından geçenleri de anlattılar. Hatem kişi onları, onlar Hatem kişiyi tanıdılar. Ama, açığa vurmadılar. Sıra Veli'ye geldi. O da hikâyesini anlattı. Hepsi onu alnından öptü, o da onların ellerinden. Muhabbetleri iyice koyulaştı. 


Hepsi Veli'ye bakıp bakıp merakla sordular : “Yahu sen ki, bu kadar tembeldin, ne oldu da böyle değiştin?” 


Veli hafifçe tebessüm ederek şöyle karşılık verdi : 


— “Dünyada değişmeyen ne var ki! Ancak benim değişmeme sebep, şu düğününe geldiğiniz nişanlımdır”. 

Hatem kişi ile avradı Telperi sevinçlerinden ağladılar. Hepsi sırasını savdıktan sonra kıza geldi sıra. Başladı anlatmaya : 

— “Menfakir bir ailenin kızıydım. Bir bacım bir kardaşım vardı. 
Kardaşım pek tembel çıktı. İşten kaçan bir oğlandı. Atam onu hangi sanatkârın yanına koyduysa kardaşım ordan kaçtı. Bir sanat öğrenmedi. Sonunda atam onu meşeye götürüp azıttı. Kardaşımın azıtılması bana çok dokundu. Atamdan izin alarak bir dokumacının yanına girdim. Nakış işlemesini, kilim ne dokumasını öğrendim. Atamı fakirlikten kurtardım”. 

Kız sözünün burasında perdenin arkasından çıktı, gelip Veli'nin elinden tutarak devam etti sözüne : 

— “Bugün beni everdiğiniz bu oğlan öz kardaşım Veli'dir. Bu işi tertiplemekte, ona sevgili olmakta maksadım zahmet çekmesini öğretmek içindir. Menim erim var. Bu sımı ona da dedim. Hep yaptığım kardaşımın selarnete kavuşması içindir”. 


Veli bu sözleri işittiği gibi kendinden geçip yere yığıldı. Onun yüzüne gülsuyu serpip ayılttılar. Veli ustaların hepsinden özür diledi. Usta demirci olduğunu gene belirtti. 


Sonra kendi eliyle ttmar ettiği atı gösterdi. Mübarek at değil sanki kanatlı kuştu. Ustalar Veli'nin sanatkârlığına hayran kaldı. Hatem kişi Usta Abdullah'a : 


— “Ay Abdullah Usta, durumu görüyorsun, gel Allah'ın emriyle kızını oğluma ver”. 


Usta Abdullah : 

— “Hadi Hatem kişi verdim gitti” dedi. 
Hatem kişi oğluna döndü. 

— “Oğul razı mısın?” 


Veli razı olduğunu söyledi. Böylece Abdullah Usta'nın kızı ile Veli'yi evlendirdiler. Muhabbetleri kat kat arttı. 


(Azerbaycan Folklor Antolojisi. Bakü, 1969. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını.) 
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SON PİŞMANLIK FAYDA VERMEZ 


“Bir vardı, bir yoktu, zalim bir padişah vardı. Halkı, elinden kan ağlıyordu. Kimseye itimat etmediğinden kapısına nöbetçi koymuyor, bu vazifeyi de vezir yükleniyordu. Bir gün vezir dört oğlunu da padişahın huzuruna getirerek şöyle dedi: 

— “Şah sağolsun, şimdiye kadar padişahıma kullukta kusur et- 


medim. Seni düşmanlarımdan gözbebeğim gibi korudum. Geceleri gözlerimi kırpmadım”. 


Padişah onun sözlerini keserek : 


— “Vezir, dediklerin doğrudur. De göreyim demek istediğin nedir?” 

— “Sözüm odur ki, artık yaşlandım. Gece kapını bekleyecek güçkuvvet kalmadı bende. Korkuyorum gözümden kaçıp düşmanlarından biri senin canına kastedecek. Bu nedenledir ki, uşaklanmı getirmişim. 
İzin verirsen bugünden itibaren sıra ile kapını onlar beklesinler”. 


— “Ey vezir, korkarım onlar bana senin kadar hizmet edemezler ve sadık olmazlar”. 


— “Şahım onlar benim oğullanmdır. Onlara güvenebilirsin”. 
Şah razı olup, oğlanlara nöbetçiliğin kanun ve kaidelerini öğretti. 


O günden sonra delikanlılar sırayla padişahın kapısını beklemeye başladılar. 


Bir gün küçük oğul nöbet tutuyordu. Bir de gördü ki, otağda bir ejderha peyda oldu. Ejderha padişahı yemek için atıldığında oğlan kılıcı çekip onu öldürdü. Yüreğini padişahın tahtının altına fırlattığında şah sese uyandı. Padişah oğlanı eli kılıçlı görünce zannetti ki, onu öldürecek; öyle bir bağırdı ki, vezirler, vekiller, pehlivanlar hemen orda bittiler. Padişah bağıra bağıra : 


— “Bu oğlan beni öldürecekti, tez tutun” diye emretti. 
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Vezirin küçük oğlunu tutup, kollarını sıkı sıkı bağladılar, getirip zindana attılar. Gün ağardığında padişah allar giyinip tahta çıktı. Tez küçük oğlanın başının vurulmasını emretti. Oğlanı darağacının dibine getirdiler. Tam cellat boynunu vuracaktı ki, vezir kendini şahın ayaklarına attı: 


— “Şah sağolsun, insaf et, sana bir hikâye anlatayım sonra öldür”. 
Şah bunca yıllık vezirini kırmadı. 

— “Anlat bakayım” dedi. 

Vezir diz çöküp başladı anlatmaya : 


— “Şahım bir vardı, bir yoktu. Senin gibi bir padişah vardı. Bu padişahın da bir Tuti kuşu vardı. Padişah bütün gününü onunla geçiriyordu. Padişah bu kuşu o kadar seviyordu ki, bir dakika olsun onu yanından ayırmıyordu. Ne yerse ona da yediriyordu. Kuş güzel güzel hikâyeler anlatıyor, şahı güldürüyordu. Bir gün padişah sefere çıktı. Bir nice günden sonra seferden dönünce âdet üzere yine kuşu yanına getirttirdi. Padişah baktı ki Tuti gam deryasında... Çok keyifsiz. Padişah bu işe şaşıp Tuti'den sordu : 


— “Ey Tuti niye gam deryasındasın? Sebebini söyle bana”. 
Tuti : 


— “Şah sağolsun, benim de atam-anam, evim yurdum var. Ben de onları görmek isterim. Yadıma düştüler. Onun için keyifsizim”. 


— “Kimin var, kimin yok. Hepsini buraya topla getir. Birlikte güzel güzel yaşarsınız. Hasretlikte olmaz”. 


— “Padişahım, hepsini toplayıp buraya getirmem olmaz. İzin ver ben gidip onları göreyim geleyim”. 


Padişah şöyle bir düşündükten sonra : 
— “Git, bir hafta izin verdim sana” diyerek gerekli izni verdi. 


Kuş gidip ailesiyle görüştü. Verilen süreden bir gün önce döndü. 
Padişaha da hediye olarak bir dirilik elması getirdi. Padişah bu hediyeden çok memnun kaldı. Dirilik elmasını bahçıvana eksin diye verdi. 
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Bahçıvan da dirilik elmasını getirip şahın bağına dikti. 

Aradan üç yıl geçmemişti ki, ağaç üç elma verdi. Elmalar olgunlaşınca birini koparıp sevine sevine padişaha getirirken yolda vezirle karşılaştı. Vezir bahçıvanı neşe içinde görünce dayanamayıp sordu : 

— “Hayrola bahçıvan, bakıyorum çok neşelisin, nereye gidiyorsun böyle?” 

Bahçıvan : 

— “Vezir sağolsun, üç yıl önce Tuti kuşu şaha bir dirilik elması 


getirmişti. Padişah bu elmayı verdi. Ben de bağa ektim. Şimdi onun mahsulünü şaha vereceğim”. 


Vezirin padişahla arası yoktu. Onu öldürüp, yerine geçmek istiyordu. Fırsatı nimet bilerek, bahçıvana : 

— “Senin bir sürü işin var. Belki bu elma zehirlidir. Bakarsın padişah yer birşey olur. Sonra seni öldürürler. Sana yazığım geliyor. Gel gidelim benim eve güzel güzel inceleyeyim sonra götür” dedi. 

Bahçıvan vezire Allah razı olsun deyip arkasına takıldı. Düz vezirin evine geldiler. Vezir elmanın içine zehir emdirdi, bahçıvana verdi. 

Sonra ikisi birlikte padişahın yanına gittiler. Bahçıvan elmayı padişaha verdi. Padişah da onu mükdâfatlandırdı. 


Elmayı yarısından bölüp, yiyeceği sıra bahçıvan vezirin sözünü hatırlayarak : 


— “Ey büyük şah, kuşa inanmak olmaz. Belki de zehirlidir. Bu kuş da kimbilir kafesten çıkıp hür yaşamak istiyordur” deyince padişah : 


— “Bahçıvan böyle şey olmaz. Ben kuşuma inanırım”. 


Bahçıvan : 


— “Şahım zor iş değil, elmanın bir parçasını kesip bir ite at. Ona birşey olmazsa, demek ki yemede sakınca yoktur”. 


Padişah bahçıvanın bu tedbirini takdirle karşıladı. Bir maymun getirmelerini emretti. Elmadan biraz kesip, maymunun önüne attı. Maymun elmayı yediği gibi orada öldü. Padişah bunu görünce çok öfkelendi. 
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Sorgu sualsiz kuşun boğazını kesmelerini emretti. Padişah, bahçıvanın elmanın zehirli olduğunu tahmin ettiğini zannettiğinden ve şüpheyi içinden atamadığından hergün onun canını yakıyordu. 


Bahçıvan canından bezmişti artık. Bir gün karısına dedi ki: 

— “Ay avrat, o zehirli elmanın ikisi daldadır, gel birini yiyelim, ölüp gideriz. Bu zalim padişahın elinden de kurtuluruz”. 

Birlikte elma ağacının dibine gittiler. 


Bir elmaya, bir bağa, bir çevreye baktılar. Bu elmalar bağı cennete çeviriyor, elmasız bağın güzelliği de kalmayacak. 


Bahçıvan : 


— “Avrat, bu güzellikdeki elmanın zehirli olacağına aklım kesmiyor. Eğer o elmaya bir illet geçmişse mutlaka o vezirin işidir” dedi. 


Adamcağız elmaları kopardı, güzelce yediler. İkisi de onbeşinde, çiçekleri bumunda gençlere döndüler. 


Bahçıvan : 


— “Avrat, gel padişahın huzuruna gidelim. O zavallı kuşu günahsız yere öldürdüğünü anlasın”. 


Her ikisi padişahın sarayına gittiler. Nöbetçiler onları tanıyamadıklarından içeri almadılar. 


Padişaha, bir oğlanla bir kızın kendilerini görmek istediğini haber verdiler. Padişah bırakın gelsinler dedi. 


İçeri girdiler, tabii padişah onları tanıyamadığından : — “Ne için geldiniz, derdiniz nedir?” diye sordu. 
Bahçıvan gülümseyerek : 


— “Ey padişah ben senin bahçıvanınım. Bu da benim avradımdır. Elmalardan ikisi kalmıştı. Sözün doğrusunu demek gerekirse; dünyanın derdinden kurtulmak için elmaları yiyip ölmek istedik. Ama aksi oldu. Gördüğünüz gibi yedikten sonra böyle gençleştik”. 

Şah çok şaştı ve sordu : 

— “Sen elmayı bana getirirken karşına kim çıktı?” 
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Bahçıvan : 


— “Şah, vezir çıktı. Belki zehirli olur, padişah yer sonra halin nice olur dedi. Arzusu üzerine evine gittik. Güzel güzel inceledi. Sonra huzuruna gelmiştik”. 

“Padişah gerçeği anladı. O dakika vezirin boynunu vurdular. Kuşu öldürdüğüne pişman oldu. Ama son pişmanlık fayda vermez”. 

Padişah hikâyenin tesiri altında kalarak infazı ertesi güne erteletti. İkinci gün oğlanı tekrar darağacına çıkardılar. Cellatlar kendiri boynuna geçirmek istediklerinde, oğlan : 

— “Zalim cellatlar. Hele durun şaha bir sözüm var. Söyleyeyim ondan sonra kendiri boynuma geçirin”. 

Padişah bu sözü işitince : 

— “Söyle göreyim”. 


— “Şahım izin ver bir hikâye anlatayım, sonra beni öldürt. Güç sende emir sende, benim de can borcum var. Ne vakit olsa vereceğim”. 

Padişah “dinliyorum” dedi.. 

Oğlan diz çöküp, başladı anlatmaya : 

— “Ey büyük şah, geçmiş zamanlarda bir büyük şah vardı. Bu padişahın bir kızıl kuşu vardı. Bu kuşu bi".üin evlatlarından, ailesinden çok seviyordu. Onu hiç yanından ayırmıyordu.Bir gün padişah ava çıkmıştı. Karşılarına bir ceylan çıktı. Ceylanı çevirdiler. Ceylancık, o yana yöneldi, bu yana yöneldi derken padişahın yanından sıçrayıp kaçmaya başladı. Padişah da arkasından... Gittiler gittiler, bir çöle girdiler. Ceylan kaçtı, onlar kovaladı. Sonunda atlar yorgunluktan çatladı, padişah susuzluktan nerdeyse ölecek raddeye geldi. Güç bela yol alarak, bir pınarın başına vardılar. Bakracı doldurup, içmek istediğinde kuş eline bir gaga vurup suyu döktü. Gene doldurdu şah, kuş gene bir gaga vurup suyu döktü. 

Bu hareketi bir daha tekrarlayınca şah öfkelenip kuşun başını taşa çalıp, cansız yere serdi. Dikkatle bakınca, bu ırmağın sanıldığı gibi ırmak değil, oracakta ölen bir ejderhadan akan yağ olduğunu farketti. 
Çok pişman olduysa da son pişmanlık fayda vermedi. Birşeye karar vermeden önce etraflıca düşünmek gerekmez mi?” 
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İkinci gün de böyle geçti. Üçüncü gün padişah oğlanı darağacına getirmelerini emretti. Boğazına kendiri geçirmek istediklerinde : 


— “İzin ver de bir söz daha diyeyim, sonra öldürt” dedi oğlan. 
Şah izin verdi, oğlan gene diz çöküp başladı anlatmaya : 


— “Ey padişah, bir padişah ve padişahın da bir maymunu vardı. 
Bu maymun padişahın nöbetçisiydi. Padişahın evladı da yoktu. Bir gün uşağı dünyaya geldi. Padişah onu binbir nazla büyütüyordu. Maymun uşağının da bekçisiydi. Bir gün şahla, çocuğu yatmıştı. Bir ejderha içeri girdi. Ejderha onları yemek isterken maymun onu öldürdü. Yüreğini de yüklüğün altına attı. Padişah uyandığında, maymunun ellerinin, ayaklarının kanlar içinde olduğunu görünce, çocuğunu yediğini zannetti. O saat kılıç çekip maymunu öldürdü. İçeri girince, çocuğu salıncakta kendi kendine oynar buldu. Bu işe çok şaştı. Evi gezip dolanırken, ejdarhanın yüreğini yüklüğün altında buldu. O saat her şeyi anladıysa da son pişmanlık fayda etmez”. 


Bu hikâyeyi anlatınca, padişah : 


— “Onlar gerçekten de kötü iş görüp sonradan da pişman olmuşlar. Sen ise, kılıç elinde beni öldürmek istiyordun. Ben niye pişmanlık duyacağım?” dedi. 

Oğlan söz aldı : 

— “Şahım beni öldürtürsen sen de pişmanlık duyacaksın. Tahtının altına bak”. 

Şah eğilip tahtının altına baktığında ejderhanın leşini gördü. O saat, oğlanın kendini yemek isteyen ejderhayı öldürdüğünü anladı. Oğlanın alnından öptü, onu mükğfatlandırdı. Bir daha hiç mi hiç yanından ayırmadı. 


(Kerim Oder'in Notlarından) 
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ESKİCİ MURAT İLE ŞAH 


Bir vardı, bir yoktu bir adaletsiz padişah ile Murat adlı bir eskici vardı. Padişah keyf-sefada, Murat da eskicilikle gün geçiriyordu. 


Günlerden bir gün padişah, bakalım halk hakkımda ne konuşuyor, ne düşünüyor diye sırtına eski-püskü şeyler geçirip, omuzuna da bir hurç atarak şehri dolaşmaya çıktı. Şehrin kenar mahallelerinden birinde dolaşırken kulağına kahkaha sesleri geldi. “Allah, Allah benim bulunduğum şehirde yüksek sesle gülen kim ola ki” diye içinden geçirerek o evin kapısını dövdü. İçerden bir ses: “Kimdir o?” diye sordu. 

Padişah : 


— “Garip bir konuğum. Şehre şimdi geldim. Yatacak yerim de yoktur. Bir geceliğine beni misafir eder misiniz?” 


Ev sahibi kapıyı açtı. 


— “Menim kapım da, fakir sofram da konukların yüzüne açıktır. 
Bir misafirim vardı, olsun iki”. 


Padişahı içeri buyur etti. Baş köşede yer gösterdi, avradı sofrayı serip çörek getirdi. Onlar yediler içtiler güzel güzel sohbet ettiler. Derken vakit gece yarısını buldu.Döşekler serildi, yatılacağı zaman padişah: “Size birşey sormak istiyorum” dedi. 


Ev sahibi, “buyrun sorun” diye karşılık verdi. 

Padişah : 

— “Senin güleç yüzün, misafirperverliğin benim çok hoşuma gitti. 
Ne işle uğraşırsın, ekmek paranı nasıl kazanırsın?” 

Adam : 


— “Ne iş sahibi olacağım, a efendi. Eskiciyim. Adım da Murat. 
Sabahtan akşama kadar bir köşe başında oturur, bir iğne bir iplikle ekmeğimi kazanırım. Günde ne kazanırsam Allah bereket versin deyip, konuklarımla günümüzü gün ederiz”. 


Padişah ses etmedi. Hepsi yataklarına çekildi... 
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Ertesi sabah birlikte kahvaltı yaptıktan sonra eskici Murat şahı yola salarak: “Konak kardaş,” dedi. “Bu ev senin evindir. Utanma, akşam gene bize gel. Başımın üstünde yerin var”. 


Padişah sağol deyip Murat'tan ayrıldı. Düz saraya geldi. Hemen o dakika bir ferman yayınladı. Tellallara dağıtıldı. Tellallar başladılar köşe başlarında okumaya : 


“Ey cemaat duyun, padişahın emrinden haberdar olun: Şu günden sonra köşelerde oturup eskicilik etmek yasaktır. Her kim emre karşı gelirse padişahın gazabına uğrayacaktır”. 


Akşam hava kararınca şah gene kıyafet değiştirip eline de çomağını alarak saraydan çıktı, eskicinin evine yöneldi. Daha mahalleye girende tar-kaval sesi kulağa çalınmaya başladı. Padişah hayret ede ede Murat'ın kapısına gelerek, kapıyı tıklattı. 


Kapıyı Murat açtı. Dünkü misafirini karşısında görünce: “O, sen hoş gelmişin, tam da vaktinde geldin” diyerek onu içeri buyur etti. 


Bugün sofra pek zengindi. Birlikte yemeğe oturdular. Herkes ondan-bundan alırken padişah usulca sordu Murat'a:““Bugün eskicilikten çok mu kazandın?” 


Murat : 
— “Hayır, padişah benim helal sanatımı sürdürmeme mani oldu”. 
Şah bir daha hayretler içinde kaldı. 


— “Peki, bu konuklar için yapılan masraf nereden?” 

— “Kardaş, padişah ferman çıkarınca başımı önüme eğip oturamadım. Hükmün ağırlığı beni yıkmadı. Elime bir süpürge alarak evlerin, dükkânların önünü süpürdüm. Azdan az, çoktan çok ne verdilerse Allah bereket versin dedim. Zahmetim çok olduysa da, kazancım da az olmadı. Soframın başında oturanlar ne kadar çok olursa, bereketi de o kadar çok olur diyerek komşularımı da çağırdım”. 

Padişah parmağını dişledi. Geceyi orda geçirerek sabah düşünceli tüşünceli geldi saraya. O gün de hemen bir ferman yayınladı. Bu sefer şöyle diyordu şah : 

“Ek” ahali, bilin ve agâh olun, bugünden sonra şehirde süpürgecilik etmek yasaktır”. 
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Akşam oldu. Karanlık düşende padişah yüreği ata ata Murat'ın yanına yollandı. 


Bu sefer tar-kaval sesleri daha mahalleye girmeden duyulmaya başladı. Şah, meraktan çatlayacak vaziyette geldi, kapıyı dövdü. 

Eskici Murat gene güler yüzle açtı kapıyı, onu içeri buyur etti. 

İçerde tam cümbüş vardı. Sofrada ne aransa vardı. Hanendeler söylüyor, sazendeler çalıyordu. Misafirlerin iyice eğlenceye daldığı bir 


sırada gene usulca Murat'a: “Görüyorum bugün süpürgecilikten kazancın hayli olmuş” dedi. 

Eskici Murat içini çekti : 

— “Öyle bil ki, dedi. Şah galiba bana düşman. Neye el atsam onu yasaklıyor. Benim zahmetle açtığım sofrayı bağlı koymak istiyor. Daha bilmiyor ki, zahmetle çörek yiyen adam, padişahın zulmünden korkmaz. Bugün de fermanı işitir işitmez sırtıma bir kolcu elbisesi geçirdim, şehrin çevresindeki köyleri gezerek kanun-kaideye riayet etmeyenleri cezalandırdım. Kazancım hergünkünden çok oldu. Bu da kanunsuz bir iştir ya, ne yapayım ki, şah beni mecbur etti. Ben de helal sanatımı bırakıp böyle işlere el atıyorum”. 

Murat'ın misafirleri çalıp söylüyorlar, okuyup oynuyorlardı. Eğlence gece yarısına kadar devam etti. Herkes evine dağıldı, padişahda yatağına çekilerek derin düşünceye daldı... Bir eskici ile başedemedigine hayıflanıyordu. 

Sabah, Murat misafirini yola saldıktan sonra kolcu elbisesini giyip şehre çıktı. 

O gün ferman vermedi şah. Adamlarından iki tanesini tüccar kılığına sokturup Murat 'ın dolaştığı yerlere gönderdi. Onlar bir yerde Murat'ı uzaktan görüp tanıdılar. Mahsustan başladılar münakaşaya. Murat onları o halde görünce yanlarına gelerek bağırdı : 

— “Ne var, ne oluyor? Böyle dan-dun konuşmanızdan milletin rahatsız olabileceğini düşünemiyor musunuz?” 

İçlerinden biri : 

— “Bu adam borcunu vermiyor”. 
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Öbürü hemen atıldı : 
— “Yalan söylüyor, o bana borçludur”. 
Murat, her ikisini de susturdu. 


— “Görüyorum ki, her ikiniz de davacısınız. Bunun için de her ikinizi de cezalandıracağım. Bundan böyle de birbirinize iftira atmazsınız. Ya cezayı ödeyin, ya hapse razı olun”. 


Tüccarlar para temin edip cezayı ödemek bahanesiyle onu lafa tuta tuta şehrin merkezine getirdiler. Bilâhare üzerlerindekini çıkararak kimliklerini ortaya koydular, Murat'ı da doğru şahın huzuruna getirip onu şaha şikâyet ettiler. 

Padişah Murat'a döndü: 

— “Senin suçun büyüktür” dedi. “Ancak şehrin asayişinin teminine yardımcı olduğun için günahından geçiyorum. Bu günden sonra seni saraya memur tayin ettim”. 


Özüne hemen bir memur elbisesi giydirdiler. Beline bir gümüş kemer bağladılar, bir de kılıç verdiler. Şah ona tahtının yanıbaşında yer açtırdı. 


Şah onu gözünden uzağa salmadı, Murat da akşama kadar orada eyleşti. Vakit gelince onu yola salarak, “şimdi git, sabah tezden gel” diye tembih etti. Murat, “başüstüne ” diyerek saraydan çıktı. 


Murat gittikten sonra şah elbisesini değiştirerek eskicinin evine doğru yola çıktı. Oyalana oyalana, aynı zamanda heyecanlana heyecanlana sözde dost olduğu Murat'ın evine geldi. Geldi gelmesine ya, gördükleri karşısında donup kaldı. Misafirlerin biri gidip, biri geliyordu. 
Çalan, söyleyen, oynayanın gürültüsünden geçilmiyordu. Murat kapıdadurmuş gelene hoşgeldin, gidene güle güle demekle meşguldü. Murat eli çomaklı eski misafirini görüp tanıdı. 

— “Gel gel, dedi. Senin geldiğin günden beri işlerim ters gidiyor. 
Her gün şah ferman yayınlayıp sanatımı yasaklar oldu. Ancak o emirleri ile benim açık soframı bağlayamayacak. O padişahsa ben de eskici Murat'ım”. 


Padişah : 

— “Görüyorum, bugün çok adamdan ceza kesmişsin”. 
O güldü: 
— “Hayır, bilâkis hiç ceza kesemedim”. 
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— “Pek:, bu ne haldir?” 
— “Bugünkü padişah hesabınadır”. 
— “Hele biraz açık danış”. 


— “Padişahın adamları beni tutup saraya götürdüler. Şah beni giyindirip kuşandırıp akşama kadar orada tuttu, ta ki, karanlık basana kadar. Parasız eve gelseydim sofram bağlı kalacaktı. Ona da bir çare buldum. Padişahın verdiği kılıçı bırakıp karşılığında para aldım. Misafir için ne lazımsa tedarik edip eve geldim. Gördüğün gibi soframı bir güzel bezedim. Meclis şen geçsin diye çalgıcıları da çağırdım”. 


Padişah gene şaştı”. 
— “Peki, yarın kılıçsız padişahın yanını nasıl gideceksin?” 
— “Yerine tahtadan bir kılıç yaptırdım”. 


O gece padişahın gözüne uyku girmedi. Sabah olanda Murat'ı nasıl alt edebileceğini düşündü durdu. Aklı sıra onu iyice bunaltacağını hesaplıyordu. 


Sabah olanda ikisi de ayrı ayrı yollardan saraya geldiler. Murat, kadı önünde bir sürü zincirli mahkümun bekleştiğini gördü. Hepsinin katil olduğunu, o gün padişahın huzurunda yargılanacaklarını bildirdiler. 


Padişah tahtı ayvanda kurdurdu. Özüde kırmızı giyinmişti. Vezire sordu: “Katillerin tamamı burada mı?” 


Vezir : 

— “Evet şahım” dedi. 

Padişah laf olsun diye bu sefer : 

— “Saray memuru da burda mı?” diye sordu. 
Murat atıldı : 

— “Evet şahım buradayım”. 

Şah o saat umulmadık bir emir verdi : 


— “Hemen bu saat şu köşeye dayanmış olan mahkümun boynunu vur”. 


Murat padişahın emrini yerine getirmek için kılıcının kabzasından tuta tuta mahküma yanaşarak dedi ki : 


— “Ey mahküm, senin günahın var mı? Gerçekten katil misin? 
Bence malum değil. Padişahımız emrettiği için senin boynunu vuracagım. Eğer gerçekten katilsen kılıcım baltadan da keskin olup senin boynunu kesecek. Yok eğer günahın yoksa menim kılıcım parça parça olsun...” 


Bunları der demez kılıcını çekip mahkümun boynuna indirdi. Kılıç iki parça oldu. 

O saat padişaha döndü Murad: “Ey şah”, dedi. “Adam katil değilmiş. Suçu işlemiz olsaydı, kılıcım böyle tahtaya dönmezdi”. 


Padişah Murat'ın bu buluşu karşısında diyecek söz bulamadı, ağzı açık kaldı. 


O, eskici Murat'a baktı baktı, şöyle dedi: 


— “Git, ben senle baş edemeyeceğim. Ne halin varsa gör. Beni de bundan böyle dostun bil”. 


Murat saraydan çıktı. Eskicilik yaptığı köşede gene tezgâhını kurdu. Gece âlemlerini sürdürdü. Bu sefer misafirleri arasına şah, vezir, vekiller, eşraftan kimseler de dahil oldu... 


(Kerim Oder'in Notlarından) 


268 


SEYFÜLMÜLK'ÜN MURADI 


Geçmiş zamanlarda Safkan adlı bir padişah, onun da çok akıllı, adaletli bir veziri vardı. Herkesin derdine koşardı. 


Vezir bir günşahını gam deryasına düşmüş vaziyette buldu. Sordu : “Ey büyük şahım niye üzgünsün?” 


Şah : 


— “Ey vezir, ben keyifsiz olmayayım da kim olsun. Ölende tahtımı-tacımı bırakacağım bir evladım yok”. 


Vezir onu biraz teselli ettikten sonra şöyle dedi 


— “Şahım sen sağol. Kırk gün kırk gece yetimleri, yoksulları hele bir yedir-içir bakalım. Belki onların hayır duası sayesinde Hüdaverdi Alem bize bir evlat bağışlar. El duası tutar derler”. 


Şah, vezirin düşüncesini beğendi, hemen hazinenin ağzını açtırdı. Fakir-fukaranın her bir ihtiyaçlarını gördürdü. Kırk gün böyle geçti. Derken el duası kabul oldu, padişahla, vezirin hanımları haınile kaldı. 


Aradan dokuz ay, dokuz saat, dokuz dakika, dokuz saniye geçti. 
Avratlar birer oğlan çocuğu doğurdular. Uşaklara da ad koymak için dervişleri, mollaları, falcı kadınları başlarına topladılar. 


Önce padişahın oğlunun adını aradan çıkarmak istediler. Bir küp karısı: “Men uşağın adını Sicimkulu koydum. Ömrü sicim gibi uzun olsun” dedi. Bu karıyı dövüp kovdular. Küpe binen karı: “Ben de uşagın adını Lokmankulu koydum. Ömrü onun gibi uzun olsun derim”. O karıyı da dövüp kovdular. Küpe tırmanan karı bu sefer aldı sözü: “Ben uşağın adını Allahkulu koydum. Allah'ın nazarı daim üzerine olsun”. 
Onu da dövüp kovdular. 


Bu sırada nur yüzlü bir molla içeri girdi. O da dedi ki : “Ben, padişahın oğlunun adını Seyfülmülk, vezirin oğlunun adını da Sahip koydum. Allah bahtlarını açık etsin”. 


Hepsi de bu adları beğenerek mollayı mükâfatlandırdılar. Çocuklara da yetişmeleri için dadı tuttular. 
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Masallarda vakit tez geçer derler. Uşaklar büyüyüp sekiz yaşlarına bastılar. Onları bir mollanın yanına verdiler. Molla başladı uşaklaraders vermeye. Yedi yıl da böylece gelip geçti. Uşaklar bu sefer başladılar pehlivanlık öğrenmeye... 


Bir süre sonra şah bunları huzuruna çağırdı. 
— “Oğullarım nice öğrendiniz?” diye sordu. 
Seyfülmülk : 


— “Mihriban ata, bir meydana çıkalım. Bak, gör nasıl öğrenmişiz. Sözle dersek bir fikir veremeyiz”. 


Padişah razı oldu. Ordu hazırlandı, büyük bir kafileyle yola çıkıp bir meydanlığa vardılar. 


Önce Sahip kuşanıp ata bindi. Şahın cengaverleri yedi taraftan üzerine yürüdü. Sahip bir o tarafa bir bu tarafa kılıç sallayarak hepsini gerilemeye mecbur etti. Kılıcının yanısıra ok, kalkan, mızrak, gürz de kullanıyordu. O yiğitliğini kabul ettirdikten sonra sıra Seyfülmülk'e geldi. O da ata atladı. Birbiri ardından attığı yedi oku gökte birbirine kavuşturdu. 


Padişah bunların pehlivanlığını pek beğenerek, onları mükâfatlandırdı. Oğlu Seyfülmülk'e mükâfat olarak bir pehlivan kispesi vermişti. Kispenin üzerinde de Bedielcemal adlı bir kızın resmi vardı. Seyfülmülk bu kızın resmini görünce bin gönülden bir gönülle aşık oldu. 


Hediyeyi aldığı akşam Seyfülmülk'ü uyku tutmadı. Durmadan ağladı, ağladı. Baktı olmayacak, misafir odasına giderek sedirin üzerine yattı. 

Kullukçular şehzadeyi sabah öz odasında değil de, perişan vaziyette misafir odasında bulunca, önce durumdan Sahip'i haberdar ettiler. Sahip koşa koşa onun yanına geldi. “Kardaşım sana ne oldu, niye ağladın?” diye telaşla sordu. 

Seyfülmülk gerçeği ondan gizleyemedi. Kispenin üzerindeki resmi gösterdi. 

— “Kardaşım Bed'elcemal'e aşık oldum. Ben artık onsuz yaşayamam”. 


Sahip tez durumdan şahı haberdar etti. Şah tacını alıp yere çalarak : 
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— “Öz elimle, öz başımı kestim. Bedielcemal, Şahbal adlı bir padişahın kızıdır. O şahın yurdu da Gülistan-ı Bağı-İrem'dir. O yere de daha insan ayağı değmedi. Şahbal şahı da nerden bulalım?” 


Şah bunları dedikten sonra yanına veziri çağırdı. 


— “Vezir, vezir, tez tedbir. Oğlum elden gidiyor. Gülistan-ı Bağı-İrenii, Şahbal Şahı nasıl bulabiliriz? Olmadı, onu bu düşünceden vazgeçirebilecek misin?” 

Vezir dedi : 


— “Ey büyük şah, öz balandır, katlanacaksın. Ne diye verirsin o kispeyi sen de”. 

Şah : 

— “Aman vezir, bırak şimdi onu. Durma tez Seyfülmülk'ün yanına git”. 

Vezir doğru Seyfülmülk'ün yanına vardı. Ona bir yığın öğütnasihat verdikten sonra şöyle dedi : 


— “Oğul, şehzadem gel bu sevdadan vazgeç. Kimi istersen sana onu alalım”. 


Seyfülmülk şiddetle karşı koyarak : “Vezir, ya o, ya kabir” dedi. 


Vezir çok dedi, şehzade az işitti. Baktı olacak gibi değil, “şehzadem hele sabırlı ol” diye yatıştırarak : “Gülistan-ı Bağı-İrem nerdedir, orda Şahbal adlı bir şah var mı, varsa kızının adı Bedielcemal mı? Hele onu öğrenelim” dedi. 


Seyfülmülk vezire hak verdi. Vezir ondan kırk gün izin alarak şahın yanına geldi. Durumu ona anlattı. Sonra hemen harekete geçerek her yana adamlar saldılar... Soruldu, soruşturuldu Gülistan-ı Bağı-İrem'den, Şahbal şahtan haber verecek çıkmadı. Adamların hepsi başları önde geri döndüler. Bu durum Seyfülmülk'ü deliye çevirdi, elbiselerini parça parça etti. Yanına gelenleri dövüp kovdu. Şah onu zindana attırmak zorunda kaldı. Bir nice gün gelip geçti. Bir gün şah veziri çagırarak, “vezir, ben ne edeyim, dedi. Yüreğim yanıyor. Öz oğlumu zindana attırdım”. 


Vezir onu yatıştırdı. 
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— “Şah, sen sağol. Zindandan çıkart artık. Gezip dolaşsın hele. 
Bakarsın başka şeylerle oyalanır. Belki kız da yadından çıkar”. 


Seyfülmülk'ü zindandan çıkardılar. Şah oğlunun yanına gitti. 
Onunla ordan-burdan sohbet etti, sözü kıza getirerek : “Oğul gördün, öyle bir kız yok ki, sana alalım. Gel vazgeç bu sevdadan, kimi dersen onunla everelim seni” dedi. 

Şahzadenin yüreğine kor düşmüştü bir kere. Atasına dedi ki: 

— “Ata, Sahip'le bana izin ver. İki kardaş gidelim. Ararız, bulduk bulduk, bulamadık gene döner geliriz”. 

Şah izin vermek istemediyse de vezir onu ikna etti, arkalarına oniki bin kişilik ordu da katarak yola saldılar... 

Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler gelip Çin vilayetine çattılar. 


Gözcüler durumdan Çin padişahını haberdar ederek, Azer padişahının oğlu şehzade Seyfülmülk'ün ordusuyla gelerek şehrin önlerinde çadır kurdurduğunu bildirdiler. 


Padişah vezirini hemen şehzadeye yolladı. Vezir, huzura gelerek, “şehzade hayıra mı geldin, şerre mi?” diye sordu. 


Seyfülmülk dedi : 

— “Senin padişahın benden korktu mu? Hemen öyle hayıra mı, şerre mi geldi diye sorduruyor”. 

Vezir : 

— “Biraz korkaktır” dedi. 

Seyfülmülk : 


— “Eğer padişahınızın korkak olduğunu bilseydim, ülkenize ayak dahi basmazdım” diye karşılık verdi. 


Vezir, Seyfülmülk'ün sözlerini padişaha iletti. Padişah, vezirle Seyfülmülk'ün yanına geldi. Şahzade onlara çok hürmet gösterdi. Şah da onu ordusuyla birlikte konuk etti. 

Padişah bir gün ona dedi ki : 

— “Menim kızım var. Gel onu sana vereyim, damadım ol”. 

Seyfülmülk de: i 

— “Kızın benim bacım olsun. Ermişlerden, dervişlerden topla, onlara bir sorum var” dedi. 
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Padişah emretti, o saat kocalar toplandı. 

Seyfülmülk sordu : 

— “Şahbal adlı bir şah ile Gülistan-ı Bağı İrem'i bilir misiniz?” 
Hepsi de “işitmemişiz” diye karşılık verdiler. Yalnız kocalardan 


biri : “Bir derviş daha vardır, özü de dört bin yaşındadır. Belki o bilir” dedi. 


Koca kişiyi getirdiler. Seyfülmülk ona da sordu : 


— “Baba erenler, Şahbal adlı bir şah ile Gülistan-ı Bağı-İrem'i hiç duydunuz mu?” 


Koca kişi ağır ağır konuştu : 


— “Duydum. Şark tarafına gidersiniz. Önce çok ülkeler geçeceksiniz. Sonra çatarsınız oraya”. 


Seyfülmülk ile Sahip koca kişinin sözlerine pek sevindiler. Padişah bunlara elli gemi tahsis etti. Yola düştüler. Yedi gün, yedi gece yol gittiler. Yedinci günün gecesinde bir fırtına çıktı, dalgalar gemileri parça parça etti. Bir tahta parçasının üstünde Sahip oniki adamıyla, diğer bir tahta parçasının üstünde Seyfülmülk dört adamıyla denizin ortasında kaldılar, başladılar azgın dalgalarla boğuşmaya. Dalgalar birini biryana, ötekini biryana sürükledi. 


Sahipler nice eza cefadan sonra bir kıyıya ayak basabildiler. Burası devlerin ülkesiydi. Padişah, Sahip dışında hepsini parçalayıp yedi. 
Yalnız Sahip'i bir kafeste sakladı. Bir zaman sonra da hediye olarak başka bir ülkenin padişahına yolladı. Arna bu padişah dev değil, adem oğluydu. Sahip'i kafesten çıkarttırdı. Ona başından geçenleri anlattırdı. Sahip de hikâyesini benim size anlattığım gibi hikâye etti. Şah onu dinledikten sonra şöyle dedi : 

— “Ey civan, ben de senin gibi bir tahta parçasına binebilmiştim. Dalgalar beni sürükleye sürükleye bu ülkeye attı. Önce şahın kullukcusuydum. Şimdi ise gördüğün gibi padişahım. Gel yanımda kal, men öldükten sonra yerime padişah olursun”. 

Bunlar akşama kadar sohbet ettiler. Akşam olanda, her taraftan acayip acayip sesler gelmeye, kapılar sopalarla dövülmeye başladı. Bu arada rüzgârdan yer-gök sarsılmaya başladı. 


Padişah Sahip'e bakarak hafifçe tebessüm etti: 
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— “Hiç korkma dostum. Buranın halkı gündüz insan, gece ecinni olur”. 


Sahip, şahın misafiri olarak kaladursun, bakalım Seyfülmülk ne yaptı? 

Seyfülmülk'ün bindiği tahta parçasını dalgalar bir adanın kıyısına attı. Adada şehzade bir gemi yaptırdı, onun içinde yatıp kalkmaya başladılar. Bir gece yarısı bir canavar gelerek yoldaşlarından birini yedi. Canavarlar bir iken iki, iki iken üç oldu. Onlar kurtuluşu kaçmakta buldu. Kırk gün, kırk gece yol gittiler. Başka bir adaya çıktılar. Bura iyi demeleri üzerinden çok geçmeden altı ayaklı bir canavar peyda oldu. Bu da Seyfülmülk'ün yoldaşlarından birini yedi. Böyle böyle canavarlar onun yoldaşlarından dördünü de yediler. Seyfülmülk kaçıp başka bir adaya sığındı. Günlerce aç kaldı. Kendini öldürmek istediğinde bir kartal onu kaparak havalandı. Balaları yesin diye yuvasına doğru uçmaya başladı. Kartal tam yuvasına yaklaşmıştı ki, bir ejderhanın balalarının olduğu ağacın tepesine tırmandığını gördü. Hemen Seyfülmülk'ü yere bırakarak ejderhaya saldırdı. Dövüşleri saatlerce sürdü. 
Sonunda her ikisi de ağır yaralar aldıklarından öldüler. 


Seyfülmülk düştü yola. Gitti, gitti bir mağaraya çattı. Mağaranın içi silahla doluydu. Gi kılıç, kalkan ne seçti. Buradan çıkıp başka bir kovuğa girdi. Burada da yiyeceğin her türlüsü vardı. Karını bir güzel doyurdu. Oradan başka bir kovuğa girdi. İçerde, başında bir şamdan yanılı duran, bir döşekte boylu boyunca yatmış bir kız gördü. Seyfülmülk onun büyülenmiş olduğunu anlayarak bir efsun okudu, kız o saat kendine geldi. Oğlana teşekkür ederek, “onüç yıldır devin esiriyim, dedi. Burada çile dolduruyorum”. 


Seyfülmülk de onüç yıldır yol gittiğini dedi ona. 

Kız sordu: 

— “Niçin yollara düşmüşsün böyle?” 

Seyfülmükk : 

— “Şahbal şahın kızı Bedielcemal Hanım'a aşığım. Onu arıyorum”. 


Kız bu adı işitince kendinden geçip yere yığıldı. Seyfülmülk onu ayılttı. Kız: “Ben Bedielcemal'in bacısıyım. Ah, devden kurtulamıyorum ki, gideyim yanına” diyerek iç çekti. 
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Seyfülmülk sordu : 
— “Ne yapayım ki, sana büyü yapan devi öldüreyim?” 
Kız yollarını öğretti... 


Şehzade deryanın kenarına gitti. Süleyman Peygamber'in yüzügünü deryaya tuttu. O saat bir güvercin geldi. Seyfülmülk güvercini tuttu. Dev orada bitip yalvarmaya başladı : 


— “Aman ver, ne istersen veririm, güvercini sal gitsin”. 


Şehzade onun sözünü dinlemedi. Güvercinin boğazını kesti, başını bir yana, bedenini bir yana fırlattı. Dev bu surette cehennemi boyladı, büyüsü de bozuldu. Seyfülmülk, kızın yanına döndü. Bir gemi inşa ettiler, devin neyi var, neyi yok içine yükleyerek düştüler buradan yola... 


Denizde yol alıyorlardı. Seyfülmülk yatmış, kız uyanıktı. 


Kız bir ara baktı, bir balina ağzını açmış gemiyi yutmak istiyor, çaresizliğinden ağlamaya başladı. Bir damla yaş da şehzadenin yüzüne düştü. O hemen uyandı, sordu: “Kız, niye ağlıyorsun?” 


O balinayı gösterdi. 

— “Bak, gemimizi yutmak istiyor. Seni uyandırmaya kıyamadım. 
Onun için yapacak şey olmadığından ağlıyorum”. 

Seyfülmülk dev gibi balinayı görünce hiç korkuya kapılmadı. Mendireke çıkıp balinanın başına öyle bir kılıç indirdi ki, balinanın başı paramparça oldu. Kız Seyfülmülk'ün cesaretine, kahramanlığına hayran kalarak, “oğlan gerek beni alasın”. dedi. 

Seyfülmük : 

— “Ey kız, her iki dünyada sen benim bacırısın, onu bil” diye karşılık verdi. 


Kız başkaca birşey demedi. Muhabbetini yüreğinde sakladı. Denizde tam oniki gün yol gittikten sonra bir kıyıya yanaşabildiler. İkisi de fena açtı. Kız saçından iki tel vererek bunlarla balık tutmasını söyledi. Seyfülmülk öyle etti. Bunlarla olta yaparak balık avladı. Bunlar balıkları yiye dursun, görün size kimden haber vereceğim? 

Ekber Şah'ın kervanı seferden dönüyordu. Kervancıbaşı kızla Seyfülmülk'ü görünce onları yakalatmak istedi. Seyfülmülk üzerlerine yürüyünce hepsi de bir yana kaçıştı. Tek kervancıbaşı kaldı. O, “siz kimsiniz?” diye sordu. 
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Seyfülmülk : 

— “Ben Serendip padişahının oğlu, bu da kızıdır. Bu kızı devler kaçırmıştı. Devi öldürerek bacımı kurtardım. Şimdi ise yurdumuza dönüyoruz” dedi. 

Kervancıbaşı onları şöyle bir süzdü. 

— “Serendip padişahının oğlu yoktur. Bir kızı vardır, adı da Melek Hanım'dır.Onu da dev kaçırmıştı”. 

Seyfülmülk o zaman atıldı. 

— “İşte bu kız Melek Hanım'dır”. 

Kervancıbaşı tez şaha haber uçurttu. Ekber şah kızının karşılamaya çıktı. Ata-kızın kavuşması çok dokunaklı oldu. Hasretliğini dindiren şah Seyfülmülk'le ilgilenerek ona çok hürmet gösterdi, oğlu gibi davrandı... 


Kız kırk gün Seyfülmülk'le görüşmedi. Kırk günün sonunda karşılaştıklarında şehzade ona sitem ederek, “men seni bacım sayıyordum, böyle vefasız çıkacağını bilmezdim” dedi. 

Kız özür diledi ondan. 

Bedielcemal gelince onu haberdar edeceğini söyledi. 

Seyfülmülk sarayda şehzade muamelesi görüyor, herkes ona hürmet görteriyordu. 


Bir gün Melek Hanım kısa bir süre sonra bacısının geleceği haberini ulaştırdı şehzadeye. Seyfülmülk bu habere çok sevindi, kızın yolunu beklemeye başladı. 

Günler geçmek bilmiyordu. Seyfülmülk çarşı-pazarda vakit öldürüyordu. Bir gün bir zayıf oğlan gözüne çarptı. Şehzade ona kimin nesi olduğunu sordu. Delikanlı da Mısır'dan geldiğini, kim olduğunu da ancak başbaşa görüşmelerinde diyeceğini söyledi. Seyfülmülk onu saraya götürmelerini emretti. 

Zayıf delikanlıyı götürüp zindana attılar. Zayıf oğlan buna çok üzüldü. Zindana neden attıklarını anlayamadı. 

Seyfülmülk pazardan döner dönmez zayıf oğlanı istedi. Delikanlıyı hemen getirdiler yanına. 

Seyfülmülk sordu : 


— “Oğlan sen kimsin?” 
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Delikanlı : 
—“Men, Mısır vezirinin oğlu Sahip'im”. 
Şehzade bu adı duyunca kendini kaybedip yere yığıldı. Uşaklar 


Sahip'i dövüp dışarı attılar. Sahip oradan uzaklaşarak bir değirmende gizlendi. 


Öbür taraftan Seyfülmülk ayılır ayılmaz ilk işi Sahip'i sormak oldu. Dövüp, kovduk dediklerinde deli divaneye döndü. Gidip durumu şaha açtı. Şah her yana adamlar saldı. Aradılar, aradılar bulamadılar Sahip'i. Padişah bir ferman yayınlayarak, delikanlıyı bulup getireni mükâfatlandıracağını ilan etti. 


Bir oduncu değirmene gitmişti. Delikanlıyı görerek kolundan tutup dışarı çıkarttı. Döve döve padişahın yanına getirdi. Seyfülmülk oduncuya bolca para verdi. Böylece uzun yıllar ayrı kalan kardaşlar birbirlerine kavuşmuş oldular. Muhabbetleri arttı, başladılar bu sefer kalpleri çarpa çarpa Bedielcemal'i beklemeye. 


Şah günlerini onlarla geçiriyordu. Bu arada, Melek Hanım'dan, “Bedielcemal Hanım bugün bahar bağına gelecek” diye bir pusula geldi Seyfülmülk'e. 

Seyfülmülk o saat bağa giderek bir köşeye gizlendi. Sultan ha- 


nımlar da bağa gelmişler Seyfülmülk'ten söz ediyorlardı. Bedielcemal umursamıyordu. 


—“Adam da ademoğluna gider miymiş?” 

— “Senin deden Hazreti Süleyman'ın dostuymuş. Resmini bir kispeye çizmişti. Kispeyi ona armağan etti, Hazreti Süleyman da Safkan şaha. Onun oğlu Seyfülmülk, resmi görüp aşık olmasaydı ben büyüden kurtulamayacaktım. Şimdi ne diyorsun?" 


Bedielcemal ona cevap vermedi. Melek Hanım bir bahaneyle onu bağda yalnız bıraktı. 


Kız bir başına gezinirken eh karşılaştı, bin gönülden bir gönüle ona bir görüşte aşık oldu. Ama hislerini belli etmedi. Tez Melek Hanım'ın yanına dönüp oğlanı davet etmesini söyledi. Kız sevine sevine şehzadeyi çağırdı. Böylece muhabbetleri başladı... 

Onlar sevgilerine sevgi, dostluklarına dostluk kattılar. 


Bir gün Bedielcemal endişesini Melek Hanım'a açarak, “bacı biliyorsun ben gideceğim, bilmiyorum halimiz ne olacak?” dedi. 
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İkisi düşündüler taşındılar, sonunda Bedielcemal Hanım, başka bir ülkenin kraliçesi olan halalarına bir mektup yazdı. Mektupta, Seyfülmülk'ün kendisi için çektiği eziyetleri bir bir anlatarak, onunla kendisini evlendirmesi için yardımını esirgememesini istedi. 

Mektubu sevgilisine vererek halasına yolladı. 

Seyfülmülk kızın dediğini yaptı, mektubu kraliçeye gütürdü. Kraliçe mektubu okuyunca çok duygulandı. Seyfülmülk'e de: “Oğlum, sen ki bu kadar eziyet çekmişsin, onu ne pahasına olursa olsun sana alacagım. Endişen olmasın” dedi. 

Seyfülmülk'ü yanına katarak Bedielcemal'in atası kardaşına gitti. Şahbal Şah Seyfülmülk'ün adını nasıl işitti, bacısına: “Tez oğlanı buraya getir. Onu ondört bin dev arıyor, o devlerin şahı Kuzgun Şah'ın kardaşını öldürmüş” diye heyecanlı heyecanlı söylendi. 


Diğer taraftan devler Seyfülmülk'ün yerini tespit ederek onu yakaladılar. 

Şahbal Şah kendisi daha davranmadan Seyfülmülk'ün yakalandığını işitince şehzadeyi öldürmelerine vakit bırakmadan orduyu devlerin üzerine sürdü. 


Perilerle devler tam onsekiz gün savaştılar. Sonunda devler bozguna uğradı, Kuzgun Şah esir alındı. 


Bedielcemal'in halası kraliçe Kuzgun Şah'ı karşısına alarak, Seyfülmülk'e karşılık canının bağışlanacağını söyledi. Şah mecburen kabul etti. Böylece Seyfülmülk'ü saldıkları kuyudan çıkararak serbest bıraktılar. 


Şahbal Şah şehzadeyi yanına çağırttı. Delikanlıya dedi ki: “Seni üç denemeden geçireceğim. Eğer başarıyla çıkarsan kızımı sana vereceğim”. 

Seyfülmülk kabul etti. Şah emir verdi. yedi tulum şarap geldi. 

Şah : 

— “Bu yedi tulum şarabı içeceksin”. 

Seyfülmülk yedi tulum şarabı bir oturuşta içip ayağa kalktı. 

Şah memnun kalarak: “Birincisini başardın, dedi. Şimdi de bakalım dünyada avrat mı çoktur, er mi?” 


278 


Seyfülmük : 


— “Elbette avrat, çünkü avrat gibi erler vardır” dedi. 
Padişah : 

— “Bunu da bildin. Şimdi de şunu bil: Ölü mü çoktur, diri mi?” 
Sefülmülk hiç tereddüt etmedi. 

— “Ölü çoktur” dedi. 

Şehzade bunu da bilince Şahbal Şah, kraliçe bacısına döndü. 


— “Bacı, Seyfülmülk bilgili delikanlı. Men kızımı buna verdim. 
Sen de yeğenemiz Melek Hanım'ı bunun kardaşı Sahip'e ver”. 


Zaten o da bu teklifi bekliyordu. Melek Hanım da dünden razıydı. Böylece onlara kırk gün, kırk gece güzelce düğün yaptılar. Bedielcemal Hanım'ı Seyfülmülk'e, Melek Hanım'ı da Sahip'e verdiler. Onlar bir müddet burada kaldılar. Bilâhare izin alarak ülkelerine doğru yola çıktılar. Önce Çin'e uğradılar. Bütün Çinlilerin karalar giyinmiş olduğunu görünce dayanamayıp birinden sordular : 

— “Niye kara giyinmişiniz kardaş, niye yas tutuyorsunuz?” 

Kişi dedi : 

— “Padişahımızın bir oğulcuğu vardı, deryada boğuldu. Yasımız onun için”. 

Seyfülmülk padişahın yanına gitti. Padişah sevincinden deliye döndü. Hemen memlekette şenliklerdüzenletti. Halk karaları çıkartıp, 


allar giyindi. Bunlar kırk gün burada eyleştiler. Kırk gün dolanda öz memleketlerine doğru yollandılar... 


Yolda oldukları haberi şaha da ulaştı. Başta şah olmak üzere ülkenin bütün ileri gelenleri onları karşılamaya çıktılar. O günler bayram ilan edildi. Atalar ile oğulların kavuşması görülecek tabloydu. 


Birlikte saraya döndüler. Onlara tekrar kırk gün, kırk gece dü- gün yapıldı. Seyfülmülk atasının yerine padişah, Sahip de atasının yerine vezir oldu. Onlar mesut yaşadıkları ömürlerini geçirip göç ettiler öte dünyaya. Ama, siz sağ olun, masal anlatan da... 


(Azerbaycan Folklor Antolojisi. Bakü, 1969. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını.) 
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YİĞİDİN YERİ YİĞİDİN YANIDIR 

Bir vardı, bir yoktu, günlerin bir gününde bir padişah vardı. Bu padişahın evladı yoktu. Bir gün padişah elini alnına dayamış gam deryasına dalmıştı. Bu sırada kapının ağzında bir derviş bitti. Padişaha selam vererek yanına sokuldu. 

—“Ey büyük şah niye böyle düşüncelisin?” diye sordu. 

Şah : 

—“Ey derviş, bir evladım yok ki, tahtımı-tacımı bırakayım. Beni işte bunun düşüncesi aldı”. 

Derviş : 

—“Ey şah, ben sana bir elma vereceğim; yarısını sen ye, yarısını da haremin. Sizin iki uşağınız olacak. Yalnız uşakların biri benimdir, kabul mü? Sonra gelir alırım. Eğer sözünü tutmazsan gene sen bilirsin”. 

Padişah buna çok sevindi. 


—“Derviş tek evladım olsun da söz ötekini de vereyim. Evlat ne de olsa benimdir”. 

Şah böyle dedi, derviş de elmayı verdi. O dakika gözden kayboldu. 

Padişah elmayı ikiye böldü. Yarısını haremine verdi, yarısını kendi yedi... 

Aradan bir süre geçti. Padişahın avradı hamile kaldı. Dokuz ay, dokuz gün, dokuz saat, dokuz dakika sonra bir oğlan çocuğu doğurdu. 


Her yerde şenlikler düzenlendi. Aç karınlar doyuruldu, fakirler giydirildi. Çocuğun adını Muhammet koydular, büyümesi için dadılara teslim ettiler. 


Muhammet sekiz yaşına basınca okuması için mollanın yanına koydular. Muhammet onbeş yaşına kadar mollanın yanında kaldı. Bütün ilimlerden nasibini aldı. 


Yadınızdan çıkmamıştır inşallah, size dervişten de haber vereyim. 
Bir gün şah sarayında oturuyordu. Baktı, derviş karşısında. Selamsız, sabahsız, “oğlanı almaya geldim” demesin mi? 
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Padişah alttan aldı. 
—“A derviş, ikiz uşak olmadı. O da onbeş yaşına bastı”. 
Derviş üsteledi. 


—“Ya öyle mi, o halde ikiye bölelim. Yarısı senin yarısı benim”. 
—“A derviş niye pay edeceğiz sanki. Onbeş yıl bende kaldı, varsın onbeş yılda sende kalsın”. 


Derviş razı oldu. Oğlunun yüzünden, gözünden öptü, dervişin önüne kattı. 
Derviş Muhammet'i bir adaya götürdü. 


Muhammet sordu : 

—“Ata burası neresi?” 

Derviş : 

—““Burası benim yurdum. Burada yaşayacağız”. 


Muhammet içinden, “Tanrım bu ne iştir başıma geldi” dedi. “Rahat sarayımdan bu derviş beni alıp bu berbat yere getirdi. Nasıl yaşanır burada?” diye talihinden yakındı. 


Derviş, onun aklından geçenleri okuyarak, “Muhammet, göreceksin benim evim senin sarayından iyidir” dedi. 


Derviş Muhammet'i bir mağaraya götürdü. Burada üç koyun postu ile bir kızdan başka birşey yoktu. Öyle bil, tam canavar yuvası. 

Muhammet sordu hayretle : 

—““Ata, senin eşyan, yorgan-döşeğin hani?” 

Derviş ciddi ciddi : 

—“Bu postlardan biri yorganım, biri döşeğim, biri de yastığım. 
Başkası neme lazım”. 

Muhammet'in keyfi iyice kaçtı. “Keşke gelmeseydim” dedi içinden. 

Bir zaman geçti aradan. Derviş bir gün seyahate çıkmaya karar vererek kızla, oğlanı karşısına aldı. 


—“Men sefere çıkacağım. Siz, ben gelene kadar bu postların içinde yatarsınız, doğru da durursunuz. Ottan (meden Yiyip karnınızı doyurursunuz” dedi. 
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Derviş başkaca birşey demeden düştü yola. Muhammet'in aklı başından gitti. Şah oğluydu, kötü gün görmemişti. Neyse, başa gelen çekilir deyip mecburen sineye çekti bunu. 

Kızla gündüz ne buldularsa yiyorlar, gece de postlarda yatıyorlardı. Günleri tam anlamıyla cefa içinde geçiyordu. Derken fırtınalı, boranlı bir günde derviş çıkıp geldi. Derviş baktı, herşey bıraktığı gibi duruyor, memnun kaldı. 

Bir gün Muhammet'i karşısına aldı : 


—“Oğul Muhammet sana bir sihir öğreteceğim. Okuyunca gönlünden ne geçerse olacak” dedi. 

Muhammet : 

—“Ata, öğret”. 

Derviş başladı öğretmeye. 

—“Her ne gönlünden geçerse bey-tey dersin. Dileğin olacak. Hadi de, bey-tey”. 

Muhammet, bu işin içinde bir iş olduğunu anlayarak bey-tey'i kafasında tutarak başka şeyler diyeyim dedi. 

—“Ezberledim ata, dal-zal”. 

—“Yok öyle değil, bey-tey”. 

—“Rey-zey”. 

Derviş ne kadar dediyse, Muhammet hep başka şeyler söyledi. 
Ama, derviş olmayınca bey-tey diyor, o saat her dileği yerine geliyordu. 

Günlerden birgün derviş gene sefere çıktı. Derviş gidince Muhammet ile kız işi pişirdi. Başları keyfe karıştı, günlerini gün ederlerken baktılar kız hamile. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Derviş duysa ikisini de parça parça ederdi. Böylece aradan dokuz ay geçti. Kız bir oğlan çocuğu doğurdu. 

Kız, dervişin kendisine aşık olduğunu bildiğinden kendisini parça parça etmesinden korktu. Ata-ana yüreği bu. Uşağı öldürmeye kıyamadılar. Götürüp ormana attılar. Uşağı ormana bıraktıkları gün derviş de döndü. 

Daha ayağının tozuyla onlara kızıp bağırdı : 

—“Ben size rahat durun demedim mi? Ne etmişsiniz öyle?” 


Muhammet : 
—““Vallah-billah birşey etmedik”. 
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Derviş tersledi onu : 


—“Bilmiyor muyum zannediyorsunuz? Bir uşağınız oldu. Götürüp meşeye attınız. Bu saat sizi parça parça edeyim mi?” 


Baktılar, derviş herşeyi biliyor, susup başlarını öne eğdiler. Derviş de üzerinde fazla durmadı, onlara da birşey etmedi. 


Derviş gene bir gün Muhammet'e dersini belleyip bellemediğini sordu. 


Muhammetde: “Vallahi sen gidince benimde ders ne kafamdan çıktı” dedi. 


Derviş : 

—“İyi, şimdi de bey-tey”. 

Muhammet gene bey-tey yerine dal-zal dedi. Dilinin o kelimelere dönmediğini söyledi. 

Derviş buna çok kızdı, postları da altlarından alarak: “Onlarsız kalın da aklınız başınıza gelsin” diye söylendi. 


Derviş aslında çoktandır Muhammet'i öldürmeyi kafasında kuruyordu. Kızla başbaşa kalmayı tasarlıyordu. 


Ancak kızı çok sevdiğinden onu başka yerde öldürmek niyetindeydi. Delikanlı onun niyetini anladığından kızdan hiç ayrılmıyordu. 


Muhammet de onu altedecek tasarılar kurmuyor değildi. Dervişin bey-tey'inin sırrını denemeye karar verdi. Bakayım bir deneyim derviş taş olacak mı dedi öz özüne. 


Bir gün başbaşa olduklarında bey-tey'i okudu, dervişin yüzüne üfledi. Dileği tuttu, derviş o saat taş oldu. Üstelik yere de mıhlandı. 
Şöyle rahat bir nefes aldılar. 


İlk akıllarına gelen çocuklarını ormana attıkları yere gitmek oldu. Kolay değil aradan tam yedi yıl geçmişti. 


Gitmek-gitmemek hususunda karara varamıyorlardı. Kız: 


— “Ay Muhammet gel uşağı attığımız yere gidelim. Görelim nicedir?” 


— “Aradan yedi yıl geçti. Daha attığımız gün kurt-kuş yemiştir. 
Niye gidip de derdimizi artıralım. Ağır otur, batman gel derler”. 


— “Ne yapalım? Hiç olmazsa yerine bakarız”. 
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Muhammet razı oldu. Bunlar uşağı attıkları yere geldiler. Bir de ne görsünler; uşak orda oynamıyor mu! Bunlar çocuğa yaklaşırlarken kulaklarına bir homurtu geldi, hemen kaçıp gizlendiler. 


Bu arada ayı geldi, çocuğu sevdi, okşadı, havaya atıp tuttu. Yüzünden, gözünden öptü, bağrına bastı, sonra çıkıp gitti. 


Ayı gider gitmez onlar gizlendikleri yerden çıktılar, uşağa taraf gittiklerinde uşak bunları farketti, farkedince de öyle bir bağırdı ki, yergök titredi, ayı da o dakika orda bitti. 


Muhammet ile kız son dakikalarının geldiğini anladılar, akibetlerini beklerlerken ayı onlara ne saldırdı, ne birşey etti, bilâkis birden yumuşadı. Oğlanı okşayarak dedi ki: “Bala onlar senin ata-anandır. Git yanlarına”. 

Çocuk başladı ayının kulaklarını-elini dişlemeye. Ayı onu yatıştırdı, ana-babasına verdi. Muhammet'le kız çocuğu alarak mağaralarına döndüler. 

Onbir yaşına kadar çocuk tek kelime konuşmadı, sadece ayı gibi homurdandı durdu. Ancak o yaştan sonra başladı tane tane konuşmaya. Adını da Şirzat koydular. 

Bir gün Şirzat ana-babasını karşısına alarak şöyle dedi: 

— “Ben ne dersem onu yapacaksınız. Aka kara, karaya ak dersem de peki diyeceksiniz. Eğer sözümü çevirirseniz, siz bilirsiniz”. 

Onlar kabul ettiler. 

Şirzat bir gün mağaranın önünde duruyordu. Derviş taş şekline dönmüştü ya, otaş Şirzat'ın gözüne çarptı. Taşa sert sert bakarak: “Vay derviş taş olmuş. Bu melün, halkın başına ne belalar getirdi” dedi. 

Muhammet : 

— “Onu ben taş şekline dönderdim”. 

Şirzat : 

— “Bu taşı öyle fırlatayım ki, gitsin ta Nil'in ortasına. Burda kalırsa başımıza bela açar”. 

Muhammet dervişten çok yılmıştı. Onu yerinden tepreştirirse tekrar derviş haline geleceğinden korktu. Bu nedenle ona mani oldu. 

— “Yok oğul, o melünu tepretmesen daha iyidir. Taş haline gelmişse de gene kötülüğü dokunabilir”. 

Şirzat ısrar etti. 
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— “Ata, bırak atayım. Bu derviş başımıza iş açacak”. 
Muhammet önüne geçti. 

— “Yok oğul tepretme, gel gidelim”. 

— “Nereye gidelim?” 

— “Deden var, nenen var, tabii onların yanına”. 

— “Dede-nene ne demek?” 

— “Benim ata-anam”. 


Atalarının ülkesi oradan yedi yıllık yoldu. Bu yolu kolay kolay katedemezlerdi. Muhammet'in aklına dervişin öğrettiği efsun geldi. O saat içinden dileğini tutarak bey-tey dedi. O saat bir şehirde oldular. 
Şirzat adamları görünce sordu: 


— “Bu karınca gibi kaynayanlar nedir?” 

Muhammet : 

— “Oğul, onlar da bizim gibi insandır”. 

Kalabalık birşeyi görmek için birbirlerinin üstüne çıkıyorlar, birbirlerini çiğniyorlardı. Şirzat o yana gitti, bu yana gitti ne kadar çalıştıysa birşey göremedi. 


Orada bir büyük çınar ağacı vardı. Şirzat bu ağacı kökünden sökerek onunla adamları ikiye ayırdı, herkesin merakla bakıştığı meydana girdi. 


Ortada duran bir pehlivan bağırıp çağırıyor, durmadan gözdağı veriyor, padişahtan yedi yılın haracını istiyordu. 
Şirzat bir adamdan sordu : 


— “Emmi, herkes bundan niye korkuyor? O bir tek canıyla bu kadar kişiye ne yapabilir?” 


Adam hayretle döndü ona. 


— “Ay aman, sen ne diyorsun, dedi. O pehlivan birazdan birini tutup öyle bir yere çaldı ki, dehşet içinde kaldık. Bu adamların on misli gelse gene onunla baş edemez”. 


Padişah da ordaydı. Gözünün yaşını sel gibi döküyordu. Şirzat bir kere padişaha sokuldu. 


— “Ne diye cıngıllı-mıngıllı gibi ağlıyorsun, derdin nedir?” 
— “Ben sıradan adam değilim, padişahım”. 
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— “Padişah nedir?” 


— “Padişahı bilmiyor musun sen? Padişah bütün ülkede yaşayanların en büyüğü ve ülkenin sahibidir”. 


— “Senki, bu kadar adamın başısın da, bir adama gücün yetmiyor. Sen nasıl büyüksün öyle?” 


— “Buna gücüm yetmiyor. Pehlivanlarımın hepsini kırdı”. 
— “Şimdi o pehlivanın boğazını keseyim mi?” 

— “Sen daha uşaksın, böyle bir pehlivana gücün yetmez”. 
— “Men uşak olayım, o da isterse fil olsun, ne çıkar”. 

— “Sen bala git akranlarınla oyna”. 


Padişah böyle demesine dedi ya, Şirzat düz pehlivanın yanına geldi. 


— “Bu adamlardan ne istiyorsun, niye çıkıp gitmiyorsun işinegücüne? Tek mi yaşıyorsun sen?” 


Pehlivan yüksek sesle güldü. 


— “Bundan yahşi iş olur mu? Bu padişahı tahttan indirip, tahtınatacına sahip olacağım”. 


Şirzat diklendi : 
— “A kişi, var git işine-gücüne. Yoksa hakkında iyi olmayacak”. 
Pehlivan onu bu sefer tersledi. 


— “Hadi git uşaklarla aşık oyna sen. Yoksa seni yere çalarım, vallahi yapışır kalırsın orada”. 


— “Sen bilirsin”. 
Pehlivan dikkatle Şirzat'a baktığında bileklerinin ayı bileklerine benzediğini gördü. Başladı alttan almaya. 


— “Sendeniyi pehlivan olur. Gel sana pehlivanlığı öğreteyim. Hep benim yanımda kal”. 


Şirzat kızdı. 

— “Ne pehlivanlık, ne öğretmek. Tez buradan git”. 

Pehlivan çok öfkelendi, Şirzat'ın üzerine yürüdü. 

— “Buradan tez gitmezsen seni öldürür, ananın gözünü yaşlı bırakırım sonra”. 
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— “Bir kılıç salla göreyim hele; nerenin tilkisi olduğunu anlayayım”. 

Pehlivan öfkesinden kaşı-gözü oynadı. Kılıcı çekip başına indirmek istediğinde, Şirzat bileğinden tutup bir sıktı ki, kılıç elinden düştü pehlivanın. Pehlivan daha ah-vah demeye vakit bulamadan kendini buldu havada. Şirzat onu başında dolandırdı dolandırdı öyle bir fırlattı ki, pehlivan arkasında sadece toz bulutu bıraktı... 

Ortalık sevinç çığlıklarıyla inledi. Şirzat adamların arasından çıkıp öz atasının yanına geldi düz. Yaptıklarını alelade bir şeymiş gibi anlattı. 

Muhammet çok korktu. Ona çıkıştı : 

— “Oğul, ne işlere kalkışmışsın. Uşaksın sen daha. Yanımızdan ayrılma emi”. 

— “Ne edeyim, bir adamla baş edemiyorlardı. Ata, şimdi onu bırakda, yemeğe ne var onu de”. 

Şirzat'ın önüne çörek koydular. Hepsini bir lokmada yedi. Gene koydular, bana mısın demedi. Olan çörekleri önüne yığdılar, ancak dişinin kovuğunda kaldı Şirzat'ın. 

Atası boynunu büküp dedi : 

— “Vallahi, olan çöreğimiz buydu. Git aşhanede ye gel”. 

Şirzat sordu : 

— “Aşhane nedir?” 

Atası : 

— “Yemek pişirilip satılan yer”. 

Şirzat buna çok sevindi. Yanına para alarak aşhaneye geldi. Bir tabureye çökerek yemek istedi. Ahçı bir kap yemek getirip onun önüne koydu. Şirzat iki kaşıkta yemeği yiyerek adamdan gene istedi. Bir tabak, iki tabak derken aşhanedeki bütün yemekleri yedi. Şirzat gene isteyince, “daha yok” dedi ahçı. Yemeklerin parasını ödeyerek dışarı çıktı. Ona da: “Sabah benim için güzel yemekler hazırla, etleri kazana parça parça at, mideme birşeyler girdiğini farkedeyim” diye tembih etti. 
Aşhane sahibi, “başüstüne” dedi. Şirzat ata-anasının yanına geldi. Geceyi geçirdiler. Sabahınız hayırlı olsun, sabah gene dükkâna geldi. 


Selam vererek, oturdu bir masaya. Yemeği kapla değil, kazanla getirmesini söyledi ahçıya. Ahçı on hamal çağırdı, hamallar getirip ka- 


288 


zanı Şirzat'ın önüne koydular. Şirzat: “Atanıza rahmet, böyle iyidir. Menim yemeğimi hep böyle pişirip getirin” dedi onlara. 

Önüne konanı sildi, süpürdü, borcunu ödeyip gitti. 

Böyle böyle hergün ahçıya geliyor, yemeği kazanla yiyordu. Onun böyle çok çok yemek yemesi her yana yayıldı. Halkı aldı bir korku. 

Sonunda padişaha durumu ilettiler, dediler ki : 


— “Evin yıkılmasın, bir adam şehre geldi, aşhanede ne pişerse hepsini silip-süpürüyor. Üstelik etleri kol-but yiyor. Onla kalsa neyse, gene de doymuyor, tez çare bul. Yoksa bütün halkı yiyecek”. 


Padişah emretti, Şirzat”ı onun huzuruna getirdiler. Padişah karşısında ülkeyi pehlivandan kurtaran oğlanı görünce yumuşadı. Hiddetini içine attı. Onu iltifata boğdu. 

— “Oğlum sen miydin! Sen bana iyilik ettin o kadar, beni düşmanımdan kurtardın. Benden karşılığında birşey istemedin; bunun için seni çağırdım”. 

Şirzat : 

— “Eksik olmayın, bana birşey lazım değil” dedi. 

Padişah gene ısrar etti. 


— “Yanımda kal, kızımı sana vereyim. Ölünce de yerime padişah olursun”. 


Şirzat teşekkür etti. 

— “Allah kızını da, tahtını da sana bağışlasın” diyerek çıktı gitti. 

Ata-anası da gitme üzerine konuşuyorlardı. Şirzat'a da sordular, olumlu cevap alınca gitmeye karar verdiler. 

Git, ha git vardılar Muhammet'in atasının ülkesine. Başkentte yol alırlarken vezirle karşılaştılar. Vezir, onca sene geçmesine rağmen Muhammet'i hemen tanıdı. Vay sen hoş gelmişin diye yüzünden, gözünden öptü. Tabii bu arada Şirzat.da takıldı gözüne. Sormadan edemedi: “Bu oğlan kimdir?” Muhammet: “Oğlum” dedi. 


Vezir, Şirzat'ı kucaklayıp öpmek için kollarını uzattığında, Şirzat vezirin kendisini yere yıkmak istediğini sandı; kulaklarına asıldığı gibi dibinden kopardı. 

Muhammet eline başına vurdu. 

— “Ay Şirzat sen ne ettin? O atamın veziri”. 
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— “Ne bileyim ben. Yıkacak sandım beni”. 


Muhammet vezirden kırk özür dileyerek hem tedavi. hem müjdeyi vermesi için onu atasının yanına saldı. 


Vezir tez padişahın yanına vardı. Selamsız-sabahsız girdi huzura. 


— “Âlemlerin kıblesi, Âlemlerin kıblesi, dedi. Müjdemi ver, oğlun geliyor. Bir de oğlu olmuş. Yüzünden öpmek isterken bak kulaklarımı ne hale soktu”. 


Padişah sevincinden zıpladı havaya. 
— “Sen bin yaşayasın vezir. Hazine senin, al ne kadar istersen”. 


Padişah o dakika debdebe, tantana ile oğlunu karşılamaya çıktı. 
Onları tahtırevan ile getirdiler saraya. 


Şirzat kimseye sokulmuyordu. Ama dedesi yavaş yavaş onu kendine ısındırmasını bildi. Şirzat artık bir dakika ondan ayrılmaz oldu. 


Bunlar burada kalsın, size dervişten haber vereyim birazda. 


Derviş bir müddet karataş halinde kaldı. Birgün anasının aklına esti, bakayım oğlum ne ediyor diyerek geldi onun adasına. Oğlunu karataş halinde bulunca hemen bir efsun okuyarak onu eski haline dönderdi. Derviş onu o hale Muhammet'in koyduğunu anasına dedi. İntikam alacağına and içti. 


Anası şöyle dedi : 

— “Oğul, Muhammet'in Şirzat adlı bir oğlu var. Oğul da ne oğul. 
Allah seni onun şerrinden korusun. Ayı emzirip büyütmüş. Ona tılsım ne kâr etmez. Otur oturduğun yerde. Sen Muhammet'e birşey edemezsin. Seni parça parça eder Şirzat. 

Derviş : 

— “Yok ana, yok, dedi. Men bunu onun yanına koymayacağım. 
Kanı kan ile yutarlar”. 

Anası : 

— “Oğul, ağır otur, batman gel. Şirzat olduğu sürece sen Muhammet'ten intikam alamazsın”. 

Onlar böyle konuşa dursunlar, bu arada bir padişah Muhammet' in atasına harp ilan etmiş ordusunu başkent önlerine sürmüştü. Bu padişah kim dersiniz; Muhammet'in avradının atası. 

Tabii kızının Muhammet'in hanımı olduğunu bilmiyordu.Bir name yollayarak kendi rızasıyla tahtından feragat etmesini talep etti. Muhammet'in atası onun ne kadar güçlü olduğunu biliyordu. Bu nedenle ne tür cevap vereceği hususunda tereddüt içindeydi. Üzgün üzgün otururken Şirzat yanına geldi. 

Dedesini o halde görünce sordu : 

— “Dede niye keyifsizsin?” 

Padişah meseleyi ondan gizledi. 

— “Oğul, biraz rahatsızım”. 

— “Soğuk almış olacaksın, belini ovayım”. 

Padişah korktu. 

— “Birazcık ov oğul” deyiverdi. 


Padişah başına gelecekleri biliyordu; az kaldı kemikleri birbirine geçecekti. Can havliyle “yeter yeter sağol” dedi. 


Şirzat geri çekildiğinde dedesinin başucunda bir name gördü. 
Usulca elini uzatarak nameyi alıp açtı. Okuyup durumdan haberdar oldu. Şah şunları yazmıştı: 


— “Sana bir gün müddet. Tahtından-tacından el çek”. 


Hepsi bu kadardı. Şirzat dedesine tek söz demedi, saraydan çıkıp birisine sordu: 


— “Haraç nedir, padişahlıktan el çek nedir?” 
Adam vah vah diye elini alnına vurarak şöyle dedi: 


— “Oğul, dedenin durumu müşküldür. Bir başka ülke padişahı onu tahtından indirip, ülkemizi de topraklarına katmak istiyor”. 


Şirzat : 
— “Emmi beni o padişahın bulunduğu yere götür”. 
Adam : 
— “Oğul götüremem. Meni tutup öldürürler sonra”. 


Şirzat şöyle bir boynundan tutunca feleğini şaşırdı adam. 

— “Ay aman, bırak götüreyim” dedi. 

Adam Şirzat'ı bir tepenin başına çıkardı. Eliyle padişahın ordusunu, çadırlarını göstererek: “İşte, gayri izin ver de gideyim”. 

Şirzat salmadı adamı. 

— “Öyle şey yok. Padişahın yanına var, yedi yılın haracını getirdik, gel al de”. 
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Adam, korkusundan itiraz edemedi. Elçiye zeval yoktur, gideyim dedi. 

Padişah huzuruna çıkarak Şirzat'ın dediklerini aynen iletti. 

Padişah ellerini ovuşturarak tepeye bir birlik gönderdi. Komutan olan pehlivan Şirzat'a sokularak, “haraç hani?” diye sordu. Şirzat: “Burada, beri gel göstereyim” diyerek onun daha yaklaşmasını sağladı; o ileri gelende de bir elini boynuna, bir elini de bacağına atarak havaya kaldırdığı gibi yere vurdu. Başpehlivan parça parça oldu. Kılıcını çekerek diğerlerini de öldürdü. Yalnız bir adam kaçarak durumdan padişahı haberdar etti. 

Padişahın tepesi attı. Ordu üstüne ordu gönderdi, Şirzat'ın üzerine. Şirzat kırdığını kırdı, kaçanları da önüne katarak padişahın çadıranı girdi. Onun davranmasına fırsat vermeden boynuna bir ip geçirerek sürükleye sürükleye dedesinin yanına getirdi, “dede tahtan in, bu padişah eyleşsin” dedi. 

Siz neden derseniz deyin padişahın dili tutuldu, o dakika tek kelime diyemedi. 

Padişahın kollarını bağladılar, teşhir ede ede zindana götürürlerken Muhammet'in hanımı da manzarayı gördü. “Vay, ata, can, sen misin. Atamdır, aman öldürmeyin” diye özünü atasının ayaklarına attı. 

Padişahın kollarını çözdüler, ata-kız kucaklaştılar, hasret giderdiler. 

Durum aydınlığa kavuşunca padişahtan özür dileyip baş köşeye buyur ettiler. Onlar muhabbetlerine muhabbet katadursunlar, Şirzat atasından izin alıp yolculuğa çıktı. 

Bunun sefere çıktığını derviş işitti. O saat padişahın kapısında bitt. Muhammet onu görünce avradını yanına alarak hamamın oluğuna gizlendiler. 

Derviş düz padişahın yanına gitti. 

— “Bu saat Muhammet ile avradını ver. Yoksa tahtını-tacını başına geçiririm”. 

Padişah yalvardı-yakardı; ama, derviş nuh deyip, peygamber demedi. Onların başı derviş ile belada olsun, size Şirzat'tan haber vereyim. 

Şirzat bir su başında yatmıştı. Uykuda atasını kanlar içinde yüzerken gördü. Sıçrayıp uyandı. Atasının başında felaketler dolaştığını hissetti, tez yola düşüp saraya geldi. Tabii dervişle de yüz yüze geldi. 
Yüzüne gülerek baktı. 
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— “Hoş geldin derviş” dedi. 

Derviş Şirzat'ı görünce eli ayağı dolaştı. Lafı geveleye geveleye: “Yol adamıyım, derviş falan değilim, koy çıkıp gideyim”. 

Şirzat önüne geçti. 

— “Hayır, ben seni gökte ararken yerde buldum. Dur hele seninle işim var”. 

Derviş çok uğraştıysa da başını kurtaramadı. 

Şirzat dedesinden ata-anasını sordu. 

Padişah dedi : 

— “Dervişi görünce kaçıp gizlendiler. Ara, bak nerdeler?” 

Şirzat çok aradı, sonunda onlarıtavuk kümesinde buldu. Meğer hamamdan da kaçıp kümese gizlenmişler. 

Ata-anasını bu durumda görünce pek sinirlendi. 

— “Adam bir kaşık kanı için kaçıp tavuk kümesine gizlenir mi? 
Size yazıklar olsun. Siz benim ata-anam değilsiniz. Menim atam da, anam da beni besleyip büyüten ayıdır”. 


Sonra dervişi çağırarak, “bunları burdan çıkart” diye emretti. 
Dervişin eli ayağı titriyordu. Şirzat'a yalvardı: 

— “Aman Şirzat benim kimseyle işim yoktur. Koy çıkıp gideyim”. 

Şirzat emrini tekrarladı. 

— “Sana söylüyorum çıkart”. 


Derviş korkusundan bir söz daha demedi. Muhammet ile avradını oradan çıkarttı. 


Şirzat ata ve anasını eliyle iteledi ve ters ters yüzlerine bakarak: 


— “Siz beni utandırdınız, dedi. Şirzat'ın ata-anası düşmandan kaçıp kümeste gizlendi diyecekler. Keşke hiç ayıdan ayrılmasaydım. Ayı kimseye boyun eğmiyordu”. 

Bunları söyledikten sonra atasını tutarak havaya fırlattı. Atasıda aya kadar gitti. Dedesi onun ayaklarına kapandı. Ağlaya ağlaya: “Oğul beni de öldür. Mene oğlumun ölümünü gösterme. Onun yarası geçmez. 
Yazığım, yüreğimde yara açma”. 


Şirzat'ın dedesinin gözyaşları karşısında yüreği yumuşadı. Atasını gökten alıp yere koydu. Derviş o karışıklıktan istifade edip kaçmak istediyse de Şirzat onu yakaladı. 
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— “Melun nereye kaçıyorsun? Elimden kurtulacağını mı sandın? 
Seni öyle fırlatacağım ki, gidip ananın kucağına düşeceksin. Anan cesedinin başında vay bala desin”. 

Şirzat dediğini yaptı. Öyle bir fırlattı ki, yedi yıllık yolu katedip anasının kucağına düştü... 

Derviş gökte giderken, Şirzat da altında uçuyordu. 

Dervişin anası balasının yetmiş parçasını bir yere yığdı. Başladı başucunda söylene söylene ağlamaya: 

— “Ben sana oğul gitme demedim mi! Sen Şirzat'ın elinde öleceksin demedim mi. Sözümü dinlemedin ama, ben senin intikamını alacağım. O Şirzat yer dibinde de olsa bulup intikamını alacağım”. 

Sözünü bitirince karşısına dikildi Şirzat. 

— “Demek oğlunun intikamını almaya gideceksin ha! İşte geldim. 
Binlerce adamın kanını akıttın, gene doymadın ha! Hadi beni de öldür”. 


Avrat ejderha şekline döndü birden. Şirzat'ın pençeleşen eli onun cılız boynuna geçti bir anda. Bu sefer de avrat başladı yalvarmaya: 


— “Amandır beni öldürme. Senle işim yok. Bırak derdimle kavrulayım”. 

Şirzat onu da öyle fırlattı ki, yetmiş yıllık yolu bir anda alıp Nil' de bir adaya düştü, un gibi övülmüş olarak toprağa dağıldı. 


Şirzat onların neyi var, nesi yok toplayıp dedesinin yanına getirdi. Onlara son söz olarak: “Men korkak ata-ananın yanında kalamam” dedi. 


Ata-anası, dedesi ne kadar dil döktüyse de Şirzat'ı kararından vazgeçtiremediler. Şirzat onlardan ayrıldığı an ayının narasını işitti. Nerde demeye kalmadan Şirzat kendini ayının yanında buldu. 


Onlar başlarını alıp gittiler. Nere gittiklerini kimse öğrenemedi. 
-'âlâ da onlardan bir haber çıkmadı. 


(A. Vahap Yurtsever'ın Notlarından) 
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GİDER-GELMEZ KALEDEKİ KUŞ 


Bir vardı, bir yoktu Rum elinde iki gözü de kör bir padişah vardı. 
Bu padişahın da üç oğlu. Padişah ne yaptıysa gözlerine bir derman bulduramadı. Bir gün ülkesinin bütün falcılarını, cadılarını, hekimlerini başına topladı. Gözlerini iyileştireni dünya malına boğacağını söyledi. Padişahta aynı zamanda cimrilerin şahıydı. Padişahın bu sözleri karşısında hepsinin gözleri tam anlamıyla pörtledi. O ona, o ona baktı. Körün gözlerini nasıl açabilirlerdi? Hepsi başlarını öne eğmiş dururken bir koca falcı öne çıktı. Edeple selam vererek söze girdi: 


—““Şah sağ olsun, gider-gelmez kalede bir kuş vardır. Eğer o kuş başının üstünde öterse gözlerin açılır. Kuşun bulunduğu kale de bin yıllık yoldur” dedi. 


Padişah oğullarına seslendi. Delikanlılar gelip önünde diz çöktüler. Padişah: 


—“Oğullarım koca falcının dediği kuşu getirebilirseniz gözlerim açılacak, ben de ışığa kavuşacağım”. 


Hepsi birden atılarak: “Her üçümüz de gideriz ata” dediler. 


Delikanlılar ata-analan ilevedalaşıp,tedariklerini görerek yola düştüler. Bir süre gittikten sonra bir üç yol ağzına çıktılar. Bu yollardan biri gider-gelir, biri gider-kalır, biri de gider-gelmez yoldu. Kardaşların üçü de yüzüklerini parmaklarından çıkararak bir taşın altına koydular. Öpüşüp kucaklaştıktan sonra büyük kardaş gider-gelir, ortanca kardaş gider-kalır, küçük kardaş da gider-gelmez yoldan gitmeye başladılar. 


Küçük kardaş Muhammet gider-gelmez yoldan giderek bir şehre vardı. 


Şehrin her yanını dolandı, fırlandı insan namına birşey zöremedi. Tam umudunu kesmiş şehirden çıkıyordu ki Virane bir kulübenin önünde oturan bir koca nene gördü. Neneye yanaşıp sordu: 

—“Günün aydın ola nene, bu şehrin halkı acaba nereye gitmiş böyle?” 
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Karı: 

— “Oğul, dağa” dedi. 

Muhammet: 

— “Peki, nene sen niye gitmedin?” 

Karr 

— “Ahbaplar emanetlerini şu gördüğün hurcun içine koymuşlardı da, onun başını bekliyorum. Sana zahmet onu bana bir versene”. 


Muhammet hurca dokunduğu gibi gök gürledi, o saat bir dev peydah oldu. “Amanın balam, adam yiyesi geliyor” diyerek Muhammet' in üzerine atıldı. Fena kapıştılar bunlar. Akşama kadar kıran kırana bir dövüş oldu. Sonunda Muhammet bir nara çekerek devi yere çalarken dev bir güvercin olup uçup gitti. Karı da ortadan kayboldu. 


Muhammet tekrar yola koyuldu. Az gitti. çok dinlendi bir mezarlığa vardı. Delikanlı gezinirken mezarlığa bir güvercin geldi, şöyle bir silkelendi, oldu bir güzel kız. Kızın elinde bir asa vardı. Hangi mezara asayla dokunuyorsa ölü o saat diriliyordu. Muhammet gizlice kızın güvercin elbisesinin yanına sokularak birden kaptı. Kız farkına vardı ama iş işten geçti. Kız çok yalvardıysa da Muhammet: “Sen o çubuğu bana ver, ben de bunu” diyerek diretti. Kız çaresiz çubuğu verip elbiselerini aldı. 


Muhammet oradan bir başka şehre geldi. Sırtına bir hekim elbisesi geçirip adını “Ölü dirilten hekim” çıkarttı. Padişah bunu duydu, onu sarayına çağırdı. 


— “Doğrudan da sen ölü mü diriltiyorsun? diye sordu. 

Muhammet: 

— “Evet diriltirim”dedi. 

— “Bir oğlum ölmüştü, onu diriltir misin?” 

— “Tabii”. 

Bunlar böyle konuştuktan sonra hep beraber şehzadenin mezarı başına gittiler. Muhammet elindeki asa ile mezara dokundu. Bir vurdu 


sezar sallandı, iki vurdu mezar yarıldı, üç vurdu oğlan mezardan çıktı. radişah sevincinden uçtu. Ata-oğul kucaklaştılar. 


Padişah Muhammet'e dönerek : 
— “Bir kızım var, gel sana vereyim, damadım ol” teklifinde bulundu. 


296 


Muhammet teşekkür ederek : 

— “Şah sağolun, dedi. Atamın gözleri kördür. Gider-gelmez kalede bulunan bir kuş atamın başında öterse gözleri iyileşecekmiş. İşte ben o kuşu bulmaya gidiyorum”. 

Şah onu nasıl ağırlayacağını şaşırdı. Büyük bir törenle de yola saldı. Muhammet uzun uzun yol gidip bir nehre daha vardı. Bütün halkı bir meydana toplanmış buldu. Birlikte nağara dinliyorlardı. 


Muhammet birine yanaşarak sordu * 
— “Emmi ne oluyor burada?” 


Adam : 


— “Bir ejderha çeşmenin başını tuttu. Bütün suyu içiyor. Günde ağzına bir kız atıyoruz. O kızı yemekle meşgulken suyu salıyor. Biz de doldurabildiğimiz kadar kab-kacağımızı dolduruyoruz. Bugün ise değişik bir gün. Zira sıra şah kızında. Onu törenle ejderhanın ağzına atacağız”. 

Muhammet, ejderhayı kendisine göstermesini söyledi. O da gösterdi. Muhammet korkusuzca ejderhaya sokuldu, bir sıçrayışta sırtına çıktı. Tam kılıcını çekip öldüreceği sırada ejderha bir efsun okuyup dev oldu. Muhammet onla da başa çıkacaktı ki, dev bir efsun daha okuyup güvercin olup uçup giderek gökten bir elmas attı. Muhammet elması cebine koydu. Bu arada su oluk gibi akmaya başladı... 


Memlekette bayram ilan edildi. Padişah, Muhammet'i sarayına getirdi, her şeyi önüne serdi. Ama,ne teklif ettiyse şehzade kubul etmedi. 
Sonunda baktı olmayacak, kızını almasını teklif etti. Muhammet ona da gider-gelmez kaleye gideceğini, orda yaşayan kuşu alarak babasının gözlerine derman olarak götüreceğini söyledi. 

Şah onun arzusuna şiddetle karşı çıkarak dedi ki: “Ay oğul sen ne diyorsun. Gider-gelmez kale bin yılllık yoldur. Oraya insan gidemez”. 

Muhammet yolundan dönmeyeceğini söyledi. 

Şehzade onlarla da vedalaşıp yola düştü. Dere tepe giderken bir mağaraya çattı. Mağarada kimsecikler yoktu. Yalnız ortada bir tencere pilav duruyordu. Pilavdan güzelce yedi. Bir köşeye sindi. 

Bir süre sonra üç güvercin geldi. Silkelenerek birer güzel kız oldular. Yemek için pilavın başına oturduklarında pilavdan az alınmış olduğunu farkettiler. Aldırış etmeyerek, başladılar hikayelerini birbirlerine anlatmaya. Biri dedi: 
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— “Men bir ejderha olup şehirdekilerin hepsini yemiş, bir karı kılığına girip oturmuştum. Bir oğlan geldi. Bununla kapıştık. Beni haklayacağını anlayınca bir güvercin olup göğe kalktım, onun sağlığına yiyorum”. 

İkinci kız sözü aldı: 


— “Padişahın oğluna aşıktım. Ama, oğlanın vadesi yetti öldü. Hergün mezarı başına gidip onu diriltiyor, muhabbet ediyorduk.Bir gün gene gitmiştim ki, bir oğlan gizliden elbiselerimi çaldı. Ne yapıp ettiysem vermedi. Ben de elbiselerime karşılık asamı vermek zorunda kaldım. 
Şimdi onun sağlığına yiyorum”. 

Üçüncü kız aldı sözü: 


— “Suyun başını kesmiştim. Padişahın oğluna aşıktım. Ben de onun sağlığına yiyorum”. 


Bu sözler üzerine Muhammet gizlendiği yerden çıktı. 


— “Ben de sizin sağlığınıza yerim o halde” dedi sonra asa ile elması sahiplerine teslim etti. 


Kızlar aldılar sözü : 


— “Oğlan gerek bizim üçümüzü de alasın. Birimiz cinler padişahının, birimiz periler padişahının, birimiz de huriler padişahının kızıyız. Bir yerde okuyup, büyüdüğümüzden bacı sayılırız”. 


Muhammet onlara gider-gelmez kaleye gittiğini söyleyerek, dönünce alacağına söz verdi. 


Cinler padişahının kızı Muhammet'i kanatlarına bindirdiği gibi onun bin yılda gideceği yolu bir günde katetti; getirip kalenin önüne bırakarak şöyle dedi: 


— “Muhammet önüne bir açık kapı çıkacak onu örtersin. Oradan gidersin karşına suyu açık bırakılmış bir çeşme gelecek, suyu kesersin. Oraya buraya serpilmiş buğdayları bir yana yığarsın. Katlı kilimi serersin, sonracığıma varırsın kızın yanına. Kızın başucunda duran sarığı çözdükten sonra ve denileni yaptıktan sonra da kızın kırk tumanının bağını çözersin besmeleyle. Ancak birine el vurmazsın. İşte bu zaman kuş gelip eline konacak”. 

Muhammet girdi kaleden içeri. Açık kapıyı örttü, akan suyu kesti, buğdayları yığdı, katlı kilimi serdi, girdi kızın odasına. İlk iş olarak sarığı çözdü. İçinden bir name çıktı. Namede şunlar yazılmıştı: “ Kapta 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olan aşın yarısını ye. Şayet az yersen veya çok yersen bilmiş ol ki, o saat taş olursun”. Muhammet “Allah'ım sen yardımcım ol” deyip aşın yarısını yedi. Baktı taş olmadı. 


Elini yuyup kızın yanına yanaştı; kırk tumanının bağını çözdü. 
Sonuncusuna elini vurmayıp kenara çekildi. İşte o anda kuş gelip onun elinin üstüne kondu. Şehzade kuşu alıp kızın yanına geldi. Kız onu göz açıp kapayana kadar kızların yanına getirdi. 


Muhammet sözünü tutup kızların babalarını ziyaret ederek Allah'ın izniyle kızlarını istedi. Onlar da memnuniyetle verdiler. Birlikte üç yol kavşağına geldiler. Muhammet taşı kaldırınca yüzükleri yerli yerinde gördü. Kardaşlarının dönmediğini anladı. 


Kızları orada bırakarak kardaşlarını aramaya gitti. Önce orta yolu tutturdu. Dereler geçti, tepeler aştı gelip bir şehire çıktı. Aç oldugundan bir ahçı dükkânına girdi. 

— “Ahçıbaşı yemeğe neyin var?” Diye sordu. 

Ahçı daha yeni kızarttığı etleri delikanlının önüne getirdi. Muhammet yüzüne şöyle dikkatlice baktı, onun kardaşı olduğunu farketti. Kucaklaştılar, öpüştüler, başlarına gelenleri anlattılar. Muhammet onu pazarda giyindirip kuşandırdıktan sonra birlikte atlara atlayıp yola düştüler. Gide gide bir meşeye geldiler. Kardaşlarını odun kırarken buldular. Onu da yanlarına katıp kızların yanına döndüler. 


Hepsi iyi hoş ya, kardaşların içine bir kıskançlıktır girdi. Muhammet'in hem kuşu, hern birbirinden güzel üç kızı atalarına götürünce halleri nice olurdu. İçlerindeki haseti atamadılar. Muhammet'i öldürmeyi kafalarına koydular. Bir süre orada eyleştikten sonra çıktılar yola. Önlerine bir çöl çıktı. Biraz yol aldıktan sonra susuzluk başgösterdi. Dolan ha dolan, bir kuyu buldular. Muhammet'i kuyuya saldılar, o da aşağıdan onlara su yetiştirdi. Kardaşları sudan kana kana içince, tedariklerini de görünce onu tekrar yukarı çekmesinler mi! Üstelik ipi de kestiler. Muhammet kaldı kuyuda. Kızların yanına dönerek Muhammet'i ayının parçaladığını söylediler. 


Kızlar bu söze inanmasına inanmadılar ya, yapacak birşey yoktu. Oğlanlar onları üstelik o yana da salmadılar. 
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Doğruca atalarının ülkesine gittiler. Şah şenlikler düzenletti. Şehir meşalelerle donatıldı. Kuşu hemen padişaha ulaştırdılar. Kuş daha odaya girer girmez başladı güzel güzel ötmeye. Ama, padişahın gözleri açılmadı. Şah, büyük hayal kırıklığına uğradı. 

Padişah vezire sordu : 

— “Benim vefakâr adamım niye gözlerim açılmadı?” 

Vezir dedi: 

— “Şahım kuşu bulup getiren burda yok da ondan”. 

Tabii padişah buna çok üzüldü. 

Bunlar burda kalsın size bir tüccardan haber vereyim. Tüccar diyar diyar dolaşarak oradan buradan satın aldığı malları ülkesine getiriyordu. Başkaca yol olmadığından çöle girmek zorunda kaldı. Kuyunun başına geldiğinde su çekmek için kovayı aşağıya sarkıttı; Muhammet de fırsatı kaçırmayarak kovanın ipine tutunarak yukarı çıktı. Tüccar genç şehzadeyi tanıdı. Şehzade bunun üzerine kendisini gördüğünü kimseye söylememesini tembih etti. 

Masalcılarda vakit olmaz derler, sırtına bir çoban elbisesi geçirerek şehre hakim bir tepeye geldi. 

O sırada da kuş sahibi kız, devleriyle şehri kuşatmış, padişahtan kuşu getiren oğlanı istiyordu. 

İlkin büyük kardaş gitti kuşu getirenmiş gibi. 

— “Kuşu ben getirdim” dedi. 

Kız ona baktı baktı: “Senin gibi salak benim kuşumu getiremez” diye kovdu onu. 

Bu sefer ortanca kardaş vardı kızın yanına. Kuşu ben getirdim diyerekten. 

Kız onu hem de dövdürerek kovdu. 


Muhammet tepeden inerek o kıyafetle doğru saraya gitti. Daha saraydan içeri adımını atar atmaz kuş öttü, şahın gözleri açıldı. Vezir küçük şehzadenin geldiğini anladı. Hemen onu karşılamaya koştu, apar-topar kızın yanına götürdü. Kız da tanıdı Muhammet'i görür görmez. Onu yanına buyur etti, hikâyesini anlattırdı. Tabii devler de şehzadenin anlattıklarını can kulağıyla dinlediler. Ondan bir emri olup olmadığını sordular. O zaman kız devlerine döndü. “Sizler huzur içinde gidin. Atama da Muhammet'le evleneceğimi söyleyin. 
Hepiniz sağlıcakla kalın” dedi. 


Devlerin gözleri dolu dolu oldu. Onların tahtırevanını sarayın önüne getirip bıraktılar. Sonra arkalarına baka baka çekilip gittiler. Halk zaten sokaklara dökülmüştü. Sultan hanımla, şehzadeye sevgi gösterileri yaptılar. Padişah bu arada dışarı çıkarak tacını küçük oğlunun başına koydu. Muhammet ilk iş olarak kardaşlarının günahından geçti. Düğün o gün başladı. Pek güzel oldu. 

Diğer padişah kızlarını Muhammet vekilliğe getirdi. Birlikte yediler, içtiler, yere geçtiler. Siz de ağzınız tatlı, gözleriniz hep güleç, yiyin, için devrenizi savun. 


(Azerbaycan Masalları. Bakü, 1962. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını.) 
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KARGALAR İLE AKKUŞLAR 


Geçmiş zamanlarda Huşirevan adlı bir padişah vardı. Padişah ne kadar zalimse, veziri o kadar merhametliydi. 


Şahın evladı yoktu. Bir gün vezirle bu konuyu gene konuşuyorlardı. 


—““Vezir, ömrümünçoğu gitti, azı kaldı. Ancak bir kör kızım dahi olmadı. Nice olacak adım”. 


— “Âlemlerin kıblesi, el duası hakkın duasıdır. Halktan çok beddua aldın. Şimdi yoksullara, dul avratlara, yetim uşaklara merhamet elini uzat. Bırak sana hayır dua etsinler. Belki Allah acır da, sana bir evlat bağışlar”. 


O günden itibaren şah, yoksullara, yetimlere merhamet elini uzattı. Fakir-fukaranın derdine eğildi, vergileri azalttı. Hepsi de padişaha dua etti. Allah da el duasını işitip ona bir kız evladı verdi. Kız da pek güzeldi maşallah. Padişah kızı için deli oluyordu. 


Bir gün bir rüya gördü padişah. Rüyada, şehrin üzerini kargalar kaplamıştı. 

Öyle ki, kanatları güneşin ışınlanna mani oluyordu. Kargalar sonra kızının üzerine saldırdılar. O kızını sıkı sıkı bağrına bastı. Kargalar onun başını didik didik ettiler. Tam elinden alıp parçalayacakları sırada gökte üç akkuş bitti, kargaları kovdukları gibi şahı da, kızı da kurtardılar. 
Ortalık gene güllük gülistanlık oldu. 

Şah kan-ter içinde uykudan uyandı. Rüyasını vezire anlattı. 

Gerçek neyse öyle yormasını söyledi. Vezir fala bakmasını, rüya yormasını çok iyi bilirdi. Dili varmasa da yordu doğrusunu : 

— “Ey Âlemlerin kıblesi, senin kızın onbeş yaşına çatanda mendebur biri kızına dünürcü olacak. Sen o kızı ona vermeyeceksin. O buna pek öfkelenecek üzerine ordu salacak. Tutuşacaksınız savaşa. Uzüle- 


rek söyleyeyim ki, mağlup çıkacağız savaştan. Sen ve kızın esir düşeceksiniz. O kara kargalar padişahın ordusudur. 
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Sonra senin soyunun balalarından üç tanesi imdadına yetişecekler, padişahın ordusunu karıp geçirecekler. Ağzının tadı gene yerine gelecek. O günden sonra şanın-şöhretin daha da artacak. 

Şah : 

— “Vezir o üç yiğit hangi köyde, hangi kentte doğmuş veya dogacak?” 

Vezir bir süre aşıkları fal kitabının sayfalarına attı. Elini alnına koyup hesap-kitap yaptıktan sonra dedi ki: “Şahım, kitabın dediğine göre kahramanların üçü de buradan on kilometre uzakta, doğu tarafta bulanan bir köyde dünyaya gelecekler”. 

Şah : 

— “Vezir, onlar dünyaya gelende tanımak mümkün olacak mı?” 

Vezir : 

— “Elbette. Kitapta kahramanların emareleri açık açık yazılı”. 

Şah : 

— “Peki öyleyse. Hazineden çokça altın al, var o köye. Burada doğan çocukların hepsini satın al. Kahramanlarımızı bir yana kaydet yalnız. Her yılda onlar için hazineden para yolla”. 


Vezir başüstüne diyerek yanına falcıları, müneccimleri de katarak kitabın sözünü ettiği köye geldi. Hemen bir ferman yayınlayarak, yeni doğan çocukları kendisine getirmelerini, adlarını da kendisinin koyacağını, uşağın ağırlığı kadar ana-babasına altın vereceğini ilan etti. 


Böylece kimin oğlu olduysa getirdiler vezirin yanına. Vezir, müneccimler uşakların nişanelerine bakıp adını koyuyorlardı. Uşağın ağırlığınca da ana-atasına para dağıtıyorlardı. Bu arada kahramanlardan biri de doğdu. Ata-anası doğru vezirin yanına getirdiler oğullarını. Vezir emarelerinden kahramanı hemen tanıdı. Adını fal kitabının yazdığı gibi Hamza koydular. Hamza'nın koluna bir pazubent bağladılar 


Bir nice gün sonra kahramanlardan ikincisi dünyaya geldi. Onu da nişanelerinden tanıdılar. Onun adını da fal kitabında yazdığı gibi Mukbil koydular. 


Ancak o kadar beklemelerine rağmen kahramanlardan üçüncüsünü getiren olmadı. Vezir de şafak attı. Zira yılın son günüydü. Vezir saniyeleri sayıyordu... 

Onlar düşüne dursunlar size eskici Kamran'dan haber vereyim. 
Kamran çok fakirdi. Bütün ömrü eza-cefa içinde geçmişti. O akşamda 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tamir ettiklerini sahiplerine teslim edip, yorgun-argın eve gelmişti. Daha kapıdan adımını atmaya kalmadan hanımı, “a kişi, aklımdan çıkmış, git bir helke su getiriver” demesin mi! 


Kamran aldı sopayı eline. 

— “Köpeğin kızı, dedi. Elâlem durmadan oğlan doğuruyor, uşağın ağırlığınca altın alırken sen daha bir helke su getiremiyorsun”. 

Başladı avradı dömeye, karı başladı söylenmeye: 

— “A herif başına taş yağsın. Zorla doğum olur mu? Ne suçum var benim. Ay aman öldüm, sancı karnımı doğradı”. 

Kamran onu orada bırakıp helkeyle su getirmeye gitti. Döndügünde bütün konu-komşuyu evlerinde toplanmış buldu. 


Avradı yatakta yatıyordu. Yanında da yumruk kadar bir şey vardı. Kamran dikkatli bakınca bunun bir çocuk olduğunu farketti. Ancak çocuğun yüzü tırnak kadar, gözleri iğnenin başı gibi, başı da fındık büyüklüğündeydi. 

Kamran çocuk istemesine istemişti buncacığı ne ederdi ki! 


Biraz düşündükten sonra hiç yoktan iyidir diyerek çocuğu sıkıca sardı sarmaladı, kundağa taş ne doldurarak vezire götürdü. Vezirin zaten gözü yollardaydı. Kamran'ı özü karşıladı. 


— “Uşak mı getirdin?” 

— “He de, yok da”. 

— “Senin uşağın başı fındık boyda, yüzü tırnak kadar, gözleri iğnenin başı gibi mi?” 

— “Ya ya, öyle”. 

Vezir sevincinden bezlerin arasındaki taşlara ne dikkat edemedi, hepsinin ağırlığının yedi katı altın verdi ona. Kamran sevine sevine evine gitti. 

Uşağın adını Babaemir koydular. Vezir bunların dadılarını çağı- 


rarak onlara çok iyi bakmalarını bir daha hatırlatarak, “bunların saçından bir tel eksilse şah neslimizi kurutur” diye de korkuttu. 


Dadılar uşaklara çok iyi bakıyorlardı. Ama, Babaemir hepsini canından bezdirmişti. Bir gün onu Hamza'nın yanına yatırmışlardı. Bir zaman sonra Hamza'nın kolundaki pazubentteki zümrütün olmadığını farkettiler. Baktılar, Babaemir'in avurdu şiş; dadılar ne kadar uğraştılarsa ağzını açtıramadılır. Üç gün aç kaldı. Öyle ki, acından ölecek duruma geldi. Mecburen avurdunun şişen yerini açtılar da, zümrütü öyle aldılar. 


Çocuklar yedi yaşına bastı onlara bir molla tuttular. Ama daha ilk günlerde mollanın canını boğazına getirdiler. Bütün yaramazlıkların Baba'nın başı altından çıktığını anlayan molla onu falakaya yatırdı. 
Ayaklarından kan çıkana kadar dövdü.Dayak faslı bitince Baba hiçbir şey olmamış gibi gidip yerine oturdu. Mollaya dedi ki: 


— “Molla Emmi, size söz veriyorum, bir daha yaramazlık etmeyeceğim. Dersimi de iyi belleyeceğim” 


Ders akşama kadar devam etti. Molla eve gitmek üzere kalktı. 


Mollahanenin yakınlarında bir batakhane vardı. Molla yanından geçerken Baba onu iteledi bataklığa. Molla tepesi üstü düştü göle. Hepsi ellerinden tutarak onu gölden çıkardılar. 


Orada bir dul avrat oturuyordu. Mollayı avradın evine getirdiler. 
Baba avrada dedi ki: 


— “Halâ bu Huşirevan padişahının mollasıdır. Bataklığa düştü, ona bir yeryapda yatsın.Elbiselerini de yu, kurut. Seni sonra memnun eder”. 


Avrat razı oldu. Kadıncağız o işlerle uğraşırken Baba geldi, düz mollanın evine. 


— “Teyze, teyze “dedi."'Mollanın dostu var. Evde senin gibi güzel bir gelini koyup kimlerin yanında vakit öldürüyor. O avrat senin eline su bile dökemez.Ayağına biraz çamur bulaştı diye o karının evine gitti. Arsız arsız yatağa yattı doğruca”. 


Bu sözlere can dayanır mı? Hanımın yedi kardeşi vardı. Hepsini başına toplayıp, dul hanımın evine geldiler. 


Avrat kocasını döşekte görünce açtı ağzını, yumdu gözünü. Sopalanın sesi, mollanın bağırtısı ortalığı inletti. Onu sırtlayarak kendi evine getirdiler. Hocacık üç ay döşekten çıkmadı. Baba da bu arada uşaklara çalgı dersi veriyordu. 


Üçay sonra molla gene mektebe döndü. Uşakları bir bir çağırıp durumlarını, derslerini sordu. Hepsi az çok birşeyler anlattı. Sıra Baba'ya geldiğinde o: “Rahmetlinin oğlu, dedi. Yalandan hasta olup üç ay evde yatarsın. Sonra da ders sorarsın. Bildiklerim aklımdan çıktı”. 
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Hoca gene falaka istedi. Baba'yı gene falakaya yatırdılar. O kadar dövdüler ki, tabanlarından gene kan çıktı. Baba birşey olmamış gibi gidip yerine oturdu. Molladan özür dileyerek, “molla emmi, çok sagol, “dedi. “Biliyorum günahkârım, dayağı hakettim. Suçum var ki, dövüyorsun. Bir daha yaramazlık etmeyeceğim söz. Bir dediğini iki etmeyeceğim. Bana şimdi bir saat izin ver”. 

Molla ona izin verdi. O, düz hazinedarın yanına gitti. Ona çıkışarak: “Emmi, emmi bu pulları Huşirevan şah kimin için yolluyor?” 

Hazinedar : 

— “Sizin için”. 

— “Peki, şimdiye kadar kime ne verdin? Elbet vezir geldiğinde sorarım. Gerisini gayri sen bilirsin”. 


Hazinedar ona bir kese altın verdi. 


— “Sana kurban olayım. Niye sen bana hiç gelmedin. Ne zaman ihtiyacın olursa gel. Al şimdi bunu harçlık yap”. 


Babaemir bir kese altını alıp gitti pazara. Biraz uyuşturucu maddelerden alarak doğru geldi hamama. Hamamcıya, hocayla beraber yıkanmaya geleceklerini söyledi. Oradan geldi mektebe. Hocaya da, hazinedarın kendilerini hamama götürmelerini söylediğini iletti. 

Hep birlikte geldiler hamama. Başladılar yıkanmaya. Baba, “gel hocam ovayım seni” diyerek onu mermere uzandırdı. Sağını-solunu ovmak bahanesiyle uyuşturucu maddeyi bumuna tutarak onu bayılttı. Elbiselerini alarak oradan koştu mollanın evine. Hanımına: “Dostu Huşirevan şah molla emmiye güneş gibi parlayan bir elbise gönderdi. Bunlar da eski elbiseleri. Kendisi şimdi bir ölünün namazını kıldırıyor. Karanlık düşende hortlayıp gelirse onu kovmanı söyledi” dedi. 

Cahil kadın kandı. Topladı hizmetkârları başına. 

— “Amanın kızlar, karanlık düşende bir ölü hortlayıp gelebilir.Onu eve koymayasınız ha! İçeri girmeye kalkarsa başını it başı gibi ezin” diye sıkı sıkı tembih etti. 

Babaemir bir beyaz tumanla, bir beyaz mintan alarak hamama döndü. Mollanın saçını sakalını, bıyığını bir güzelce kırptı. 

Bu arada uşakların hepsi yıkanıp gitmiş, yalnızca molla ile Babaemir kalmıştı. Hoca elbiselerini bulamadı. Telaşla: “Baba, elbisem yok, sakalım neyimde dökülmüş, bu nasıl iş?” deyince bizim afacan: “Emmi, kına pis kınaymış dedi. Elbiselerinden de haberim yok. Uşaklar taze esvap giyeceğini düşünerek herhalde sana zahmet olmasın diye eskilerini alıp götürmüş olmalılar. Men kendim için bir tumanla, mintan almıştım. Bunları giyin kaç eve, kim görecek seni” diye de akıl vermesin mi! 

Molla çaresiz kalıp giydi tuman ile mintanı. Düz evine kaçtı. Daha dış kapıdan içeri adımını atmıştı ki, hizmetçiler yüklendiler üzerine. 
Vur ha vur, vur ha vur. Molla ne olduğunu anlatıncaya kadar da onda hal takat kalmadı. Hoca üç ay daha yattı. İlâç-merhem zor iyileştirdi.Babaemir'in korkusundan mektebe de gidemiyordu. Ancak vezir geldiği zaman mektebe vardı, Baba'yı ona şikâyet etti. Vezir onu dinledikten sonra, “eğer başkası olsaydı kovardık. Ama, o üç kahramandan biridir” diyerek yapacak birşey olmadığını söyledi. 

Hoca gene mektebe gidiyordu. Baba'dan korkuyordu ya, içindeki kini de atamıyordu. O verdiği dersleri uşaklara bir bir soruyor, hepsinden iyi kötü bir cevap alıyordu. 

Bir gün gene herkese dersini sormuş sıra Baba'ya gelmişti. Baba bilmediği gibi baskın da çıktı : 

— “Hoca emmi sen bana ne öğrettin ki, ne cevap vereyim?” 

Hoca çubuk, falaka istedi. Baba'yı gene falakaya yatırdılar. Öncekilerden daha çok dövdüler. Baba hiç ses etmedi. Biraz yerinde oturduktan sonra düz hazinedarın yanına gitti. Onu kendilerine pulsuz bıraktığı için vezire şikâyet etmekle tehdit etti. 


Hazinedar tutuştu : 
— “Etme Baba, sana kurban olayım. Sen ne dersen o saat hazır edeyim. Daha şikâyet ne lazım”. 


Baba bunun üzerine yumuşadı. 


— “Peki, sabah filan bağa ahçı gönderirsin. Gerekli tedariki de görürsün. Şöyle bir ziyafet verelim. Ben molla emmimle uşaklan oraya misafir çağıracağım”. 

Hazinedar “başüstüne” dedi. 


Ertesi sabah çocukları topladı, molla geldiğinde hemen yanına vardı. 


— “Molla emmi, dedi. Filan bağda vezir kazanları astırdı, pilav pişmiş bizi gözlüyorlar”. 
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Molla pilav adını işitince uşakların önüne düştü, birlikte bağa geldiler. Gerçekten de pilavın kokusu ortalığı kaplamıştı. Onlar yediler, içtiler, eğlendiler. 

Bir süre sonra Baba dedi ki: 


— “Molla emmi bu kazanlar bize bakıyor. Gelin biraz oynayalım, acıkırız, gene yeriz”. 


Hamza sordu : 

— “Baba ne oynayalım?” 

Baba cebinden bir aşık çıkardı. 

— “Bey-koz” dedi. 

Hepsirazı oldu. Molla aşığı attı bey düştü. Hamza attı bekçi düştü. Babaattı hırsız düştü. Molla fırsat bu fırsatdeyip Baba'ya yüz kamçı 


vurdurdu. Oyun bu arada kızıştı. Bir seferinde Baba bey düşürdü, molla da hırsız. 


Baba, Mukbil'e mollanın kuşağını çözmesini, bir ucunu boğazına, bir ucunu da dala bağlamasını söyledi. Mukbil'de denileni yaptı. 
Baba uşakları çağırdı, “çekin” dedi. 

Uşaklar çekince mollanın ayağı yerden kesildi, öylece asılı kaldı dalda. Baba elindeki kısmı ağaca dolayarak çocuklara çalıp söylemelerini emretti. Hocanın debelenmesini oynuyor sandılar. Derken uşaklar çalmaktan yorulunca ipi gevşettiler.Gevşetince de mollanın ölmüş olduğunu gördüler. Tabii hepsinin neşesi kaçtı. 

Hamza : 

— “Baba, evin yıkılsın, mollayı niye öldürdün? Şimdi nereye gidelim?” 

Baba gayet sakin : 

— “Uşaklar siz hepiniz evlerinize gidin. Hamza, Mukbil siz de benimle gelin” diye talimat verdi. 

Şehrin yöresinde bir dağ vardı. Onlar oraya çıktılar, bi. mağara bulup gizlendiler. Ama, bir zaman sonra Hamza acıkarak, “baba biraz çörek bul” dedi. 

Baba onları orada bırakıp dağın etrafını dolanmaya başladı. Bir yerde namaz kılan bir koca kişi gördü. Yavaş yavaş yaklaşıp eteğine yapıştı. Koca kişinin namazını bitirmesini bekledi. Namazını bitirir bitirmez sordu: 
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— “Emmi sen kimsin? Bu saatte burada ne arıyorsun?” 

Koca kişi tebessüm etti. 

— “Oğul benim adım Hızırdır”. 

Baba, onun eteğine daha sıkı sarıldı. 

— “Ant olsun Allah'a seni bırakmam”. 

Onu çeke çeke mağaranın kapısına getirdi. 

— “Ey Hamza, ey Mukbil gelin gelin Hızır'ı tutmuşum”. 

Hamza, Mukbil tez onların yanına geldiler. 

— “Hızır, iyi ki elimize geçtin. Bak bu Hamza dadaşıma ne verirsin?” 

— “Bu kılıcı. Kim eline alırsa ona kimsenin gücü yetmez”. 

— “Peki Mukbil'e ne verirsin?” 


— “Ona da bu ok-yayı veriyorum. Elinde olduğu sürece onu hiçbir şey kesmez, birşey ona saplanmaz”. 


— “O dayi, peki bana ne veriyorsun?” 


— “Al, sana da bu tası veriyorum. Suyla veya toprakla doldurup başından aşağı dökersen ne şekle istersen o şekle girersin”. 


— “Yok, ya Hızır bu azdır. Daha ne verirsin” 


— “Al, birde mendil. Bir padişahın hazinesini, koşununu, sarayını bu mendile yığıp katlarsan bir elma büyüklüğünde bile olmaz. İstediğin yere götür. Açınca gene herşey olduğu gibi oluyor”. 

— “Bu da azdır. Daha ne verirsin?” 

— “Al, sana bir çifte çarık veriyorum. Ayağına geçirip yedi kere yere vursan istediğin yere istediğin an varırsın. Ama, çarıkların altı yırtılınca ölürsen bilmiş ol”. 


— “Hele sen özelinde birer de nal vur. Tam yüz yıl yırtılmasın”. 
Hazır nalları çaktı. 

— “Baba al giy”. 

Baba çarığı ayağına geçirince Hızır'da yok oldu birden. 

Baba çok kızdı ya, elinden kaçırmış oldu bir kere. 


Taşı toprakla doldurup başına döktüğünde ne şekilde görünmek istediyse o şekle girdi. Mendili yere koydu. Mukbil, Hamza ne kadar 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kaya taş varsa getirip üzerine yığdı. Gerçekten de.Baba katladığında hepsi bir elma kadar dahi yer tutmadı. Çarıkları yedi kere yere vurdu, dünyanın dört yanını dolaşıp gene arkadaşlarının yanına döndü. Hızır'a bir aferin çekti bunun üzerine. 


Şimdi size biraz da Huşirevan şahtan söz edeyim. Şahın kızı Gülçehre'nin güzelliği dilden dile dolaşıyordu. Onun güzelliği Serendip dağında yaşayan Eciş-Bücüş padişahının da kulağına gitti. Eciş-Bücüş'ler devlerden de kuvvetliydiler. Ayı gibi güçlü, maymun gibi çeviktiler. 
Padişah Gülçehre'yi almayı aklına koydu. Kendi kendine: “Gülçehre'- yi alırım. Ondan bir oğlum olur. Kuvvette bana, güzellikte ona çeker. 
Böylece mükemmel bir Eciş-Bücüş nesli doğar” dedi. O saat Huşirevan şaha elçi yolladı. 

Elçi gelip kızı istedi. Tabii şah onu eli boş gönderdi. Elçi gider gitmez Huşirevan şah vezire döndü: 

— “Vezir, öyle görülüyor ki, rüyanın vakti geldi, çattı. Git kahramanları bul. Orduyu da sefere hazırla.Görelim Eciş-Bücüş'lerle davamız nice olacak”. 

Vezir doğru uşakların yanına geldi. Mollanın öldüğünü, kahramanlarında köyden kaçtığını vezire söylediler. Vezir, mollaya aldırmadı ya, uşaklardan yana kaygı duydu. 

Vezir kahramanları aramakta olsun, size Eciş-Bücüşlerden haber vereyim. 

Elçi eli boş gelerek, Huşirevan şahın kızını vermediğini padişahına iletti. O, hırsından köpürdü, yetmiş binEciş-Bücüş'ünü başına top layarak saldırıya geçti. Nereye uğrarlarsa ora insanın etini kebap edip 

yiyorlar, kanlarını şaraba katıp içiyorlardı. Tabii sıra Huşirevan şah ülkesine de geldi.Ordu tutunamadı ,kaçan kaçtı, kaçamayan esir oldu. Huşirevan Şah ile kızı da esirler arasındaydı. 

Gelelim vezire. Vezir her yanı dolandıktan sonra geldi mağaraya. Orada Mukbil ile Hamza'yı Baba'yı bulunca pek sevindi. 


Vezir, elini dizine vurarak dedi ki 


— “Oğullarım, Huşirevan şah size bunca emek verdi, besledi, büyüttü. Hep bugün içindi. Düşman geldi bağrımıza dayandı, belki ortalığı da çoktan talan etmişlerdir. Buradan oraya on günlük yoldur. Biz varana kadar iş işten geçmiş olacak. Eciş-Bücüş'ler şah ile Gülçehre'yi yemiş olacaklar”. 

309 


Babaemir onun sözünü kesti. 


— “Vezir, ben, Hamza ve dadaşım Mukbil'le göz açıp kapayıncaya kadar orada olacağız. Sen istediğin yerde kal” dedi. 


Baba mendili sererek Hamza ile Mukbil'i onun üzerine çıkardı, sonra katladı. Her ikisi topu topu bir elma büyüklüğünde oldular. Cebine koyarak, yere çarığıyla yedi kere vurdu, toz olup kalktı havaya... 


Vezirin ağzı açık kaldı. 


Baba şehrin kenarına mendili açtı, Hamza ile Mukbil eski şekillerine döndüler. Eciş-Bücüş'ler eğleniyorlardı bu arada. 


Hava kararınca Baba başına bir tas su dökerek özünü bir dudu kuşu şekline soktu. Dadaşlarını orada bırakarak Eciş-Bücüş'lerin karargahına uçtu. Hepsini başları keyfe karışmış buldu. Doğru Huşirevan padişahının yanına gitti. Omuzuna konarak dedi ki: “Düşmanlarını alt edersem, tacını-tahtını sana geri iade edersem karşılığında bana ne verirsin?” 

Huşirevan padişah baktı bu bir kuş. Sordu: “Ne istersen?” 

Baba : 


— “Ufak bir mendilin var. Onun aldığı kadar bana hazineden altın ver. Bir de kızın Gülçehre Hanım'ı benin Hamza dadaşıma ver. Razı mısın?” 


Şah önce bu bir dudu kuşudur, dadaşı da itten neden biri olur. 
Men kızımı Eciş-Bücüşlerin padişahına vermedim, ite mi vereceğim diye düşündüyse de Hamza'nın kahramanlarından birinin adı olduğunu hatırlayarak razı oldu. 


Baba da ona kendisini ve tahtını kurtaracağına söz vererek uçup gitti. Oradan Gülçehre hanımın yanına geldi. Prenses gözlerinin yaşını bahar yağmuru gibi döküyordu. Onun da omzuna kondu. 


— “Gülçehre Hanım,” dedi"Seni bunların elinden kurtaracağım. 
Sen de dadaşım Hamza'ya varır mısın?” 


Kız kuşa baktı, talihinden ağlamasını artırdı. İçinden, Eciş-Bücüş'ten kurtulmadan dudunun dadaşına varacağım, herhalde o da it ne olacak ama, başka bir ülkede esir olarak yaşamaktansa öz vatanımda ne durumda olursam olayım iyidir diyerek razı oldu. 


Baba, sair işlerini de görüp dadaşlarının yanına döndü. 
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— “Men onların padişahının şarabına uyuşturucu madde ne kattım, dedi. O kendinden geçince gidip başını keseceğim. Sonra ordunun içinde kargaşalık yaratacağım. Onlar sabaha kadar birbirlerini kıracaklar. Siz de kaçanlara aman vermeyip kırarsınız”. 


Baba bunları dedikten sonra onlardan ayrıldı. Padişahın çadırına gelerek kendisinden geçmesini bekledi. Beklediği an gelince de başını kesti. Çadırdan çıkarak, oradan oraya uçarak padişahlarının öldürüldüğünü herkese duyurdu. Tabii karanlık gecede bağıranın kim oldugunu anlayamadılar. Topuzlarını kaptıkları gibi birbirlerine girdiler. 
Kaçmak isteyenleri ise Mukbil ile Hamza koymuyordu. Sabaha kadar Eciş-Bücüş'lerin hepsi telef oldu. Huşirevan Şah gene tahtına çıktı. Her ne kadar Gülşehre'nin ite varacağım diye yüreği güm güm attıysa da Hamza'yı görür görmez bin gönülden bir gönüle aşık oldu. 


Bu arada şah, Baba'nın kolundan tutarak hazineye götürdü. Ancak hazinenin hepsini yığdıkları halde Baba'nın örtüsü gene dolmadı. 
Topu toputümü bir elma kadar oldu. Şah Baba'dan binlerce özür diledi. Babaemir gülerek hazineyi gene yerine boşalttı. Şah onun marifetli mendiline hayretle bakakaldı. 


O günden sonra Huşirevan şah daha adaletli oldu. Ona adil Huşirevan diyorlardı artık. Şah ile baba yedi gün yedi gece düğün edip Gülçehre ile Hamza'yı evlendirdiler. Vezirin kızını da Mukbil'e aldılar. Onlar yedi, içti yere geçti, gökten üç elma düştü, biri özümün, biri de masal anlatanın... 


(Azerbaycan Folklor Antolojisi. Bakü, 1969. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını.) 
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YEDİ İFRİT PADİŞAHI 


Hamam hamam içinde, 
Kalbur saman içinde 
Deve tellâklık eder, 
Camış başın kırktırır, 
Köhne hamam içinde. 
Hamamcının tası yok, 
Baltacının baltası yok, 
Orada bir tazı gördüm, 
Onun da kuyruğu yok. 
İpe binip Kür geçmiştim, 
Testi ile dua içmiştim, 
Böyle yalan dememiştim... 


Geçmiş zamanlarda Mısır şehrinde bir eskici yaşardı. Adına eskici Meher derlerdi. Avradının adı da Fadime'ydı. 

Bir gün Meher erkenden pazara giderken karısı: 

— “Akşam eve gelirken bir petek bal ile yağda kavrulmuş kara hurma alıp getir” diye sıkı sıkı tembih etti. 

Meher'in cebinde pulu yoktu. Akşama kadar da beş kuruş para kazanamadı. Karanlık düşende evin yolunu tuttu ya, ayakları o yana bir türlü gitmiyordu. Özü de sarhoş gibi duvarları yumruklaya yumruklaya geliyordu. Bir dükkâncı onu o vaziyette gördü. 

— “Meher, sana ne oldu böyle? Nedir bu halin ?” 
diye sordu. 

O, derdini dükkâncıya açtı: 

— “Kardeş, Allah'tan gizlim yok ki, senden gizleyim. Benim avradım pek edepsizdir. Sabah işe giderken bir petek balile, yağda kavrulmuş kara hurma istedi. Ben de para kazanamadım ki, dediğini alayım. Şimdi bilmiyorum halim nice olacak” 
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Dükkâncı onun haline acıdı. 


— “Yağda kavrulmuş kara hurma bende var ama, petek bal yoktur. Süzme bal istersen, al ondan götür. Ne vakit eline. para geçer, o zaman borcunu ödersin”. 


Her ikisinden de Meher'e istediği kadar verdi. Meher eve götürdü. Fadime süzme balı gördüğü gibi köpürdü. 

— “Ben sana demedim mi petek bal al diye. Sen gidip ne almışsın?” 

Balı da, hurmayı da yüzüne çarptı onun. Kindini yerden yere vurdu, dişinin tekini de söküp doğru valinin yanına gitti. Meher'i ona şikâyet etti. Vali, Meher'i çağırtıp iyice azarladı. Ağzına geleni söyledi. 

Eve daha gelip iğneyi, bezi eline almıştı ki, bu sefer şehrin kadısı onu çağırdı. O da sövdü, dövdü. Akşam eve gitme zarnanı gelmişti. Ama, avradının huyunu bildiğinden başka yola saptı, geceyi Mısır şehri yöresindeki meşede geçirmeye karar verdi. O yavaş yavaş meşeliğe gitti. 
Orada büyük bir ağacın kovuğuna girdi. Ancak uyuyamadı, ağladı, sızlandı, halinden yakındı durdu. Gece yarısı bir ifrit karşısına dikildi. 


— “Meher, burası benim evimdir. Geldikten sonra o kadar ağladın, sızlandın ki, sana yüreğim yandı. Şimdi derdini de bakayım. Ben de derdine ilaç olayım”. 

Meher ona bakınca ürktü. Ama, tatlı konuşması karşısında yüreklendi. 

— “Eğer, gerçekten de bana merhametin uyandıysa meni ufak bir ülkeye götür. Bir daha Fadime'nin yüzünü görmeyeyim” dedi. 

İfrit, Meher'i sırtına alarak gözlerini yum dedi. 


Meher'in ayakları yerden kesildi. Birkaç dakikadan sonra ayakları yere değende gözünü açtı. Güneş yavaştan yavaştan doğuyordu. 
Özü de güzel bir şehrin yöresindeydi. Şehirdekiler gelip Meher'in başına toplandılar. Ne varki, ne onlar Meher'in dilinden, ne de Meher onların dilinden anlıyorlardı. Bir adam yol aça aça ona taraf geldi. Hepsi de ona yol veriyorlardı. O Meher'e Mısır diliyle sordu : 

— “Sen nerelisin?” 


— “Mısırlı”. 
— “Mısır'dan ne vakit yola çıktın?” 
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— “Geçen akşam”. 
O Meher'i deli zannederek : 


— “Öyle bir yalan söyle ki, insan inana. Mısır'dan buraya deniz yoluyla gelsen üç ay, kara yoluyla gelsen üç yıl çeker”. 


Meher akşam meşeye giderken cebine koyduğu çöreği çıkarttı ki, ekmeğin üzerine yemin ede. Ama, adam Mısır çöreğini tanıdı. 


— “Ant içme, inandım, dedi. Şimdi söyle bakalım, seni buraya kim getirdi. Mısır'dan buraya gelmekte maksadın nedir?”. 


Meher her şeyi olduğu gibi ona anlattı. O Meher'e acıdı, evine götürdü. Hoş-beşten sonra:. 


— “Ben de Mısırlıyım, dedi. Adım da Hacı Ali'dir. Tacirbaşıyım. Varım, servetim çoktur. Herkes de sayar beni, git hamama. Sen yıkanıp çıkana kadar ben bir hizmetkâr göndereceğim. 
O sana tacir elbisesi getirecek. Elbisenin cebine yüz altın koyacağım. 
Birde deve göndereceğim. Elbiseyi giyer, deveye binersin. Uşak da devenin üzengisini tutar. Men de şehrin tacirlerini bir bahane ile toplarım. Onların yanında gelip senin elini öperim. Mısır'ın en büyüktltaciri diye seni tanıtırım. Adına Hacı Maruf derim. Onlar bana inanacaklar. 
Senden satmak için ne getirdiğini soracaklar. Onlara on balya ipekli, onbeş balya şal, yirmi balya patiska, otuz balya dokuma getirdim dersin. Öyle olsun ki, hepsi yüz deve yükünden fazla olmasın. Onlar sana kaparo verecekler. Kimisi yüz altın, kimisi iki yüz altın. Alırsın, koyarsın bir yere. Men sana ticaret kaidesini öğretirim. O parayla iş çevirirsin. Biraz kazandıktan sonra malım deryada battı veya eşkıyalar vurdu dersin. Onlardan aldığın paraları geri verirsin. Kazandığın para ile ticarete devam edersin”. 


Meher hamama gitti. Yıkanıp çıktı, bir uşağın kendini beklediğini gördü. Uşak ona bir bohça verdi. 


— “Giyin gel. Ben kapıda deve ile seni bekliyorum” dedi. 


Meher giyindi, dışarı çıkıp deveye bindi. Uşak deveyi çeke çeke Hacı Ali'nin dükkânının önüne getirdi. Hacı Ali onu hürmetle karşılayıp, tüccarlara tanıttı: 


— “Aha... bu Mısır'ın en büyük taciri”. 
Hacı Ali onun elinden öptü. O da Hacı Ali'nin alnından öptü. Öpüşüp, görüştükten sonra gelip oturdular. Bu sırada bir dilenci gelerek Allah yolunda pay istedi. Tacirlerin hepsi de: “Geç, git Allah versin. Sohbetimize mani olma” dediler. 


Meher elini cebine soktu, Hacı Ali'nin cebine koyduğu altınlardan bir avucunu fakirin eteğine döktü. Tacirlerin hepsinin gözü kellesine çıktı. Hacı Ali ona göz etti. Meher renk vermedi, başladı tacirlerle sohbete. Tacirlerden biri sordu: 


— “Ne getirdin?” 

— “Azdır, yüz deve yük”. 

Hacı Ali gene göz ağarttı. 

İkinci tacir sordu : 

— “Şal var mı?” 

Meher : 

— “O da yüzelli deve yükü ya ola, ya olmaya”. 

Hacı Ali dudağını-dilini kemiriyordu. Ama, sözünü de geri alıp, dediklerim yalandır, bu eskici Meher'dir. Özü de Fadime'den kaçıp buralara gelmiştir. Tacir falan değildir diyemedi. 

Üçüncü tacir sözü aldı: 

— “İpeklin de var mı?” 

— “O, tabii. O da üçyüz deve yükü tutar”. 

Başka mallar da soranoldu.Hacı Meher'in malı iki üç bin deve yüküne kadar çıktı. 

Tacirler ellerini ceplerine soktular. Biri ikiyüz altın kaparo verdi. Öteki üçyüz, biri bin... 

Şimdi size kimden haber vereyim, bir avuç altın alan dilenciden. 
Gidip dilencilerin hepsine haber verdi ki: 

— “Eviniz yıkılsın, niye duruyorsunuz ki? Mısır'dan bir tacir gelmiş, hesap-mesap bilmiyor, altını avuç dolusu veriyor”. 


Dilenci olmayan da sırtına eski-püskü birşeyler geçirip geldi Hacı Ali'nin dükkânının önüne. Meher tacirlerden alıyor, öbür taraftan dilencilere paylıyordu. Bir avuç altın da uşağa vererek: 


— “Git kervansaraya, mene yahşi bir yer ayırt” diye emir verdi. 
Biraz sonra tacirlerin her biri bir yana dağıldı. Hacı Ali: — “Be adam, sen nerenin ahmağı idin ki, gelip bura çıktın?” 
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Meher : 


— “Sen uzun danışma. Mene yüz altın verdin, malım gelende ikiyüz altın veririm”. 


Meher kervansaraya geldi. Orada da onu rahat bırakmadılar. Mısır malı almak için durmadan kaparo getiriyorlardı. Hacı Meher tacirlerden aldığı altınları dilencilere paylıyordu. 


Bu durumu şehrin padişahına da ilettiler, Mısır'dan bir tacir gelmiş, bütün dilencileri fakirlikten, fukaralıktan, dilencilikten kurtanyor, şimdi arasan şehrinde bir tek yoksul bulamazsın diye. 


Şah vezire döndü. 


— “Vezir, eğer o dolandırıcı biri olsa, o kadar altını niye bizim yoksullara paylar?” 


Şimdi de biraz kaparo veren tacirlerden söz edelim. Mısır'lı tacirin malının gelmesi biraz uzadı. Toplandılar Hacı Ali'nin dükkânının önüne. 

— “Bu Hacı Meher'in malı ne vakit gelecek gözlemekten gözümüzün kökü sarardı”. 

Hacı Ali: 


— “Ben Mısır'da iken o varlıklı bir tacirdi. Şimdi belki fakir düşmüştür. Ben onu nerden bileyim. Hele, özü daha buradadır. Gidin şaha şikâyet edin”. 

Tacirler gittiler şahın yanına. Şah Meher'i çağırttı. Ona yer gösterdi. 


— “Tacirbaşı, sen ülkemin yoksullarına çok iyilik ettin. Ancak bu tacirler kısmı biraz sabırsız olur. Onlardan bir kadar pul almışsın, ne vakit vereceksin”. 


Meher hiç istifini bozmadı. 


— “Alemlerin kıblesi sağ olsun. Men bilemedim, şehrinizde şu kadar fakir-fukara var. Yoksa daha çok altın yanıma alırdım. Men bu tacirlerin hiçbirinden borç para almadım. Hepsi gönlüyle verdi. Evet, kaparo aldım kabul, malım gelince onlara mal vereceğim. Men onlardan aldıklarım ile kendi getirdiklerimi fakirlere dağıttım. Şimdi gözlesinler, malım gelip çıkar. Fazlasıyla veririm. Men gidip fukaralara verdiğim paraları geri isteyemem ya”. 

Şah tacirleri yatıştırdı. 
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— “Kim isterse beklesin, beklemek istemeyen hazineden ne kadar verdiyse alsın gitsin. Hacı Meher'in pulu gelince size verdiklerimizi hazineye koyar”. 

Hacı Ali tacirlere göz vurdu. Hepsi pulunu istedi. Hazinedar hepsininkini verdi, onları yola saldı. Sonra Şah Hacı Meher'e dönerek: 

— “Menim gözümün akı-karası bir tek kızım var. Onu sana vereyim. Seni kendime damat edeyim, razı mısın?” 

Meher başını önüne eğdi, biraz düşündükten sonra : 

— “Ey Âlemlerin kıblesi, bir taraftan benim başımı göklere yüceltirsen, bir taraftan beni zor durumda bırakıyorsun. Düğünde ben kızının başına tabak tabak altın serpilsin isterim. Ben bunu nerden alayım. Menim kervanım da gelip çıkmadı ki! 

— “O mühim değil, Hazineyi emrine veriyorum. Ne kadar istersen al, toyunu et. Malın gelince gene hazineyi doldurursun”. 


Vezir dil-dudağını kemiriyordu. İçinden: “Bu efsuncu nerden çıkıp geldi? Bizim ahmak kocayı büyüledi. Sözümü bile gaye almadı. Arzularım içimde kaldı. O kızı ben alacaktım”. 


Yedi gün, yedi gece toy oldu. Padişahın kızını Meher'e verdiler. 
Gece-gündüz eğlendiler. Meher'in Fadime ile geçirdiği günler geride kaldı... 

Ama, Hacı Meher'in malı bir türlü gelip çıkmıyordu. Padişahın sabrı tükendi. Hazinedar Meher'in müsrifliğinden bıkarak, defalarca şaha gelip beni başka bir işe tayin et diye dil dökmüştü ve döküyordu. 
Şah veziri çağırdı : 

— “Vezir, tedbir. Bu ne iştir ben gördüm? Bilsem ki, bu bir yalancıdır, malı neyi yoktur, meni aldatıyor, ona göre de ceza verem. Ülkeye ağır vergi koysam gene hazineyi dolduramam”. 

Vezir : 

— “Onun kim olduğunu, malının da olup-olmadığını senin kızın ancak öğrenebilir. İnşallah kızın da sana oyun etmez”. 

Şah kızını çağırttı. 

— “Kızım, gerek bana bir işte yardım edesin. Menim var-yoğum elden gidiyor. Sen erinden öğren, gerek o kimdir, doğrudan da malı var mı, yoksa yok mu?” 
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Kız, başüstüne dedi, gitti. 

Akşam yemek vaktiydi. Padişahın aşhanesinde pişen yemeklerden yiyen Meher'in keyfi yerindeydi. bu zaman kız dedi: 

— “Meher, de göreyim sen kimsen, necisin? Doğrudan da senin var-devletin var mı?” 

Meher : 

— “Menim mi sultanım? Sana canım kurban. Bana servet-mal nereden. Men Mısır'da yoksul bir eskiciidim. Fadime adlı avradımın elinden kaçıp buraya gelmişim”. 

Meher hayatını, avradından çektiklerini prenses hanımına anlattı. Prenses çok dikkatli dinledi onu. Kendi kendine: “Men sabah atama gidip Meher'in anlattıklarını desem, atam onu öldürecek. Meni de gözden çıkaracak. Gelecekte bilmiyorum, başıma neler gelecek. Kız böyle düşündükten sonra ne kadar kıymetli eşyası, mücevheri varsa hepsini bir hurca doldurdu. Meher'e dedi ki: 

— “Var git başka şehire. Hepsiyle mal al. Yükle develere. Bir nice aydan sonra getir. Çoğunu da eşkıyalar talan etti de. Ben de şimdi atamın yanına varır, onu yatıştırınım”. 

Meher razı oldu. Atına bindi, düştü yola. Sabah tezden kız atasının yanına geldi. 

— “Ata, menonu akşam çok sıkıştırdım, o hakikaten çok varlıklı bir tacirmis. Gece yansı idi, bir sürü uşak gelip, ** tacirbaşı sağ olsun, eşkıyaların hücumuna uğradık, malı talan ettiler” dediler. O, bu sözü işittiği gibi, atına binip uşakları ile beraber gitti. 

Şah vezire dönerek : 

— “Vezir görüyor musun, adamın hakkında kötü düşünmüşüz”. 

— “Âlemlerin kıblesi kızının dedikleri de yalandır”. 

Şimdi birkaç kelime Meher'den söz edelim. Meher bütün gece at sürdü. Gün ağardığında çok acıktığını hissetti. Hurcunda yemeğe birşey bulamadı. Bir çiftçi çift sürüyordu. Ona yanaşarak : 

— “Çiftçi kardaş, yemeğe bir şeyin var mı?” diye sordu. 

Çiftçi onun elbisesinden, atından büyük bir adam olduğunu düşünerek: “Sen biraz gözle, men gideyim sana layık bir şeyler getireyim” dedi. 
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Çiftçi evine gitti. O, tavuk kesip, pilav pişirmekte olsun, Meher kendi kendine dedi ki: “Ben ki tacir değilim, eskici bir adamım. Kişi işini koydu, gitti bana yemek getirmeye. Men de varayım onun yerine süreyim. Öküzü kattı önüne, sapanı bir o yana bir bu yana sürdü. Birden sapan sert bir şeye çarptı. Meher öküzleri durdurdu. Taşı kaldırdı, bir kapı gözüne çarptı. Meher girdi kapıdan içeri. Kırk adım yürüdü, karşısına bir kapı daha çıktı. O kapıyı da açtı, birde ne gördü; yıldızlarda sayı var, buradaki altın, mücevher de sayı yok. Hazineyi ağır ağır geziyordu; cevahirlerle bezenmiş bir sandık gördü. Sandığı açtı, sandıkta tek bir yüzük vardı. Yüzüğü alıp parmağına geçirdi, birden yedi ifrit peyda oldu. 

İfritler : 

— “Biz yedimiz de ifritlerin padişahıyız. Her birimizin emrinde binlerce ifrit var. Onlar bizim emrimizdedir. Bu yüzük kimin parmağındaysa biz onun emrindeyiz. Gördüğün hazine Harun-Karun'un hazinesidir. Eğer yüzük sahibi isterse, hazineye de sahip olur”. 

Meher bunun üzerine : 

— “Mademki öyle, yeryüzünde çadırlar dikin. Bu hazinenin hepsini de çadırlara çekin”. 

O saat çadırlar kuruldu. Hazinenin hepsi çadırlara taşındı. Aşhaneler hazırlandı. Ahçılar pilavlar pişirdiler. Kokusu kilometrelerce öteden insanı mest ediyordu. Çiftçi tavuğu pilavı getirende, “aman babo, burada başka bir alem varmış” dedi içinden. 

Meher onu yanına buyur etti. 

— “Kardaş boşa zahmet çektin. Kervanım geldi çattı. Ne kadar taşıyabilirsin, ne kadar kabın varsa çadırlardan altın doldur. götür”. 

Çiftçi istediği kadar altın alıp evine döndü. Bu arada Meher, ifrit padişahlanna emir verdi : 

— “Bin kadar deve getirilsin, Hepsinin de dizi kara, gözü kara, boyları da bir olsun, hepsi bir renkte, bir yaşta, bir boyda. Hepsinin palanı altından olsun. Bin tane at getirilsin bir yaşta, bir boyda, hepsinin üzengisi, eğeri altından. Bin uşak getirilsin bir boyda, bir yaşta, hepsinin de kemeri altından. Uşaklar atlara binsin. Develerin üstüne de balya balya ipekten, şaldan, patiskadan, dokumadan yüklensin. Hazine de katırlara. 
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O saat Meher'in dedikleri hazır oldu. 


Meher bir mektup yazdırdı şaha. Bir uşağıyla mektubu şaha yolladı. Meher şöyle yazmıştı : 


“Ey Âlemlerin kıblesi, menim malım-servetim, kafilem, kervanım sabah erkenden şehre varacak. Kim görmek istiyorsa, şehrin yollarına çıksın”. 


Şah mektubu alınca vezire göz kırptı : 
— “Vezir, şimdi ne diyorsun?” 
— “Bu da yalandır”. 


Şah sevincinden uyuyamadı. Şahın kızı da işe çok şaştı. “Bu ne iştir” dedi. Kendi kendine: “Dünen yola saldım. Özü de menim hiçbir şeyim yok demişti” diye söylendi. 

Hacı Ali ile vezir inanmadılar, bu bir fırıldak dediler. Seher açıldı. Seheriniz hayıra açılsın. Şehirde adam kalmadı. Hepsi seyre çıkmıştı. 
Hacı Ali ile vezir de çıktılar. Meher'in verdiği altınlarla zenginleşen adamlar da gelmiştiler. 


Her uşak bir atın üstüne kurulmuş, altınla yüklenmiş katırı da yedeğine almıştı. Her katırın ardından da bir yüklü deve geliyordu... 


Şahın hazinesi doldu-taştı. Çadırlar kuruldu, mallar çadırlara yığıldı. Vezir, hırsından sancılandı.Bu adam sihirbaz diyordu. Onun sırrını öğrenmesem yediğim gözüme-dizime dursun diyordu kendi kendine. 


Meher evine geldi. Karısı ile öpüştü, kucaklaştı. 

Prenses sordu : 

— “Meher bu ne iştir? Hani sen bana birşeyciğim yok demiştin. 
Bunlar nereden çıktı?” 


Meher böyle böyle dedi. Kız bunun üzerine : 

— “Meher, amandır, yüzüğü vezirden kolla. O çok hilekârdır”. 

Ancak, ver ben saklayayım demeye utandı. 

O günden sonra vezir Meher'in çevresinden ayrılmadı. Ona dost gözüktü. Güya Meher'siz çörek yiyemiyordu. Bir gün yine onu evine götürmüştü. Yediler, içtiler. Meher sarhoş oldu. Vezir dedi ki : 

— “Hacı Meher, seni benden çok seven adam düşünemiyorum. 
Hem dostuz, hem de padışah öldükten sonra şahım olacaksın, men de sana kulluk edeceğim. Gel bu sımı benden gizleme; senin bu var-devletin neyin sayesinde, de bana?” 
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Meher parmağındaki yüzüğü göstererek : 

— “Bak bunun”. 

Vezir gene o yandan bu yandan söz açıp onu lafa tuttu; yüzüğü parmağından çıkartıp öz parmağına taktı. 

İfrit padişahlarının yedisi de birden huzurunda bittiler. 

— “İfrit padişahlarından biz yedimiz de senin emrindeyiz. Her birimizin emrinde de binlerce ifrit var. Ne dilersen emret, yerine getirelim”. 

Vezir : 

— “Şahı buraya getirin” dedi. 

O saat şahı getirdiler. 

Vezir Meher ile şahı göstererek : 

— “Bunları karın karına sarın, atın cehenneme” diye emretti. 

İfritler emri yerine getirdiler. Vezir tahta çıkıp şahın kızını çağırttı. Başladı ona kur yapmaya : 


— “Nazlım, ben senin aşkınla yanıyordum. Ancak derdimi diyemiyordum. Şimdi vakit gelip çattı. De göreyim benim avradım olmaya razı mısın?” 

Prenses, vezirin yüzüğü elde ettiğini anladı. Kabul etmekten başka çare yoktu. Sözünü reddetmek olmazdı. 

— “Vezir sağ olsun” dedi. “Demeye utanıyorum. Men de senin aşkınla yanıyordum. Senin gibi akıllı bir adamın avradı olmak istiyordum. Atam beni ahmağın birine verdi. Ne yapayım, meni öldürsen de gayri senin sözünden çıkamam”. 

Kız sözlerine bir de naz-işve katınca vezir kendinden geçti, nerdeyse tahtından düşecekti. Vezir onu meclis düzeltmeye yolladı, kendinin de hemen geleceğini söyledi. 

Prenses evine döndü. Hizmetkârlara gerekli emri verdi. 


Vezir geldiğinde onun kolundan tutup bir döşeğin üstüne oturtturdu. Etrafında pervane olmaya başladı. Vezir şarap üstüne şarap içti. Kız da sözleriyle onu mest ediyordu. Sonunda vezir kollarını açarak : 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— “Nazlım, yetti yüreğimi ezim ezim ezdiğin” diye haykırdı. 
Kız kucağına bir oturdu, bir kalktı. 

Vezirin sabrı taşarak ona doğru hamle etti. 

— “Nazlım sana kurban olayım. Neden benden korktun?” 
Kız: 


— “O parmağındaki yüzükten. Öyle bir yüzük deahmak Meher' in parmağında vardı. Onu görünce bağrım yarılıyordu. Çünkü yedi çift korkunç göz o yüzükten bana bakıyordu. Yüzük de hep onun parmagındaydı. Bu yüzden onu hiç sevmiyordum. Şimdi o yüzükten birisi de senin parmağında. Men sana yakın gelemem”. 


Vezir yüzüğü çıkartıp oturduğu döşeğin altına koydu. Gene kollarını açtı. Kız ona yaklaşıp yaklaşıp öyle bir tekme vurdu ki, bir yana fırlayıp öyle kalakaldı. Kız yüzüğü parmağına taktı. İfritler hazır oldu; 

“hanım emrine tabiyiz” dediler. 


Kız, padişahla Meher'i getirmelerini emretti. 


Her ikisini de karın kanına sanlmış vaziyette prensesin huzuruna getirdiler. Onlar nerdeyse son nefeslerini vereceklerdi, hemen açtılar. 
Yüzlerine gülsuyu sürdüler. Onları özlerine getirdiler. Kız, veziri göstererek : 


— “Ata, bakbu da senin vezirin. Gör bak sana nasıl düşmanmış” dedi. 


Şah tahtına gene geçti. Cellat çağırtıp veziri parça parça doğrattı. Hacı Ali'yi vezir tayin etti. Meher de sultan hanımı ile ölene kadar gün görüp, devran sürdüler. 


(A. Vahap Yurtsever'in Notlarından) 


323 


HIRSIZ ŞEHZADE 


Badi badi giriftâr, hamam hamam içinde, kalbur zaman içinde, deve tellâllık eder, köhne hamam içinde, karınca tekme attı, devenin kıçına battı, hamamcının tası yok, baltacının baltası yok, orada bir tazı gördüm, onun da kuyruğu yok. Ömrümde çok çileaşı yemişem, heç böyle yalan dememişem. 

Günlerin bir gününde, Muhammed'in dininde, kör imamın belin- de, bir vardı, bir yoktu, Allah'tan başka kimse yoktu. Bir şehrin bir padişahı vardı. Bu padişah hem padişahlık ediyor, hem de ticaretle uğraşıyordu. Padişah gene tüccar kıyafetini giymiş, develere öteyi beriyi yüklemiş gidiyordu. Bir nice gün yol gittikten sonra bir çöle düştü. Gözüne inceden inceye süzülüp gelen bir ışık takıldı. Bu çölün ortasında bu ışıkta neyin nesi diye meraka kapıldı. 


Yoldaşlanna dönerek: “Ben gidip göreyim, bakayım bu ışık dane' dedi. 

Ne başınızı ağrıdayım, padişah ışığa taraf gitti ki, çölün ortasında bir ev vardı. Işık da burdan geliyordu. Kapıyı dövdü, bir koca kişi kapıyı açtı, onu içeri buyur etti. Padişah içeri girince ne görsün? Amanın, bir dünya güzeli evi ışıl ışıl ışıldatmıyor mu! Yoksa evde bir şeyin yandığı ne yoktu. Padişahın aklı başından gitti. Padişahlığını neyi unuttu. 

— “Men tacirim. Bu kızı bana verin, yoksa deli olacağım. Onu görünce aklım başımdan gitti, dünya gözümde silindi” dedi. 


, 


Kızın dedesi, nenesi de : 

— “Bizim varımız, yoğumuz, gözümüzün akı-karası bu kızdır. 
Baktık kızımız çok güzel. Eninde-sonunda elimizden alacaklar. Korktuk. Gelip bu çölün ortasında bir ev diktik. İşte burda yaşıyoruz. Az bulunca az, çok bulunca çok yiyoruz” dediler. 


Padişah onların çok fakir olduğunu anlayınca fırsatı nimet bildi. 

— “Ayıbı yoktur, kızı bana verin, ben burda kalırım”. 

Böyle çok konuştular, az işittiler, sonunda kızı tüccara verdiler. 
Tüccar yoldaşlarının yanına döndü. 
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— “Siz gidin, benim mallarımı da satın, dedi. “Dönüşte kendinize ne aldınızsa bana da alın. Siz gelene kadar, ben sizi burada gözleyeceğim”. 

Böylece kervan gitti. Tacir padişah, kızın yanına geldi. Yavaş yavaş toy hazırlığını gördü. Derken toy edip kızı aldı. 

Günler geçti, aylar geçti, bir altı aydan sonra kervan çıkıp geldi. 
Bu sırada hanım hamileydi. Padişah Hanımının yanına çokça para koydu. Gerekli tedariki gördü. Bir tane de pazubent vererek: 


— “Eğer kızım olursa, everin gitsin. Yok eğer oğlum olursa bu pazubenti koluna bağla, gelip beni bulsun” dedi. 


Padişah onlarla vedalaştı, yola düştü. Kervan konaklaya konaklaya şehre vardı. Kız erinin padişah olduğunu daha bilmiyordu. Padişah eski düzeni sürdüre dursun, size kızdan haber vereyim. 


Aradan bir üç ay daha geçti. Hanım bir oğlan doğurdu. Oğlanda ne oğlan! 

Oğlan büyümekte olsun, bir süre sonra kızın dedesi öldü. Kaldı kız nenesi ve oğluyla başbaşa. Derken aradan bir üç-dört yıl daha geçti. Günün birinde kızın nenesi de hastalanıp öldü. 

Gün geçti, ay geçti, yıllar geçti, oğlan gelip yedi yaşına çattı. Yedi yaşındaki oğlana dersin onbeş yaşında. Oğlan özünden büyük ondörtonbeş yaşlarındaki uşakları dövüyordu. Özü de molla yanında medresede okuyordu. 

Bir gün gene oğlan bir uşakla kapıştı. Uşak ona: “Piç, babasından haberi yok köpekoğlu” deyince bu söz oğlana çok dokundu. Tez eve geldi. Duvardan hançeri alarak anasının üzerine yürüdü. 

— “De, göreyim benim babam kimdir? Bana uşaklar piç, babasından haberi olmayan diyor”. 

Anası oğlunu bu vaziyette görünce çok korktu. Özünü öldürecek sondı. 

— “Oğul” dedi, “senin baban var. Özü de çok varlıklı bir tüccardır. O g'ttiğinde sen daha dünyaya gelmemiştin”. 

— *' Babamdan bana ne kaldı”. 
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— “Bir pazubent”. 

Anası pazubenti oğluna verdi. Oğlan pazubenti koluna bağladı. 
Anasına, babasını aramaya çıkacağını söyledi. Elini öpmek istediğin de anası dedi ki: 

— “A bala, şimdisen de gidiyorsun, daha ben burada ne diye kalayım. Ben de varım geleyim”. 

Oğlan alttan giyinip üstten kuşandı. Üstten giyinip alttan kuşandı. Anası da yanına altından, neden aldı. Ana-oğul yola düştüler. Az gittiler, uz gittiler, bir çeşme başında durup kannlannı doyurdular. Güzelce dinlendiler. Gene yola düşüp tepelerden yel gibi, derelerden sel gibi, badeyi-serser gibi yol alıp bir dağın eteğinde bir mağarada konakladılar. Mağaranın ağzı çok küçük, içi de çok büyüktü. Onlar bu mağarada eyleştiler. Bu mağara şehirden biraz uzaktaydı. Rastlantıya bakın ki, bu şehir tacir padişahın şehriydi. Böylece ana-oğul bu mağarada yaşamaya başladılar. Beş-altı gün keyiflerine baktılar. Bir gün anası oğluna: 

— “Oğul, böyle yiyip yatmaktan birşey çıkmaz. Gel sana pul vereyim, git şehire biraz alış-veriş yap” dedi. 

Oğluna altmış para verip şehre yolladı. Oğlan şehre gitti ki, alışveriş ede. Pazarda bir inek gördü. Oğlan sahibine yanaşarak: “Emmi, bu ineği satıyor musun?” diye sordu. 

Adam : 

— “He, satıyorum” dedi. 

— “Kaça?” 

— “Altmış para”. 

Oğlan altmış parayı verdi. İneği yanına katarak şehirde dolanmaya başladı. İneği dahafiyatlı satmakistiyordu. Akşama kadar gezdirdi, bir müşteri bulamadı. Akşam hava kararırken güç bela ineği otuz paraya satabildi. Dönüp eve geldi. 

Anası sordu : 

— “Oğul, ne kazandın?” 

— “Ana, otuz para zarar ettim. Benden tüccar olmaz. Gidip hırsızlık edeceğim”. 
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Anası korkusundan sesini çıkaramadı. Gece vakti oğlan giyindi, şehre indi. Gündüz gözüne kestirdiği bir kuyumcu dükkânının damına çıktı. Damı delip, içeri girdi. Olanı bir torbaya doldurdu. Ağamı Allah saklasın, düz mağaraya geldi. Anasına: 

— “Ayana, beş-altı ay ticaret yapsam, bu kadar para kazanmazdım. Görüyorsun iki saatte ne kadar kazandım”. 

Sabah oldu. Oğlan güzelce giyinip-kuşanıp şehre gezmeye gitti. 
Her yanda fısır fısır hırsızlıktan söz ediyorlardı. 

“Gece filanın dükkânına girmişler”. Şöyle böyle... “Bu şehirde hırsız ne yoktu. Şimdiye kadar da böyle bir olay olmamıştı. Bu ne iştir”. 


Akşam oldu, gözüne yandığım oğlan, gene sıkı sıkı sanndı, ağamı Allah saklasın şehire gitti. Damların üstünde dolaşıyordu ki, kulağına sesler geldi. Beşaltı adam oturmuş sohbet ediyorlardı. Oğlan o saat orada bir yere sindi, başladı söylenenlere kulak kabartmaya. Adamlar şöyle konuşuyorlardı: “Gelin sabah develere kıymetli mallar yükleyip çöle salalım. Deveciler bir yere gelende develeri başıboş bıraksınlar. Özleri de bir yere sinsinler. Hırsız kısmı aç gözlü ve tamahkâr olurlar. O gelip develeri önüne katarak götürmeye kalkanda adamlar onları yakalarlar. Yoksa bu hırsızdan çekeceğimiz var”. 

Oğlan demek öyle diyerek oradan ayrıldı. tez bir dükkân daha soyduktan sonra eve döndü. Anasına, “sabah beni erkenden uyandır” diyerek yattı. Sabah kalkınca sırtına eski-püskü şeyler giyip bir de sakal taktı. Yanına bolca uyuşturucu maddeler de aldı. Kemikleri çılamış bir eşeğe de binerek çöle taraf yollandı. Ahlaya oflaya develerin yanına geldi. Onlar da içkinin başına oturmuşlar, yavaştan yavaştan içiyorlardı. Adamlar bu koca kişiyi görünce ona seslendiler: 

— “Emmi, gel sen de bize katıl”. 

Oğlan bir ah çekerek : 


— “Ah, ah, bir zamanlar ben de gençtim. Herkese sakilik &liyordum” diye söylendi. 

Adamlar onu yanlarına çağırdı. 

Böylece oğlan eşeği o tarafa yöneltti, başladı onlara sakilik etmeye. “»arabın makbulü soğuk içilendir. Koyalım bir testiye de serinlesin * diye akıl verdi. 
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Böyle de yaptılar. O da fırsatını bulup uyuşturucu şeyleri döktü şarabın içine. Aradan bir zaman geçtikten sonra: 

— “Yeter gayri, getirin şarabı” dedi. 

Şarap geldi. Saki başladı kadehleri doldurmaya. Hepsini doldurduktan sonra: 

— “İşin zevki herkesin birden içmeşinde. Ben bir-iki dediğimde hepiniz içmiş olmalısınız. Bulacaksınız o zaman tadını”. 

Adamlar da bu sözlere kandılar. Uşak bir-iki deyince kadehleri diktiler başlarına. O saat hepsi bir kenara yığılıp kaldı. Oğlan sakalını bir kenara attı, elbisesini öte yana... Eşeği önüne kattı, devenin ipinden çeke çeke mağaraya getirdi, üstündekileri içeri yığdı. Devenin de başını kesti. Anasına da: “Kavur bas küpe” dedi. 

Kadıncağız deveyi kavurup küpe bastı. Bunlar burda küpleri doldura dursunlar size devecilerden haber vereyim. 

Deveciler, ayıldıklannda bir de ne görsünler. Amanın, ne deve var, ne koca saki! O saat parmaklarını dişlediler. Vay canına bu hırsızmış dediler. 

Tabii haber tezden şehire de ulaştı. “Hırsız gelip kırk devecinin elinden deveyi de, malları da aldı. Yandık kaldık elinden. Biz ne edeceğiz? Bu nasıl iştir? Bir hırsızla uğraşamıyoruz” diye yakınadursunlar onlar, iş işten çoktan geçmişti bir kere. Ne edek ne etmeyek diye e düşünmeye başladılar. O yan, bu yan bir küp karısı buldular. Karı: Ben onu bulurum” dedi. 

Bir sabah oğlan avlanmaya çıkmıştı. Anası mağarada bir başına kalmıştı. Küpegiren karı küpüne bindi, havalandı. Havada o tarafı, bu tarafı gezdi. Baktı, bir dağın eteğinde bir duman tütüyor. Oraya yanaştı, küpten indi. Yavaş yavaş mağaradan yana geldi. Kapıyı dövdü, oğlanın anası çıktı karşısına. Karı: 


— “Kadan alayım, gelinim, deve eti, deve eti diye başımın etini yiyor. Kurban olayım sana, sizde deve eti varsa, biraz ver de götüreyim gelinime”. 

Avrat : 

— “Vay, karı nene, niye biraz, bir deve kavurmuşam. Gel içeri, ne kadar istiyorsan vereyim”. 
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Kan içeri girdi. Avrat bir kaba kavurma koydu, küpegiren karı doyuncaya kadar yedi. Sonra bir kabı da kavurma ile doldurup karı neneye verdi. 

— “Kan nene, götür bunu da gelinin yesin”. 

Karı Allah razı olsun diyerek kabı koltuğuna vurdu, evden çıktı, gitmeye başladı. O sırada uşak avdan dönüyordu. Uzaktan evlerinden bir avrat çıktığını gördü. Tez eve girip anasından sordu: 

— “Ana, eve kim geldi?” 

Anası : 

— “Bala, kimse gelmedi”. 

Oğlan ısrar ederek : 

— “Ana, düzünü de. Yoksa bu saat seni öldürürüm”. 

— “Bala, bir karı nene gelmişti. Gelini deve eti, deve eti diye başının etini yiyormuş. Men de kavurma verdim, gitti”. 

Oğlan tez evden çıktı. O anda da karı küpe bindi, küp havalandı. 
Oğlan başladı küpü takip etmeye. Küp uçtu, o gitti, küp uçtu o koştu peşinden. Karı şehrin kenar mahallelerinden birinin bir tarafında küpten indi. Oğlan tez bir köşeye sindi. Karı tam önünden geçerken yoluna çıktı. 

— “Kan nene ne var, ne yok?” 

— “Kadan alayım, hırsız bulmuşam. Bak bunlar deve eti. Padişaha gidiyorum ki, müjdemi alayım”. 

— “Kan nene dayan, ben desana bir müjde vereyim”. 

Oğlan bunlan dediği gibi hançerini çekerek karıyı cansız yere serdi. Kavurmayı yere saçtı, karının da bir kolunu kesip eve döndü. Anasına: “Ana, bir daha buraya adam koymazsın.Yoksa gelip seni de, beni de öldürürler. Biraz daha geç kalsaydım karı haberi yetiştirecek, ikimizi de öldüreceklerdi”. 

Anası korkarak: “Daha kimsecikleri koymam” dedi. 

Bunlar burada hayatlarını sürdüredursunlar, size padişahtan haber vereyim. 


Padişaha, karının hırsızı bulduğunu, deve kavurmasını da getirdiğini, ne var ki, hırsız onu yaman takip ederek bir köşede öldürdüğünü yetiştirdiler. 
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Şehir halle küplere biniyordu. Bir adamla başedememekten yakınıyorlar, böyle giderse kendilerinin şehri terketme zorunda kalacaklarından söz ediyorlardı. 

O gün bu hava içinde geçti. Akşam gene padişahın dergâhında toplanmış sohbet ediyorlardı, Uşak dadamda yerini almış, onları dinliyordu. Şöyle konuşuyorlardı: “Hırsız kısmı avrada düşkün olur. Gelin çölün ortasında bir çadır kuralım. Vezirin kızını da yanımıza alalım. Belle ki hırsız geldiğinde kız onuoyalasınpbiz de gelip özünü öldürelim. Yoksa neyimiz var, neyimiz yok hepsini çalıp-çırpıp kurutacak”. 

Vezirin van-yoğu bir tek kızı vardı. Bu kız da oldukça güzeldi. 
Pehlivan gibi de yetiştirilmişti. Uşak, damda bunlann hepsini işitti. Eve geldi, anasına: “Ana, sabah ne kadar uyursam uyuyayım, dokunmayasın bana” dedi ve yattı. 

Gün ağardı. Gittiler, çölün ortasında bir çadır kurdular. Kızı da içinde oturtturdular. Oğlan da giyindi-kuşandı. Ne yapıp, ne edip usuldan usuldan çadırdan yana geldi. Çadıra yanaştığında, kıza bir o taraftan, bir bu taraftan göz etti, sonra çadırın içine girdi. Başladı kızla ordanburdan söz etmeye. Kız bildi ki bu hırsızdı de o yan, de bu yan, kız uşağın koluna sıkı sıkıya sarıldı. Muhabbetten de geri kalmadılar. Diyordu ki: “Şimdi babam gelecek. Beraber gideriz. Sen benim erim olursun”. 

Oğlan baktı ki, kız kolunu bırakmıyor. 


— “İyi, hoş, dedi. Lakin kolum çok ağrıdı. Biraz da öbür kolumdan tut”. 

Kızrazı oldu, öbür kolundan tuttu. Bir de gördü ki, oğlan kapının ağzında. Ama, kol elinde. Deme, oğlan kannın kolunu kızın eline tutuşturmuştu. 

Oğlan takkesini çıkararak : 

— “Hadi Allahaısmarladık. Hepiniz toplansanız gene beni tutamazsınız” diyerek tabana kuvvet verip döndü evlerine. Kız bir başını dövdü, bir dizini. İş işten geçmişti. O bu haldeyken padişah, vezir bir yığın adamla geldiler. Baktılar kız çadırda bir başına. Kız olanları anlattı. Vezir başını dövmeye başladı: 

— “Gözümün akı-karası bir tek kızım vardı, onun da evin yıktınız”. 


Bunlar kör-pişman evlerine geldiler. 
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Gene akşam oldu. Bunlar gene padişahın dergâhında toplandılar, başladılar bir hal çaresi aramaya. Uşak da damda yerini almıştı. Onlar diyordular ki: 


— “Biz bu şehirden çıkıp gidelim. Şehri verelim hırsıza. Yoksa bize rahatlık haram. Öyle dediler, böyle dediler sonunda biri: “Sabahleyin emir verilsin ki, kimse şehirde kalmasın. Herkes bayıra neye çıksın. Onun, bundan haberi olmayacak; şehre geldiğinde tutarız”. 

Tabii hepsini işitti bizim akıllı. Özü özüne: “Becerirseniz tutun görelim” dedi. Gene bir varlıklının dükkânına girdi. Ağamı Allah korusuri, düz evlerine döndü. 


Sabah tezden şehre gitti. Bir karı buldu. Biraz da para vererek: “Karı nene, bana bir kız elbisesi giydir, dedi. Gidelim oturalım yol kenarında bir yerde. Adamlar gelip gidende men onlara yüzümü göstereceğim. İçlerinden biri bana aşık olacak. Beni senden isteyecek.Sen vermezsin. Dersin ki, vanm-yoğum bir tekcik kızım var. Sonunda özüm ağırlığında altın alınca verirsin. Ondan sonra şehrin başka yanına gider ev tutarsın, seni bulamazlar”. 


Karı nene razı oldu. Böylece hırsız, kız entarisi giyindi. Başına da bir yemeni bağladı. Birlikte gidip şehrin kenarında bir taşın üstüne oturdular. Uşak, şehir valisinin karıya düşkünlüğünü biliyordu. İşte, oyanından geçerken yüzünü açtı. Vali, onun yüzünü gördüğü gibi kendinden geçip attan yere yığıldı. Adamlar koşuştular, onu özüne getirdiler. Ne oldun diye sorduklarında vali: “O kızın derdinden ben öldüm. 
Daha gitmem. Bayırda, çayırda işim yoktur” dedi. O gitmekten vazgeçince arkasındalsi kafile de geri döndü. 

Karı neneye elçi gönderdiler. Kızı istediler. Karı nene dedi ki: 


— “Ne diyorsunuz siz? Bir tek kızım var. Onu da vermem”. 


Karıya çok para verdiler. Karı vermem de vermem diye diretti. 
Sonunda kızın ağırlığı kadar altına razı oldular, nene, kızı verdi. Toy da başladı. Gece hırsızı valinin evine getirdiler. Ziyafet, eğlenceden sonra herkes dağıldı. Vali ile hırsız başbaşa kaldı. Vali onu kız sanıyordu. 
Durmadan yüzünden, gözünden öpüyordu. Vali yavaş yavaş kız sandığı hırsıza sokulanda o: 


— “Daha ötesi yok. Sen benimsin, ben senin. Gel önce evimizi bana güzelce gezdir, sonra keyfedelim”. 
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Vali razı oldu. Hırsıza odaları bir bir gezdirmeye başladı. Niye başınızı ağrıdayım geze geze onlar bir odaya geldiler. Burda bir mancrnık vardı. Oğlan sordu: “Bu nedir?” 


— “Kime kızarsam, getirip onu bu mancınığın ağzına koyuyorum. 
Şu kolu.görüyor musun, onu çektim miydi, adam fırlıyor yukanya. Tavanda gördüğün dişler de battı mıydı o saat ölüyor”. 


— “Yahşı, koy ben oturayım. Bakalım nasıl oluyor?” 
Sevgilisini kıramadı vali. “Peki otur” dedi. 


Oğlan da: “Bak yavaş fırlat ha!” dedi. 

Vali kola yavaşça dokundu. Oğlan havalandı, hop yere düştü. 
Hırsız : 

— “Şimdi de sen otur, dedi. Göreyim ben de becerecek miyim?” 
Vali sevgilisini kıramadı. Kendisi de mancınığın ağzına oturarak: — “Bak, yavaşça fırlat ha” diye tembih etti. 


Hırsız da: “Hiç hızlı fırlatır mıyım? İnsan sevdiğine eziyet eder mi?” diyerek onu yatıştırdı. 


Ne başınızı ağrıdayım. Vali mancınığın ağzına oturdu. Hırsız yavaştan yavaştan kolu çekmeye başladı, derken birden kuvvetlice asılınca vali kendini tavanda buldu. Çiviler o yanına bu yanına battı, kanlar içinde kaldı. 


Uşak ordan çıktı. Bütün odaları dolaştı. En kıymetli şeylerden toplayarak, tabana kuvvet kaçtı. Doğru eve gelipyattı O yatadursun size gene padişahtan haber vereyim. Sabah beklediler beklediler vali çıkmadı. Başladılar mırıldanmaya: “Pes be, böyle de avrat düşkünü adam olur muymuş? Nerdeyse öğle olacak görünürlerde yok”. 


Yolunu gözlediler, gözlediler meraklarını yenemeyip evine adam yolladılar. İçeri girenler ortalıkta kimsecikleri göremeyince başladılar odaları dolaşmaya. Ora bura derken geldiler mancınık olan odaya. Bir de ne görsünler. Vali tavana yapışmamış mı!Oda da kandan göl olmuş. 
Tez padişaha haber uçurdular. Gelip onu ordan indirdiler. Vali bitap düşmüş ölü gibi yatıyordu. O yan bu yan hekim aradılar ki, valiyi iyileştireler. Onlar aman bir hekim diye koşuştururken bizim hırsız da hekim kıyafetine bürünüp sarayın kapısına geldi. “Men 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tabibim, her derde derman bulurnum,, dedi. Onu hemen padişahın yanına götürdüler. Padişah sordu: Bizim ağır bir yaralımız var, onu iyileştirebilir misin?” 

Hırsız: “Hem de nasıl”, dedi. “Yalnız bir şartım var. Bana bir köşk vereceksiniz. Onbeş gün oraya kimse uğramasın. Men onu iyileştireceğim”. 

Çaresiz razı oldular. Hırsıza şehrin bir ucunda bir köşk tahsis ettiler. Yaralı valiyi de oraya götürdüler. Herkes çıkıp gittikten sonra pazara giderek bir bıçak, bir iğne, bir çuvaldız, biraz da tuz aldı. Sözde girişti valiyi tedavi etmeye. Bıçakla yardı, içine tuz doldurup çuvaldızla dikti. 

Ne başınızı ağrıdayım, valinin her yanını yardı, tuzu doldurup dikti, yardı tuzu doldurup dikti. Sonracığıma da kapıyı bağlayıp düz evlerine gitti. Rahat rahat öz işinde, öz gezmesinde, öz keyfinde oldu. 

Aradan onbeş gün geçti. Onaltıncı gün sabahı vali ne âlemde diye köşke gittiler. Kapıyı açıp içeri girdiler ki, bir de ne görsünler, vali kurumuş kalmış. Hepsi başına toplanıp dizini başını dövdü. Vay bu hırsızmış diyerekten... Sonunda kesin kararlarını verdiler artık: 

“A canım böyle de şey olur mu? Biz bir hırsızla başedemiyoruz. 
Gene en iyisi bu şehri ona vermek. Özümüz de gideriz başka yere. Odur ki, baş edemeyeceğiz”. 

Birisi söze atıldı: “Gelin şansımızı bir daha deneyelim. Gene hırsızı tutamadık, o zaman şehri terkedelim gayri”. 

Hepsi birden: “De görelim, fikrin nedir? 

— “Sabahleyin bir fakir uşakla, bir varlıklı uşağı güreştirelim. 
Varlıklı uşak, fakir uşağı yıkacak. Buna kimse ses etmeyecek. Ama, bu hırsız fakirleri tutar. Kim derse ulan, varlıklı uşak fakir uşağı yendi de kimse ses etmedi bilin ki bu hırsızdır”. 

Aksiliğe bakın ki, bizim uşak da o gece damdaki yerini almayı ihmal etmişti. Tabii bu düzenden de haberi olmadı. Böylece seher oldu. 
Kararlaştırdıkları gibi pazar yerinde uşaklan güreştirdiler. Bizim hırsız da özünü oraya yetiştirdi. Uşaklar biraz güreştikten sonra zengin uşak rakibini pes ettirdi. Birden bizim hırsız atıldı: “Olmadı” diye. 

Tamam hırsız bu diyerek onu tuttukları gibi padişahın huzuruna götürdüler. Şah sordu: 
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— “Sen kimsin?” 

Hırsız : 

— “Seni ilgilendirmez benim kim olduğum. Uzun konuşmaya gerek yok” diye karşılık verince şah onu derhal asmalarını emretti. Hırsızı darağacının altına getirdiler. Soydular, ipi geçirdiler boğazına. Bu arada pazubentte kolundan düştü. Öldürmeye karar verdilerse de gene tereddüt göstererek: “Biz bunu öldüreceğiz. Ya sonra padişah pa» zubenti görünce ne der, bilir miyiz? Yahşısı gidelim padişaha haber edelim. Eğer öldürün derse öldürürüz”. 

Padişahın huzuruna çıkarak böyle böyle dediler. Pazubenti de ona gösterdiler. Padişah pazubenti görür görmez yüreği parça parça oldu. 
Heyecanla: “Öldürmediniz ya” dedi. Hayır cevabını alınca derhal getirmelerini söyledi. 

Oğlanı getirdiklerinde sordu: “De göreyim sen kimsen?” 

Hırsız : 

— “Sana ne var, ben kimsem? Hırsızsam öldürt, değilsem bırak gideyim. Sana ne var, ben kimsem?” 

Padişah ne kadar direttiyse uşaktan bu cevaptan gayrisini alamadı. Sonunda: “Bak”, dedi. “Bu pazubent benimdir. Onun için soruyorum. Men bunu hanımım hamileyken ona bırakmıştım”. 

Padişah daha etraflıca anlatınca uşak babasının padişah olduğunu anladı. Sarmaş-dolaş oldular. Padişah sordu: 

— “Peki anan nerede?” 

— “Şehrin az ötesindeki mağarada”. 

Padişah anasını getirmesini söyleyince hırsız karşı geldi. 

— “Menim varlığım seninkinden çoktur. İki at, üç at yetmez getirmeye. Deve, katır ne ver getireyim”. 

Böylece develer, katırlar, padişahla oğlan önde mağaraya geldiler. Padişahla hanımı kucaklaştılar. Oradakilerini de yükyeyip şehre döndüler. Padişah yeniden özüne toy eyledi. Herkes hırsızın marifetinden sitayişle bahsetmeye başladı. Padişah da başından tacı çıkarakar oğluna giydirdi. 

— “Sen benden çok daha beceriklisin. Benden daha iyi iş görürsün. Padişahlığa benden çok sen yakışırsın. Bu şehri ve halkı benden daha iyi idare edersin”. 

Böylece hırsızımız padişah oldu. Yediler, içtiler, muhabbet dolu günler geçirdiler. Gökten üç elma düştü. Biri özümün, biri masal diyenin, biri de benim. Sen sağ, ben selamet. Sen yüz yaşa, men iki elli. 
(Azerbaycan Folklor Antolojisi. Bakü, 1969. Nizâmi Dil ve Edebiyat Enstitüsü yayını.) 
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, y ” 
Se KÜP KARISI a 

Bir vardı bir yoktu, Ahmet adlı bir kişi, bu kişinin bir oğlu, üç kızı, bir Kedisi, bir de koca hatunu vardı. Ahmet çok çalışkandı. Buna karşılık tembel mi tembel, edepsiz mi edepsizdi. Oğlunun ondan geri kalır yanı yoktu. Kedisi ise uğursuzun tekiydi. 

Bir gün Ahmet işten döndüğünde karısını suratı asık, kapının eşiğinde yolunu gözler buldu. Acaba birşey mi var diye yüreği hop etti. 
Avradından sordu: 

— “Ey avrat, niye böyle gam deryasına düşmüş, kapının önünde dikiliyorsun?” 

Avrat onun gözünün içine baka, baka: 

— “Daha ne olacak. Elalemin erleri evlerine çuvalla, hurçla pul getiriyor, bizimki de ayda, haftada o da bir çift. Artık çektiğim yetti. 
Sabah eve bir hurç dolusu altın getirmezsen, senden o zaman başka türlü konuşunim. Sen de adam diye geçiniyorsun. Tilkiden dahi korkarsın. Tu yüzüne”. 

Ahmet ise: 

— “Ay avrat, aç değiliz, susuz değiliz, yalınayak, başı kabak gezmiyoruz. Özümüze yetecek kazancımız da var. Daha neyleyim? Yeri kazıp da altın çıkaramam ya”. 

Avrat iyice küplere bindi. Horoz gibi adamın üzerine çullandı. 

— “Ben, onu bunu bilmem. Kaz, çıkart. Men onu bunu bilmem. 
Elin avratları günde elli çeşit giyiyor, bir giydiğine daha dönüp balamıyor. Ben ise, aklıma geldikçe, çıldırasım geliyor. Lanet senin gibi adama, en kötüsü gene senden iyidir”. 

Avrat o kadar konuştu, o kadar söylendi ki, Ahmet'in aklından yemek de çıktı, kulaklarını tıkayıp ordan uzaklaştı. Çarşı-pazara gitti. 
Eşine-dostuna avradından yakındı. Hepsi onun haline yandılar. 
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Ahmet aç susuz gece yarısına kadar ortalıkta dolaştı. Sonra sessizce eve gelerek içeri girdi. Avrat o dakika karşısında dikildi: 

— “Boyu devrilesice, şu saate kadar hangi cehennemin dibindeydin. Kabirde bile elim yakanda olacak. Ciğerin yana, parça parça olasın emi. Allah canını alada senin elinden kurtulam”. 

Ahmet avradından bezmişti zaten. 

— “Keşke, nerde o günler. Ölürüm elinden kurtulurum” diye karşılık verdi. 

Sabaha kadar düşündü taşındı. Tek kurtuluşun avradının elinden kaçıp uzak diyarlara gitmek olduğuna karar verdi. Usulca yerinden kalktı, elbiselerini giydi, tam evden çıkmak üzereydi ki avrat uyandı. 

— “Hey ite benzeyen nereye gidiyorsun?” 

Adamın dili tutuldu. Kekeleye kekeleye: 

— “Odun kırmaya, bahçeyi çapalamaya”. 

Avrat : 

— “Yalansa gözün kör olsun. Bacaklann kırılsın da gidemeyesin. 
Görüm ne fırıldaklar çeviriyorsun, seni köpeğe benzeyen. Şunun suratına balan. Başına bir ok lazımdır”. 

— “Ey avrat benden ne istiyorsun? Menden el çek ya”. 

— “Şuna bak, dili de var. Ciğerin parçalansın. Sakalına tüküreyim”. 

Kişi boynunu büküp oturdu. Kadın kurulu makine gibi ağzına geleni dedi. Sonunda konuşmaktan yoruldu, başını yastığa koyup uykuya daldı. O uyur uyumaz da Ahmet kapıyı çekip dışarı çıktı. Tez şehirden uzaklaştı. Az gitti, çok gitti, gelip bir susuz çöle çıktı. O çölde bir kocaya rastgeldi . 

Koca kişi onun çölde bir başına gittiğini görünce sordu: 

— “A kişi, nereye gidiyorsun?” 

Ahmet : 


— “Kendim de bilmiyorum. Dilli bir avradım vardı, onun elinden başımı alıp kaçmışım”. 

Çektiklerini anlatırken gözleri yaşardı, yanaklanndan süzülen yaşlar sakalını ıslattı. 

Koca sordu : 

— “Vay talihsiz, kaç yıldır onunla yaşıyorsun?” 
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— “Yirmi yıldır. Beni yılan gibi sokuyor, kuduz it gibi dalıyor, zindandayım sanki”. 

— “Dilli avradın elinden kurtulmak için en iyi yer kabirdir. Bir beladan kurtulmuş, ikinci belaya rastlamışsın. Bu çölde bir küp karısı yaşar. Seni tılsıma salar, buradan geçemezsin”. 

— “Onsuz da ben zaten tılsıma düşmüşüm. Peki ben şimdi neyleyim?” 

— “O küpkarısının adı Zehir karıdır. Ancak ona lim zehir karı derse, çekeceği azap ölçüye vurulmaz. Onun sevdiği şirin dildir. Eğer sen ona Şeker ana dersen senden hoşlanacaktır. O karı şer işi, ona buna kötülük etmeyi seviyor. Hayır işi aklı almaz, bilmez de. A zavallı adam, yılanın ağzından kurtuldun, şimdi de ejderhanın ağzına düştün”. 

Ahmet düşündü düşündü, dilli avradının yanına dönmektense ejderhanın ağzında parça parça olurum daha iyidir kararını verdi. 

— “Koca gideceğim”, dedi. “Kurbağa yılanın ağzından nasıl kurtulmuşsa ben de öyle avradın elinden kurtuldum”. 

— “Peki git, ancak dara düştüğünde meni çağırırsın gelirim”. 

Ahmet kocadan ayrıldı. Biraz yol aldıktan sonra karşısına bir karn çıktı. Karı Ahmet'i yanına çağırarak: 

— “Kadan alayım, ayağıma diken battı, hele şunu bir çıkart”. 


Ahmet karının ayağına baktı. Doğrudan da kocaman bir diken vardı avradın ayağında. Biraz geri çekilerek: 

— “Karı nene, ben onu çıkaramam” demiş oldu. 

Der demez de, bir gürültüdür, bir kıyamettir koptu. Ortalık zifiri karanlık oldu. Acayip sesler ortalığı kapladı. Etraf aydınlandığında Ahmet kendini bir mağarada buldu. Başını döndürdüğünde karıyı yanında gördü. Karı da onun yüzüne bakıyordu. 

Çok karı görmüştü ama, bu tür pisliği, bu tür çirkinliği özünde toplamış olan birini daha dünyada bulmak ünkânsızdı. Saçı kırık, tabanı çatlak, baldırı çıplak, yüzü gülmez, fitne katar, yolda yatar, imanı satar, boynu basık, hiyle kurar, her şekle girer, küp üstünde yatar öyle bir karı. Ahmet'in korkudan yüreği yarıldı. Kannın ağzından da boyuna alev çıkıyordu. Yadına kocanın sözleri düştü. 

— “Adı şirin, özü şeker, adı şeker, yüzü güleç hanım, dile kulunum, her ne desen yerine getiririm”. 
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Kadın yavaş yavaş insan şeklini aldı. 

— “Şimdi hoşuma gittin. KE, ezrail, buna çörek ver yesin. Hizmetimizde koşturalım”. 

Ahmet'e kuru çörekne verdiler. Ahmet güzelce yedi. Böylece aradan bir süre geçti. Bir gün küpegiren karı onu yanına çağırıp: 

— “Ahmet görüyorum ki elin her işe yatkın. Özünde yiğit bir adamsın. Ben, bir tahtırevanım olsun isterim. Hem de bulutların yanında. Havada yaparsın ha, direkleri neyi olmasın. Orada yaşayım, her gün her yanı seyredeyim. Bu sahraya bir adam koymayayım, onları tılsımlayayım. Gerek bana böyle bir köşk dikesin”. 


Ahmet'in sarığı göğe kalktı, gene başına düştü. Boğazı kurudu. 


— “Ey üstüne od döküle, men havada nasıl böyle bir tahtırevan yapayım. Üstelik yerle hiç bağlantısı da olmasın. 

Küp kansı pek öfkelendi. Öyle nara çekti ki, dere-tepe titredi. 
O saat Ezrail, Abukeyf, Çelikezen, Elmasdöven, Dardarı ifritleri hazır oldular. Küp karısının ağzından, gözünden yılan, kurbağa, akrep yağıyordu. Gözlerinden her yana kıvılcımlar fırlıyordu. Ahmet de ateş almış yanıyordu. Alevli rüzgâr onu götürüp bir dereye attı. Ahmet orada üç gün, üç gece ölü gibi yattı. Bir vakit sonra gözünü açtığında başında bir oğlan gördü. Oğlan, Ahmet'ten sordu: 

— “Nasıl oldu da, bu küp karısının eline düşmüşsün?” 

Ahmet dört bir tarafına baktı, sus anlamında elini ağzına götürerek: 

— “Ey civan onun adını ağzına alma, şimdi çıkar gelir ikimizin de kanını içer”. 

Oğlan : 

— “Korkma, içinden nasıl gelirse onu de. O bana birşeycik edemez”. 


— “Ey civan bil, agâh ol, men bir hakanın oğluydum. Bir felaket başıma geldi. Atam, ben onbeş yaşında iken öldü. Bir süre onsuz hayatımızı sürdürdük. Var-yoğumuzu eşkıyalar talan ettiler. Açlık insanı her zahmete katlandırır. Bir taraftan çalıştım, bir taraftan da okudum. Elimde kızılkuş, yanımda tazı ava çıkıyordum. O yan bu yan derken hava karardı, bir kervansarayda konakladım. Ev sahibinin Bahar hanım adlı bir güzel kızı vardı. Bu kıza bin gönülden bir gönüle aşık oldum. Orada bir süre konuk kaldım. Kızdan el çekemiyordum. Sonunda 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kıza açılmaya karar verdim. Deme, kız da bana aşıkmış. Bu kızla evlendim. Bu kızı yürekten sevmesem de, varlığından memnundum. Bana çok hürmet gösteriyorsa da önceleri muhabbet beslediğim bir kız yadımdan hiç çıkmıyordu. Bu kız her şeyi bir yana yitiyor, hep benim nazımla oynuyordu. Onbeş yıl bu hanımımla hoş, mihriban yaşadım. 
Önemsiz bir sebepten bu mihriban hanımdan ayrıldım. 

Başka bir avratla evlendim. Bu avratla ancak sekiz ay güzel güzel yaşadık. Sonra huylannı birir birer ortaya sermeye başladı. Dilli avratlar hakkında çok hikâyeler dinlemiştim ama, tatmamıştım havasını. 
Gözümle gördüm. Öyle bil, on yıl zindan azabı çektim. Dayanamadım, elinden kaçtım. Yılan ağzından kurtuldum, şimdi isi ejderha ağzına düşmüşüm. Mene işkence hayatı yaşatıyor. Şimdi de diyor ki, gerek bana gökte bir tahtırevan yapacaksın. Hiç olacak şey mi bu”. 

Oğlan : 

—“Senrazı ol,de dikerim. Çık bir kenara bir efsun oku. Efsun Şöyledir: “Nun bey, elif tey. Senden gökte bir tantırevan istiyorum”. Hazır olacaktır, gidip küpegiren karıya dersin. Sonrası ile işin yoktur”. 

Oğlan bunlan dedikten sonra yok oldu. Ahmet yattığı yerden kalkt. Bir tepeye çıktı. “Nun bey, elif tey, senden gökte bir tahtırevan istiyorum” dedi. O saat bulutların arasında bir tahtırevan hazır oldu. 
Ahmet küpegiren kannın yanına vardı. 

— Adışirin, özüşirin, adı güzel, özü güzel tahtırevanın hazırdır. Çıkıp görebilirsin”. 

Küp karısı tahtırevana bakıp çok memnun oldu. Küpüne girdi, doğru yeni köşküne gitti. Küpegiren karı özünü güzel bir kız sanıp başladı okumaya: 


Gökler melaikesiyem, 
Telli, güllü güzel kızım. 
Şirin, şeker dilliyim, 
Telli pullu güzel kızım. 


Neyde yoktur sesim; 
Türküye vardır hevesim; 
Hurilerle geçer bahsim; 
Allı güllü güzel kızım. 
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Goncayım ben ezelden, 
Üstünüm her bir güzelden, 
Seçilirim her çiçekten, 
Allı güllü güzel kızım. 


Camışdan beslidir budum, 
Şeker, şirin, melek adım. 
Bulutlar olmuştur atım, 
Allı, güllü güzel kızım. 

Keyf meclisi düzelttiler. Ezrail kendinden geçmişti. Ezrail de ne Ezraildi ya! Akıldan noksan, beyinden sakat, dilden lal, devin kurbagaya aşık olduğu gibi o da küpegiren karıya aşıktı. 

Mecliste hepsi güzel güzel eğleniyordular. Çelikezen bir mani okudu: 


Duruşuna kurban olayım, 
Gül yüzü peçeli karı. 
Yanakları benli karı. 
Dudakları ballı karı. 


Küpegiren karı onun manisinden hoşlanmadı. Ona çıkışarak: 

— “Doğru konuş. Menim ne yaşım var ki, karı olayım. Gelinim”. 

Çelikezen korka korka : 

— “Yanılmışım, günahımdan geç. Adı şirin, özü şirin, gelin” dedi. 

Bu sözler küpegiren karının hoşuna gitti. Çelikezen'in günahından geçti. 

Bunlar tahtırevanda keyfte olsunlar, işit Ahmet'ten. 

Ahmet gayri burdan kaçmaya karar verdi. Her tarafı gezdi do- 


landı yol bulamadı. Tılsımla her tarafa set çekmişti karı. Akıttığı insan kanlarıyla da havuzlar yaptırmıştı. Böyle zalim bir karıydı. 

Deme, Ahmet'in kaçmak istediğini karı bilirmiş. Tahtırevandan onun başına yağmur yardırmaya başladı. İliklerine kadar ıslandı Ahmet. Düşe kalka oğlanla görüştüğü yere geldi. Kuru otların üzerine yatıp uykuya vardı. Birden uykudan ayıldığında oğlanı başucunda gördü. 
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Oğlan : 

— “Ne var Ahmet?” 

Ahmet küpegiren karının zulmünden yakındı. 

Oğlan dedi : 

— “Ey Ahmet, menim sana öğrettiğim duayı tersine okursan kaçabilirsin. Tahtırevan yıkılıp, yere hızla çarpacak. Onlar da birlikte yere düşüp kırk gün baygın yatacaklar. Sen efsun okuyunca gürültükıyamet kopacak. O zaman sen çeşmenin başına gidersin. Men seni tılsımdan kenara çıkartırım”. 


Oğlan sözünü deyip gözden kayboldu. Ahmet bir kenara çekilip efsunu tersine okumaya başladı : 

— “Tey elif, bey nun, senden yardım isterim”. 

O saat kızılca kıyamet koptu. Ahmet çeşme başına geldi, oğlanı orada bekler buldu. Oğlan kır bir atın üstündeydi. Ahmet'i görünce : 

— “Ahmet ayağını üzengiye koy, hemen bin arkama”. 

Ahmet ayağını üzengiye koydu, oğlanın arkasına bindi. At göğe kalktı. Oğlan : 

— “Ahmet yum gözünü” 

Ahmet gözünü açtı, bir güzel çimenlikte kendini buldu. 

Baktı oğlan yanında yoktu. O yola düşüp bir zaman gittikten sonra bir şehire çıktı. Bir aşçı dükkânına gelerek : 

— “Aşçı, beni dükkânına çırak alır mısın?” diye sordu. 

Aşçıya da acele çırak lazımdı. Yanına aldı onu. 

Ahmet buranın halkını tanımak imkânını buldu. Burası tuhaf bir yerdi. Ayrıca bağa, bahçeye çit ne çekmemişlerdi. Kapıları bağlamıyorlardı. Kimse kimsenin malına el sürmüyordu. Burda hastalık ne de yoktu.Kimse hainlik nedir bilmiyordu. Hepsi de varlıklı kimselerdi. Seherden akşama kadar çalışıyorlardı. Akşam da çalıp oynuyorlardı. Kızı ere vermek, oğlan evlendirmek sözü yoktu. Kızla oğlan birbirlerini sevdikten sonra isterlerse birlikte yaşıyorlardı. Burda pul da yoktu. Herşeyi birbirleriyle değiş tokuş ediyorlardı. Hayvanlar otlamaya kendileri gidiyorlar, akşamları da ahırlarına gene kendileri dönüyorlardı. 

Ahmet burada kendini dünyaya yeniden gelmiş zannetti. Ne dilli avrat görüyordu, ne de küp karısı. 
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Ahmet burda kalsın, görelim küp karısı ne ediyor. Küp karısı ifritleriyle kırk gün ölü gibi yattı. Kırk günün sonunda küpegiren karı ayıldı. İfritlere, gidip Ahmet'i bulmalarını emretti. 


Ora Ahmet, bura Ahmet, bulamadılar velhasıl. Küpegiren karı özü de küpe binip her yeri dolandı, bulamayınca anladılar ki, Ahmet tılsımdan kurtulup gitmiş. Tahtırevan bir an olsun yadından çıkmıyordu cadı karının. Orda sürdüğü sefanın tadı damağında kalmıştı. Baktı, dayanamıyor bütün adamlarını etrafına topladı : 


— “Ahmet'in bulunması gerek”. 

Çolak usta : 

— “Ahmet'in yerini bulmak için herkes bir yere dağılsın”. 
Kör dülger : 


— “Ah, ahone tahtırevandı. Ahmet'i bulup yenisini diktirmeli mutlaka. Men öyle iş kurarım ki, Ahmet öz ayağıyla gelip çıkar”. 


Alev püsküren hokka : 


— “Men her tarafa alev püskürürüm. Ahmet, nerde olsa mutlak kaçacaktır, o zaman tutarız”. 


Kafası çatlak hekim : 


— “Men gökten mikrop, yılan-böcek yağdırırım. Hepsi nereye kaçacağını şaşırır”. 


Böylece bunlar dediklerini bir kâğıda yazdılar. Kör dülger at nalı büyüklüğündeki mührünü tükürükleyerek üstüne bastı. Küpegiren karıya verdi. Cadı karı, kâğıdı katlayıp beş ölçek arpa alan cebine koydu. 
Yüksek sesle onlara hitaben : 


— “Ahmet lazımdır. Her biriniz bir tarafa dağılsın. Ülkeleri gezin, dolanın, onu bulup getirin” diye seslendi. 


Böylece her biri bir tarafa dağıldı. Küp karısı da ayrı bir yol tutturdu. Onun karşısına küpsüz, imanı yok karı çıktı. Ondan sordu : 


— “Nereye gidiyorsun, ay adı şirin, özü şirin, adı hoş, özü şeker?” 
Küp karısı dedi : 

— “Ahmet'i aramaya”. 

Küpsüz, imanı yok karı: 

— “Ahmet'i ne edeceksin?” 
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— “Gökte tahtırevan yaptıracağım”. 

— “Koyar mısın ben de tahtırevanı gezeyim?” 

— “Ah, başımın üstünde yer açarım”. 

— “O halde ben de geliyorum”. 

Böylece küpsüz, imanı yok karıda peşine düştü onun. 


Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi gitmeye başladılar. Karşılarına adı ersiz, özü erli gelin çıktı, 


— “Nereye böyle, ay adı şirin, özüşirin, adı güzel, özü şeker gelin?” 

— “Ahmet'i aramaya gidiyorum”. 

Adı ersiz, özü erli gelin : 

— “Ahmet'i ne yapacaksın?” 

— “Gökte tahtırevan diktireceğim”. 

— “Koyar mısın, men de tahtırevanda gezeyim?” 

— “Tabii, tabii, canı gönülden hemde”. 


— “Öyleyse bende sizinle birlikte geliyorum”. 

Gelin de bunların ardına takıldı. 

Az gittiler, uz gittiler. Karşılarına özü var, adı yok bir garibe çıktı. O da küpegiren karıya sordu: 


— “Nereye böyle, ay adı şirin, özü şirin, adı güzel, özü şeker hanım?” 


— “Ahmet'i aramaya, ona tahtırevan diktireceğim”. 
— “Koyar mısın ben de tahtırevan gezeyim?” 
— “Koyarım, ah hemde nasıl?” 


Özü var, adı yok garibe de bunlara katıldı . Birlikte aylarca, yıllarca yol gittiler. Karşılarına adı var, özü yok çıktı. O da sordu küpegiren karıya: 


— “Adı şirin, özü şeker, adı güzel, özü şeker hanım nereye?” 
— “Ahmet'i aramaya, ona tahtıveran yaptıracağım”. 

— “Koyar mısın tahtırevanda ben de gezeyim?” 

— “Ah nice koyarım, sana canımda kurban”. 
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— “O halde ben de sizinle geleyim”. 
Adı var, özü yok da bunlara katıldı. 


Çarıklarının tabanını yırttılar, bastıkları yeri çat çat çatlattılar. 
Her yeri karış karış aradılar. Bulamadılar, bulamadılar... 


Sonunda küp karısı : 

— “Gelin gidelim kadıya. Belki o bulur”. 

Hepsirazı oldu. Kadının yanına gittiler. Kadı küp karısına sordu: 

— “Karı bu ecinnileri başına yığmış, yanıma neye gelmişin?” 

Kadan alayım, ay kadı ağa. Karı değil gelinim. Daha yeni ere gitmişim. Erimin de kafası var ya, beyni yok. Benden de yirmibeş yaş küçüktür. Bulutların arasında bir tahtırevan yaptırmıştık. İçinde yaşıyor- 


duk. Ahmet adlı biri tahtırevanımızı yıktı, yere uçurdu. Biz onu sana şikâyete geldik. Onu bulup bize veresin. Yeniden yapsın”. 


— “Sen tılsımcı karısın. Niye tılsımın içinden kaçırdın?” 


— “Kadan alayım, ay kadı ağa. Bilmiyorum nasıl oldu, tılsımdan çıktı”. 

Kadı fena halde öfkelendi. 

— “Tutup size adam mı arayacağım. Defolun burdan”. 

Kadı kullukçulara emir verdi, küpegiren karı ve arkadaşlarını dışarı attılar. Küpegiren karı küpe binip havalandı. Teker teker çevreyi dolandıktan sonra, Ahmet'in olduğu şehire vardı. Karnını doyurmak için aşhaneye girdi. Bir de baktı Ahmet burda. Ordan usulca çıktı. Bir it şekline girdi, gözledi geceyi. Ahmet işini bitirip evine dönerken onu efsunlayıp ceviz şekline soktu, cebine koyarak küpe bindi, havalandı. 
Mekânına geldiğinde Ahmet'i öz haline dönderip eski tahtırevanı tekrar dikmesini emretti. 

Ahmet ne dediyse, karıdan yakasını kurtaramadı. Düşünmek için bir kenara çekildiğinde oğlanın sesini işitti: 

— “Ahmet ayıbı yoktur, sana öğrettiğim efsunu oku, tahtırevan hazır olur. Sonrasına bakarız”. 

Ahmet hemen efsunu okumaya başladı. 

— “Nun bey, elif tey, senden bulutların arasında tahtırevan istiyorum”. 

O saat tahtırevan hazır oldu. Karı tahtırevanı görünce çok sevindi, bütün çektiklerini unuttu. Ahmet'e şöyle dedi: 
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— “Tahtırevanı dağıtıp kaçmakla elimden kurtulacaktın ha? Se ni öldürmeyip, ölünceye dek acı çektireceğim”. 

Karı sözünü bitirir bitirmez bir efsun okudu. Ahmet'i bir aç it ey. 
leyip tılsımın içine bıraktı. Özü ise malüm dostlarını başına topladı; hepsi de küpe bindiler, karı onları tahtırevana götürdü. Onlar köşkte keyfte olsunlar, görelim Ahmet nice oldu? Ahmet aç it olmuştu. Tılsı. 
mın içinde ne bulsa yiyordu. Ama gene de açtı. Çalışıyor, çabalıyor, lakin tılsımdan çıkamıyordu. Bir gün yattığı yere geldi. Civan oğlanla görüştüğü yerde başladı hırlamaya. O zaman civan oğlan at üstünde hazır oldu. İte baktı baktı. 

— “Vay vay, cadı karı şimdi de ne yapmış sana?” 

Oğlanite bir tokat vurdu. Ahmet'i öz şekline döndürdü. 

Ahmet : 

— “Sana kurban olayım ey civan. Ne zaman sıkışsam hızır gibi yetişiyorsun”. 

Oğlan gülerek : 

— “Ben sadece sana değil bütün darda kalanlara yardım ediyorum, kötülere bela yağdırıyorum”. 

Ahmet : 

— “Sana kurban olayım, sen kimsin?” 

— “Kim olduğumu ne edeceksin? Ay Ahmet, git sana öğrettiğim o efsunu oku, küp karısı ile birlikte kendinden bin beter kötü eşi-dostu da Nil'e dökülsünler. Böylece tılsımı boz, burda olan hazinelerin hepsine de sahip ol. Halkı da bu ecinni küp karısı ile diğer mikrop dağıtıcılardan kurtar. Özünün de yaptığı hiçbir efsun sana tesir edemeyecek”, 


Sözünü bitirir bitirmez oğlan gözden koyboldu. Ahmet sevine ne: 

vine bir tepenin başına çıktı, başladı okumaya: 

Hesaba gelmez evler yıkmışsın, 

Su sineği suda ölür ay karı. 

Her bir şeye ayrı gözle bakmışsın, 

Su sineği suda ölür ay karı. 

Kuyu kazan özü düşer ay kan! 

Hiç yada saldın mı kara toprağı. 


147 


Su sineği suda ölür ay karı, 
Kuyu kazan özü düşer ay karı. 
Neyden gür sesin var idi, 

Şer işi görmeye hevesin var idi, 
Severdin vermeyi derdi, azabı, 
Su sineği suda ölür ay karı. 


Küp karısı Ahmet'in sesini işitince her tarafa od yağdırmak istediğinde Ahmet efsunu tersine okumaya başladı: 


— “Tey elif, bey nun, küp karısını etrafındakilerle beraber Nil deryasına dök”. 


Bir kızılca kıyamet koptu. Hepsi birden sapır sapır Nil'e döküldüler, tahtırevan her bir yana saçıldı. Hepsi aç balıklara yem oldu. Tılsım da dağıldı. Ejderhalardan, yılanlardan teki kalmadı. 


Böylece Ahmet küpegiren karının şerrinden kurtuldu. Mağaraları gezmeye başladı. Dünyanın serveti burda idi. Ahmet bütün bu hazinelere sahip oldu. Bir gün onun kulağına avradının sesi geldi. Kendini rüyada sandı. Dışarı çıktığında bir de ne görsün; sahiden de avradı gelmiyor mu? Yüreği güppedek yere düştü. Herşey yadından çıktı. Avrat onun üstüne hücum ederek dedi ki: 

— “Ey köpek, kaçmakla elimden kurtulacağını mı sandın? Seni yerin dibine geçesice. Sana bu güne kadar hürmetten başka ne ettim. 
Gözüne dizine dursun emi. Şimden sonra her gün yüzüne tükürecegim. Şuna bak şuna. Gözünü aç da beni iyi tanı. Başına bir de ok lazımdır. Suratına bak şunun, domuzdan farkı ne”. 

Avrat seherden akşama kadar adamın başının etini yedi. Dır dır dır... Karıncalar dahi onun hışmından, pis sözlerinden yuvalarını dağıtıp uzaklara göçtüler. Ahmet'in dili tutulmuştu, bir söz demedi. Bu sırada oğlanın sesi kulağına geldi: 

— “Ahmet sana yardım edemedim. Karının çenesinden ben de kaçtım. Başının çaresine bak”. 


Avrat konuştu konuştu, sonra uyuya kaldı. Ahmet yavaşça yerinden ka ktı. Dilek dilediği tepenin başına çıktı. Bir efsun okudu. Sonra: 


— “Men aşçı dostumun yanında olmak istiyorum” diye diledi. 
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Oğlan atı ile o saat hazır oldu. 
— “Ahmet bin arkama”. 


Ahmet onun arkasına bindiği gibi aşçı kardeşinin dükkânının yanında buldu kendini. Oğlan ona dedi ki: 

— “Ahmet, avrat buraya gelemez artık. Git yaşa güzel güzel. Menim görevim buraya kadardı. Sağlıcakla kal, belki bir daha görüşemeyiz”. 

Sözünü tamamlar tamamlamaz ortadan kayboldu. Ahmet aşçı dostunun yanına geldi. Öpüştüler, görüştüler. Aşçı ondan sordu: 

— “Ne oldu, birden ortalıktan kayboldun?” 

Ahmet başına gelenleri benim size anlattığım gibi anlattı. Aşçının ona yüreği yandı. 

— “Kardeş, öyle yerler olduğunu, insanın insana azap çektirdiğini burada hiç kimseye açma, söyleme. Bırak öyle işleri hiç bilmesinler”. 

Ahmet aşçının yanında mutluluk içinde yaşadı. Özüne münasip bir hanımla evlendi. Hoş gün , hoş saatte ömrünü başa verdi. 


(Azerbaycan Folklor Antolojisi Bakü, 1969.) 


349 


